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VOORWOORD 
Tadaa. Daar is ie dan.  
Het allereerste Jacobus. Magazine! 
 
Met plezier gemaakt door en voor inwoners van Den Dungen  
en Maaskantje.  
 
Jacobus komt 4 keer per jaar bij jou over de vloer om je mooie verhalen te brengen  
over mensen uit jouw eigen dorp. Jacobus brengt je op de hoogte van grote en kleine  
gebeurtenissen, zorgt voor een lach en misschien ook wel voor een traan.  
Jacobus hoopt te inspireren maar vooral te verbinden. 

 
Eerlijk is eerlijk. Sinds er aan de andere kant van het kanaal het BaMi-magazine (BaMi is een afkorting van 
Balkum-Mirroi) werd bij mij het zaadje geplant. Een geweldig leuk blad door en voor inwoners. Dat zou 
ook leuk zijn voor ons dorp! Ben meteen gaan horen hoe ze dat toch voor elkaar kregen…maar legde de 
wens voor een eigen dorpsmagazine al snel op de plank, want er kwam toch best veel bij kijken. 

 
Nadat bekend werd dat hier het blaadje De Ware Jacob na 50 jaar zou gaan stoppen, borrelde  
deze heimelijke wens meteen weer op. Na een oproep voor redactieleden, kwamen er zoveel positieve 
reacties. Het stond toen eigenlijk al vast. We gaan het gewoon doen!  
 
Waarom heet het magazine Jacobus?  
Het verwijst met een knipoog naar de naam van de prachtige kerk Jacobus de Meerdere in het hartje van 
ons dorp, maar is vooral een eerbetoon aan alle makers en bezorgers van De Ware Jacob.  
 
Jacobus is Brabants, betrokken, gezellig, nieuwsgierig, zorgzaam, sociaal en een beetje brutaal. 
 
We vinden het spannend, maar zijn ook heel trots én dankbaar.  
Trots op alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.  
Dankbaar voor de mooie gesprekken en dankbaar voor het vertrouwen van de ondernemers. 
 
Geniet van onze eerste Jacobus! 

 

Christel Heijmans 

 
 
 
 

 Ideeën/opmerkingen/reacties?  

 Mail naar jacobus@stichting-held.nl 
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Dé jeugd van tegenwoordig bestaat niet!   

Wij zijn twee zussen van 13 en 15 jaar en wonen in Den Dungen. Dat wij alleen maar thuis zitten te TikTokken of snapchatten, daar 

klopt helemaal niets van!  

Wij hebben een druk leven met school, sport, vrienden en alles daaromheen.  

Op deze pagina delen wij ons verhaal en dat van andere leeftijdsgenoten, die in Den Dungen wonen. We zijn nieuwsgierig naar  ande-

re jongens en meiden van onze leeftijd en laten hier graag zien wat er in het dorp zoal te doen is.  

Maar óók wat we enorm missen én welke dromn we hebben…  

 

Na de kerstvakantie moeten wij nog steeds in de kou buiten gymmen. In een korte broek en een polo, want boven de 10 graden 

mogen we geen lange broek aan. Koud! Terug in het lokaal zou je zeggen, even opwarmen, maar dat valt tegen, want de ramen 

staan open vanwege corona. Net een nieuwe trui, dus die jas doe ik toch maar uit.   

 

Wij zitten allebei op gymnasium Beekvliet in Gestel en fietsen dagelijks met vriendinnen vanuit Den Dungen naar school. Niet zo ver 

gelukkig. Naast school, het leren voor toetsen en ander huiswerk hebben we ook nog andere dingen te doen. Als de schoolbel gaat 

racen we snel naar huis, maken de opdrachten voor school en gaan vaak door naar iets anders. Jade naar volleybal, paardrijden of 

musicalles. Madelief speelt piano, danst, turnt en zit ook op musical. Best wel een volle week en goed plannen dus! Zo handig dat 

volleybal in de Misse en dansschool Life Dance lekker dichtbij zijn. Hebben we toch even tijd voor niks, dan appen we, scrollen door 

Insta en beantwoorden snaps.  

 

Wij wonen bijna 7 jaar in Den Dungen, maar waarschijnlijk niet nog 7 jaar, want we willen hier niet blijven zitten en niks doen, maar 

bijvoorbeeld gaan studeren. Madelief wil heel graag geneeskunde gaan doen en Jade weet het nog niet helemaal. Onze vrienden en 

vriendinnen komen niet persé allemaal uit Den Dungen.  

 

Wat wij in Den Dungen missen?   

Jade wenst stiekem een verzorgpony in het dorp. En we hebben gehoord van de trimbaan bij het Dungens Gat, maar om daar alleen 

te rennen is wel een beetje saai.  

 

Af en toe zou het best fijn zijn als de stad en de winkels even hierheen kunnen verhuizen, maar helaas toch maar op de fiets naar 

Den Bosch.   

 

Wij hebben een klein inkijkje gegeven in ons dagelijks leven en zullen de volgende keer weer over iets anders schrijven. We horen bij 

de jeugd van tegenwoordig en laten jullie graag meelezen wat dat dan inhoudt voor ons.  

 

 

 

 

 

Ben jij tussen de 13-17 jaar en wil jij ook wat kwijt en delen met je dorpsgenoten?   

Neem dan contact met ons op via jacobus@stichting-held.nl 

De jeugd van tegenwoordig

 

Dé jeugd van tegenwoordig bestaat niet!   
Wij zijn twee zussen van 13 en 15 jaar en wonen in Den Dungen. Dat wij alleen maar thuis zitten te TikTokken of snapchatten, daar klopt 

helemaal niets van!  Wij hebben een druk leven met school, sport, vrienden en alles daaromheen.  
 

Op deze pagina delen wij ons verhaal en dat van andere leeftijdsgenoten, die in Den Dungen wonen. We zijn nieuwsgierig naar  andere 

jongens en meiden van onze leeftijd en laten hier graag zien wat er in het dorp zoal te doen is.  

Maar óók wat we enorm missen én welke dromen we hebben…  

 

 

Na de kerstvakantie moeten wij nog steeds in de kou buiten gymmen. In een korte broek en een polo, want boven de 10 graden mogen 

we geen lange broek aan. Koud! Terug in het lokaal zou je zeggen, even opwarmen, maar dat valt tegen, want de ramen staan open van-

wege corona. Net een nieuwe trui, dus die jas doe ik toch maar uit.   
 

Wij zitten allebei op gymnasium Beekvliet in Gestel en fietsen dagelijks met vriendinnen vanuit Den Dungen naar school. Niet zo ver geluk-

kig. Naast school, het leren voor toetsen en ander huiswerk hebben we ook nog andere dingen te doen. Als de schoolbel gaat racen we 

snel naar huis, maken de opdrachten voor school en gaan vaak door naar iets anders. Jade naar volleybal, paardrijden of musicalles. Ma-

delief speelt piano, danst, turnt en zit ook op musical. Best wel een volle week en goed plannen dus! Zo handig dat volleybal in de Misse 

en dansschool Life Dance lekker dichtbij zijn. Hebben we toch even tijd voor niks, dan appen we, scrollen door Insta en beantwoorden 

snaps.  
 

Wij wonen bijna 7 jaar in Den Dungen, maar waarschijnlijk niet nog 7 jaar, want we willen hier niet blijven zitten en niks doen, maar bij-

voorbeeld gaan studeren. Madelief wil heel graag geneeskunde gaan doen en Jade weet het nog niet helemaal. Onze vrienden en 

vriendinnen komen niet persé allemaal uit Den Dungen.  
 

Wat wij in Den Dungen missen?   

Jade wenst stiekem een verzorgpony in het dorp. En we hebben gehoord van de trimbaan bij het Dungens Gat, maar om daar alleen te 

rennen is wel een beetje saai.  
 

Af en toe zou het best fijn zijn als de stad en de winkels even hierheen kunnen verhuizen, maar helaas toch maar op de fiets naar Den 

Bosch.   
 

Wij hebben een klein inkijkje gegeven in ons dagelijks leven en zullen de volgende keer weer over iets anders schrijven. We horen bij de 

jeugd van tegenwoordig en laten jullie graag meelezen wat dat dan inhoudt voor ons.  

 

 

 

 

 

 

Ben jij tussen de 13-17 jaar en wil jij ook wat kwijt en delen met je dorpsgenoten?   

Neem dan contact met ons op via jacobus@stichting-held.nl 

Tekst en foto’s Jade en Madelief i.s.m. Heleen Korthals 
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Er zijn ontzettend veel clubjes. Grote clubs zoals de voetbalvereniging, maar ook kleine clubjes.  
Eén van deze kleine clubjes zijn deze biljarters. Iedere maandagmiddag en vrijdagmiddag zijn zij in Litserborg te vinden.  

En daar onder het genot van een drankje spelen ze een potje driebanden of libre.  
Heeft u ook zin in een potje biljarten? U bent van harte welkom!    

Ons clubke 
Tekst Angela Boselie   

Foto’s Netty van Bijnen 
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“Het begon zeven jaar geleden. Op de camping waar ik samen 

met mijn man Henk en onze vrienden Martien en Rita altijd heen 

ging. Rita maakte er altijd mooie puzzels en dat leek mij ook wel 

leuk,” vertelt Marja Toebes-Goossens. Inmiddels is Marja’s ver-

zameling Jan van Haasteren puzzels uitgegroeid tot 155 stuks. Ze 

heeft puzzels van 1000 stukjes, maar ook van 3000. 

 

“Die van 1000 kan ik  

binnen vier uur klaar hebben.” 

 

De puzzels worden niet alleen thuis aan de keukentafel gemaakt, 

Marja neemt ze ook mee naar de camping. “Daar heb ik een apart 

puzzeltafeltje, zodat de puzzel tot ik hem af heb, niet steeds op-

geruimd hoeft te worden. Wanneer ik de puzzel af heb, maak ik er 

een foto van, zet ik een kruisje in de doos en leg ik hem in één van 

de twee stellingkasten waar ik m’n verzameling in bewaar.”  

Zeven jaar geleden verkocht ze ze nog weleens, maar verzamelen 

vindt Marja een stuk leuker. “Ik schaf puzzels aan via Marktplaats, 

Facebook, maar ik koop ze ook nieuw. De enige reden om een 

puzzel weg te doen, is als hij incompleet blijkt te zijn,” vertelt 

Marja. “Als ik dat weet, heb ik eigenlijk al geen zin meer om hem 

te maken.” Incomplete puzzels doneert Marja aan ‘Ontbrekende 

Stukjes’. ‘Ontbrekende Stukjes’ is een organisatie voor mensen 

met een beperking. Ze gaan op zoek naar ontbrekende stukjes en 

maken zo bijvoorbeeld van drie incomplete puzzels, weer één 

complete en die wordt dan weer verkocht. 

 

“Ik heb ook weleens puzzels gehad met teveel                                                

stukjes of met een stukje dat aan twee kanten 

bedrukt was, heel apart!” 

 

De puzzels van Jan van Haasteren spreken Marja aan “omdat het 

hele mooi drukke afbeeldingen zijn. Er komen steeds weer 

verschillende iconen in terug die kenmerkend zijn zoals, haaien-

vinnen, Sinterklaas, slakken en ook de tekenaar zelf is altijd wel 

ergens terug te vinden in de puzzel.”  

 

In Roelofarendsveen blijkt dé Jan van Haasteren puzzelwinkel te 

zitten. Marja zou er graag eens een kijkje gaan nemen. Op de 

vraag welke puzzel voor Marja de leukste is, moet ze even 

denken. “Ik denk dan toch de puzzel met de volkstuintjes.”  

 

 

Tekst Merel Vissers  Foto Nancy Verhagen 

Tekst Merel Vissers  Foto Nancy Verhagen 

MIJN VERZAMELING 
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Uit het fotoalbum 

van...FOTOALBUM VAN 

Nora, Jens, Janne en Tim waren verbaasd toen ik 
vroeg waar de naam Hulkensaus vandaan kwam. Ze 
dachten dat het zo in het kookboek stond vermeld. 
Janne wist te vertellen dat ze het ook wel op kikker-
dril vindt lijken, en dat dus ook een leuke naam 
vindt. Ze willen dit eten wel elke keer bij oma, zo 
lekker vinden ze het.  
 
Bij deze familie komt alles nog uit eigen tuin en niet 
van de winkel. Zo laat in het jaar groeit er natuurlijk 
niets meer, maar daar hebben ze dan weer een diep-
vries voor. We starten met een gele courgettesoep, 
met oma’s soepballen en sliertjes en wat gehakte 
maggiplant. Ziet er mooi uit (het oog wil ook wat) 
maar is ook erg lekker. Daarna komt de Hulkensaus 
met vlindertjes, en heel veel groener wordt het niet 
gemaakt. Oma wil nog wel eens wat andere dinge-
tjes toevoegen (zoals tomaatjes, champignons, pijn-
boompitjes enz.) maar de kinderen hebben deze 
simpele versie het liefst. Om het af te maken had 
oma ook nog komkommer en tomaatjes op tafel 
staan en een lekkere salade. Het toetje was ook de 
moeite waard: Bibberpudding (gelei) van pruimen 
met frambozen, ook uit eigen tuin. Ik denk dat ik 
mijn nieuwe hobby wel gevonden heb ... 

 

Mag  ik aanschuiven? 

Hulkensaus: 
Ik heb geen hoeveelheden,  
deze familie eet elke donderdag met 10 personen... 

• Uitgebakken spekjes 

• Verse spinazie 

• Bakje roomkaas 

• Vlindertjespasta 

Nora, Jens, Janne en Tim waren verbaasd toen ik vroeg waar 

de naam Hulkensaus vandaan kwam. Ze dachten dat het zo 

in het kookboek stond vermeld. Janne wist te vertellen dat ze 

het ook wel op kikkerdril vindt lijken, en dat dus ook een 

leuke naam vindt. Ze willen dit eten wel elke keer bij oma, zo 

lekker vinden ze het.  

 

Bij deze familie komt alles nog uit eigen tuin en niet van de 

winkel. Zo laat in het jaar groeit er natuurlijk niets meer, 

maar daar hebben ze dan weer een diepvries voor. We  

starten met een gele courgettesoep, met oma’s soepballen 

en sliertjes en wat gehakte maggiplant. Ziet er mooi uit (het 

oog wil ook wat) maar is ook erg lekker. Daarna komt de 

Hulkensaus met vlindertjes, en heel veel groener wordt het 

niet gemaakt. Oma wil nog wel eens wat andere dingetjes 

toevoegen (zoals tomaatjes, champignons, pijnboompitjes 

enz.) maar de kinderen hebben deze simpele versie het liefst. 

Om het af te maken had oma ook nog komkommer en to-

maatjes op tafel staan en een lekkere salade. Het toetje was 

ook de moeite waard: Bibberpudding (gelei) van pruimen 

met frambozen, ook uit eigen tuin. Ik denk dat ik mijn  

nieuwe hobby wel gevonden heb ... 

Hoe luxe is dat? Gewoon bij iemand in zijn winkelwagentje  

kijken, en als de ingrediënten je aanstaan, vragen of je aan mag  

schuiven bij het eten, en dit alles onder het mom van: “Ik ben van het 

nieuwe blad Jacobus.”  

 

Dit was mijn opdracht voor deze eerste uitgave, en ik moet zeggen 

dat ik  hoop dat ik dit nog eens mag doen ! Lekker,  

makkelijk, interessant, gezellig, dus wat wil een mens nog meer.  

 

Ik mocht meteen aanschuiven bij familie Maas aan de Woudseweg 

voor het populaire gerecht Hulkensaus. Dat het groen zou zijn was me 

wel duidelijk, en het werd een enerverende ervaring. Elke donderdag 

worden de kleinkinderen, alle 4, uit school  gehaald en kunnen ze hun 

energie kwijt bij opa en oma. Of in de huiskamer, waar zelfs nog 

“gestiekt” werd, of in de immense tuin die helemaal is ingericht voor 

het spul. Tegen etenstijd komen ook de ouders binnendruppelen en 

schuiven mee aan. Het is een hectisch maar ontzettend gezellig ge-

doe, en dan hebben we ook nog eens lekker gegeten (daar was het 

eigenlijk om begonnen…).  

 

 

Tekst en foto’s Marianne van der Steen 
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Tekst Merel Vissers  Foto’s Merel Vissers en eigenaren minibiebs  

Minibieb Blij  

Eefje en Marieke van kinderopvang Blij, 

Brouwerstraat 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderopvang BLIJ vormt samen met BSO 

de Bolderburen Kindcentrum De Wegwij-

zer. Minibieb Blij is vrij nieuw. De minibieb 

staat er pas sinds 1 november 2020.  “We 

hechten veel waarde aan taalontwikkelin-

gen en hoe leuk is het dan als elk kind kos-

teloos kan beschikken over kinderboeken? 

Iedereen is welkom om een boek komen 

lenen, ruilen of geven.   

 

Minibieb D’n Horzik  

José van Breugel, Mugheuvelsteegje 1a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurtbieb D’n Horzik ontstond in 2019. 

“Aangezien de berm voor ons huis van de 

gemeente is, kozen we ervoor om hem in 

het Mugheuvelsteegje te plaatsen,” vertelt 

José. De buurman stelde een stuk van zijn 

schutting beschikbaar en hielp met het in 

elkaar timmeren van het kastje. “Om de 

bieb te promoten deelde ik elke week een 

‘boek van de week’ item op onze Facebook-

pagina Minibieb D’n Horzik, maar dat is niet 

meer nodig, veel lezers weten ons inmid-

dels te vinden.”  

Minibieb Litserstraat 

Tiny Hairwassers, Litserstraat 27  

In minibieb Litserstraat 

vind je alleen natuur-

boeken. Eigenaresse 

Tiny is lange tijd actief 

geweest bij Natuurgroep 

Gestel. “Omdat we op 

de zolder veel natuur-

boeken hadden liggen 

die nauwelijks gebruikt 

werden, besloten voor-

zitster Angela Heetvelt 

en ik een jaar geleden, ze in een minibieb 

voor ons huis te zetten. Angela in haar 

woonplaats Sint-Michielsgestel, ik hier in 

Den Dungen,” vertelt Tiny. “Mensen mogen 

boeken meenemen om thuis iets in op te 

zoeken of iemand iets te laten zien, kin-

deren kunnen erin neuzen en ook een gra-

tis boekje uit de kist meenemen is mogelijk. 

Op deze manier kunnen we bijdragen aan 

meer  liefde voor de natuur.” 

 

Minibieb Bospad 

Jo en Paulien van de Westelaken 

Bosscheweg 44A  

“Voor veel mensen geldt dat als ze eenmaal 

een boek gelezen hebben, het geen dag-

licht meer ziet en bijvoorbeeld ergens gaat 

liggen verstoffen op zolder. Op onze fiets-

tochten door Brabant, Gelderland en Lim-

burg kwamen we veel minibiels tegen. Dat 

vonden we een prachtig initiatief en zo 

ontstond het idee om er één voor ons  

eigen huis te realiseren”, vertelt Paulien. 

“De bieb werd gemaakt van een gedeelte 

van de originele keukenkast die nog stamt 

uit de tijd dat mijn ouders Café Het Gilde 

(later bekend als De Roos) runden. Omdat 

we de kast in originele staat wilden behou-

den en hij zo niet buiten kon staan, hebben 

we er met behulp van familie een hok om-

heen getimmerd. Het hok viel zo groot uit, 

dat sommige mensen dachten dat we bezig 

waren met een bushok of kippenhok!” De 

grootte werd aangepast en er werd een 

naam verzonnen. De bibliotheekeigenaren 

vertellen dat de Bosscheweg vroeger een 

zandpad was die door de dorpsbewoners 

Bospad werd  genoemd, vandaar: Bospad 

Bieb. “Er werd gelijk veel gebruik van ge-

maakt. En nog steeds! Het is alleen jam-

mer” vertelt Paulien, “dat mensen soms 

onze regels niet respecteren. Vol is bijvoor-

beeld vol. En dan tóch vinden we soms een 

volle tas boeken onder de bieb. Jammer, 

maar het weerhoudt ons er niet van om 

verder te gaan. Mocht je dit lezen en je 

hebt nog kinderleesboeken die je kwijt wil, 

dan zijn ze welkom! Dat vak is nog vrij 

leeg.” Jo en Paulien wensen iedereen veel 

leesplezier. Het doet ze goed dat ze naast 

minibiebs, ook steeds meer plantenbiebs 

zien in het straatbeeld.  

Minibiebs.  Tegenwoordig zijn ze ook in Den Dungen en Maaskantje niet meer weg te denken 
uit het straatbeeld. Jacobus ging langs bij een aantal eigenaren. 

O n d e r w e g  
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  Minibieb Keerdijk 

Minibieb Keerdijk  
Janneke Sleutjes, Keerdijk 1  
“Toen op 16 maart 2020 de scholen dicht 
gingen in verband met Corona, was één van 
de eerste vragen van de juffen aan onze 
kinderen of ze zoveel mogelijk leeskilome-
ters wilden maken,” vertelt Janneke. Zo 
ontstond spontaan het idee om boeken uit 
te gaan lenen en ruilen.  
 
“We konden anderen blij maken en er  
ondertussen voor zorgen dat we zelf vers 
leesvoer kregen. De kinderen hebben de 
bieb met hulp van hun opa gebouwd en 
geschilderd. Kort nadat de bieb geopend 
was, moest hij vanwege familieomstandig-
heden tijdelijk sluiten, maar al vrij snel 
werd hij weer geopend en werd het ook 
een plek om klasgenootjes te 
treffen.” 
 
Minibieb Spurkstraat  
Marijke Parijs, Spurkstraat 88  
Deze minibieb is twee maanden 
jong. Het kastje werd in eerste 
instantie door eigenaresse  
Marieke gebruikt om jam en 
planten te verkopen. Daarna 
stond de houten etalage even 

leeg en nu doet hij dienst als minibieb. 
“Van een vriendin kreeg ik een doos vol 
boeken en ik had er zelf nog een heleboel, 
dus toen dacht ik: dat wordt een minibieb!" 
Marieke geniet van het snuffelen in boe-
kenkasten, ze gunt anderen hetzelfde  
plezier. “Ik heb briefjes in de kast gelegd 
waar mensen een reactie achter kunnen 
laten. Ik heb al een paar leuke ontvangen!”  
 
Minibieb Akkerstraat  
Dimphy en Merel Vissers, Akkerstraat 25  
”Mijn  moeder en ik  gunnen boeken graag 
een tweede leven. We lezen zelf graag, 
maar geven de boeken die we niet willen 
bewaren, met liefde door aan anderen. We 
kwamen er regelmatig onderweg eentje 
tegen wanneer we ergens aan het wande-
len waren en het leek ons leuk om er zelf 
ook eentje te beginnen.  
 
We hadden nog een mooi kastje staan wat 
grootvader Jan vroeger ooit nog heeft  
getimmerd. Mijn vader Ties maakte het 
waterdicht, bevestigde het aan de muur en 
wij stopten het vol met boeken.” De mini-
bieb werd eerst gevuld met eigen boeken 
en later van familieleden, maar nadat er 
een  artikel over de minibieb in De Brug 

had gestaan, kwamen er zelfs telefoontjes 
van dorpsbewoners die boeken wilden 
doneren. Inmiddels is een mooie voorraad 
verzameld en kan het aanbod zo steeds een 
beetje wisselen.  

In deze minibieb vind je ook Geocache. 
"Geocache is een internationaal schat-
zoekersspel voor jong en oud.” Uiteraard 
vertellen we niet waar de cache verstopt 
ligt. “Daar mag je zelf naar op zoek!” 
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Met hart en ziel  

Sinds 2013 zet René van der Burgt zich met hart en ziel in als 

vrijwilliger voor Stichting Hartwacht Sint-Michielsgestel. “We 

zoeken samenwerkingen met buurten, organisaties, verenigingen, 

ondernemers en de gemeente,” vertelt René. “Ons doel is de 

overlevingskansen van slachtoffers met een hartstilstand te verho-

gen door een volledige dekking van AED’s in de gemeente.” René is 

coördinator voor Den Dungen en Maaskantje.   

 

“Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil. Dat 

lijkt alleen zo. De hartkamers worden heel snel en chaotisch  

geprikkeld. Het hart kan hierdoor niet meer samentrekken en 

bloed rondpompen. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) 

is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij 

een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische 

schok.” licht René toe.   

 

Hartenwens   

Voor Den Dungen en Maaskantje heeft René nog wel een  

hartenwens. “Inmiddels hebben we hier 19 AED’s verspreid  

hangen, maar ik zou heel graag nog op twee plekken (einde  

Grinsel en midden Hoogstraat) met hulp van de omwonenden nog 

een AED willen plaatsen”.   

 

 

Elke minuut telt  

Elke week krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand. De meeste 

mensen overkomt het thuis. Het is belangrijk dat iedereen kan 

reanimeren. “Een AED dicht in jouw buurt helpt hier natuurlijk bij, 

want elke minuut telt!” stelt René. “Daarnaast is het belangrijk om 

voldoende hulpverleners te hebben.” Daarom heeft Hartwacht Sint

-Michielsgestel in samenwerking met EHBO Sint-Michielsgestel 

cursussen opgesteld: een cursus voor beginners en een opfriscur-

sus voor reeds getrainde hulpverleners.  

 

“Ik adviseer de bewoners van harte over aanschaf, plaatsing, 

onderhoud, verzekering van de AED en over de opleiding tot 

hulpverlener!” Iedereen kan me altijd bellen. Tel 06-51 21 57 67.  

MOOI WERK 
 

 

 

Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving.  
 

 

 

 

Zij doen mooi werk. 

 

Tekst en foto Christel Heijmans 
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Bovenaan het verlanglijstje van de te  

bezichtigen huizen prijkte Maaskantje 24. 

Niet alleen omdat het huis zo’n geweldig 

mooie karakteristieke uitstraling heeft of 

omdat veel Dungenaren de weg weleens 

afgelegd hebben richting dit adres om 

plaats te nemen in de wachtkamer van de 

woning waar eerst Dokter Prinsen zijn  

praktijk runde en later Dokter Polk.  

Inmiddels wordt het pand bewoond door 

dé makelaar van Den Dungen en zijn gezin 

en dan kom gelijk bij reden nummer drie. 

Want, hoe zou het zijn als we de wereld 

eens een keer omdraaien? Hoe zou het zijn 

als de man die zijn boterham verdient met 

het aan de lopende band binnenkijken bij 

anderen, zijn deuren eens voor ons opent?  

 

Ik zocht contact met Dirk van Uden. Beetje 

spannend vond ik het wel, maar dat bleek 

onnodig. Een enthousiaste reactie volgde. 

Ik prikte een datum met zijn vrouw  

Stephanie, belde aan en werd hartelijk  

ontvangen.   

 

In de hal valt mijn oog gelijk op een blauw-

druk. Het blijkt de originele blauwdruk te 

zijn uit 1934 van de allereerste bewoner 

met de titel: Plan landhuis voor den weled. 

zeergeleerde heer J.J.H. Prinsen. Via de 

gang, lopen we de woonkamer in en  

nemen plaats aan een tafel die dezelfde 

vorm heeft als de erker en de radiator: 

rond. “In de jaren zestig werd het huis en 

de praktijk overgenomen door Dokter Polk 

en zijn gezin, eind jaren tachtig kocht de 

heer Louwers, welke jaren werkzaam was 

voor Bouwbedrijf Heijmans het en in 2018 

mochten wij de vierde eigenaar worden”, 

vertelt Dirk vol trots. 

“Het is lastig als makelaar een 

huis te zoeken.” 

 

Toen tijdens de eerste redactievergadering de vraag werd gesteld wie  

deze rubriek op zich wilde nemen, stak ik enthousiast mijn hand op. Mijn 

hart gaat namelijk immer sneller kloppen bij het mogen nemen van een 

kijkje in dat wat er zich achter de voorkant afspeelt. In deze rubriek laat ik 

niet alleen de binnenkant van een Dungens huis zien, ik probeer ook een 

beeld te geven van haar bewoners. Mijn naam is Manon Goossens. Veel 

Dungenaren zullen me kennen, heel veel ook (nog) niet. En da’s ook 

niet belangrijk want daar gaat het hier niet om. Waar het op deze pagina’s 

om gaat, zijn de mensen die enthousiast hun voordeur open doen en  

tegen me zeggen:  Komt erin!   

Tekst Manon Goossens foto’s Manon Goossens en  familie Van Uden 
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“Het is lastig als makelaar een huis te zoeken”, vertelt hij verder. 

“Je bent kritisch en daarnaast wilde ik in verband met belangen-

verstrengeling niets uit eigen portefeuille kopen.”  

 

Op het moment dat Dirk in zijn rol als makelaar een briefje bij de 

vorige eigenaar in de brievenbus achterliet, waren hij en Stephanie 

helemaal niet bezig met het zoeken naar een huis. Zijn vraag aan 

de bewoner ging om zijn werk, Dirk wilde graag de woning in zijn 

portefeuille. De vriendelijke reactie op het briefje in de brievenbus 

aan de heer Louwers liet niet lang op zich wachten. De man kwam 

Dirk vertellen dat hij al met een andere makelaar in zee was  

gegaan voor de verkoop van de woning. “Helaas, zou je misschien 

denken,” vertelt Dirk. “Maar achteraf was dat dus ons geluk”.   

 

Op dat moment stond het huis acht maanden te koop. Er waren 

veel mensen geïnteresseerd, maar het is en blijft een oud huis. 

Stuk voor stuk zagen ze op tegen de berg werk die verzet zou  

moeten worden en de kosten die dat met zich mee zou brengen 

om alleen al bijvoorbeeld de energierekening te doen laten  

slinken. Dat ging toentertijd om 4500 m3 gas!   

 

                         “Het is wel gewoon veel,  

                     waar je tegenaan loopt.”  

 

Het stel ging kijken, werden verliefd op het huis, kwamen tot een 

overeenkomst met de heer Louwers en verhuisden zo’n drie jaar 

geleden naar Maaskantje 24. “Terugkijkend”, vertelt Stephanie, 

begreep ze alle afgehaakte geïnteresseerden wel. “Het is  

gewoon veel, waar je tegenaan loopt. We kochten een grote  

karakteristieke woning zonder enige luxe.”  

Toch lieten zij zich er niet van weerhouden het avontuur aan te 

gaan. “Je neemt heel veel voor lief.”   

 

Dirk en Stephanie houden beiden van de mix ‘oud & nieuw’ en 

nemen alle tijd die nodig is om het huis naar hun eigen wensen 

vorm te geven. Dirk vertelt dat de investeringen die tot nu toe  

gedaan zijn, veelal ‘onzichtbaar’ zijn. Hij doelt op isoleren, het  

ver-vangen van een plat dak, het zetten van het originele glas-in-

lood in dubbel glas, het vervangen van kozijnen en aanleggen van 

riolering.   

 

Het stel neemt me mee richting een gedeelte van het huis met een 

eigen ingang, de voormalige ingang van de praktijk. “De vestibule”, 

noemt Dirk het met een sjiek woord. Ik zie een hal met ook hier 

een karakteristieke zware voordeur. Een rode granito vloer.  

Architraven. Zachtboard plafonds. "Veel is bewaard gebleven en 

veel zal in de oude staat teruggebracht worden”, vertelt Stephanie.   
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Aan onze rechterhand de deur van de spreek-

kamer. Wanneer je recht vooruit loopt, kom je 

door een klapdeur de wachtkamer van weleer 

binnen. Dat is wat we doen, we lopen rechtdoor, 

want je mocht vroeger ook niet direct bij de  

dokter zijn spreekkamer in. In de wachtkamer, 

die voor het gezin Van Uden een andere functie 

heeft, een soort van opslag-van-spullen-kamer, is 

het makkelijk voor te stellen dat in deze ruimte  

vroeger een bank stond waar mensen zaten te 

wachten tot de dokter ze kwam halen. Naast de 

klapdeur zat, en zit nog steeds, een andere deur 

die toegang verschafte naar de spreekkamer van 

de dokter. We gaan er naar binnen. M’n oog valt 

op de kast tegen de wand. Het blijkt de originele 

apothekerskast te zijn van Dokter Prinsen.  

Vroeger runde de dokter zijn eigen apotheek 

vanuit deze kast, anno 2021 wordt hij gebruikt 

om speelgoed in op te bergen.  

 

“Centrale verwarming was iets  

bijzonders in de jaren dertig”  
 

We lopen terug het huis in. Bij de keuken gaat 

Dirk ons voor, de trap af. We belandden in de 

kelder. De ondergrondse ruimte is groot en  

hokkerig. Inclusief pekelbak. “Vroeger werd veel 

voedsel gepekeld zodat het langer houdbaar 

bleef. Hier beneden stond ook de oliegestookte 

ketel die ervoor zorgde dat het huis verwarmd 

werd. De gesaneerde olietank zijn we onlangs 

nog tegengekomen onder de oprit. Centrale  

verwarming was iets bijzonders in de jaren  

dertig", vertelt Dirk. “Dat kon hier, want de  

dokter kon het zich permitteren.” Momenteel 

vangt de oorspronkelijke drinkwaterput het  

regenwater op wat gebruikt kan worden voor de 

tuin.  

 

“Ik ben geen bouwvakker,  

maar verbouwen en klussen  

heeft wel altijd mijn interesse gehad.”  

 

Ik krijg ook de bovenverdieping te zien. Hier is 

duidelijk te zien dat het stel ervoor gekozen 

heeft, boven te beginnen met verbouwen. De 

kamers voor de kinderen zijn inmiddels naar 

wens en als ik de badkamer voor diezelfde  

kinderen krijg te zien, zie ik dat dat het volgende 

punt op hun verbouwingsagenda is. Beetje bij 

beetje, badkamer voor badkamer, wordt alles 

naar wens gemaakt. “Het ziet er allemaal  

hartstikke netjes uit, maar het is gewoon niet 

praktisch.” Dirk heeft een drukke agenda, maar 

als het enigszins kan, klust hij zelf mee. “Ik ben 

geen bouwvakker, maar verbouwen en klussen 

heeft wel altijd mijn interesse gehad.”  

 

Er is nog een trap. De trap leidt naar de tweede 

verdieping. Ook die heeft een flinke omvang en 

ook hier is ademt vrijwel alles nostalgie. Ik zie 

veel hout, nog meer zachtboard plafonds en Dirk 

wijst een lamp aan die er al ruim veertig jaar 

hangt. Hij vertelt me dat het vroeger gebruikelijk 

was dat de huisarts een inwonende dienstmeid 

had en wijst me de plek op zolder aan waar zij 

verbleef. Op mijn vraag hoe ze dit allemaal  

weten, antwoordt Stephanie dat ze niet alleen 

zelf informatie opgevraagd hebben, maar door-

dat hier door de jaren heen veel mensen over  

de vloer kwamen, hebben ze ook veel verhalen  

te horen gekregen over de geschiedenis van hun 

huis.   

 

Wanneer ik vanaf de bovenste verdieping door 

het raam kijk, krijg ik pas echt een gevoel bij de 

hoogte van het huis. Het zolderraam biedt een 

geweldig mooi vergezicht over Den Dungen.  

 

 

“Ik ben al drie jaar bezig  

met het bestrijden van die rups.”  

 

Dan valt mijn blik op hun voortuin, die half open 

ligt in verband met het aanleggen van de riole-

ring. Mijn blik valt ook op de artistiek vorm-

gegeven partij buxus daar beneden. Ik hoor  

mezelf hardop afvragen of ze de buxus in deze 

vorm willen behouden. ‘Ja, ja, ja,” zegt Dirk, “ik 

ben al drie jaar bezig met het bestrijden van die 

rups.” En terwijl ik me in stilte afvraag waarom hij 

dat doet, hoor ik Stephanie zeggen: “En ik stop 

hem er iedere keer weer in. Die rups.”  

 

Humor. Ik kom er tijdens mijn bezoek aan  

Maaskantje 24 achter dat de zon aan alle kanten 

binnen schijnt hier. De hoeveelheid lichtinval in 

het huis geeft een opgewekt gevoel, evenals de 

bewoners. Ze zien mogelijkheden, waar anderen 

misschien afhaken. We spreken af dat ik over tien 

jaar nog eens terugkom om te kijken hoe 

de verbouwings-vlag er tegen die tijd bijhangt. En 

ik begrijp, wat er ook gebeurt… de buxus blijft.  
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Ik stelde je toen de vraag (echt waar, want ik heb het nageluis-

terd) wat je hier vooral als nieuwkomen niet moet doen. Sta je 

nog steeds achter je antwoord dat je niet uit de hoogte moet 

doen? Jazeker! Nu zou ik erbij zeggen, niet bekakt praten, want dat 

is mij wel eens verweten, maar ik heb me ‘t Dungens dialect nooit 

eigen kunnen maken. 
 

Je bent intussen behoorlijk goed ingeburgerd, hoe deed je dat? 

Ten eerste had ik schoolgaande kinderen. Daardoor werd ik al snel 

leesmoeder en vonden sommige kinderen mij “een kakker”.  zo 

rolde ik ook de ouderraad in en verder en leerde ik steeds meer 

mensen kennen. Mijn man had een vrijwilligersfunctie in Krabber-

donk en zo werd ik ook gevraagd en werd ik een soort van hulpje. 

Daarna werd ik benaderd vanuit de parochie om lectrice te wor-

den, een soort voorleesmoeder in de kerk zeg maar. Er werd in 

1995 gestart met avondwakes geleid door vrijwilligers. Dan krijg je 

diepere gesprekken en kom je echt in contact met betrokkenen. Zo 

wortel je serieus in de gemeenschap. 
 

Had je vrijwilligerswerk nodig om je hier thuis te voelen?  

Ach nee dat zal vast niet, maar ik houd van contacten onderling. 

Kun je je een leven hier zonder al dat vrijwilligerswerk voorstel-

len? Oh jazeker wel nu, want doordat Corona bij ons op bezoek 

kwam en heel lang bleef logeren heb ik veel van die bezigheden 

opgegeven. Zoals de Wereldwinkel, Vier het Leven, De Dorpstafel 

enz. Ik zet me nu alleen nog in voor ’t Hospice en de Goede Doelen 

Collecte en dat bevalt me prima! 
 

Wat was een positieve verandering toen je hier kwam wonen?  

Veel kennismakingen en contacten met  inwoners van Den Dungen 

en Maaskantje. Dat ligt mij wel. En dat iedereen elkaar kent. Ik hou 

wel van sociale controle in de goede zin van het woord. Elkaar in 

de gaten houden zeg maar. Ik voel me inmiddels best wel Dungens 

en geef dat gevoel een 8. 
 

Wat hoop jij voor de toekomst voor jezelf en in het algemeen? 

Respect en verdraagzaamheid vasthouden. En natuurlijk in het  

bijzonder gezondheid. 
 

Bizar 

Ik spaar kroontjes, want mijn eigen achternaam is Kroon. 

En dan krijg ik in mijn kroonjaar Corona. 
 

Levensmotto 

Ga uit van ‘t goede in de mens. 

De wereld is van iedereen! 

 

ZEG, HOE IS HET? 
 

Ruim 30 jaar geleden ontmoette ik Carla  tijdens 

een opname voor de Lokale Omroep Den Dungen 

voor de rubriek “Nieuwkomers”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Carla Kocken-Kroon, geboren te Vught  

  op 21 november 1950, als jongste van zeven 

  kinderen. Getrouwd met Leo Kocken.  

  Woont sinds 1988 in Den Dungen.  

  Twee kinderen en vier kleinkinderen. 

Tekst Jeanne Cooijmans   

Foto Netty van Bijnen 
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Van Maronia naar Maaskantje 

 
 
 
 

In 1937, op 26 december om precies te zijn, zag Sarantis Far-

assopoulos het Griekse levenslicht. Het kerstkindje werd geboren 

in het dorpje Askite, derde kind van twee vluchtelingen afkomstig 

uit Cappadocië. Doordat het er in de winter te gevaarlijk was de 

tocht naar Maronia te maken, kon Sarantis' vader pas in de zomer 

van het daaropvolgende jaar zijn zoon inschrijven bij het ge-

meentehuis aldaar. 

Sarantis groeide op in de ongerepte natuur in het noorden van 

Griekenland. Hij kreeg samen met zijn twee zussen en broer een 

spartaanse opvoeding. Zijn ouders werkten dagelijks op het land 

om katoen en tabak te verbouwen, oma paste op de kinderen. Het 

was hard werken en er was geen luxe. Ruilhandel was levendig, 

maar van geld hadden ze nog nooit gehoord. 

De Tweede Wereldoorlog veroorzaakte veel leed en liet ook diepe 

sporen na in het leven van Sarantis. Het was een tijd die voor de 

jonge Griek bol stond van gruweldaden. Zo hielp Sarantis zijn 

vader destijds eens door zijn tanden in het bovenbeen van een 

Bulgaarse militair te zetten die hem mishandelde. Het zijn dingen 

die een mens vormen en die je nooit meer vergeet. 

Na de oorlog, op vijftienjarige leeftijd liet Sarantis zijn vader weten 

dat hij graag naar het conservatorium wilde, het Odeon. Zijn vader 

ging akkoord nadat hij Sarantis liet beloven, eerst nog een zomer 

mee te helpen met de oogst. Het werd zomer, Sarantis haalde de 

oogst binnen en was in de veronderstelling dat het Odeon binnen 

handbereik was, maar niets bleek minder waar. Zijn vader verbrak 

zijn belofte en vertelde zijn zoon dat het feest wat hem betreft 

niet doorging, omdat “in het Odeon alleen maar nozems komen.” 

Hevig teleurgesteld, maar niet uit het veld geslagen, antwoordde 

Sarantis zijn vader dat als hij zich niet aan zijn belofte zou houden, 

hij thuis weg zou gaan. “Dan ga je maar”, zei zijn vader. De vol-

gende dag, op zeventienjarige leeftijd vertrok Sarantis en verliet 

hij huis en haard om zijn eigen pad te volgen. 

 

Sarantis stapte met het geld dat hij verdiend had met werken in 

de bouw, in de trein richting Stuttgart. Sarantis kwam in een hele 

andere wereld terecht, een wereld in opbouw. Hij zag in Duitsland 

auto’s die gebruikt werden als vervoermiddel in plaats van ezels en 

kamelen, hij keek zijn ogen uit. Hij zocht er werk, maar het be-

taalde slecht en de Griek besloot naar België te gaan om daar in de 

kolenmijnen te gaan werken. Er ontstonden mooie vriendschappen 

in de Belgische mijnen en Sarantis leerde er van zijn Italiaanse 

collega-gastarbeiders zelfs de Italiaanse taal. Na de kolenmijnen 

vervolgde hij voor korte tijd zijn pad richting Frankrijk. Er woonden 

kennissen van hem uit zijn geboortedorp in Griekenland en hij ging 

er aan de slag bij Michelin. Ook dit verdiende slecht en hij keerde 

weer terug naar België.  

 

 

Tekst Angela Boselie Foto’s  Netty van Bijnen en Nancy Verhagen 
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Het was inmiddels 1959. Sarantis was een 

jaar of twintig en de Griekse dienstplicht 

riep. Een plicht waar hij tegenop zag, maar 

wel aan moest voldoen omdat hij niet de 

kans wilde lopen Griekenland nooit meer in 

te mogen. De diensttijd leverde echter ook 

iets moois op, hij mocht er leren auto-

rijden! Iets wat voor Sarantis tot op de dag 

van vandaag vreugde oplevert, “autorijden 

maakt je mobiel en geeft je vrijheid.”  

Na zijn diensttijd vertrok hij naar Oosten-

rijk. En daar in de buurt van Graz vond hij 

zijn volgende baantje. Auto’s poetsen. He-

laas mocht hij de auto’s alleen maar poet-

sen en niet rijden, waardoor hij snel ontslag 

nam en wederom richting België vertrok. In 

Houthalen kwam hij zijn vrienden van voor-

heen weer tegen. Sarantis ging bij een hos-

pita wonen. Zij had een cafetaria en voor 

haar bracht hij krantjes rond mét de auto. 

Hij was de koning te rijk.  

In België was je als gastarbeider destijds 

verplicht eerst vijf jaar lang in de mijnen te 

werken, alvorens je ‘boven de grond’ aan 

de slag mocht. Toen kwamen zijn vrienden 

met de optie om in Nederland te gaan 

werken. Nederland was dichtbij, ze kenden 

de taal en zo werd dagelijks de rit naar De 

Gruyter in Den Bosch gemaakt. Bij De Gruy-

ter mocht je de gehele dag van alles eten, 

maar het mocht bij vertrek niet in je zakken 

zitten. Zijn vrienden namen die 

waarschuwing niet zo nauw, met als gevolg 

dat zijn Bossche carrière een kort leven 

beschoren was. Om precies te zijn, drie 

maanden.  

Sarantis was inmiddels een jaar of 25 toen 

hij bij Bata Best ging werken. Hij fungeerde 

als tolk tussen personeelszaken en de me-

dewerkers en werkte in de fabriek aan de 

lopende band van de rubberen laarzen. Hij 

vond het geen geweldige baan, maar mede 

dankzij Bata kreeg hij zijn verblijfsvergun-

ning voor Nederland. 

Het was winter in Nederland toen voor 

Sarantis het leven hier een stuk mooier 

werd. Na een avondje stappen in Eindho-

ven, leerde hij Judith kennen. Judith uit 

Den Bosch. Tijdens de busrit van de dancing 

naar het station kruisten hun blikken en in 

de laatste trein richting Den Bosch, maak-

ten ze hun eerste afspraakje en beloofden 

ze elkaar snel weer te zien.  

Na drie jaar verkering te hebben gehad, 

besloot het stel te trouwen. Sarantis 

schoonvader was wel wat achterdochtig, hij 

was bang dat de Griek in zijn geboorteland 

al getrouwd was en gezin stichtte. "Dat 

soort dingen hoorde je vaker,” maar daar 

bleek niets van waar. Sarantis mocht om de 

hand van Judith vragen. De trouwerij vond 

plaats in Griekenland, waarna ze het in 

Nederland nog eens dunnetjes overdeden. 

Na een tijdje in Den Bosch gewoond te 

hebben, kocht het stel een huis in Berlicum. 

Eenmaal gesetteld in Berlicum, werden 

Sarantis en Judith trotse ouders van twee 

dochters. Er was tijd voor ontspanning, 

Sarantis voetbalde bij BMC, maar er moest 

zeker ook gewerkt worden. Sarantis haalde 

zijn diploma’s Co2- en fotolassen en werkte 

onder andere mee aan de bouw van grote 

bruggen als de Moerdijkbrug, de Deltaw-

erken en de Hoogovens. Projecten waar hij, 

tot op de dag van vandaag, met ontzettend 

veel trots en passie over spreekt.  

Zijn oudste dochter woont inmiddels geru-

ime tijd in Griekenland, zijn jongste verliet 

Berlicum voor Den Dungen. Na 40 jaar in 

Berlicum gewoond te hebben, kozen Sar-

antis en Judith ervoor in de buurt van hun 

jongste dochter te gaan wonen en staken 

ook zij de Zuid-Willemsvaart over. 

En daar in Den Dungen, bijna 84 jaar nadat 

Sarantis in Griekenland het levenslicht zag, 

kruisten onze wegen bij de Litserborg. Sar-

antis en Judith op weg naar de 

dagbesteding van Vivent, en ik, die ze 

daarbij begeleidde, werd zomaar ineens 

ontzettend nieuwsgierig hoe iemand vanuit 

het noorden van Griekenland in Maaskant-

je terecht komt. Ik heb het ze gewoon gev-

raagd. Het werd een bijzonder mooi en 

openhartig gesprek. Een gesprek met een 

lach en een traan.  

Als monteur bij staalconstructiebedrijf De Groot 

Sarantis linksboven met een broer en 2 zussen 

Linksvoor met onder meer opa en oma 

Sarantis en Judith 
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               VOOR DE KOST 

 

Bewegen is goed voor je lijf, je hoofd en je socia-

le contacten. Daar weet Dave van Veghel alles 

van. Sinds begin 2020 is hij buurtsportcoach bij 

BINT Welzijn voor Den Dungen en Maaskantje.  

 

Dave organiseert allerlei sportieve activiteiten op 

scholen, bij verenigingen en zelfs individueel 

wanneer dat nodig is. Hij zet zich in voor  

jongeren, ouderen, mensen met een handicap en 

anderen die om verschillende redenen niet altijd 

gebruik kunnen maken van het reguliere 

sportaanbod. “Ik denk hierbij mee en speel in op 

de vraag.” vertelt hij.  

 

Kind Pakket 

Lid zijn van een vereniging, op zwemles gaan, op 

de fiets naar de middelbare school. “Het klinkt 

allemaal heel ‘normaal’. Maar als er niet veel 

geld te besteden is in een gezin, is dit niet voor 

alle kinderen vanzelfsprekend. Vanuit het  

Kindpakket is het mogelijk om een aanvraag te 

doen voor een bijdrage,” licht Dave toe. “Ik vind 

het ontzettend belangrijk dat alle kinderen mee 

kunnen doen.”  

 

Laagdrempelig sporten voor alle kinderen. Dat 

kan elke dinsdagmiddag buiten bij De Wegwijzer 

tijdens Plein Sportief. En daarnaast is er Sport 

Inloop. Elk kind van groep 5 t/m 8 kan elke 

woensdagmiddag van 14:30 tot 15:30 uur in de 

sporthal bij De Wegwijzer terecht om samen te 

bewegen. “Voor kinderen, die wat meer 

aandacht nodig hebben, is er daarna, van 15.45-

16.45 uur een sportief uurtje!“  

 

Walking Sports  

Walking Sports is een initiatief dat ontstaan is in 

het najaar van 2020. Walking Sports staat voor 

plezier, ontmoeten en bewegen voor 55+ en heel 

veel ouder. “Niets moet, alles mag!”  

 

Er wordt wekelijks begonnen met een kop koffie, 

daarna wordt er gesport op een tempo dat bij 

jou past. De training bestaat uit gevarieerde 

bewegingsvormen en wordt afgesloten met een 

spelvorm zoals voetbal of korfbal.  

 

Ben of voel je je 55+, dan ben je elke dinsdag 

welkom van 9:30 tot 11:30 bij Sportclub Den 

Dungen, Hooidonksestraat 4. “Goed en leuk voor 

sportievelingen en de mensen die dat juist niet 

zijn.”   

 

Uniek Sporten 

“Mensen met een beperking vinden het vaak 

lastig om passend sportaanbod te vinden. Hier 

helpen wij hen bij. Samen zoeken we uit welke 

sport het beste past”.  

 

Heb je vragen of hulp nodig, neem gerust contact 

op met Dave. Dit kan via 

d.vveghel@bintwelzijn.nl of 06-39113022 

 

Op het platform www.smgbeweegt.nl is al het 

sport- en beweegaanbod in de gemeente  

verzameld. “Neem eens een kijkje en laat je 

verrassen. Je zult zien dat er voor elk wat wils is,” 

vertelt Dave enthousiast.  

 

  

 

Wel & wee Tekst Christel Heijmans Foto’s Dave van Veghel 
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Edwin van Eijk; brandweerman, instructeur 

Bedrijfshulpverlening, EHBO, AED (kinder)

reanimatie, instructeur Manschap, duik-

ploegleider, instructeur Brandweer in Nood 

en lid van één van de vijf STH Teams die er 

in Nederland zijn.    
 

Indrukwekkend lijstje! Waar haal je de tijd 

vandaan?  

Edwin lacht bescheiden en zegt dat het nu 

eenmaal in zijn aard zit om mensen te  

helpen. Achter zijn bescheiden lach zit een 

vurige passie voor zijn vak, maar vooral een 

gedrevenheid om mensen te willen helpen. 

Een veelzijdige duizendpoot die niet stil kan 

zitten en in zijn vrije tijd ook graag bezig is 

met inventieve oplossingen.   

 

Jongensdroom?  

Nee, ik wilde ambulancechauffeur worden. 

Hiervoor heb ik gesolliciteerd, maar de 

vacature werd intern ingevuld. Mijn vader 

zei dat ze bij de brandweer mensen zoch-

ten. Aangezien ik graag mensen help leek 

mij dit erg leuk. Het vak is erg veelzijdig en 

ik hou van de afwisseling. Zo sta je op de 

AVI een brand te blussen en zo zit je onder 

water voor een reddingsactie of ben je een 

auto aan het open knippen.  
 

 

 

Team  

In ’s-Hertogenbosch zijn 4 ploegen van 11 

personen. We zijn allemaal anders, maar 

het voelt als één familie. We vertrouwen 

elkaar blindelings.   
 

Onze verschillen zorgen ervoor dat we we-

ten waar iedereen sterk in is. Iedereen kan 

brandweerman worden, maar je moet er 

wel voor in de wieg zijn gelegd. Soms moet 

je dingen behandelen als een opdracht, op 

het moment dat je het privé van een slacht-

offer weet staat het je eerder in de weg 

dan dat het je helpt.   

 

“Ook brandweermannen         
huilen soms.” 

 

Meeste indrukwekkend?  

Situaties waarbij kinderen zijn betrokken. 

Ons werk is natuurlijk altijd serieus maar als 

er kinderen bij zijn zit er extra stress bij. 

Helaas loopt niet iedere reddingsactie even 

goed af. Mensen denken vaak dat brand-

weermannen altijd stoere mannen zijn 

maar ook brandweermannen huilen soms. 

Dat is normaal en we steunen elkaar. Extra 

fijn is het dat ik thuis ook een luisterend 

oor heb.  

 

Mijn vrouw Desiree is Recovery Verpleeg-

kundige in het ziekenhuis en daardoor  

begrijpen we elkaar goed. 
 

STH Team  

Specialisme Technische Hulpverlening. 

Voor dit Team heb ik een extra sollicitatie 

gedaan. Het is een team dat wordt ingezet 

bij uitzonderlijke situaties waar bij voor-

beeld instortingsgevaar is of de slachtoffers 

met een normale basisinzet niet te berei-

ken zijn.  
 

Bij voorbeeld bij situaties als de gasexplosie 

in 2019 bij een pizzeria/grillroom waar een 

kind onder het puin lag. Het begin met de 

reddingsactie is dan gemaakt door de  

lokale brandweer, maar het STH team 

wordt dan ingeschakeld omdat het pand 

instabiel is. Door de inzet van kennis en de 

juiste specialistische materialen is het kind 

onder het puin vandaan gehaald.  

  
 

 

Hulpverlenende duizendpoot 

Tekst Maartje van der Aa  Foto’s Netty van Bijnen Voor de kost 
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Agressie  

Daar hebben wij gelukkig nog niet mee te 

maken gehad. Je hoort wel eens van agres-

sie tegen ambulancepersoneel of politie. Bij 

een inzet stappen wij ook direct met 6 per-

sonen uit. We komen tenslotte om je te 

helpen, wellicht dat dit het verschil maakt. 

Wel hebben wij al eens meegemaakt dat er 

een auto te water was geraakt en je er met 

het duikteam aankwam en vervolgens  

iemand uit het water haalde. Op de vraagt 

of er nog meer personen in de auto zaten 

wilde die persoon dit niet zeggen. Wij zijn 

geen politie en veroordelen niemand, maar 

moeten op zo’n moment echt weten of er 

nog meer mensen in het water liggen.  

 

“Als gevraagd wordt om even 
aan de kant te gaan zodat er een 
foto gemaakt kan worden, dan 

schrikken wij daarvan.” 

 

Social media  

Tijden zijn wel veranderd. Met de komst 

van social media willen mensen soms van 

alles vastleggen met hun mobieltje. Als je 

als hulpverlener bij een ongeluk gevraagd 

wordt, door een vader met een kind op de 

schouders, om even aan de kant te gaan 

zodat er een foto gemaakt kan worden dan 

schrikken wij daarvan. Het zou ook zomaar 

jouw partner kunnen zijn die ernstig ge-

wond is of erger waarvan de foto’s je al 

bereiken voordat je door de hulpdiensten 

bent ingelicht.  

 

“Je kunt in feite niets fout doen, 
maar het is fijn  

als je bent voorbereid.”  

 

EHBO AED/Reanimatielessen  

Ik geef hier graag les in zodat je iemand 

kunt helpen die in nood is. Je kunt in feite 

niets fout doen, maar het is fijn als je bent 

voorbereid. Als je ooit eens iets geleerd 

hebt, al is het jaren geleden, dan kun je op 

dat moment dat het nodig is iets doen. 

Niemand kan voorspellen hoe je reageert 

maar je kunt dan helpen. Ik heb al eens 

mailtjes gehad van mensen die het in de 

praktijk hebben kunnen brengen. Dat is 

mooi meegenomen, daar doe je het voor!
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Mohanad Saad is afkomstig uit Syrië en woont ruim 5 jaar met zijn gezin in Den Dungen.   

 WELKOM! 
Mohanad Saad groeide op in Syriê en woont nu ruim 5 jaar met zijn gezin in Den Dungen. In 2015 is hij vanwege de oorlog gevlucht vanuit 

dat land. Voor veel mannen daar, is het risico groot dat ze gedwongen in dienst moeten en mogelijk worden ingezet aan het front waar 

het regime de burgerbevolking bombardeert. De burgeroorlog, die Syriê tot op de dag van vandaag in zijn greep houdt, komt voort uit een 

vreedzame burgeropstand die zo’n tien jaar geleden plaatsvond tegen het regime. Sindsdien zijn er honderdduizenden doden gevallen.  

 

Na een gevaarlijke reis, een overtocht per boot, te voet verder, met de trein of de bus, belandde Mohanad in Nederland. Hij verbleef kort 

in Ter Apel. Zijn vrouw Hourieh bleef met hun twee jonge kinderen achter in Syrië. “Het was heel erg spannend,” vertelt Hourieh. “Ik was 

erg opgelucht toen Mohanad belde en me vertelde dat hij met de boot in Griekenland was aangekomen.” Uiteindelijk kwam Mohanad via 

AZC Ede terecht in Kentalis Sint-Michielsgestel. 

Nadat het gezin herenigd was, gingen zij in Den Dungen wonen. Mohanad deed eerst twee jaar vrijwilligerswerk in de Litserborg, tegen-

woordig werkt hij fulltime in een palletfabriek in Son. In Syriê was Mohanad eigenaar van een supermarkt en had hij een druiven- en  

olijfboomgaard. Ze woonden in een plaats vlakbij Damascus. “Er is daar heel veel plat gebombardeerd.” 

 

“Hier is het rustig” vertelt Hourieh, “het is fijn wonen in Den Dungen. Ook voor de kinderen.” Hun zoon Majed en dochter Elaf, destijds 

acht en vier jaar oud, gingen naar De Wegwijzer. Ze hebben op school veel hulp gehad, de juffen hielpen ze onder andere met het leren 

van de taal. Door het spelen met andere kinderen en vrienden te maken, maakten ze zich de Nederlandse taal snel eigen. Majed is een 

sportieve jongen. Hij haalde zijn zwemdiploma’s, ging basketballen, voetballen en momenteel sport hij in de boksschool. “Maar ik wil ook 

bij de rugbyclub The Dukes, in Den Bosch” vertelt hij enthousiast. Majed zit nu op de middelbare school, hij vertelt dat hij later architect 

wil worden. Zijn zus is nog bezig met haar zwemdiploma, maar heeft net als hij. ook plannen voor de toekomst. “Ik word fotomodel”  

vertelt ze lachend, “maar ik teken ook heel graag jurken.” 

Tekst Christel Heijmans  

Foto’s Netty van Bijnen 
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HOUDOE WOR! 

HOUDOE WOR! 
                                     HOUDOE WOR! 

Rini van Vught, geboren en getogen Dungenaar, startte samen met zijn partner Rob Luypen in 2020 
een B&B in Frankrijk.  

 

Rini van Vught groeide op in de Paterstraat en bleef er ook na zijn jeugd wonen. Hij runde vanuit zijn ouderlijk huis meer dan 40 jaar een 

praktijk in alternatieve geneeswijzen. Zijn partner Rob werd geboren in Drenthe en is kunstenaar van beroep. “We zijn al meer dan 25 jaar 

samen,” vertellen Rob en Rini door de telefoon.  

Het idee om in Frankrijk een B&B te beginnen ontstond oorspronkelijk bij Rob. Maar ook Rini, die op zijn 19e met veel plezier een tijdje in 

Frankrijk woonde, liep snel warm voor het plan. De zoektocht naar hun Franse droomhuis startte zo’n vijftien jaar geleden, in 2006. “We 

vonden al snel waar we naar zochten, maar de economische crisis gooide roet in het eten. De huizenmarkt kwam vast te zitten en we  

kregen ons huis in Den Dungen niet verkocht. Ondertussen werd ons droomhuis in Frankrijk door iemand anders aangekocht en daarmee 

glipte ons plan door onze vingers”. Rini en Rob besloten hun Franse avontuur in de ijskast te parkeren, in elk geval tot Rob 60 zou worden. 

Ze zetten hun leven voort in Den Dungen, verfraaiden hun huis en startten ook nog een nieuw bedrijf op. Dan viert Rob zijn zestigste  

verjaardag en daarmee brak de tijd aan om opnieuw de balans op te maken. Conclusie: ze wilden er nog steeds voor gaan. Ze begonnen 

opnieuw met zoeken. In een groter gebied dit keer en dichter bij de zee. “Na meer dan 30 huizen bekeken te hebben, vonden we vorig 

jaar dan eindelijk ons droomhuis. In Melle.” Het stadje Melle is een stopplaats op de route naar Santiago de Compostella.  

En ook deze keer ging niet alles zonder slag of stoot. “Niet alleen de maatregelen rondom Covid-19 maakten het ons lastig” vertelt Rob, 

“Rini werd in die periode ook nog eens ernstig ziek.” Tussen de operatie en behandelingen door, pendelden ze op en neer voor de  

verbouwing van hun Franse woning. Toen het stel afgelopen jaar emigreerde naar Frankrijk en de B&B in juli officieel openging, was het 

hoogseizoen. Boekingen stroomden binnen en ze moesten meteen flink aan de bak.  

Tekst Christel Heijmans  

Foto’s Rini van Vught en Rob Luypen                HOUDOE! 
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De B&B staat aan de rand van het stadje Melle en heeft nu drie  

kamers voor in totaal tien gasten, maar er zijn al plannen om uit te 

breiden. “In de zomer vindt hier wekelijks een buitenconcert en een 

jazz- en kunstfestival plaats. Daarnaast vind je in de omgeving een 

vallei en zilvermijnen.” Het aantal zonuren in Melle is vergelijkbaar 

met dat van de Zuid-Franse mediterrane gebieden. “Dat is dus  

genieten, want we hebben een zwembad met ligstoelen in de tuin 

met uitzicht over het achterliggende arboretum!”  

“Het grootste verschil met Nederland” vertelt Rini, "is dat het hier 

tranquille is. Daar hebben we erg aan moeten wennen, je moet hier 

veel geduld hebben. Dat Fransen afstandelijk zouden zijn, kunnen 

wij niet beamen. We zijn hier enorm goed opgevangen en de  

bewoners zijn erg gastvrij.” 

Op de vraag wat ze missen, antwoordt Rob dat ze nog te kort weg 

zijn uit Nederland om iets of iemand te missen. “Misschien af en toe 

een kroketje” vult Rini lachend aan, “maar hier zijn weer andere 

lekker hapjes!” 

Moeder Hourieh vertelt dat ze door de kinderen sneller contact 

maakt met anderen. “In het begin vonden we het best moeilijk  

vanwege de taal en alle regeltjes, maar we hebben erg veel hulp 

gehad. Er kwam elke week iemand langs om ons te helpen met de 

formulieren. Ik heb een keer bij Dungens Dis een Syrisch gerecht 

gekookt en ook daar heb ik fijne contacten aan overgehouden.” 

Familie Saad eet meestal Syrische gerechten. “De Syrische keuken is 

heel gevarieerd” vertelt Majed, “maar we eten ook weleens patat, 

pannenkoeken of oliebollen.” “En pizza!”, vult Mohanad lachend 

aan. 

 

Mohanad heeft het inburgeringsdiploma al een tijdje op zak en bezit 

sinds kort de Nederlandse nationaliteit. Zijn vrouw Hourieh hoopt 

dat volgend jaar te krijgen. Een half jaar geleden werd het gezin 

uitgebreid met de geboorte van zoontje Zain. De kleine man ligt te 

slapen in de armen van zijn grote broer. “Het is een heerlijk klein 

kereltje!” vertelt Hourieh dankbaar. 

HOUDOE WELKOM 
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Meeuwes Duister 

Eigenaar van Betonindustrie Duister te  

’s Hertogenbosch, een verzamelaar van 

tractoren, motoren, oud gereedschap, 

boten, ankers en gepassioneerd hobbyist.  

In de kleine Molenstraat woont Meeuwes 

Duister, verscholen achter een hoge heg 

stap je binnen in zijn verzamelwereld. Het 

valt direct op dat hij een passie heeft voor 

uiteenlopende onderwerpen.  

 

Tractoren 

“In 1988 ben ik gestart met het opknap-

pen van de eerste tractor, een Nuffield 

10/42. Ik was er direct helemaal verslaafd 

aan en voor ik het wist had ik twaalf  

tractoren. Negen staan er thuis en de rest 

elders. Je zou kunnen zeggen dat het een 

tic is.”  

 

Ieder vrij uurtje steekt hij in zijn passie. 

Eerst wordt de tractor zorgvuldig uit el-

kaar gehaald, schoongemaakt en indien 

nodig gereviseerd. “Het proces van begin 

tot het eind is bij iedere tractor verschil-

lend. De één heb ik in twee maanden 

gereviseerd en bij een andere duurt het 

soms wel een jaar. De tijd die je erin 

steekt ben je zo vergeten als het klaar is. 

Mijn opgeknapte tractoren verkoop ik 

nooit, de waarde is niet in geld uit te 

drukken, er zit heel veel liefde in.” 

 

“Mijn favoriet is de Turbo. Ik vind hem 

prachtig en er zit een lucht geveerde stoel 

op. Dat is toch wel handig als je wilt gaan 

rijden en je hebt een versleten rug. Voor 

de kleinkinderen zijn er kinderzitjes op 

gemonteerd.” Het binnen zetten is overi-

gens een uitdaging. De uitlaat 

moet eerst worden gedemonteerd omdat 

deze tractor zo hoog is en het balkje van 

de schuur wat lager moet dit gebukt en 

achteruit gebeuren hierdoor heeft hij al 

eens zijn hoofd gestoten. 

 

Naast zijn tractoren heeft hij een heus 

tankstation gemaakt. Het tankstation 

heeft hij vernuftig gemaakt op een blok 

beton, waar je met lepels van een 

heftruck of shovel in kunt, zodat deze 

altijd kan worden verplaatst. De prachtige 

collectie oude blikken komen van heinde 

en verre en worden ook met de hand 

opgeknapt.  

 

Brommers, boten en scootmobielen 

Dat de hobby van Meeuwes divers is blijkt 

uit de dingen die hij opgeknapt heeft. Hij 

sleutelt graag aan brommers. Ook dat 

begon met één en uiteindelijk werden het 

er negen. Zo ging het ook met zeilboten. 

Het begon met één en voor hij het wist 

waren het er elf. Vanwege drukte op de 

zaak heeft hij de zeilboten een beetje 

verslonst en zijn dat er inmiddels een 

aantal minder geworden.  

 

Hij bezit momenteel een speedboot en 

gaat graag varen met banaan en water-

ski’s. Dat is ook leuk voor de kinderen en 

kleinkinderen. Voor de kleinkinderen 

heeft hij van een oude scootmobiel een 

motor gemaakt op een klein bootje. Bij-

zonder om te zien is dat hij voor de klein-

kinderen heel veel voertuigen heeft ge-

maakt die kunnen rijden door de motor 

van  oude scootmobielen. Inventieve uit-

vindingen waar zowel Meeuwes als de 

kleinkinderen veel plezier aan beleven. 

 

 

 M’n passie Tekst Maartje van der Aa  Foto’s Netty van Bijnen 
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Museum 

In onze fabriek in ’s-Hertogenbosch was boven 300 m2 

ruimte over. Die ruimte bood de kans om er een museum 

in te maken. Daar staat vooral oud gereedschap maar ook 

verschillende motoren. Zijn vrouw  Anja heeft er onder 

andere oude naaimachines, strijkijzers en ander oud  

gereedschap verzameld.  

 

“Het is maar goed dat mijn vrouw ook dingen verzamelt, 

anders komt er bonje van”, aldus de goedlachse Meeu-

wes. “Mijn vrouw Anja is mijn rots in de branding. Ze 

helpt met de inrichting van het museum en staat altijd 

voor mij klaar. Zonder de steun en liefdevolle hulp van 

mijn vrouw was dit mij niet gelukt.”  

In het museum staat een noodaggregaat van een zieken-

huis. “Die heb ik ook nagelopen en opgeknapt. Dat is een 

mooie vondst van marktplaats. Verder staan er ook acht 

oude motoren, een 3,4,5,6 en 8 cilinder. We wilden  er 

een open dag houden, de uitnodiging was al gedrukt en 

toen kwam Corona helaas.” 

Meeuwes is altijd bezig en kan niet stil zitten. Om 11.00 

uur ’s avonds gaat hij naar bed en hij is er ’s ochtends om 

5.00 uur alweer uit. Thuis is hij ieder verloren uurtje in zijn 

schuur te vinden. Altijd bezig met opknappen of nieuwe 

uitvindingen.  

 

Aan moderne apparaten waagt hij zich niet, want daar is 

geen lol aan te beleven. Veel te veel elektronica en dan is 

het niet meer mogelijk om alles zelf te doen.  

 

“Ik heb er niet voor geleerd en de papieren voor autore-

paratie ’s zijn op de punten van de Lidl gehaald”, lacht 

Meeuwes. Aan de opgeknapte voertuigen is te zien dat hij 

het herstellen zich zeer goed eigen heeft gemaakt. “Bij 

ieder project leer je bij.  Je bent nooit te oud om te leren, 

wel te stom, maar nooit te oud.”  

 

Eén van de prachtige uitspraken van Meeuwes is zelfs 

verwerkt in de tuin: “Ik hou het kort, anders wordt het 

Duister”. 
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Den Dungen Dobbert 

Laat ons weten wat u van Jacobus vindt. Vinden we leuk!  

Ideeën/opmerkingen/reacties? Mail ze naar jacobus@stichting-held.nl 

Like en volg ons op Facebook en/of Instagram! 
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