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      VOORWOORD 

3 5 

 

 

 Beste lezer, 

 

 Je hebt weer een gevarieerd nummer in je handen! 

  

 Jacobus bezoekt de Voorziening Langdurig Verblijf waar  

 sinds maart opvang wordt geboden aan dak– en thuislozen.  

  

 En wist je al dat we een voedselbos in Den Dungen hebben? 

 Initiatiefnemer Bram Wonders vertelt je er alles over. 

 

 De oplettende lezer zag in elke Jacobus een verhaal van  

 schrijver A. Noniem. Maar wie is dit?  

 In dit nummer onthullen we wie achter deze mooie verhalen zit. 

 

 We nemen dit keer een kijkje in een huis waar vele Dungenaren   

 wel eens binnen zijn geweest en bezoeken een enthousiaste  

 leesclub en nog veel meer. 

 

 Bekijk ook de activiteitenkalender achterin ons blad,  

 want die staat weer bomvol met leuke activiteiten,  

 zoals een gezellig avondconcert aan de Meerse Plas (Dungens gat)  

 tijdens mini-festival Den Dungen Dobbert. 

 

 Wie weet zien we elkaar dan. 

 

 Geniet van de zomer! 

 

   Christel Heijmans 

  Coördinator Jacobus Magazine 
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“Ik was nog blijer voor mijn kat, dan voor mezelf.”  

6 



 

 

7 7 

 

De rubriek Grensgeval brengt ons dit keer 
naar VLV D’n Dijk. Bijna in Den Bosch op 
het randje van de Dungense polder. De 
Voorziening Langdurig Verblijf is sinds 21 
December gestart met het bieden van op-
vang voor dak- en thuislozen. Bij veel le-
zers is wellicht bekend, dat deze vorm van 
Beschermd Wonen hier niet zonder slag of 
stoot gekomen is.  
 
De voorgeschiedenis 
Drie jaar geleden besloot de gemeente  
’s-Hertogenbosch om op Nieuwe Dijk 3  
t/m 53 in Den Dungen een gedeelte van 
de dak- en thuislozen op te vangen, die in 
de stad voor overlast zorgden. Dit was het 
begin van een hele reeks rechtszaken, 
informatieavonden, protestbijeenkomsten 
en handtekeningenacties, waarbij één 
ding duidelijk was. Iedereen snapte dat die 
mensen opgevangen moesten worden, 
alleen niet in onze achtertuin. Het project 
is inmiddels opgestart en zoals verwacht, 
zijn er meldingen geweest van overlast. 
Dit alles wordt zo goed mogelijk bewaakt 
en geprobeerd om te voorkomen. Er loopt 
nog een procedure bij de Raad van State 
vanuit de omwonenden.  
 
De huidige situatie 
Je komt aan op een open terrein, met  
parkeervoorziening en een kippenhok in 
aanbouw. Het voormalige woonhuis met 
erker fungeert nu als kantoor voor perso-
neel en ontmoetingsplek van de bewo-
ners, te weten twintig  mannen.  
 
We hebben afgesproken met Annemieke 
van Kampen teamcoördinator en later 
voegt Mark Verkuijlen zich bij het gesprek. 
Al wandelend over het terrein vertellen 
Annemieke en Mark over de weerstand 
vanuit de directe omgeving. Onbekend 
maakt onbemind is zo’n typerend gezegde 
dat hierop van toepassing is. Het team, 
dat deze opvang in goede banen leidt, 
bestaat uit een 15-tal mensen waaronder 
woonbegeleiders, maatschappelijk wer-
kers, beveiligers en ambulante begeleiders 
vanuit Reinier van Arkel. Zij helpen de be-
woners, bij de dagelijkse gang van zaken, 
boodschappen, afspraken, schoonmaak en 
dagbesteding.  
 
Een duidelijk zichtbare 24-uurs beveiliging, 
zorgt ervoor dat het terrein volledig met 
camera’s in beeld is. Het personeel kan 
snel ingrijpen mochten er conflicten ont-
staan of assisteren bij problemen in de 
buurt zoals winkels of tankstation. Er is 
een beheergroep bestaande uit: omwo-

nenden, stadstoezicht, politie, gemeente, 
zorginstelling en wijkbeheerders. Deze 
komt regelmatig bij elkaar om de stand 
van zaken te bespreken en eventueel 
maatregelen treffen.  
 
Het terrein 
Opvallend is dat overal gewerkt wordt om 
er een echte woonplek van te maken. Het 
doel is duidelijk, hier krijgen de bewoners 
mogelijkheden voor een goede dag-
invulling. Een woonplek, structuur, luiste-
rend oor, maaltijden en dagbesteding zor-
gen ervoor dat het beter gaat met ze. De 
22 goed geïsoleerde, comfortabele, woon-
units, staan allemaal zodanig opgesteld, 
dat de privacy optimaal is. Elke unit be-
staat uit een badkamer, slaapkamer en 
woonkamer, die uitgebreid kan worden 
met kookvoorziening. De begeleiding ziet 
erop toe, dat de bewoners hun huisje en 
eigen omgeving schoon en netjes houden. 
 
Enthousiast vertellen beide teamcoördina-
toren over de natuur, rust, structuur, vei-
ligheid en ruimte, die de bewoners hier 
omringt. Er wordt zoveel mogelijk reke-
ning gehouden met de omgeving: het 
broedseizoen, de dassenburchten en ge-
luidsniveau. Ondertussen mengt huiskat 
Ron zich in ons gesprek. Deze rode kater 
woonde eerst in het asiel, maar is hier 
inmiddels helemaal goed geaard.  
 
Conclusie 
Annemieke en Mark, kijken elkaar lachend 
aan en zeggen dan: “Volgens ons is de 
opzet zeker gelukt, we zijn op de goede 
weg, met zeker nog een aantal wensen. 
Het aantal incidenten in de buurt en over-
last voor de omgeving zijn in onze ogen 
acceptabel geweest. Dat hebben we be-
reikt door met een nieuw team er boven-
op te zitten, goed te luisteren, veel te pra-
ten en veel kennis van onze doelgroep. 
Het project kan zeker nog groeien, door 
meer dagbesteding, opzet van de moes-
tuin, houtbewerking, de tuin en totale 
aankleding.” Ook volgt meteen de uitnodi-
ging aan de lezers, om in navolging van de 
Jacobus gewoon een keer binnen te lopen 
voor een praatje met kop koffie.  
 
Bewoners 
In de centrale ruimte, waar alle maaltijden 
worden geserveerd, ontmoeten we Henry 
een bewoner van het eerste uur voor een 
gesprekje. Op mijn vraag: Hoe het hem 
hier bevalt. Is zijn antwoord kort maar 
duidelijk: “Goed, lekker rustig.” Na een 
kleine blik in zijn verleden wordt wel dui-

delijk, hoe een samenloop van omstandig-
heden iemands situatie drastisch kan ver-
anderen. Tussen de regels hoor je ook hoe 
belangrijk het voor hem is geweest, dat er 
een vangnet bestaat van Maatschappelijke 
Opvang. Hij was dan ook heel blij, toen hij 
geselecteerd werd voor dit mooie project. 
Typerend voor zijn geluk was wel de op-
merking: “Ik ben nog blijer voor mijn kat, 
dat ze hier mag wonen, dan voor mezelf.” 
De bewoners kunnen, na aanmelding,  
bezoek ontvangen tussen 10.00 en 22.00 
uur, ook zijn ze vrij om een biertje of joint-
je te gebruiken binnenshuis. Dronken-
schap en agressie wordt niet geaccep-
teerd.   
 
Personeel 
Op het kantoor ontmoet ik woonbegelei-
ders Lesley en Demi. Zij geven aan, dat het 
een boeiende doelgroep is met de diverse 
problematieken en hoe fijn het dan is om 
toch iets voor de bewoners te kunnen 
betekenen. Het verzorgen van de maaltij-
den, de persoonlijke begeleiding en hulp 
bij de dagelijkse gang van zaken. Ook 
wordt benadrukt hoe belangrijk teamwork 
is en dat met allemaal nieuwe mensen. 
Het zorgpersoneel krijgt ondersteuning 
van de Beveiliging. Het hele terrein wordt 
middels camera’s continue geobserveerd. 
Overdag is er naast het gewone personeel 
altijd één beveiliger aanwezig. ‘s Nachts 
zorgen twee man security dat iedereen 
(ook de buurt) rustig kan slapen en niet 
gestoord wordt. 
 
Slot 
Op de vraag, of beide teamcoördinatoren 
nog iets kwijt wilden aan de lezers van 
onze Dungense glossy, kwam het ant-
woord. “Wij vonden het erg fijn en leuk 
dat jullie hier waren en hopen zo te laten 
zien dat we niks te verbergen hebben”. 
 
Na iedereen hartelijk bedankt te hebben 
voor de gastvrije ontvangst, rondleiding, 
gesprekken en vooral een inkijkje in het 
reilen en zeilen van deze opvanglocatie, 
stapte ik weer op de  fiets. Een project dat 
voldoet aan een groot deel van de ver-
wachtingen, minder overlast in de stad, de 
daklozen een veilige plek, de buurt 
‘acceptabele’ problemen en toch moet dit 
over 6 ½ jaar weer weg. Het bestemmings-
plan geldt maar voor tien jaar.  
 
Nieuwsgierig geworden of vragen? 
Bel dan nummer 06-51052773. 

Dank voor ons bezoek aan D’n Dijk.  
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ONDERWEG NAAR… 
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In juni 2023 is Bram Wonders begonnen 
met “Voedselbos Buitengewoon” aan de 
Rijndonksestraat. Wat er nu nog uit ziet als 
een veld vol kleine plantjes en hier en daar 
een boom, gaat er over een tijd uitzien als 
een flink begroeid voedselbos. Ik mocht 
langskomen voor een rondleiding, inclusief 
proeverijtje! 
 
Bij het voedselbos wacht ik op het houten 
bankje aan het begin van het perceel. Met 
grote sierlijke letters staat hier Voedselbos 
Buitengewoon in gegraveerd. Even later 
komt Bram aan op zijn fiets, uit de fietstas 
komt een thermoskan met koffie. Onder 
het genot van een bakkie kom ik er dan 
achter wat een voedselbos eigenlijk is. 

Een stukje natuur creëren  
Een voedselbos is een systeem wat elk jaar 
beter en beter moet worden. Het is eigen-
lijk het nabootsen van een jong bos, legt 
Bram uit. De bomen staan wat verder uit 
elkaar, hoge en lage bomen staan door 
elkaar en er groeit ook veel vegetatie op 
de grond. Er tussendoor groeien dan ook 
weer klimmers, zoals druiven. Op elke laag 
groeit dan voedsel. “Het is eigenlijk voor 
luie boeren!” grapt Bram. “Het bos houdt 
uiteindelijk zichzelf aan de gang. De bo-
men laten bladeren vallen, dat is weer 
voedsel voor de planten op de bodem. De 
bodem zelf is voornamelijk bedekt met 
houtsnippers, boven op een laag karton. 
De laag karton is gelegd om het gras te 
verstikken, hiermee verandert het gras-
landschap hopelijk wat sneller in een bos-
landschap. De houtsnippers houden vocht 
vast, werken als een soort spons, waar-
door er toch een soort watervoorziening is 
in de drogere periodes.  
 
Er staan een hoop bijzondere soorten bo-
men en planten, zoals bijvoorbeeld de 
Franse Uiensoepboom. Veel soorten ko-
men van een kweker uit Polen. Dit is gere-
aliseerd via een samenwerking met Stich-
ting Voedzaam Land. Deze stichting bezorgt 
de bomen, Bram vermeerdert deze en 
later komt de stichting er weer een aantal 
ophalen voor verdere verdeling.  
Het idee is het creëren van een stukje na-
tuur, als er wat mis gaat moet de natuur 

dit zelf oplossen. Bijvoorbeeld als er er-
gens luis in zit, dan komen er lieveheers-
beestjes. Wanneer je de luizen gaat be-
strijden dan haal je het eten weg van de 
lieveheersbeestjes (en vele andere die-
ren). Hiermee wordt de voedselketen ver-
broken. Er zitten hazen die aan van alles 
knagen...de bedoeling is dat de natuur 
met zo min mogelijk hulp toch door blijft 
groeien. 
 
Cirkels, snoeptuintjes en stikstofbolletjes 
Wanneer we door het voedselbos wande-
len laat Bram zien hoe het is ingedeeld. 
We beginnen in het Snoeptuintje, hier 
groeit klein fruit zoals bramen, frambozen 
en bessen. Er staan wilgenstammen in 
rijen waar bijvoorbeeld de bramen dan 
tegenaan kunnen groeien. We lopen door 
naar het Kweekhoekje, hier staan onder 
andere Pawpaw bomen, de nashipeer en 
de kiwibes. “Je kunt gewoon een takje in 
de grond steken, dat gaat wortelen, en er 
groeit een nieuwe plant of boom uit.” laat 
Bram zien. Verderop staat nog een kweek-
tafeltje waarop allemaal kleine stekjes in 
potjes staan, zoals munt. “Wellicht is het 
een idee voor later om de stekjes te verko-
pen in een kraampje, naast geoogste pro-
ducten,” vertelt Bram. 
 
Het volgende stukje waar we heen wande-
len heet  Romantisch Voedselbos. Dit deel 
is ingedeeld in verschillende cirkels, elke 
cirkel heeft alle lagen van een voedselbos. 
Dat betekent dat er een hoge boom in 
staat, een middelhoge boom, 3 of 4 strui-
ken zoals de zwarte bes, gojibes of aalbes 
en de bodem staat vol met bodembedek-
kers zoals een dovennetel of bosaardbei. 
Ook staat er een ondersteunende boom 
bij, dat is in dit geval de els. Deze maakt 
stikstofbolletjes onder de grond die de 
planten dan weer op kunnen nemen.  
 
Zoete inval 
Ondertussen is het wat drukker geworden, 
vrijwilliger Eric is gearriveerd om wat aan 
de slag te gaan in het bos. Er zijn momen-
teel twee vrijwilligers die Bram ondersteu-
nen in het Voedselbos. Eric kan vanwege 
lichamelijke klachten zijn gewone baan 

niet meer uitvoeren. Het werk in het 
Voedselbos is zo toch een leuke bezigheid 
voor hem, hij kan komen en gaan wanneer 
hij wil en zo lang werken in het bos als 
voor hem prettig is.  
 
Even later komen er drie dames het ter-
rein op die aan het wandelen zijn in ons 
mooie Dungense buitengebied. Ze vragen 
wat Bram hier allemaal doet en reageren 
enthousiast. Dan komen op de fiets Mar-
lot, dat is de vrouw van Bram, en hun twee 
kinderen aan. De kinderen gaan meteen 
springen op de trampoline die aangelegd 
is vlak bij het houten bankje. Éen van de 
kinderen komt naar Bram toe met een pit. 
“Kijk papa, deze moet in de grond!” Bram 
pakt de pit aan, die van een mango is, en 
stopt hem in het zand. “Die gaat hier hele-
maal niet groeien, maar ik vind het leuk 
dat ze zo enthousiast zijn,” zegt Bram trots 
terwijl hij zand over de mangopit schuift. 
De kinderen zijn inmiddels alweer druk 
met boterbloemen plukken. Ondertussen 
heb ik het een en ander geproefd wat wél 
groeit in het bos, zoals een paardenbloem, 
pepermunt en zoethoutgras. We lopen 
nog langs een aangelegde poel, hier ko-
men allerlei dieren op af zoals kikkers en 
salamanders. Er staat ook nog een kas in 
het bos waar momenteel tomaten in ge-
kweekt worden. Mocht je eens langs lo-
pen, de kas is die grote groene bol! 
 
Hulptroepen 
Ben je zelf enthousiast geworden? Volg de 
voortgang van het voedselbos! Zoek op 
Facebook naar Voedselbos Buitengewoon 
en word lid van de pagina. Bij Bram zijn 
zeker nog nieuwe vrijwilligers welkom. 
Voor meer informatie hierover kun je via 
de Facebookpagina contact opnemen met 
Bram. 
 
Wil je komen kijken? Dat kan ook!  
Ga lekker op het bankje zitten en geniet 
van het Voedselbos.  
Op eigen houtje door het bos wandelen? 
Liever niet. Op elk plekje kan wel een 
plantje staan wat liever niet vertrapt wil 
worden!   
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“Ik had een lijk,  
maar wist niet wie de dader was…” 

Op pagina 43 vind je een nieuw verhaal van Annie Voets! 
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Met uitzondering van het eerste nummer, 
heeft ze voor elke Jacobus een A.NoNIEm 
verhaal geschreven. Zelfs bij de eindredac-
tie is het lettergrapje niet gevallen, wij 
noemden de schrijver steevast A.Noniem.  
Oplettende lezers, zouden hier al de eerste 
hint kunnen zien, wie deze A.NoNIEm is. Ze 
schrijft gewoon letterlijk haar naam, maar 
nog even geduld voor de echte onthulling 
er volgen nog meer aanwijzingen.  
 
Hoe ben je besmet geraakt met het 
schrijversvirus? 
Op de basisschool moest je na de vakantie 
altijd een opstel schrijven over wat je in de 
vakantie had gedaan. Aangezien wij thuis 
nergens naar toe gingen logeerde ik bij 
familie op de boerderij en moest ik iets 
anders verzinnen dan weer een koe die 
gekalfd had. Dat ging me goed af, want 
mijn verhalen waren altijd te lang, in twee 
bladzijdes lukte dat niet.  

Lezen daarentegen vond ik niet leuk, maar 
schrijven van fantasieverhalen, was heer-
lijk en nog steeds alles eerst gewoon met 
een ouderwetse vulpen. Al puberend en 
op de middelbare school, zakte het een 
beetje weg.  
 
Na mijn opleiding tuinarchitect, ben ik 
werkzaam geweest bij een bloemengroot-
handel in Den Dungen. Ik trouwde met 
eentje van Cooijmans (hint 2,3 en 4). Door 
ontslag kreeg ik in 2014 tijd en ruimte om 
andere dingen te ontdekken.  
 
Op een open dag van de Volksuniversiteit 
sprak de cursus Fictief Schrijven mij wel 
aan. Een goede proloog (korte tekst die 
voorafgaat aan een verhaal) was de op-
maat naar een écht boek.  
 
In de hete zomer van 2016 heb mijn eer-
ste boek [De Tand Des Tijds] geschreven. 
Een historische fantasy thriller, waarbij de 
supermaan samen met een weerwolf het 

begin vormde van een oorlogsverhaal, 
opgedragen aan mijn vader. Dit alles nam 
zeker een half jaar in beslag, maar toen 
was ik me toch trots, dus een uitgever was 
zo gevonden, dacht ik. Na een ervaring, 
die me alleen maar geld en chagrijn heeft 
gekost, wordt mijn werk nu uitgegeven bij 
BoekScout. Zij werken volgens Print on 
Demand - Drukken op Aanvraag- principe. 
Je krijgt een ISBN-nummer en neemt zelf 
de boeken af, die je weer doorverkoopt of 
via de boekhandel en via hun eigen web-
shop www.boekscout.nl en bij 
www.bol.com. 
 
Al rondkijkend, beperkt jouw creativiteit 
zich niet tot schrijven alleen, klopt dat? 
Inderdaad ik teken, schilder, ontwerp met 
potlood, kwast, krijt en pen. Ik heb de  
covers (zeg nooit kaft) van mijn drie laat-
ste boeken zelf ontworpen en getekend 
en geef ook les in mijn Atelier hier in de 
Spurkstraat (hint 5 en 6).  
Genoeg mysterie in dit verhaal, ik zit hier 
gewoon tegenover Annie Voets. Een crea-
tieve duizendpoot, trouwe bezorger van 
Jacobus, die legio verhalen en vier boeken 
heeft geschreven. En met twee alweer 
doende is. 

1. Tand Des Tijds (historische thriller) - J.G.L.M. 
Voets 
2. Jochem en de Draak (jeugdboek) - onder 
pseudoniem Novi Fitz 
3. Het Grote Familiegeheim (boek voor jong-
volwassenen) - onder pseudoniem Novi Fitz 
4. Windhandel Detective - J.G.L.M. Voets,  
vanaf 17 mei verkrijgbaar 
 
Hoe pak je het schrijven van een boek 
aan? 
Allereerst door dicht bij mezelf te blijven, 
inspiratie zoeken bv. in crimeseries en dan 
al schrijvend toewerken naar de clou of 
het plot. Zoals in het laatste boek Wind-
handel, daar had ik een lijk, maar wist nog 
niet wie de dader was. Behalve die fanta-
sie, moet alles natuurlijk wel logisch zijn 

en kloppen. Tijdens het schrijven heb ik 
Google Street View aanstaan, daar contro-
leer ik hoe een persoon van A naar B gaat 
en of de straten kloppen. Daarna is man-
lief Frans mijn eerste factchecker. Elk  
gedeelte wat klaar is lees ik aan hem voor, 
ter controle.  
 
Wanneer het nodig en mogelijk is ga ik 
naar de plaats waar ik over schrijf. Het 
volgende boek speelt in Drenthe, dus een 
bezoek aan de hunebedden om sfeer te 
snuiven staat op mijn lijstje.  
 
Is er nog iets dat je graag zou willen?  
Jazeker, doorbreken als schrijver. Daar-
naast wil ik nog héél graag in het team van 
de Jacobus blijven als gastschrijver puur 
voor een fictieverhaal, al is het maar een 
keer per jaar. Interviews afnemen zoals 
jullie, dat kan ik niet, ik zou er te veel bij 
verzinnen...  

Nog een groet aan de lezers? 
Ik hoop dat jullie genoten hebben van 
mijn bijdragen aan de Jacobus en wil je 
meer, dan heb ik vier échte boeken om 
mijn pennenvruchten te lezen.  
 
Was getekend, A.NoNIEm - J.G.L.M. Voets 
- Novi Fitz, kortom Annie Voets. 
Gewoon iemand uit ons mooie dorp! 
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Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. Zij 
doen mooi werk. Deze keer spreken we met Oranje-
comité Den Dungen. Jaarlijks organiseert dit comité 
belangrijke feest- en gedenkdagen met activiteiten 
voor jong en oud in ons dorp: Koningsdag, de doden-
herdenking, Bevrijdingsdag en de intocht van Sinter-
klaas. De intocht van de goedheiligman wordt door 
de Pietencommissie georganiseerd.  
 
Tijd voor nieuwe mensen  
Het Oranjecomité bestaat al 8 jaar uit drie enthousi-
aste vrijwilligers: Ad van Uden, Laurie Korsten en 
Mirjam Ran. Nu is de tijd aangebroken voor een fris-
se wind en vernieuwing. “We hebben het al die ja-
ren met heel veel enthousiasme en plezier gedaan” 
aldus het drietal. Het comité heeft het gevoel de 
binding een beetje te verliezen nu de eigen kinderen 
groter worden. Al enige tijd geleden deden zij een 
oproep om het stokje over te nemen.  
 
Koningsdag  
De viering van Koningsdag start door met medewer-
king van Gilde Sint Catharina en harmonie Wilhelmi-
na ‘s morgens in optocht vanaf de Litserborg naar 
Sportclub Den Dungen te gaan. Daar is dan een ge-
zellige vrijmarkt en met hulp van diverse sportclubs 
en het gilde zijn er allerlei activiteiten. Al die clubs 
organiseren de activiteit en zorgen zelf ook voor de 
vrijwilligers die het mee aansturen.  
 
Herdenken en vieren  
Dodenherdenking bestaat uit een ingetogen viering 
bij het monument aan de Poeldonk samen met we-
derom het gilde en de harmonie. Bevrijdingsdag 
wordt in Litserborg gevierd met een muzikale  
middag.  
 
Draaiboek ligt klaar 
De mogelijke opvolgers van het Oranjecomité wor-
den niet in het diepe gegooid, maar zullen alle nodi-
ge hulp krijgen. Een handig draaiboek ligt klaar voor 
Koningsdag, dodenherdenking en Bevrijdingsdag. 
“Het is natuurlijk niet zo dat het per se volgens dit 
draaiboek moet voortgezet worden. Dat mag en dat 
kan, maar dat hoeft niet. Dorpsgenoten met goede 
ideeën zijn juist van harte welkom om er een eigen 
draai aan te geven!”. De Pietencommissie regelt 
alles voor de intocht van Sinterklaas van het begin 
tot het eind. “Dat is echt hun feestje!” vertelt het 
drietal.  
 
Persoonlijke terugblik  
Ad, waar ben jij het meest trots op? "Trots is mis-
schien het verkeerde woord, liever tevreden. Tevre-
den dat we door zuinig om te gaan met gemeen-
schapsgeld in de voorbije jaren iets moois hebben 
gebracht voor het dorp." 

Welk moment ga jij nooit meer vergeten, Laurie? 
"Het eerste jaar dat wij Koningsdag organiseerden, 
in 2017, deden we dat voor het eerst op de Sport-
club Den Dungen. We vonden het super spannend 
of er wel mensen op af zouden komen. Een eerste 
keer is dat toch maar afwachten. In de ochtend was 
het nog wat mager, maar hoe later het werd hoe 
meer kinderen er kwamen. Het hele dorp liep uit! 
Dat gaf zó’n goed gevoel. We hadden de juiste snaar 
geraakt: ouders en kinderen waren enthousiast over 
onze aanpak. Ik herinner me vooral een zeer vol-
daan gevoel na afloop. Heel tevreden en heel opge-
lucht. Een ander meer persoonlijk moment dat ik 
nooit zal vergeten was de Dodenherdenking 2023. 
Na afloop kwam een mevrouw op leeftijd naar mij 
toe om me te bedanken voor de mooie herdenking. 
Ze was ontroerd door mijn speech en dat raakte mij 
zo! Mevrouw vertelde dat zij tijdens de Tweede We-
reldoorlog in Den Dungen woonde, maar nu al 70 
jaar in Australië. Ze was nu voor de laatste keer op 
bezoek bij haar familie in Nederland. Ik vind het nog 
steeds heel bijzonder dat een herdenking echt iets 
kan betekenen voor mensen en dat ik daaraan mag 
bijdragen." 
Miriam, waar denk jij met een grote glimlach aan 
terug? "Ik word ieder jaar heel blij als we met Ko-
ningsdag aan het eind van de dag met de vrijwil-
ligers een biertje drinken en terugblikken op een 
prachtige dag. Het geeft veel voldoening om samen 
met alle vrijwilligers zo iets moois neer te zetten in 
ons eigen dorp." 
 
80 jaar bevrijding  
Op 20 oktober van dit jaar wordt in de hele gemeen-
te Sint-Michielsgestel gezamenlijk 80  jaar bevrijding 
gevierd met de inzet van alle oranjecomités en 
heemkundekringen uit alle dorpskernen. “Dit wordt 
de laatste festiviteit die wij zelf organiseren. We 
blijven waarschijnlijk op de achtergrond nog even 
betrokken." 
 
Enthousiast geworden?  
Inmiddels heeft zich al een klein aantal geïnteres-
seerden gemeld om ervoor te zorgen dat er aan-
dacht blijft bestaan voor deze belangrijke dagen. Wil 
jij hier ook aan bijdragen?  
Ga dan naar www.oranjecomite-dendungen.nl of 
mail info@oranjecomite-dendungen.nl 
Bellen of appen mag ook. Mirjam Ran 06-29011682 
of Laurie Korsten 06-48938313. 
 
Ad, Laurie en Miriam, dank voor jullie enthousiaste 
inzet in de afgelopen jaren! 
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MOOI WERK  
Tekst Christel Heijmans Foto Nancy Verhagen 
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EERSTE EREBURGER 

VAN DEN DUNGEN 

Tekst Cis van Pinxteren Foto’s Nancy Verhagen 
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Tine van Ommen kun je met recht een supervrijwilliger noemen. Als eerste 

Dungenaar kreeg zij de titel tot ereburger van Den Dungen. Het is dus de 

hoogste tijd om deze Dungenaar vlak voor haar negentigste verjaardag, 8 

juni, uit te lichten.  

 

Na jarenlange maatschappelijke inzet ontving ze in 1979 als eerste het plak-

kaat van het Dungense ereburgerschap in Boer Goossens. Daarbij kreeg ze 

een geelblauw speldje. “Ik heb gedaan wat ik kon en ze vonden het mooi”, 

zegt Tine bescheiden. De gemeente Den Dungen noemt Tine iemand die met 

haar hele persoonlijkheid zich belangeloos inzet voor de Dungense gemeen-

schap. Aanvankelijk kreeg Tine een speldje met de verkeerde naam erop. 

“Het maakte mij niets uit. Ik vond het al mooi genoeg om uitverkozen te wor-

den. Pas later zag ik dat er de naam van iemand anders op stond.” Inmiddels 

heeft ze al jaren het juiste speldje in bezit. “Als je die lijst ziet van alle erebur-

gers, dan sta ik als enige vrouw bovenaan. De rest zijn allemaal pastoors, ha-

ha.” 

 

Actieve vrijwilliger 

Tine van Ommen werd in 1934 geboren in Tandjung Pandan, Nederlands-

Indië. Als spijtoptant emigreerden Tine, haar vijf kinderen en haar man Edwin 

van Indonesië naar Nederland. De familie Van Ommen-Douwes kwam zo in 

1963 te wonen in Den Dungen. Vanaf haar komst was Tine actief in het dorp. 

Tine hielp als vrijwilliger onder meer mee bij de Vincentiusvereniging, voed-

selbank, de bibliotheek en de kerk. “Bij de Vincentiusvereniging voelde ik me 

gewoon blij. Mijn broer hoorde bij de paters van de Vincentianen in Jakarta. 

Zo ben ik daar gekomen.” Bij vroegere peuterspeelzaal ’t Drempeltje was Tine 

ook te vinden. “Met de kleine kindjes was het heel leuk. Op ’t Drempeltje 

hadden we ook een verhoging waarop de kinderen konden klimmen en via 

het raam naar buiten keken. M’n dochter Alice nam ik dan ook mee.” Ook in 

de politiek droeg Tine haar steentje bij. Ze richtte de lokale tak van het CDA 

op en was daar jarenlang actief als secretaresse. Tine was overigens jarenlang 

werkzaam als directiesecretaresse bij psychiatrisch ziekenhuis Coudewater. 

 

Negentigste verjaardag 

Haar man Edwin stond bekend als dé fotograaf van Den Dungen. Hij was als 

hobbyfotograaf aangesloten bij Shot’71 uit Berlicum. Edwin en Tine kregen 

zeven kinderen: Bert, Trees, Jane, Chris, Maud, Ida en Alice. Tine heeft ook 

twaalf kleinkinderen en vijftien achterkleinkinderen die komen naar haar ne-

gentigste verjaardag.  

Haar zoon Bert en zijn vrouw komen speciaal uit Kenia overgevlogen voor het 

jubileum. Eén kleindochter komt met haar man en drie achterkleinkinderen 

uit Manilla, de Filipijnen, overgevlogen en een andere kleindochter komt van-

uit London naar het feest.    

 

Verkleedpartijtjes 

Als vrijwilliger bij de basisschoolbieb ging Tine ook veel voorlezen samen met 

mevrouw De Koster. “Wij deden het om de beurt. En we zaten samen ook 

een tijdje bij de Donkenhof.” Daarnaast was ze gastdocent bij verschillende 

scholen met lessen over de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. “Ik nam 

Indonesische kleren mee naar de basisschool De Wegwijzer. De kinderen kon-

den dan verkleedpartijtjes houden. Ze vonden dat prachtig.” Als huwelijks-

ambtenaar verbond Tine maar liefst driehonderd stellen in het huwelijk inclu-

sief familie. “Mijn zoon Chris en Marije hebben elkaar ook het ja-woord gege-

ven. Ze zijn uiteindelijk wel uit elkaar gegaan.” Naast het huwelijk gaf Tine 

ook aan vele Dungenaren de communie bij de kerkdiensten.   

 

Naast het ereburgerschap heeft Tine uiteraard ook een lintje gekregen als lid 

van de Orde van Nassau. “Mijn moeder was gelijk maatschappelijk betrokken 

bij de Dungense gemeenschap. Haar grootste kracht is dat ze erg nieuwsgierig 

en sociaal is”, besluit haar dochter Alice.   



 

 
 



 

 
 

Roos: ‘Als ik mijn witte judokleren aan heb, voel ik me meteen heel stoer, sterk en mooi. Het allerliefst heb ik een roze pak. 
Maar dat bestaat denk ik niet.’  
 
Babette: ‘Bij judo rennen we veel en doen we schaapje scheren. De ‘herder’ scheert de schaapjes door de ander op de rug te 
draaien en daarna de buik aan te raken. Kale schapen zijn af en moeten aan de kant wachten.’ 
 
Roos: ‘Judo is best moeilijk. De grote beenworp, houtgreep, draakjesworp...Van onze judomeester John moeten we goed op-
letten. Hij kan gelukkig heel goed uitleggen.’  
 
Babette: ‘Als we beginnen zeggen we ‘hajime’.  Laatst hadden we clubkampioenschappen. Daar werd ik derde.’  
 
Roos: ‘Ik werd tweede. Mijn zilveren medaille hangt op mijn kamer. Een keer per jaar mogen papa’s en mama’s ook meedoen. 
Dat is heel grappig! Ik ben dan de sterkste.’  
 
Babette: ‘Ik ook! Hoewel papa groter is. Het zou leuk zijn als er meer meisjes bij komen. Nu zijn er nog veel jongens. Laatst viel 
ik van de fiets en rolde ik door. Net als bij judo. Ik had weinig pijn. Mijn papa vond dat heel knap.’  
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HET JONGSTE LID 
van Judoclub 
Yushi Ghasi 
Roos van den 
Bouwhuijsen (5) 
en Babette van 
Dalen (5) zijn 
beste vriendin-
nen én judoka’s. 
Elke woensdag 
trainen ze op de 
judomat in  
Litserborg.  

Tekst Anne van den Berg Foto’s Netty van Bijnen 
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Tekst Anne van den Berrg Foto’s Netty van Bijnen 

 
‘Toen ik voor de eerste keer basketbalde, geloofde papa niet dat ik het de hele training volhield. Want ik was nog maar net drie 
jaar. Maar ik kon het wel! Ik kan echt goed dribbelen en heel hard rennen. Dan scoor ik in de kleine basket. Voor de hoge basket 
moet ik nog even groeien. Gelukkig kan ik thuis oefenen. Soms val ik, dan moet ik huilen. Maar nooit zo lang. Door papa vind ik 
basketbal leuk. Hij geeft mij ook soms training.  
 
Ik kijk vaak naar zijn wedstrijden. En papa neemt me mee naar Heroes Den Bosch. Op tv kijken we samen naar Luka Dončić, de al-
lerbeste basketballer die ik ken. Hij speelt in de NBA in Amerika, bij Dallas Mavericks. Nikola Jokić vind ik ook heel goed. Maar daar 
heb ik geen schoenen van. Wel van Michael Jordan! Met basketbal wil ik altijd winnen. Dan krijg je een beker. Die heeft mijn papa 
al heel veel gewonnen.’  

van Basketbalvereniging 
Den Dungk 
Mylo van der Wel (4) was  
als driejarige het eerste lid 
dat nog luiers droeg  
toen hij begon met de sport.  
Elke zondag traint hij  
met de mini Dungkers  
in De Misse.  
Zijn vader speelt bij Heren 1 
van Den Dungk.  
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‘Toen ik met groep 8 van basisschool Fonkel eens op excursie was bij het gilde, wist ik: dit vind ik leuk! Het is hier vooral heel erg 
gezellig. We spelen samen spelletjes en hebben dezelfde outfit aan. Daardoor voelt het alsof ik erbij hoor.  
 
Wist je dat gildes al eeuwenoud zijn? Dit gilde stamt zelfs uit 1595. Vroeger moesten we Den Dungen beschermen tegen vijanden, 
omdat er nog geen leger of politie was. Tegenwoordig zijn we er vooral voor de leuk. Laatst bijvoorbeeld mocht ik vendelen bij de 
installatie van de nieuwe burgemeester in Sint-Michielsgestel. Of bij het kapelletje, met Hemelvaart. Dat vind ik best spannend, 
want dan kijken er mensen. Gelukkig lukte het om mijn evenwicht te bewaren.  
 
Ik vind het cool dat mijn gilde het eerste was in Nederland dat meisjes toeliet. Nog steeds bestaan er gildes waar meisjes niet bij 
mogen. Ik vind dat echt niet kunnen. Wij kunnen net zo goed schieten en vendelen.’ 

van Gilde Sint Catharina 
Sanne Drieghe (13) is lid van het  
Dungense Sint Catharina gilde,  
dat in 1981 een van de eerste gilden 
was dat vrouwen toeliet.  
Elke dinsdagavond komt ze  
met andere jeugdleden samen  
in het clubgebouw in de Paterstraat. 
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Tekst Cis van Pinxteren Foto’s Netty van Bijnen en Nancy Verhagen 

Ton Voets krijgt heerlijk gevoel van uitreiking lintje 

Ton Voets kreeg in mei een lintje uitgereikt door wethouder 

Peter Raaijmakers in het bijzijn van vrienden en familie. De 

burgemeester Eiko Smid kon niet aanwezig zijn in verband 

met andere activiteiten. Ton was op vakantie naar Indonesië 

toen de lintjes werden uitgereikt op 26 april. Hij hoorde tele-

fonisch van zijn benoeming tot lid van de Orde van Oranje-

Nassau. “We zaten in Indonesië. Ik dacht eerst nog ‘het is een 

grapje’ toen ik hoorde dat de burgemeester belde. Dat geeft 

toch een heel apart gevoel van binnen.” Ton Voets is jaren-

lang betrokken geweest bij allerlei activiteiten van carnavals-

vereniging De Pegeltjes. Hij was jarenlang voorzitter, penning-

meester, medebedenker en organisator van onder meer De 

Dolste Dungense Dag, de Faute Avond, het Dungens Book of 

Records en de paasdropping.  

 

Onder de indruk  

Hoe voelt het om via het lintje een blijk van waardering te 

krijgen? “Het voelt heerlijk. Je weet niet wat je overkomt op 

het moment dat je die mededeling krijgt. Ik was ervan onder 

de indruk en zeker in deze entourage met vrienden en beken-

den. Je kunt het eigenlijk niet mooier meemaken.” Ton wil 

zolang het leuk blijft doorgaan met het vrijwilligerswerk. De 

gepensioneerde man speelt met carnaval op meerdere fron-

ten een rol. Als voormalig tonprater was Ton de kartrekker bij 

de herstart van Krabberklets. Hier regelt hij facilitaire zaken, 

de PR en houdt contact met sponsoren. Hij beheert boven-

dien verkooppunten, zit vergaderingen voor en is penning-

meester. Sinds 2008 is Ton vrijwilliger bij de Scratch, het 

jeugdcarnaval in Den Dungen. “Bij de Scratch is veel rigoureus 

veranderd in het afgelopen jaar. Eerst hadden we een vaste 

ploeg, dat is nu anders. Dan denk je ‘hoe zou dat gaan’. Geef 

het een kans en dan komt het vaak toch op z’n pootjes te-

recht.”   

 

Bouwdorp 

Verder is Ton actief voor de volleybalvereniging Donki Sjot. 

Daar organiseert hij mee jeugdkampen en was vlagger bij het 

Heren 1 team. In het verleden was hij ook betrokken bij de 

motorclub en tennisvereniging DTV De Donkelaar.  Vanaf 

1999 is hij vrijwilliger en bestuurslid van Bouwdorp Den Dun-

gen en sinds 2005 is hij daar de voorzitter. “We hebben eind 

mei een vergadering met de organisatie van het Bouwdorp 

om de laatste puntjes op de i te zetten. Alles moet eind juni 

geregeld zijn. We hebben gelukkig een sterk draaiboek en 

een geweldige leuke ploeg om mee samen te werken. Dat 

gaat wel goed komen.”  

Heb jij ook iets te vieren? Laat het de redactie weten. En wie weet komt Jacobus op jouw feestje!     

JACOBUS VIERT FEEST 
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MIJN VERZAMELING 

Tekst Angela Boselie Foto’s Nancy Verhagen 

 

24 

Tekst Christel Heijmans Foto’s Netty van Bijnen 

BRABANTSE GASTVRIJHEID MET EEN LACH 

Wie aan de Majorcabar denkt, denkt aan Kees en Elly en anders-

om. Zij zijn al bijna 40 jaar de uitbaters van het markante horeca-

pand op de hoek van de Poeldonk en de Poeldonksedijk. We be-

ginnen het interview natuurlijk met heerlijke kop koffie. Meteen 

vliegen er talloze herinneringen over tafel. Er zijn er teveel om op 

te noemen eigenlijk. Je zou een flink boek kunnen schrijven over 

die 40 jaar Majorcabar. Jacobus neemt je in vogelvlucht mee van 

de start in september 1984 tot en met heden. 

 

Kees, geboren en getogen Dungenaar, kreeg van zowel vaders als 

moeders kant het ondernemen in de horeca met de paplepel 

ingegoten. Zijn opa en oma van vaderskant waren 30 jaar de  

uitbaters van café Broeren (het huidige Café de Linden) en aan 

moeders kant hadden ze een café in Boxtel. Samen met zijn Elly, 

afkomstig uit Rosmalen, werd gezocht naar een horecapand om 

ook te gaan ondernemen. Uiteindelijk kregen ze de kans om het 

café van Jo en Sjan den Otter over te nemen. Een onderneming 

in eigen dorp. Hoe mooi is dat! 

 

Huwen en huren 

Het café heeft in zijn lange bestaan al vele namen gehad. In de 

tijd van Jo maakten veel mensen voor het eerst reisjes naar het 

buitenland. Zodoende gaf Jo het café de naam Majorcabar.  

Om het pand te kunnen huren moest er wel eerst getrouwd  

worden. “Het was een moetje, maar dan op een andere manier.” 

knipoogt Elly lachend. “Anders konden we het niet huren,” voegt 

Kees toe. En zo gebeurde het dat ze op 7 september in 1984 in 

het huwelijksbootje stapten en twee dagen later, op 9 septem-

ber, de deuren van hun eigen café openden!   

Die allereerste dag startte met de activiteit eiergooien van CV De 

Pegeltjes. En al snel wisten vele carnavalsverenigingen de weg 

naar Kees en Elly te vinden. “We gingen in die tijd jaarlijks met, ik 

denk wel, 13 carnavalsclubkes op stap,” lacht Kees.  “Dat was 

toch wel bijna 200 man.”En ook met de kasteleins van Den Dun-

gen waren er gezamenlijke uitstapjes. “In die tijd waren er wel 12 

of 13 kroegen,” roept Kees enthousiast, “en met carnaval waren 

er kroegentochten op maandag én dinsdag.”  

 

Elly vertelt dat het woongedeelte eerst beneden was. Naast de 

bar kun je nog een raampje uit die tijd zien. Later zijn ze, met 

hun kinderen Jolie, Dave en Lindy, boven gaan wonen. Inmiddels 

wonen ze alweer heel wat jaren aan het Tennispad in het dorp. 

 

En zo kwam dus de gehele benedenverdieping in gebruik voor de 

gasten, met een cafégedeelte en een feestzaal. Er werden steeds 

meer stukjes  door hen veranderd. Er kwam een terras bij. Later 

werd een stuk overkapt. Weer verbouwd. Een nieuw behangetje. 

Altijd bezig om het nog beter en mooier te maken passend in de 

tijd.  

 

Kees vertelt dat ze altijd wel iets regelden voor de reuring. Een 

voetbaltafel in de zaak, een DJ voor de weekends . Het stamcafé 

transformeerde geleidelijk naar een feestcafé. In de jaren ’80 en 

’90 niet alleen een keigezellige hotspot voor jongelui uit de regio, 

maar ook een geliefde plek voor vele bruiloften en partijen.  
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Van een tosti naar een gezellig eetcafé 

Zo’n 20 jaar geleden werd de kleine kaart 

ontwikkeld. “Het begon natuurlijk met een 

tosti en andere kleine dingen, die we wel 

allemaal moesten kunnen maken,” lacht 

Elly. Hun zoon Dave heeft de eerste grote 

stap gemaakt door ook friet met bijvoor-

beeld kipsaté te introduceren.  

 

Door veranderende regelgeving, de leef-

tijdsgrens voor alcohol en het rookverbod, 

werd de kaart gaandeweg verder uitge-

breid. “Dave was ook degene die vond dat 

we een lunch- en dinerkaart moesten gaan 

maken.”  

 

Ook de Coronatijd was voor hen een uitda-

gende tijd. Toch was Kees er elke dag te 

vinden. De Majorcabar werd in die periode 

zelfs tijdelijk een Take Away restaurant. De 

regels veranderden elke keer weer. Een 

bijzondere tijd. “En toch heeft Corona ons 

ook iets gebracht,” stelt Elly positief. “Er 

werd door ons nagedacht over de tijd na 

Corona.” “De tijd dat we weer zouden 

mogen gaan feesten. We vroegen ons af of 

we dat nog wel wilden,” vertelt Kees. Ze 

besloten samen, dat als ze iets anders zou-

den willen, dat het dan nu het moment 

was om de switch te maken. Samen sloe-

gen ze vol overtuiging een nieuwe weg in 

naar restaurant Majorcabar. Met inbreng 

van chefkok Leo Maurix werd de keuken 

rigoureus verbouwd en ingericht om deze 

stap naar volwaardig eetcafé te kunnen 

maken.  

 

Het stokje wordt overgedragen 

In die 40 jaar hebben Kees en Elly samen 

altijd enthousiast aan hun bedrijf ge-

bouwd. “We zijn er altijd geweest en heb-

ben eigenlijk nooit stilgezeten.”  

 

Zoon Dave en oudste dochter Jolie volgden 

na de middelbare school allebei de oplei-

ding horeca van De Rooie Pannen. Jongste 

dochter Lindy koos voor een commerciële 

managementopleiding. “Al onze kinderen 

hielpen van harte mee om het de gasten 

naar de zin te maken. Het is een echt fami-

liebedrijf. We hebben het samen met heel 

veel plezier gedaan.”  

 

Na de zomer gaan Kees en Elly het stokje 

overdragen. Dat juist Lindy en haar part-

ner Toon Smits het stokje gaan overnemen 

was voor Kees en Elly een verrassing...en 

toch ook weer niet. “Lindy werkt super-

vlug en Toon is echt een mensenmens.” 

lacht Elly. 

 

Enorm trots  

“Nadat mijn ouders ervoor hadden geko-

zen om als restaurant door te gaan, begon 

bij Toon het ondernemershart harder te 

kloppen,” licht Lindy toe. Het jonge stel 

kent elkaar al sinds de lagere school en zat 

zelfs even bij elkaar in de klas. Een kleine 

anekdote is dat Toon tijdens zijn middelba-

re schooltijd een dag snuffelstage in de 

Majorcabar liep. “Door de vele biertjes 

duurde de weg naar huis langer dan de 

snuffelstage zelf,” lacht Toon.  

 

Het vonkje tussen de twee sprong later 

over. Over de bar wel te verstaan. Lindy 

erachter en Toon ervoor. Inmiddels zijn de 

twee elf jaar samen en trotse ouders van 

twee kinderen (2 en 4 jaar).  

 

Lindy en Toon hebben er zin in. “We zijn 

enorm trots op wat nu staat en dat we dat 

samen mogen voortzetten,” roept Lindy 

enthousiast, “en vinden het heel fijn en 

gezellig dat mijn zus Jolie, die ons pap en 

mam al zo’n 20 jaar heeft ondersteund, 

onderdeel blijft uitmaken van ons team. 

Achter de schermen doet zij ook heel 

veel.” 

 

Feestelijk weekend 

Vrijdag 6 september vieren Kees en Elly in 

besloten kring hun 40-jarig huwelijk. Op 

zaterdag 7 september wordt de overdracht 

uitgebreid gevierd, ’s middags voor de 

zakelijke relaties en ’s avonds voor per-

soonlijke relaties. Zondag 8 september is 

er overdag vrije inloop. Iedereen is wel-

kom! De avond wordt met het personeel 

afgesloten. 

 

En dan? 

Samen hebben Kees en Elly dan nog meer 

tijd om te genieten van hun zes kleinkin-

deren. “En ik ga misschien mijn motor 

afstoffen,” lach Kees. Elly kijkt er ook erg 

naar uit, “Ik ben graag thuis, houd van 

tekenen, onze tuin. Ik kan eigenlijk van 

alles heel erg genieten.”  

 

 

Elly en Kees, dank voor al die vele jaren 

gastvrijheid. Geniet samen van al wat  

komen gaat!  

 

Lindy en Toon, heel veel succes samen in 

jullie ondernemerschap.  

 

Op naar weer heel veel mooie jaren  

Brabantse gastvrijheid met een lach!  
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Mariet van Schijndel-van Boven plaatste in 2006 een oproep in de Ware Jacob om een leesclub op te richten. Zij had als doel: Sociale 
Contacten (tevens de naam van de club) waarin het onderwerp van de gesprekken vast stond. Er reageerde een tiental dames, die nu 
nog bijna allemaal lid zijn van de club. 
 
Mariet nam het voortouw en gaf aan om hedendaagse boeken te willen lezen. Het ging dus over moderne literatuur.  
Mocht er iemand een middeleeuws boek willen inbrengen, dan werd daar niet mee akkoord gegaan. Want, men hield zich aan de 
afspraak van de oprichtingsbijeenkomst. 
 
De leesclub startte met het boek ‘Knielen op een bed violen’ van Jan Siebelink. Inmiddels zijn ze 159 boeken verder. Ze spraken af, 
dat ze maar één boek van een bepaalde schrijver zouden gaan lezen. Mocht men dat anders willen, dan is dat voor zichzelf buiten de 
club om. 
 
In 2012 stond er een artikel in het tijdschrift Plus over deze leesclub. Ze bespraken toen het boek van Josha Zwaan ‘Parnassia’.  
Op mijn vraag welk boek er uit gesprongen is in al die jaren, was geen eenduidig antwoord te geven. Iedere lezer heeft een andere 
favoriet. Het voordeel van een leesclub is, dat je ook boeken gaat lezen van andere schrijvers die je zelf niet meteen zou kiezen. Je 
leert nieuwe culturen kennen. Je empathisch vermogen kan er door vergroten. Het is waardevol om ervaringen, die je opdoet door 
te lezen, te delen met andere geïnteresseerden. 
 
In de praktijk werkt het als volgt: Eenmaal per zes weken komt de club een middag samen. De gastvrouw is de gespreksleider van die 
middag en die kiest ook het te lezen boek. Er worden punten gegeven aan het gelezen boek. Een enkele keer wordt er gekeken naar 
bijvoorbeeld esthetische of gevoelservaring, herkenning en structurele waardering en/of de nieuwheid waarderen. 
 
Tot op heden is er geen verloop in de leesclub. Na een gewenningsperiode werd het ook een groep die lief en leed met elkaar deelt. 
 
Op mijn vraag of het toeval is, dat er verschillende leden uit het onderwijs komen, was het antwoord: “Nee dat niet, maar die kun-
nen het als gespreksleider wel het beste verwoorden. En de orde in de club handhaven”. 
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CLUBKE 
Tekst Jeanne Cooijmans Foto Netty van Bijnen 

Wil jij met jouw clubke in de Jacobus? Laat het de redactie weten. 

V.l.n.r. Mariet van Schijndel-van Boven, Carla Kocken, Annie Heesakkers, Tiny Hairwassers, Marja van Zutven, Margriet de Jong en Jeannette van 

Velzen.  Afwezig: Mariet de Ven en Tine van Ommen 



 

 

VOOR DE KOST 
Tekst Jeanne Cooijmans Foto’s Netty van Bijnen 
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Drogisterij Mea gaat stoppen? Nee toch!? 
“Jawel” zegt Mea desgevraagd. 
 
Wat jammer. Waarom ga je stoppen? 
“Ten eerste, ik wil eigenlijk nog echt niet 
stoppen. Ik zou het liefst nog een jaar of 
vijf doorgaan, maar het is de DA. DA wil 
meer gaan moderniseren en ook automa-
tiseren. Die kosten haal ik er niet meer uit. 
Ik vind het heel jammer en ik verwacht het 
zeker te gaan missen. NU eenmaal het 
besluit genomen is, geeft het me ook weer 
nieuwe uitdagingen. Zover ben ik nu wel. 
Het is nu ook wel mooi de tijd voor een 
nieuwe generatie. Ik hoop van harte, dat 
er opvolging komt. Als het helemaal ver-
dwijnt, vind ik het voor mezelf erg, maar 
ook echt voor Den Dungen.” 
 
Wat ga je missen? 
“De klanten!” roept Mea luid en duidelijk 
“Je weet niet hoe leuk Dungenaren zijn. 
Mensen met heel veel humor.”  
 
Mea vertelt dat het steeds moeilijker 
wordt. “Ik denk dat dat voor de hele dro-
gisterijbranche geldt. En het is wel een 
dorpswinkel. We hadden voor de corona 
stabiliteit. Toen wij één van de weinige 
winkels waren, die open mocht blijven, 
was dat geweldig. Veel mensen uit Sint-
Michielsgestel en Berlicum wisten ons 
tijdens de corona te vinden en zijn nu nog 
steeds klant. Sindsdien gaat het echt heel 
goed.” 
 
In 1942 werd DA opgericht met als doel 
elkaar te helpen. De letters DA beteken-
den toen Dienende Aktie. In 1947 werd 
dat Drogisterij Associatie. 

In 1962 neemt Sina Minkels, een groot 
begrip in Den Dungen, de kruidenierszaak 
van haar moeder over en sluit zich aan bij 
de Drogisterij Associatie.  
 
Sina was een tante van René, de man van 
Mea. Deze tante vroeg Mea om een paar 
uurtjes te komen helpen. Mea werkte 
toen in de verpleging op Coudewater en 
sprong onder andere op zaterdag bij. Die 
paar uurtjes breidde zich uit en aan Mea 
werd gevraagd of ze de winkel over wilde 
nemen.  
 
Mea werkte zo’n zeven jaar voor Sina en 
volgde ondertussen de vakopleiding Dro-
gist, zodat ze in 1991 kon starten als zelf-
standig drogist.  
 
Toen Sina stopte ging het personeel mee 
door. "Daar heb ik het echt mee getroffen. 
Vijf vrouwen onder elkaar en er was nooit 
narigheid. We beleefden buiten het werk 
alles met elkaar.  
 
Er is hier nooit verloop geweest. Een ver-
trouwd gezicht in de winkel is zo belang-
rijk en zeker in een dorp. Best wel speci-
aal. Wij zijn met z’n allen begonnen en 
maken het met z’n allen af. Dat zal op 31  
december 2024 zijn.” 
 
Wat nu? 
“Ik hoop echt op een overname. Dat kan 
in het begin zelfs nog op mijn papieren. 
Ook de DA zoekt mee. Het is mijn grote 
wens dat het door gaat. Ik wil ze graag 
meehelpen met opstarten.  
En nu Sleutjes hun bloemenverkoop bij de 
pluktuin voort kan zetten, zou het des te 

meer een uitdaging zijn om de randartike-
len ook in onze winkel aan te bieden.” 
 
Wat ook ter sprake kwam, was een voor-
val in 2000. Twee dames hadden het on-
gezonde idee om niet af te rekenen. “Nou, 
de stoom kwam uit mijn oren!” Ze zijn 
sindsdien nooit meer op het Maaskantje 
gesignaleerd. 
 
We spraken over het niet nemen van 
zwangerschapsverlof als je een eigen zaak 
hebt. Toen de dochter van Mea zich in 
1993 aankondigde moest Mea de kas nog 
opmaken en de winkel afsluiten. “Daarna 
was er pas tijd om moeder te worden!”  
De combinatie van moeder en zelfstandige 
ondernemer was nooit een probleem. “De 
oma’s en opa’s en een vaste oppas losten 
het samen op.” 
 
Wat ook niet onvermeld mag blijven is, 
dat de man van Mea, René, al die jaren de 
boekhouding en verdere administratie 
verzorgd heeft. 
 
Wat is de toekomst voor jouw personeel? 
“Omdat wij al meer dan 30 jaar bij elkaar 
zijn, is op één na iedereen wel toe aan 
pensioen of bijna!” 
 
Wat ga jij nu doen? 
“Ik hoop in ieder geval, dat de toekomst 
me net zoveel werkgeluk brengt, als ik nu 
al gehad heb in al die jaren. Het liefst in de 
zorg. Maar mijn eerste gedachten gaan uit 
naar iets nuttigs. In een hospice bijvoor-
beeld. Dat lijkt mij zo’n dankbaar werk. 
Dat zou mijn leven verder verrijken!” 
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KOMT ERIN 
Tekst Heleen Korthals Foto’s Nancy Verhagen en familie Schoonus 
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Uit het fotoalbum 

van...FOTOALBUM VAN 

Nora, Jens, Janne en Tim waren verbaasd toen ik 
vroeg waar de naam Hulkensaus vandaan kwam. Ze 
dachten dat het zo in het kookboek stond vermeld. 
Janne wist te vertellen dat ze het ook wel op kikker-
dril vindt lijken, en dat dus ook een leuke naam 
vindt. Ze willen dit eten wel elke keer bij oma, zo 
lekker vinden ze het.  
 
Bij deze familie komt alles nog uit eigen tuin en niet 
van de winkel. Zo laat in het jaar groeit er natuurlijk 
niets meer, maar daar hebben ze dan weer een diep-
vries voor. We starten met een gele courgettesoep, 
met oma’s soepballen en sliertjes en wat gehakte 
maggiplant. Ziet er mooi uit (het oog wil ook wat) 
maar is ook erg lekker. Daarna komt de Hulkensaus 
met vlindertjes, en heel veel groener wordt het niet 
gemaakt. Oma wil nog wel eens wat andere dinge-
tjes toevoegen (zoals tomaatjes, champignons, pijn-
boompitjes enz.) maar de kinderen hebben deze 
simpele versie het liefst. Om het af te maken had 
oma ook nog komkommer en tomaatjes op tafel 
staan en een lekkere salade. Het toetje was ook de 
moeite waard: Bibberpudding (gelei) van pruimen 
met frambozen, ook uit eigen tuin. Ik denk dat ik 
mijn nieuwe hobby wel gevonden heb ... 
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Wie weet nog dat er een sigarettenautomaat aan de gevel van 

Maaskantje 45 hing? En wie streek lang geleden neer in de kap-

persstoel bij Jan Thijssen? Of vele jaren later bij Mirjam Hairsty-

ling? Sinds 2019 wonen Johnny, Angelique en hun kinderen Nan-

ny en Johnny Schoonus op dit adres. Zij verbouwden de woning 

met kapperszaak tot een prachtig huis. Voor Komt Erin worden 

we hartelijk ontvangen om een kijkje binnen te nemen en kennis 

te maken met dit dieren-liefhebbende gezin. 

Verhuizen… 

Op jonge leeftijd ontmoetten de Vughtse Johnny en Gestelse 

(“want voorbij Boer Goossens is eigenlijk Gestel”) Angelique 

elkaar en zijn al vele jaren samen. Ze hebben op diverse plekken 

in de gemeente en het dorp gewoond: begonnen op de Hazen-

akkers in Sint-Michielsgestel, toen naar de Jonkheer van Rijcke-

vorselstraat, daarna twee jaar in een stacaravan bij de ouders 

van Angelique, vervolgens naar de Vendel en nu wonen ze met 

liefde en plezier in dit huis aan Maaskantje. 

 

De stap van Vendel naar hier was niet zonder reden. Op de Ven-

del, in de nieuwbouwwijk Jacobskamp, mistte de familie de ty-

pisch dorpse reuring, aanspraak en gezelligheid met straat en 

buren. Toen de kapperswoning te koop kwam waren Johnny en 

Angelique enthousiast; meer in het dorp, aan een levendige 

straat en in een leuk pand, wat ze naar eigen inzicht konden ver-

bouwen. Bovendien had Angelique er de herinneringen aan het 

snoep- en sigarenwinkeltje dat er ooit zat. 

 

... en verbouwen 

Het gezin heeft al in heel wat huizen gewoond en ook al veel 

verbouwervaring. Met her en der wat hulp hebben ze alles zelf 

gedaan. “We hebben alles aangepakt in het huis. Het deel waar 

nu de keuken is, was vroeger de kapsalon. Daar hebben we na 

de koop slaapkamers gemaakt en we zijn hier beneden gaan 

slapen om boven te starten met de verbouwing. We zijn begon-

nen met het dak eraf te halen en zijn van boven naar beneden 

gegaan.” 

 

Van de oude kapsalon is niets meer te zien. Er komen wat oude 

foto’s op tafel, van hoe het er vroeger en een paar jaar geleden 

uit zag. In de ruimte van de kapsalon staan nu een donkere, mo-

derne keuken en een eettafel. Via twee openslaande deuren 

wandel je naar de woonkamer, waar een zithoek te vinden is. 

Groen op de muren, een bonte bos bloemen, een groots bloe-

menbehang en een beeld van Jezus in de vensterbank vallen op. 

Het huis is volledig gemoderniseerd en verduurzaamd. “Ooit zijn 

het twee woningen geweest”, vertelt Johnny. “Bij de verbouwing 

ontdekte ik een tweede kelder en op de oude tekeningen is te 

zien dat het eigenlijk twee dezelfde woningen waren.”  

 

Het stel vertelt dat ze gaandeweg allerlei keuzes hebben ge-

maakt. Er is een dakterras gerealiseerd, een overkapping ge-

maakt in de tuin en er wordt gewerkt aan een ruimte waar 

sporttoestellen te vinden zijn. Er zijn binnen en buiten allerlei 

zitplekjes en hoeken gecreëerd. Hoewel Johnny graag aan de 

zijkant van het huis zit, om te genieten van de levendigheid op 

straat vertellen de twee: “We zitten ook heel graag op de bank 

met een kop koffie onder de overkapping, met uitzicht op de 

vogels”. 

 

Samen met de dieren 

“Ik zeg altijd, wij wonen op een kleine kinderboerderij”, vertelt 

Angelique. Want het gezin woont niet alleen met z’n vieren, 

maar deelt het huis met drie honden, twee cavia’s, een goudvis 

en diverse exotische vogels en kippen. 

De honden, twee grote doggen en een kleine Franse bulldog, 

komen regelmatig een aai halen, liggen heerlijk op de diverse 

bankjes, in het gras en fijne plekjes in en om het huis. Speciaal 

voor hen zijn hokken in de woonkamer gemaakt en ze hebben 

een heus eigen ligbed ter beschikking.  

In de keuken is de grote kom met de goudvis te vinden. In de 

tuin staat een prachtige zelfgebouwde voliѐre, waar kleurrijke 

vogels fladderen, hupsen en de meest bijzondere geluiden ma-

ken. Het is een klein paradijsje waar je je verwondert over de 

bonte diversiteit. De vogels zijn een grote hobby van Johnny. En 

dan zijn er ook nog de knorrende cavia’s in hun grote kooi. Over-

al in huis zie je de liefde voor de dieren terug.  
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Foto van de kapsalon 
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Er is altijd wel iemand 

De voordeur wordt niet gebruikt. Via de zijdeur zijn mensen altijd welkom bij dit gezin. En dat is precies wat deze plek, volgens de 

vier, zo fijn maakt. Er is altijd wel iemand die komt buurten en er is veel onderling contact. Mensen staan in straat en buurt voor 

elkaar klaar. 

 

Op het zelfgemaakte houten bankje bij de zijdeur staat de volgende tekst gebrand: “t’is overal goed, mar nerres bitter ѐs b’ons.”  

Een rake tekst, die veel zegt over dit hartelijke gezin in deze bijzondere woning. 

De rug van Jezus 

In de vensterbank staat een groot beeld van Jezus. Dit beeld heeft Angelique, 

in het eerste jaar dat ze in huis woonden, gekregen van haar zoon Johnny. Ze 

had het gevonden op de braderie in het dorp: “Ik heb wel wat met dit soort 

heilige beelden, ik vind het mooi ”. 

 

Het beeld kreeg een opvallende plek in de vensterbank van het raam naar de 

straat. Toen Angelique het Jezusbeeld verplaatst had naar de vensterbank 

van het kleinere raam richting de tuin, kreeg ze een aantal dagen later een 

brief in de bus, met de vraag waarom Jezus niet meer voor het raam stond.  

 

“Hij stond voor het raam 

Weliswaar toonde Hij ons zijn rug,  

maar Hij is nu verdwenen. 

Ook de rozenkrans is henen… 

Jezus kom in alle harten terug! 

A.u.b.: Vlug! En geef ons een big hug.” 

 

Deze brief kreeg zij van een mevrouw uit het dorp, die het jammer vond dat 

het beeld verdwenen was. Angelique plaatste het beeld weer terug. Daarop 

ontving ze weer een brief met een bedankje dat Jezus weer op zijn plek 

stond. Met regelmaat vallen van dezelfde mevrouw brieven in de bus. Deze 

brieven worden goed bewaard. 
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Vandaag viert Yort zijn zesde verjaardag. 
Toen ik hem gisteren vroeg  wat of dat 
hij wou trakteren in zijn nieuwe klas, 
sloeg mijn hart een slag over..;  
'Taart!' zei mijn kleine man, 'wie jarig is 
krijgt taart!'  
Dus deed ik alle boodschappen, terwijl 
hij niets vermoedend, op school zat. 
En nu sta ik hier, het is vier uur en nog 
pikdonker. De hele keuken is wit besto-
ven, tegen de raam en muren plakken 
spetters beslag. Maar de “taart” staat in 
de oven. Twee uur geleden dacht ik nog, 
zal ik mama bellen... Maar om nou om 
twee uur 's nachts, je moeder te bellen 
omdat je een paniekaanval over een 
verjaardagstraktatie hebt... De yoga-
ademhalingsoefeningen maar gedaan en 
zie hier; de oven staat aan, het beslag zit 
in de vorm...nu is het niet meer aan mij... 
Op hoop van zegen! 
 
Yort, zes jaar geleden plopte hij mijn 
baarmoeder uit. Mijn moeder hield mijn 
hand vast. De pijn was ondragelijk, maar 
toen ze dat kleine hoopje mens op mijn 
bezwete buik legden... Alle pijn, alle 
schaamte, alles was vergeten. Wat een 
wonder! En dat wonder hoorde bij mij! 
Dat mijn moeder heel verdrietig keek, 
kweet ik aan de situatie, niet aan haar 
eerste kleinkind. Dat nooit! 
 
Mijn moeder en ik zijn altijd samen ge-
weest. Ze was een zogenaamd nakomer-
tje. Toen zij, eindelijk, wist dat ze leefde, 
waren haar broers al op de brommer 
weg. Ze was een lief maar eenzaam 
meisje. Haar vader en haar moeder 
werkten hard. Zij runden een tassen- en 
lederwarenzaak. Toen ze klein was, en 
de wereld nog niet zo commercieel, had 
haar moeder elke dinsdagmiddag altijd 
tijd voor haar en op zondag deden ze 
met hun drieën vaak leuke dingen. Maar 
het stadsbestuur schafte de verplichte 
dinsdagmiddag¬sluiting af en niet veel 
later de speciale koopzondagen. Met 
andere woorden het werd elke zondag 
koopzondag. Toen stopten de fami-
lie¬acti¬viteiten. Zelfs de vakanties wer-
den opgeofferd aan beurzen en leveran-
ciers. Ma kreeg steeds meer een hekel 
aan die winkel. Toen ze twaalf was werd 
haar vader ernstig ziek, twee jaar heeft 
ze een soort mantel¬zorger moeten zijn, 
terwijl haar moeder de zaak probeerde 
te runnen. Twee zwarte jaren waren het, 
met ontelbare gouden momenten! Zoals 
zij over haar vader praat. Ik ben er vaak 
jaloers op geweest, mij heeft ze geen 
vader gegeven... 

Oma werd weduwe maar kans om te 
rouwen had ze niet. Er moest brood op 
de plank en de winkel was alles wat ze 
had. Ma moest ook aan de bak. Haar 
broers heeft ze, na de begrafenis van 
opa, weinig meer gezien. 
Ze was vijftien toen oma kennis kreeg 
aan die man... Bart heette hij. Het klikte, 
dus hij trok al snel bij oma in, het leek 
een normale gezins¬situatie te worden. 
Bart werkte in de bouw. Hij verdiende 
goed, zodat oma ook weer wat lucht 
kreeg. Ze waren niet meer elke zondag 
open en ook sloegen ze regelmatig de 
koopavonden over. Alleen rond de feest-
dagen dan natuurlijk niet. Het moet, 
gezien mijn geboortedatum, rond een 
van die dagen geweest zijn dat ik ver-
wekt ben... De schande was groot, en de 
verwijten vlogen over en weer, mijn 
moeder leefde in schaamte... Dat heeft 
ze weleens verteld, maar nooit wie het 
was... 
 
Ik was dol op opa Baard, zo noemde ik 
hem omdat hij een grote rossige baard 
had. Als we ze wekelijks bezochten, 
kroop ik meteen bij hem op schoot. Hij 
kietelde altijd heel lekker met zijn  grote 
mannen handen. Ik had het gevoel dat ik 
heel speciaal voor hem was. Vaak heb ik 
oma tegen mama horen zeggen: 'Och, 
laat ze toch, ze hebben het zo gezellig 
samen!' 
Mama vond oom Bart geen leuke man. 
Mijn ooms en tantes, die we nu regelma-
tig op zondagmorgen tegen kwamen, 
konden het prima met hem vinden. Zij 
vonden dat hun kleine zusje hun moeder 
het geluk niet gunde. Opa Baard hielp 
zijn stiefzonen  graag met verbouwingen 
en zo. Niet dat hij ooit zelf de handen uit 
de mouwen stak maar hij fikste het wel.  
Toen ik veertien was stierf mijn oma. 
Mama was ontroostbaar. Ik puberde er 
in die tijd vrolijk op los... Ik verweet haar 
dat ze geen tijd voor me had en ook dat 
we niet meer naar opa Baard gingen, ik 
miste de joviale man met zijn gulle lach 
en pretoogjes. Twee jaar eerder had 
mama me gezegd dat ik niet meer op zijn 
schoot mocht kruipen, dat was iets voor 
kleine kinderen...! Het had op een waar-
schuwing geleken.  
 
Ik moet vijftien, misschien al zestien ge-
weest zijn, dat ik de jongste broer van 
mama tegen kwam, ik was alleen in de 
stad. Hij vroeg of ik, samen met tante 
Ans, een kop koffie wilde drinken. Dat 
klonk wel heel volwassen. Ik groeide 
ervan. Ze begonnen over Bart; dat het 

niet goed met hem ging omdat hij oma 
zo miste. En om een lang verhaal kort te 
maken. Of ik hem niet wilde helpen, een 
beetje opruimen en schoonmaken,  'Jij 
heb het toch altijd een fijne vent gevon-
den?' Dat was wel zo. Waarom ook niet. 
In die dagen vond ik dat ik dat  zelf wel 
kon beslissen. 
Bart was heel blij met mij als hulp, ik 
kreeg dan ook overal goed voor betaald. 
Maanden later heb ik het pas opgebiecht 
aan mama... samen met dat andere... 
Mama was zo intens verdrietig... ze raak-
te in een soort trance; ze herhaalde 
steeds: 'niet weer, niet weer, niet 
weer...' ze huilde hartverscheurend. 
 
Zes wordt mijn kleine schat, die de we-
reld als één groot avontuur beschouwd. 
Die de definitie van “Big Smile” zijn hele 
leventje al uitdraagt. En ja, zijn hoofd is 
te rond, zijn ogen staan scheef en hij 
loenst een beetje, zijn oortjes zitten te 
laag en door zijn te korte, dikke vingers is 
er geen sprake van een fijne motoriek. 
Maar hij is mijn alles, mijn wonder! 
 
Mama vertelde me, in haar verdriet,  
waarom ze zo'n hekel aan opa Baard had 
gehad... die aversie deel ik met haar. Zes 
jaar terug zat ze naast mijn bed, kneep in 
mijn hand en zei me in tranen: 'Hij is 
perfect, het mooiste kind van heel het 
universum!' Alle schaamte van mijn 
zwangerschap, alle pijn tijdens het ba-
ren, verdwenen als sneeuw voor de zon. 
Eén keer is Bart geweest, hij keek in de 
wieg en mompelde: 'Misbaksel'. Mijn 
moeder is niet groot, wordt ook niet 
gauw kwaad maar de furie die dat woord 
bij haar losmaakte... Vanaf die dag is ze 
mijn held! 
 
Oeps! Het ruikt iets te sterk naar bak-
lucht nu.. Wanneer ik de oven opentrek 
zie ik, wanneer de rook opgetrokken is, 
een springvorm gevuld met een donker 
bruine schijf waar een geel, korrelig ge-
zwel uit oprijst... Naast me voel ik mijn 
kind, in zijn Superman-pyjama, op zijn 
blote voetjes, staart hij in de oven. Hij 
wrijft nog eens door zijn slaperige oog-
jes. Dan splijt zijn gezichtje open, laat me 
zijn “Big Smile” zien en zegt; 'Mooi ma-
ma.’ Hij schatert het uit en met tranen in 
mijn ogen doe ik mee... 

DE SCHAAMTE VOORBIJ... 
Tekst Annie Voets 



 

 

Tekst Merel Vissers Foto Nancy Verhagen 
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DEN DUNGEN DOBBERT  

MINI-FESTIVAL VOOR JONG EN OUD AAN DE MEERSE PLAS 
ontmoeten - genieten - rondkijken - relaxen - chillen  

lol - kletsen - lachen - dansen - spelen - dobberen  
 

VRIJDAG 28 JUNI 19:00-23:00u 

Concert van het Brabants Straatorkest *  
DJ Henry Lauden 

 

ZATERDAG 29 JUNI 13:00-23:00u 
een kleine greep uit het programma: 

Circus Luc en René, De Freules  
Luchtacrobatiek Meraki ism Arcana Fantasy 

Theaterlab Den Dungen, Atelier Esther 
Trouwtentje, Woeste Willem, Goud zoeken 

Eendjes vangen, DJ Henry Lauden 
 

ZONDAG 30 JUNI 11-18:00u 
een kleine greep uit het programma: 

Yin yoga Pipalio, Circus Luc en René, De Freules  
Luchtacrobatiek Meraki ism Arcana Fantasy 

Theaterlab Den Dungen, Atelier Esther 
 Concert van Tutti Materiale Wilhelmina 

Trouwtentje, Woeste Willem, Goud zoeken 
Eendjes vangen, DJ Henry Lauden 

 
 
 
 
 
 
 

 

* Tip: Neem voor het concert van het Brabants Straatorkest je eigen stoeltje mee! 

 

Toegang bedraagt € 3 pp per dag. Kinderen tm 12 jaar gratis.  

Er wordt op het mini-festival eten en drinken te koop aangeboden. Eigen eten en drinken meenemen is dan ook niet toegestaan.  

Er kan afgerekend worden met duckies. Deze zijn te koop aan de kassa met contant geld of pin.  

 

Kijk voor het volledige programma op www.dendungendobbert.nl of scan de QR-code. 
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EEN GREEP UIT DE ACTIVITEITEN  

in Den Dungen & Maaskantje  
DUNGENS BIERFESTIVAL 
Plein Litserborg 

Zaterdag 31 augustus 14.00-20.000u 

 

INSTRUMENTENMARKT  

Litserborg 

Zaterdag 31 augustus 10.30-12.00u 

CIRCUS SALTO 

Litserborg 

Zaterdag 28 september 

OPEN DAG LITSERBORG 

Litserborg 

Zondag 29 september 10.00-18.00u 
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DEN DUNGEN HEEFT EEN GRATIS APP!  

Activiteiten automatisch op je telefoon/tablet? 

Download de gratis app Moeke  

voor alle activiteiten en meer! 

 

Stap 1: Download de app SmartCom 

Stap 2: Zoek in de app: Moeke 

Deze app is een initiatief van stichting HELD 

MINI-FESTIVAL DEN DUNGEN DOBBERT 
Meerse Plas  

Vrijdag 28 juni 19.00-23.00u 

FILMHUIS LITSERBORG 

Litserborg 

Vrijdag 30 augustus 20.00u 

MINI-FESTIVAL DEN DUNGEN DOBBERT 
Meerse Plas  

Zaterdag 29 juni 13.00-23.00u 

MINI-FESTIVAL DEN DUNGEN DOBBERT 
Meerse Plas  

Zondag 30 juni 11.00-18.00u  

JOWI GREEN BENEFIET FESTIVAL 
Zandstraat 35  

Zaterdag 6 juli 18.00-23.00u 

 

JURK AAN DE DONK 

Litserborg 

Zondag 6 oktober 11.00-15.00u 

 

 

 



 

 

 

  

  

 WORD VRIEND VAN JACOBUS... 

 Help het magazine in zijn voortbestaan en word voor 10 euro vriend van Jacobus.  

 Scan de QR-code voor een donatie aan stichting H.E.L.D. en steun daarmee ook nieuwe initiatieven.  

 

 Gebruik de camera app op je telefoon. Het bedrag is aan te passen.  

 Je kunt ook je donatie overmaken aan Stichting H.E.L.D. via NL 21 RABO 0335 2818 26  

 OF WORD SUIKEROOM OF SUIKERTANTE! 

 Help het magazine in zijn voortbestaan en word voor 50 euro suikeroom of suikertante van Jacobus.  

 Scan de QR-code voor een donatie aan stichting H.E.L.D. en steun daarmee ook nieuwe initiatieven!  

 

 Gebruik de camera app op je telefoon. Het bedrag is aan te passen.  

 Je kunt ook je donatie overmaken aan Stichting H.E.L.D. via NL 21 RABO 0335 2818 26  
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