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 VOORWOORD 

 

  

 Beste lezer, 

 

 Alweer het laatste nummer van dit jaar!  

  

 Met veel plezier werken we al drie jaar aan de uitgaven van Jacobus.   

 Mooie gesprekken, interessante verhalen, verrassende verzamelingen, 

 bijzondere hobby’s, gastvrije dorpsgenoten. We maken het samen. 

 Twaalf nummers, en we zijn nog lang niet uitgeschreven! 

 

 Deze Jacobus heeft weer een aantal nieuwe rubrieken.  

 De rubriek Levenslessen waarin Dungenaar Jan van Schijndel 

 openhartig zijn levenslessen met je deelt.  

 En de rubriek over dorpsgenoten met een bijnaam.  

 Hoe is die bijnaam ontstaan? 

 

 Bij Karin en Peter Kooijmans mogen we binnenkijken in hun woning,  

 waar ooit een fietsmakerij gevestigd was. En vertelt Karin over hun  

 lijntje met fietsen. 

 

 Voor Grensgeval gingen we op pad naar Bosberaad aan de Spurkstraat, 

 waar het Dungense brugwachtershuisje een definitieve plek kreeg.  

 Het brugwachtershuisje dat onlangs is gerestaureerd door lokale  

 Dungenaren.  

 

 Neem ook een kijkje in de activiteitenkalender achterin de Jacobus,  

 want die staat weer bomvol met leuke activiteiten. 

 

 Wie weet zien we elkaar dan. 

 

 Tot volgend jaar! 

 

   Christel Heijmans 

  Coördinator Jacobus Magazine 
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 Wanneer er in een dorp meerdere mensen 
bekend waren onder dezelfde achternaam 
en/of voornaam was het gebruikelijk  
onderscheid te maken door gebruik van 
een bijnaam. Op deze manier werd door 
gebruik van de bijnaam de mogelijke  
verwarring weggenomen. Een bijnaam kan 
ook om een andere reden ontstaan. Als 
het positief bedoeld is, dan wordt het min 
of meer een geuzennaam. Deze namen 
worden vaak eervol gedragen. Jacobus 
ging in Den Dungen en Maaskantje op 
zoek naar dragers van een geuzennaam. 
 
Aangenaam, De Sik 
“Welkom bij Sikmans”, roept Henk  
Verhagen enthousiast. Terwijl we aan tafel 
gaan zitten laat Henk een foto zien uit 
1976. “Mijn bijnaam De Sik is toen ont-
staan”, zegt Henk terwijl hij naar zichzelf 
op de foto wijst. Het was broer Martinus 
die Henk deze bijnaam gaf. “Ik zeg nu  
Martinus, maar de meeste mensen uit het 
dorp kennen mijn broer als de Monk”, 
lacht Henk, “want op zijn werk kon hij  
klimmen als een aap!” 
 
Thuis werd Henk echter altijd onze jongen 
genoemd. “Nadat mijn ouders 6 meisjes 
hadden gekregen werd ik geboren en was 
het onze jongen.”  
 

Maar op school had Henk weer een hele 
andere naam. “Ik werd door meester 
Goossens Driekske genoemd”, lacht Henk. 
“Meester Goossens was trouwens de  
beste schoolmeester die we ooit hebben 
gehad. Als ze daar een standbeeld voor  
oprichten, dan wil ik daar aan bijdragen!” 
voegt hij er serieus aan toe. 
 
Henk heeft er ondertussen een lijstje  
bijgenomen, want er zijn meer bijnamen 
vertelt hij. “In mijn familie noemden ze mij 
al vroeg Kelleman. Geen idee waarom”, 
zegt Henk terwijl hij zijn schouders ophaalt 
“Dat doen ze nu nog steeds.” 
 
Nog meer bijnamen 
“En vanaf mijn twintigste jaar begon mijn 
vader mij onze Hakkie te noemen”. Terwijl 
ik in diensttijd de naam Pater kreeg. “In 
die tijd was pater (Leo) Verhagen op de 
tv”, verduidelijkt Henk, “en mijn achter-
naam is ook Verhagen.” Bijzonder om te 
horen dat Henk een veelvoudig drager van 
bijnamen is. 
 
Henk vertelt ons dat er nog een Henk  
Verhagen in Den Dungen is. “Dat is Henk 
van onze Piet. Hij speelt saxofoon bij de 
Harmonie. Om onderscheid tussen ons te 
maken spreekt men over Sax Verhagen en 
De Sik Verhagen”. 

We praten samen nog even na over het 
bijzondere gebruik van bijnamen. “Mijn 
oma Gonneke. Zij werd Gonneke van De 
Plak genoemd, omdat ze diende in de 
boerderij De Plak. Dat is die boerderij bij 
de rotonde.” vertelt Henk. “En mijn oom 
Jan, een smid hier in het dorp, noemden 
ze Jantje Petozzi.”     
 
Tot slot laat Henk ons nog even zijn  
accordeon horen. Een vertrouwd beeld, 
net zo vertrouwd als zijn bijnaam De Sik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto van Henk uit 1976 
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Tekst Christel Heijmans Foto’s Nancy Verhagen 

AANGENAAM 

De Sik 
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“Ik had een lijk,  
maar wist niet wie de dader was…” 
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Aangenaam, Flipper 
Wanneer we naar de achtergrond van  
zijn naam vragen, begint John meteen te 
vertellen. “Ik kom uit een boerenfamilie 
en om die reden gingen wij dan ook nooit 
op vakantie. Vanwege de werkzaamheden 
op de boerderij kon dat gewoon niet.” De 
familie ging wel geregeld een dagje weg in 
eigen land. “Dan gingen we bij voorbeeld 
naar het Dolfinarium in Harderwijk,” roept 
John enthousiast. “En dan niet 1 keer 
maar wel een paar keer jaar,” voegt hij er 
lachend aan toe. “Op school begon het 
iedereen zelfs op te vallen, want elk jaar 
was het weer het verhaal dat ik bij het 
Dolfinarium was geweest.”  

In de jaren ‘60 was er op tv een populaire 
Amerikaanse serie. Dit ging over een dol-
fijn met de naam Flipper, die allerlei avon-
turen beleefde. “De vraag of ik in de va-
kantie weer bij Flipper was geweest werd 
al gauw gesteld. En voordat ik het wist 
werd ik zelf tot Flipper benoemd”. Mis-
schien was het ook wel, omdat John als 
keeper naar de ballen kon duiken zoals 
een dolfijn? 

Dolfinarium als sponsor 
John vertelt dat hij als keeper in die tijd 
bedacht dat het Dolfinarium dan maar als 
sponsor op zijn kleding moest. “En dat 
maakte ik dan zelf!” lacht hij.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Wat ook erg grappig is, is dat mijn zoon 
Mika nu ook wel eens de kleine Flip wordt 
genoemd”.  
 
En zo wordt een bijnaam doorgegeven aan 
de volgende generatie. 
 

De dolfijn Flipper van tv uit de jaren ‘60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na  450 wedstrijden op de foto als De Flipper 

Flipper 
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 Aangenaam, Hans Happelman 
Na binnenkomt steekt Hans Heesakkers  
al enthousiast van wal over zijn bijnaam 
Hans Happelman. “Het is eigenlijk allemaal 
begonnen toen ik als DJ was begonnen 
met draaien”, lacht hij. Alle DJ’s hadden 
toen (en nog) een artiestennaam. Denk 
maar eens aan Joost den Draaijer. Deze DJ 
heet eigenlijk Willem van Kooten”, roept 
Hans vrolijk. Hans begon als DJ Hans in het  
Karrewiel in Halder. Daar heeft hij vijf jaar 
iedereen vermaakt met zijn muziek.  

Hans de Nachtwacht 
Vervolgens werd Hans DJ in de Torenbar 
in Sint-Michielsgestel. Ruim vijf jaar stond 
hij er bekend als DJ Hans de Nachtwacht, 
omdat hij in de nachtelijke uurtjes muziek 
draaide.  

Henk Sterks, kastelein van de Coronabar, 
kwam naar hem kijken en vroeg of Hans in 
de Coronabar wilde draaien. “De Corona-
bar was in die tijd een populaire disco-
theek in deze regio”, vertelt Hans enthou-
siast, “dus die stap heb ik gemaakt!”.  
 
Hans leerde in de Coronabar DJ Wally de 
Wheeper kennen. “Wally was een alles-
kunner. Hij kon niet alleen goed draaien, 
maar ook zingen en dansen. Ik ging met 
hem de nieuwste importplaatjes in  
Antwerpen halen.” Wally was ook een 

plugger. Dat betekent dat hij bij de radio-
stations nieuw uitgebrachte platen op de 
radio probeerde te krijgen.  
 
Van Appelflap naar Happelman 
Wally zei meteen dat Hans een goede 
naam moest hebben. “Ik werd door ande-
ren ook wel eens Hans Appelflap ge-
noemd”, lacht Hans. Wally ging van Appel-
flap naar Appelman en vervolgens naar 
Happelman. Wally vond dat Hans Happel-
man wel lekker bekte en zo werd besloten 
dat dat mijn artiestennaam werd. “Ik vind 
het een eer dat DJ Wally me deze naam 
heeft gegeven, want ik heb in die tijd veel 
van hem geleerd”.  
 
DJ Hans Happelman draaide ruim acht jaar 
in deze discotheek in Schijndel. “Juist toen 
de Coronabar een flinke verbouwing on-
derging, startten Kees en Elly de Majorca-
bar in Den Dungen. Ik kon door de verbou-
wing in Schijndel een tijdje niet meer 
draaien en ben toen dichter bij huis in de 
Majorcabar aan de slag gegaan”, vertelt 
Hans. “Ik was hun eerste DJ en heb daar 
uiteindelijk zo’n tien jaar gedraaid. Het 
was een hele mooie tijd in de Majorcabar, 
waar ik ook nog eens mijn vrouw Edmay 
heb ontmoet!”  

Hans vertelt dat hij nog steeds draait op 
feestjes en partijtjes. Hij zegt tot besluit 

“Tot op heden kennen veel mensen mij als 
Hans Happelman en daar ben ik trots op”. 

DJ Hans Happelman met vinyl muziekplaten 
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Hans Happelman 
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GRENSGEVAL 

6 8 

Tekst Jos van Alebeek Foto’s Nancy Verhagen 
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Bosberaad   
Spurkstraat bijna uitrijden, de scherpe bocht door en dan de 
boerderij met rode dakpannen. Het bordje Bosberaad bij de oprit 
wijst de weg en ik word blaffend welkom geheten door Boppe & 
Boef. Het duurt even voordat de eigenaar gevonden is en weet 
dat het bezoek gearriveerd is. Een lachend gezicht, ferme hand-
druk bij het voorstellen. “Jacobus”, ja dat klopt zeg ik, daar kom 
ik voor. “Nee zo heet ik”, zegt hij nog harder lachend.  
“Ja ik was zeer verguld, toen ik de eerste keer jullie blad in de bus 
kreeg, er zijn maar weinig mensen met een eigen glossy”. De 
toon voor het gesprek is gezet en we gaan verder in de schaduw, 
bij het voormalige varkenshok.  
 
De bewoners   
Jacobus (Jaco) Jansen afkomstig uit Rotterdam met partner 
Trean Elemans uit St. Michielsgestel, hebben in 2020 het huis, 
dat eigenlijk in Berlicum ligt, gekocht van architect Leo en Myra 
Sluimer. Vóór hen was Gerard Zaal, Dungense kunstenaar, de 
eigenaar.  
 
Het huis 
De rode dakpannen verraden een Wederopbouw boerderij. Als 
je Den Dungen binnenkomt, zie je op meerdere plekken deze 
boerderijen, die na de oorlog met Marshall-hulp weer hersteld 
zijn. Maar de vorige eigenaar heeft zeker zijn waardevolle stem-
pel gedrukt op de omgeving en het huis. Letterlijk overal is over 
nagedacht, het gebruik van de ruimtes,  de indeling ervan, de 
tuin, de zichtlijnen, de diverse bijgebouwen. Trean: “Dat ver-
klaart waarom wij op slag verliefd werden op de plek, het voelde 
meteen goed”.  
 
 

De verkoop was een warme overdracht, de geit, zwangere poes 
en een handjevol drachtige schapen waren inbegrepen, maar 
stonden niet in het koopcontract. 
 
Bosberaad 
Ik ben gegarandeerd niet de enige, die dit woord niet kent, dus 
de vraag gesteld aan Jacobus en Trean en toen gingen ze los. De 
oorsprong van dit woord komt uit Zuid-Afrika, waar destijds Nel-
son Mandela de loodzware taak had om een democratisch land 
te hervormen, nadat hij aan de macht was gekomen. Hij ging 
letterlijk met de mensen het bos in om daar beraad te houden, 
belangrijke gesprekken te voeren en iedereen werd daarbij be-
trokken en er werd naar elkaar geluisterd. Dit woord dekt ook de 
lading voor het bedrijf dat ze samen runnen: mensen en organi-
saties verder helpen in hun ontwikkeling. “We bieden een inte-
grale aanpak op het gebied van: strategie ontwikkeling, leider-
schap, High Performance Teams en vitaliteit.” Mensen zijn voor 
een bedrijf het belangrijkste kapitaal en zo worden ze ook door 
ons behandeld. Dit alles dus op die prachtige energierijke plek 
en met gezonde, lokale voeding en snacks. Dus geen broodje 
kroket bij de lunch, maar salade met ingrediënten van een boer-
derijwinkel en plaatselijke slagers. Het is een unieke plek met 
ruime mogelijkheden en hoekjes, paddenpoel, vuurplaats, wei-
land, boomgaard, wandeldijkje, hooizolder, varkenshok, stal-
ruimte en zwemvijver. Waarbij een weiland zo wordt omge-
doopt tot collegezaal en de vuurplaats als kookworkshop dient 
voor een teambuilding. Het liefst werken ze met de groepen 
buiten, er zijn laarzen in allerlei maten voorhanden. Op hun site 
praten ze ook over een broedplaats voor bedrijven. Inmiddels 
hebben ze met dit concept en goede trainingen niet de minste 
klanten bereikt en overtuigd: Heijmans bouw , Skopos scholen-
groep, Ons Kindbureau en Heineken.  

9 



 

 

8 

 

8 

ONDERWEG NAAR… 

 

Tekst Merel Vissers Foto’s Nancy Verhagen 
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De locatie 
Beiden vertellen vol enthousiasme wat de plek 
voor henzelf betekent en hoe ze hier mee omgaan. 
Het woord rentmeester valt een paar keer, respect-
vol zorgen voor alles wat je omringt, dit betekent 
bijvoorbeeld, dat er maar drie dagen in de week 
groepen zijn. Ze willen zo nog een jaar of zes door-
gaan op deze manier en dan het stokje overdragen 
aan iemand, die eenzelfde levensfilosofie heeft. 
Want die visie zit als het ware in alle muren en flora 
verankerd. Al lopend over het 1,7 ha. grote terrein 
vertelt Trean, dat ze altijd buiten bezig is in haar 
vrije tijd en dat ze twee keer per jaar hulp krijgt van 
een aantal vrienden en kennissen voor groot on-
derhoud. Na een dag hard werken wordt er dan 
voldaan samen gegeten en nageborreld.    
 
Aan het einde van het gesprek, worden de grote 
voordelen geroemd van wonen in een dorp. Echte 
buren, elkaar kennen en helpen, elkaar iets gun-
nen, uilenvrijwilliger worden en meedoen met: 
Door ’t vuur voor je buur. (Een groot diner met vele 
optredens, met als opbrengst € 23.000,-  voor de 
Voedselbank) 
 
Trean en Jaco bedankt voor dit mooie gesprek. 
Nuweet ik tenminste wat er schuilgaat achter dat 
eenvoudige bordje Bosberaad.  
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Les 1: eenvoud is zo gek nog niet 
Jan werd geboren in 1939 in Uden, in een tijd die hij zelf omschrijft als ‘simpel’. Er was geen elektriciteit, geen waterleiding en geen 
gas. Ondanks de eenvoud van het leven was het verre van saai. “We hadden elkaar, we waren met tien kinderen thuis. Het was een 
tijd waarin de buurt en familie een grote rol speelden. In mijn jeugd was het leven lang niet zo jachtig voor kinderen als nu. Soms 
heb ik met hen te doen. Kinderen vervelen zich nog zelden, ze moeten altijd van alles: sporten, huiswerk, nog een andere hobby... 
En als ze eens niks te doen hebben, dan zitten ze op hun telefoon. De tijden zijn veranderd, maar mentaal gezien denk ik dat het 
gezonder is als kinderen wat meer rust ervaren.” 
 
Les 2: accepteer de ander volledig 
In 1965 ontmoette Jan zijn toekomstige vrouw Mariet. Inmiddels zijn ze 59 jaar verder. “Hoe we dat voor elkaar hebben gekregen? 
Accepteer dingen van de ander. Het is oké om anders in elkaar te steken. Maak er geen gevecht van. Mariet en ik hebben soms 
andere meningen en dat is helemaal prima. Geef ook niet te snel op. We vonden het altijd belangrijk om bij elkaar te blijven, ook 
als het even moeilijk was.” 
 
Les 3: heb als leidinggevende oog voor de mens 
In 1971 richtte Jan de intensive care op van het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch. Daar gaf hij vervolgens leiding en was hij om-
ringd door verschillende generaties en uiteenlopende meningen. “Ik ontdekte dat iedereen een eigen perspectief had en dat het 
altijd waardevol is om daar naar op zoek te gaan. Bij sommige medewerkers zag ik bijvoorbeeld weerstand als er wat speelde op de 
afdeling. Wat zat daarachter? Kijk ook niet steeds over hun schouder mee, maar geef ze juist vertrouwen en eigenaarschap.” 
 
Les 4: ben een aanwezige vader  
Mariet en Jan kregen twee kinderen, Marianne en Gerwin. Als vader was hij er veel voor hen. “Volgens mij was ik de eerste man die 
in Den Dungen achter een kinderwagen liep. Dat kreeg ik zeker te horen, met opmerkingen als: ‘dat horen vrouwen te doen’. Mijn 
mening? Het is ook mijn kind. Ik zorg er ook voor. Dan krijg je ook er een intensievere band mee. Mariet wilde ook werken. Zij werd 
namelijk ontslagen toen ze trouwde en een kind kreeg, maar was daar niet gelukkig mee. Ik paste mijn dienstrooster aan, zodat ik 
thuis kon zijn als zij weg moest. Daarnaast kregen we ook hulp van mensen om ons heen.” 
 
Les 5: blijf dicht bij jezelf 
In 1998 fuseerde het Groot Ziekengasthuis met andere ziekenhuizen. Dat was een roerige en onprettige tijd voor Jan, want er werd 
gevochten om belangrijke posities zoals die van hem. “Ik zag daardoor veel onrecht om me heen. Zoals ik oog had voor mijn mede-
werkers, had ik destijds gelukkig ook oog voor mezelf. Past dit nog wel bij me? Word ik hier blij van? Ik ging mezelf al dit soort vra-
gen stellen. Ik besloot dicht bij mezelf te blijven en stapte op. Doorjakkeren op een plek waar het niet prettig is, is voor niemand 
goed. Waar deuren sluiten, gaan er ook weer nieuwe open. Ik volgde op 58-jarige leeftijd een opleiding aan de Fontys in Eindhoven 
en startte in Den Dungen een opleiding reanimatie (onderdeel van de EHBO). Daarnaast zat ik in meerdere cliëntenraden, zoals die 
van de Watersteeg in Veghel en De Donk in Den Dungen. Op die plekken voelde ik me net zo verantwoordelijk als tijdens mijn wer-
kende leven, omdat ik het met hart en ziel deed.” 
 
 

LEVENSLESSEN  
VAN EEN DUNGENAAR 

Tekst Anne van den Berg Foto’s Netty van Bijnen 

Het verhaal van Jan van Schijndel 

In deze nieuwe Jacobus-rubriek duiken we in de levens van bekende Dungenaren op leeftijd. In een persoonlijk gesprek blikken ze 

terug op hun leven. Wat hebben zij onderweg geleerd? We trappen af met Jan van Schijndel (84). In zijn werkende leven was hij 

hoofdverpleegkundige van de IC in het Groot Ziekengasthuis, daarna was hij jarenlang voorzitter van de voormalige EHBO-groep  

in Den Dungen. 
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Les 6: je hebt niet alles zelf in de hand  

Twee jaar geleden overleed de zoon van Mariet en Jan, door middel van een zelfgekozen dood. “Het leven is accepteren dat het 

anders loopt dan je ooit had gedacht. Dat is niet gemakkelijk. Mariet en ik wisten wel dat het mentaal wat minder met hem ging. 

Maar dat het zo diep zat, daar hadden we geen idee van. Sommige mensen vinden het lastig om over hem te praten, dat merk ik 

soms ook in ons dorp. Maar ik wil hem niet doodzwijgen. Het helpt me juist als ik over Gerwin praat. Als ik een boodschapje doe bij 

de Jumbo, is het fijn als mensen vragen hoe het met me gaat.” 
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POULE DEN DUNGEN 

Tekst Angela Boselie Foto’s Netty van Bijnen en voormalig Genootschap Poule Den Dungen 

“Te klein voor een tafellaken… 

te groot voor een servet”  

17 



 

 

 
Het was een grote naam in de culinaire 

wereld van Nederland. Toprestaurants 

zoals Noble in Den Bosch en RIJKS in Am-

sterdam hadden het op het menu staan. Er 

was zelfs een heus genootschap rondom 

dit product. Sterrenkok Cas Spijkers was 

ten tijde van het eerste genootschap zelfs 

ambassadeur. 

 

Ik ben in gesprek met Huub Goossens Sr en 

Nicky Sanders. Zij vertellen mij met passie 

over Poule Den Dungen. Een kip die recht-

streeks afstamt van Poule de Bresse. Een 

gevestigd kippenras uit Bourg-en-Bresse. 

Zij spreken dan ook niet over kippen, maar 

over poule (Frans woord voor kip). 

 

Wat is zo kenmerkend aan dit ras?  

Ze hebben blauwe poten, wit verendek en 

een rode kam. Een ras dat zeer smaakvol 

is door het aanwezige intramusculair vet. 

Zoals de heren mij vertelden, hoe meer 

vet des te minder smaakmakers men hoeft 

te gebruiken. De kippen groeien in 115 

dagen op, de plofkip in 60-70 dagen. Ze 

lopen buiten en ze hebben veel meer 

ruimte. Het zijn zeer actieve kippen.  

 

Poule de Bresse werd Poule Den Dungen 

In de jaren 70 zijn een aantal notabelen 

afgereisd naar Bourg-en-Bresse. Zij wilden 

graag een aantal eieren mee naar Den 

Dungen nemen, maar dat ging niet zonder 

slag of stoot. Na harde onderhandelingen 

met een lokale boer, kocht men 30 be-

vruchte eieren en werden deze voorzichtig 

mee naar Den Dungen gebracht. De naam 

Poule de Bresse mochten ze niet gebrui-

ken, omdat dit  een naam is die door de 

fransen is vastgelegd en daarom werd het 

Poule Den Dungen.  

 

Genootschap Poule Den Dungen 

Doel werd om dit de smakelijkste kip van 

Nederland te laten worden.’ 

En dat is uiteindelijk ook gelukt. Molenaar 

Toelen vervaardigde het speciaal samen-

gestelde voer. De andere leden van het 

speciaal voor dit ras opgerichte genoot-

schap hadden ieder een eigen taak. Ie-

mand fokte de kippen, een ander zorgde 

voor de marketing en weer iemand anders 

voor de verwerking.  

 

In die tijd was onder andere het Amstel 

Hotel in Amsterdam al een afnemer. Maar 

door verhuizingen van diverse leden van 

het genootschap en mede doordat de pro-

ductie afnam, stierf het genootschap een 

zachte dood. 

 

Enkele jaren geleden heeft men het ge-

nootschap nieuw leven ingeblazen. Weer 

ging men richting Bourg-en-Bresse, een 

stad 80 km ten noorden van Lyon, en 

kwam men terug met 100 eieren. Wat 

begon als een hobby werd uiteindelijk 

meer werk als gedacht. De productie nam 

weer toe, diverse toprestaurants hadden 

het weer op hun menu staan. Er werden 

gerenommeerde beurzen in Nederland 

bezocht. Er is zelfs in het televisiepro-

gramma ‘Binnenste Buiten’ aandacht aan 

besteed. Maar doordat de wet- en regel-

geving ontzettend streng was geworden, 

men nog geen goede vaccinatie heeft voor 

de vogelgriep en corona het leven zo goed 

als stil legde, heeft men helaas moeten 

besluiten om het genootschap weer ter 

ziele te laten gaan.  

 

Ook het veranderen van de menu’s, meer 

vegetarische gerechten, maakte dat de 

omzet minder werd. Wilde men het toch 

een kans geven, dan moest men groter 

gaan denken. Voor veel leden van het ge-

nootschap was het een uit de hand gelo-

pen hobby. Een veel gebruikte uitdrukking 

was “te klein voor een tafelkleed, te groot 

voor een servet.” 

 

De kippen die men nog had heeft men 

uiteindelijk geslacht en hiervan is ragout 

en Rilette, een smeersel voor op een stok-

broodje, gemaakt. De Rilette is helaas niet 

meer verkrijgbaar, de ragout nog wel. De-

ze is te koop bij hotel Boer Goossens en 

kost ± € 11,50 per 750 gram.  

 

Wat heb ik veel geleerd over Poule Den 

Dungen. Het is niet zomaar een eitje uit 

laten broeden, kuikentje grootbrengen tot 

kip en vervolgens verwerken. Er zit een 

hele wereld achter dat kippetje. 
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MOOI WERK 
Tekst Jos van Alebeek Foto’s Nancy Verhagen en Joep van de Veerdonk 
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Tekst Anne van den Berrg Foto’s Netty van Bijnen 

 

Ik ben aangeschoven bij Joep van de Veerdonk, naar aanleiding 
van een krantenbericht waarin vermeld stond dat hij voor het 
goede doel wel erg veel bierdoppen had ingezameld. 
 
Hoe ben je op dit idee gekomen?  
Mijn collega Harrold Koolen uit Keldonk, vroeg vijf jaar geleden  
of ik met hem mee wilde sparen. In Someren is in juni al 12 jaar 
een Bierdoppenfestival. Voor mij en Melissa was het een kleine 
moeite om bij Eethuys ’t Pleintje een container te zetten en daar 
een inzamelpunt te maken.  
 
Wat gebeurt er met die doppen? 
Op die ene dag in het jaar komen uit de wijde omgeving mensen 
bierdoppen inleveren, die verkocht worden als oud-ijzer 40 cent 
per kg en de opbrengst is voor KIKA. Op dat festival werd afgelo-
pen jaar ruim 45.000 kg doppen ingezameld. Mijn compagnon 
Harold en ik waren het derde jaar op rij de winnaar van de wis-
seltrofee. Wij hadden maar liefst 14.629 kg ingeleverd, dus het 
derde deel. Als je dan weet, dat één dopje 2 gram weegt, heb je 
500 doppen nodig om één kg te krijgen. (Lachend) dat zijn 20 
grote kratten bier. Wij zeggen wel eens gekscherend, die inza-
melcontainers bevatten veel verdronken verdriet, maar ook veel 
verdronken blijdschap.  
 
Wat is je totale opbrengst van de afgelopen jaren?  
Dat begon in de Corona periode met 5.000 kg en groeide elk 
jaar, in totaal heb ik nu 50.083 kg ingeleverd. Vermenigvuldig 
dat met 500 en dan zit je aan 25 miljoen doppen.  

Maak je nog reclame om meer in te zamelen? 
Dat hoeft niet, dit verhaal verspreidt zich als een olievlek, bij-
voorbeeld in Berlicum is 10-jarige Fenne Reijne, pas geleden een 
inzamelpunt begonnen en die heeft iedere twee weken een con-
tainer van 100 kg die ik op ga halen en de container omwisselen. 
Verder zetten de mensen tasjes hier voor de poort en natuurlijk 
bij de cafetaria, waar iedereen zijn bijdrage in de containers kan 
doen. Ik denk dat ik niet meer kán stoppen, want het is overal 
bekend.  
 
Wat is er zo leuk aan?  
Als eerste doe je het voor een goed doel, ik ben zelf pas vader 
geworden, dan moet je er niet aan denken dat je kind kanker 
zou krijgen. Daarbij is het een geweldige milieuwinst om zo 
50.000 kg ijzer te kunnen recyclen.  
 
Nu je een podium hebt, wat zou je onze lezers nog willen  
vragen of zeggen?  
Lieve mensen blijf vooral doorgaan met sparen, ik zorg wel dat 
ze in Someren terecht komen en zo kunnen we met een kleine 
moeite veel goeds doen voor KIKA en ons eigen milieu. Gooi ze 
dus niet weg, elk dopje telt.  
 
Mijn buurman zei me laatst op een feestje, dat hij door mij weer 
meer is gaan drinken, om mijn goede doel te steunen.  
 
Joep bedankt voor dit mooie werk en blijf er mee doorgaan!  
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Tekst Cis van Pinxteren Foto’s Netty van Bijnen en Tim Goossens 
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Tekst Christel Heijmans Foto’s Nancy Verhagen en Christel Heijmans 

JACOBUS VIERT FEEST 

Balletje tik 
Willem Pijnappels vertelt dat hij vroeger 
graag wekelijks op een vaste avond een 
potje biljart speelde in wat toen ook wel 
De Korst werd genoemd. Inmiddels is dit 
etablissement al weer jaren bekend als 
restaurant De Dungense Brug. “Dit was in 
die tijd nog echt een bruine kroeg”, blikt 
Willem terug. Na wisseling van eigenaar 
zag Willem de kroeg langzaam transfor-
meren naar een eetgelegenheid. Na een 
tijdje gingen een aantal elders biljarten.  
 
Willem besloot om te stoppen met biljar-
ten op vaste tijden en nam zich voor om 
zo nu en dan spontaan te gaan biljarten. 
Na een jaar kwam hij tot de ontdekking 
dat hij dit slechts een enkele keer had ge-
daan. “Ik had mijn werk en nog drie jonge 
kinderen”, verduidelijkt hij, “biljarten 
kwam er niet meer van.” 
 
 

 
 

Droom werd werkelijkheid 
Willem besprak met zijn vrouw Ine zijn 
droom. Zijn droom was dat, wanneer hij 
eenmaal met pensioen zou zijn, thuis een 
biljartkamer wilde maken om het geliefde 
spelletje te kunnen spelen wanneer het 
hem uitkwam. “Waarom 15 jaar wach-
ten?” reageerde Ine. Zij moedigde hem 
dan ook aan om de biljartkamer meteen al 
te realiseren.  
 
Zo gezegd, zo gedaan. De fundering werd 
voor de zomer gemaakt en in november 

was de biljartkamer al klaar.  
Ine organiseerde speciaal een surprise-
party. Willems biljartkamer werd officieel 
op 28 november 1999 geopend. Grard van 
der Aa (nu 94 jaar) heeft Willem enorm 
geholpen met het metselwerk. “Ik gaf 
Grard levenslang....toegang tot de biljart-
kamer”, knipoogt Willem. 
 
25 jaar 
Al jaren wordt er met veel plezier gebruik 
gemaakt van Willems biljartkamer. Er zijn 
al vele potjes gespeeld met Grard van der 
Aa, Mari Smits en Bert van der Aa. Sinds 
enige tijd laat Nancy Verhagen ook een 
balletje over het groene laken rollen. En 
zo rolde het balletje over het 25-jarig be-
staan van Willems biljartkamer richting 
Jacobus.  
 
Wordt dat weer gevierd met een feestje? 
“Misschien halen we Bossche bollen”, zegt 
Willem. “Of tompoucen”, lacht Ine.  
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“Ik gaf Grard levenslang.... 

toegang tot de biljartkamer” 

Van links naar rechts: Willem Pijnappels, Nancy Verhagen, Grad van der Aa en Mari Smits 

 Heb jij ook iets te vieren? Laat het de redactie weten. En wie weet komt Jacobus op jouw feestje!     
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MIJN VERZAMELING 

Tekst Angela Boselie Foto’s Nancy Verhagen 
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Tekst Cis van Pinxteren Foto’s Nancy Verhagen 

MIJN PASSIE 
Even op de klep vallen bij Willemke Zever  

Willem Verhoeven, beter bekend als tonprater Willemke Zever, heeft naast moppen tappen  

een andere grote hobby. Hij is één van de oudste Dungense duivenmelkers.  
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“De duivinnen zijn vaak  

gekker op mij dan op de doffers.  

Ik kietel ze op hun buik.”  
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Duiven zijn al sinds 1978 de passie van 
Willem. Zijn hart en ziel liggen in de til. 
“Iedereen had vroeger een volière. In de 
klas keek ik altijd naar buiten naar de dui-
ven. Als je eenmaal besmet bent met het 
duivenvirus gaat dat heel moeilijk weg.” 
 
Meer dan honderd duiven zitten in de til-
len van de achtertuin. De drie kleinkin-
deren van opa Willem en oma Anneke 
hebben alle drie een duif die hun naam 
draagt. Florien, Valerie en Emily. “Ze heb-
ben er allemaal een met een aparte kleur. 
Kinderen die niet van dieren kunnen hou-
den, kunnen later ook niet van mensen 
houden vind ik.” 
 
Barcelona 
De duiven van Willem vliegen wedstrijden. 
In een grote mand van de vereniging wor-
den ze in een vrachtwagen vervoerd naar 
Bladel om vandaaruit grote afstanden te 
overbruggen. Ze vliegen in meerdere da-
gen naar België, Frankrijk, Duitsland en 
zelfs Spanje. “De verste vlucht van m’n 
duiven is naar Barcelona. Dat is ruim 1500 
km ver weg. De snelle, korte vluchten vind 
ik het mooiste. Vroeger nam ik de duiven 
mee in de mand naar Oirschot.” Willem 
kan genieten als zijn duifjes in sneltrein-
vaart terugkeren naar hem na een lange 
reis. “Het is het mooiste wat er is. Je ziet 
ook meteen dat die van jou is. Je kent de 
bewegingen.” Het aantal duivenmelkers 

daalt de afgelopen decennia. Op vroegere 
foto’s laat Willem zien dat Den Dungen op 
het hoogtepunt wel tachtig duivenmelkers 
telde. Nu zijn ze op twee handen te tellen. 
“Het is heel zonde maar het is een uitster-
vend ras. Henri van Doorn vliegt het beste 
met zijn jonge duiven van heel Nederland. 
Willie van de Boogaard uit de Pelikaan-
straat is een aankomend talent. Gar van 
Santvoort is de specialist van de mara-
thonvluchten die maar liefst twee dagen 
duren. Iemand uit de Zandstraat heeft 
Syrische wamduiven, die zijn schitterend 
en goed in duikvluchten.” Twee andere 
Dungense duivenmelkers Willem van Sant-
voort en Ronald Pennings werden meerde-
re malen generaal kampioen over een heel 
jaar van de regiokring met duivenmelkers 
uit onder meer Diessen, Oirschot, Middel-
beers, Schijndel en Den Dungen. 
 
Niet iedere gevleugelde vriend keert terug 
naar het Maaskantje. Roofvogels slaan 
vooral toe bij jonge duiven. “Als een bui-
zerd er eentje vat, raakt de rest zo gestrest 
dat ze dol worden en uit de richting vlie-
gen. Dan belanden ze bijvoorbeeld in Gro-
ningen. Het mooie van de duivensport is 
dat mensen via het nummer de eigenaar 
terug kunnen vinden.” Na wat extra eten 
en contact met de eigenaar kunnen de 
duiven dan alsnog terug naar de duiven-
melker van dienst.  
 

Pure liefhebber 
“De beste duif die ik ooit heb gehad is 
nummer 74 (zie foto). Die zat altijd mee in 
de top van de uitslag. Een goede duif is 
nooit ziek. Zij wordt niet opgeruimd en 
mag hier op haar oude dag een natuurlijke 
dood sterven.” De top-20 van één wed-
strijd bestond uit twintig Willem-duiven. 
Willem is met de jaren wat minder fana-
tiek geworden. Zijn vrouw Anneke weet 
nog hoe het was. “We gingen een keer 
naar een familie-uitje en toen moest ie 
toch op en neer naar huis, kijken hoe de 
duiven het gedaan hadden. Daar liet hij 
echt alles voor vallen, hij moest even ze 
verzorgen.” Willem wil volgende winter 
terug naar 25 koppels van tortelduifjes in 
de tuin. “Tegenwoordig ben ik een luie 
melker. Voeren en vers water geven doe ik 
drie keer per dag. Ik heb ze nooit gehad 
om te verkopen. Er zijn nooit wat Arabie-
ren of Chinezen op de stoep gekomen. 
Voor mij is dit pure liefhebberij.” Hij heeft 
ook wat trucs om z’n duiven te motiveren 
en te verwennen. “De duivinnen 
(vrouwtjesduiven) zijn vaker meer gek op 
mij dan de doffers (mannetjesduiven). Ik 
kietel ze op hun buik. Er worden bij wed-
strijden tot wel twintigduizend duiven de 
lucht in gelaten. Je wilt niet dat die van jou 
een half uur later nog steeds daar rondjes 
vliegen.” 
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 In een gesprek met Maria Brullemans-Schuurmans werd heel 
duidelijk dat de Welfare Groep niet zomaar een breiclubje is. Het 
is opgericht in 1969 op verzoek van het Rode Kruis. Met als doel 
‘handwerken voor goede doelen’ en de insteek was dit te doen 
samen met name eenzame ouderen. Of zoals het Rode kruis zelf 
zei: voor het verminderen van de eenzaamheid van ouderen. Zo 
zou het mes aan twee kanten snijden. Vier dames startten het op.  

Het handwerken gebeurde bij de mensen thuis en werd er be-
gonnen met gebruik van eigen materialen. Een aantal jaren gele-
den heeft het Rode Kruis deze afdeling afgestoten. Onze groep is 
toen toch verder gegaan met handwerken. En niet zonder succes! 

Na het thuis handwerken werd het voortgezet in het Adrianus 
Klooster. Later gingen we naar De Donk. En zelfs toen de bewo-
ners tijdelijk naar de Herven verhuisden gingen we daar met een 
busje naar de mensen toe. Nadat de mensen naar de Litserborg 
verhuisde zijn we daar verder gegaan. 

Intussen is de groep uitgegroeid tot 25 medewerkers, die vrijdags 
in de even weken  van 14.00 tot 16.00 uur samen komen om te 
handwerken. Ook thuis wordt hard gewerkt. Het verloop is niet 
groot. Men vindt het fijn om op deze manier zinvol bezig te zijn 
voor goede doelen. 

Ėén van de oprichters van destijds is nu al weer jaren actief. Zij 
ontwierp het Mondriaan kleed. Ook op dit moment zijn er nog 

drie thuiswerkers. 

De materialen worden meestal geschonken door familieleden en 
komt ook uit winkelrestanten.  

Twee maal per jaar vindt er een verkoop plaats. Eenmaal in het 
voorjaar en eenmaal in het najaar. In de vitrinekast bij de infoba-
lie van de Litserborg kunt u de werkstukken bewonderen en zijn 
te koop. Wat overblijft van de niet verkochte werken, gaat naar 
instellingen in bijvoorbeeld Roemenië en Oekraïne. 

Vol trots, en terecht, vertelde Maria, dat ze het afgelopen jaar 
maar liefst € 1.700 aan goede doelen hadden geschonken. De 
opbrengst ging naar ALS, Vicky Brown, Alzheimer en het Amalia 
Kinderfonds. 

Ook breien en haken we voor stichting Care Bag tasjes waar na 
een borstoperatie het flesje van de drain in kan. 

De meeste materialen worden geschonken, maar voor bepaalde 
opdrachten moet het ingekocht worden. Dit wordt dan doorbere-
kend in de verkoopprijs. Een voorbeeld is: carnavalsattributen. 

Regelmatig worden familieleden ingeschakeld voor hand- en 
spandiensten, waarvoor ze dankbaar zijn.  
 
Al met al een geweldig mooi initiatief. 
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CLUBKE 
Tekst Jeanne Cooijmans Foto Netty van Bijnen 
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Tekst Jos van Alebeek Foto’s Nancy Verhagen 
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Fleur van de Put, opgegroeid in Den Dungen, 
woont inmiddels 16 jaar in Valencia. 
 
Wat is jouw connectie met Den Dungen? 
In juni 1981 zijn mijn ouders met mijn zusje en 
mij (twee en vier jaar oud) naar Den Dungen 
verhuisd en zij wonen er nog steeds met veel 
plezier. Ik ging naar de Jozefschool en had veel 
vriendjes en vriendinnetjes in Den Dungen. Ik 
tenniste bij De Donkelaar, zong bij het kinder- 
en later het jongerenkoor Crescendo en bas-
ketbalde bij Den Dungk. Voor de middelbare 
school fietste ik door weer en wind door de 
polder naar het Sint Janslyceum. Ik heb een 
fijne jeugd gehad vol met leuke herinneringen 
aan Den Dungen. 
 
Hoe lang woon je al in Valencia? 
Na een aantal jaar in ’s-Hertogenbosch op  
mezelf te hebben gewoond, verhuisde ik in 
2008 naar Valencia, wat in september alweer 
zestien jaar geleden is. Het lijkt wel gisteren 
dat ik met een grote koffer en een tas vol met 
zomerkleding in het vliegtuig stapte en af-
scheid nam van mijn ouders. Het avontuur trok 
en ik nam de kans om Spaans te gaan leren. Al 
snel merkte ik dat het niet altijd zomer is in 
Valencia en heb ik truien en een jas gekocht. In 
mijn herinnering heb ik het zelfs nooit zo koud 
gehad als die eerste winter in Valencia. De 
gehuurde bovenwoning in Cabanyal aan het 
strand was een droom die uitkwam, maar ook 
al kwam de buitentemperatuur in de winter ’s 
nachts niet onder de 10 graden, was het bin-
nen niet veel warmer. De huizen bleken min-
der goed geïsoleerd. Het strand maakte veel 
goed, zowel in de zomer als in de winter, waar 
het heerlijk wandelen was met de hondjes. 
 
Hoe ben je daar beland? 
De keuze voor Valencia was redelijk impulsief, 
al had ik de voorbereidingen al getroffen en 
mijn baan bij eetcafé de Nar (nu Bistro Bon) in 
de Uilenburg in Den Bosch al opgezegd. In een 
zomervakantie bezocht ik: Girona, Barcelona, 
Lloret de Mar, Sitges en Valencia. Valencia was 
liefde op het eerste gezicht en een maand la-
ter woonde ik er. 
 
Wanneer en waarom besloot je om definitief 
naar Valencia te gaan? 
Na een baantje bij een callcenter belandde ik 
vrij snel in het toerisme. De sterke toename 
van het (over het algemeen Nederlandse) toe-
risme heb ik vanaf het begin meegemaakt. Ik 
startte met het geven van fietstours en dat 
doe ik nog steeds graag, omdat het zo ont-
zettend leuk is om het mooie Valencia te laten 

HOUDOE 
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Tekst Christel Heijmans Foto’s Fleur van de Put 
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 Zien aan bezoekers van de stad. Daarnaast schrijf ik voor reisgidsen en magazines over Valencia. Mag ik reclame maken? Haha. 
'Time to Momo Valencia’ van uitgeverij Mo'Media, 'Valencia, hoogtepunten uit de stad en regio’ van PassePartout, ik heb ook een 
column in de 'Por Favor, Spanje magazine’. Primeur: Op dit moment werk ik aan een superleuke nieuwe Engelstalige reisgids voor 
jongeren onder de 30 jaar ‘Why should I go to Valencia?’ ook voor uitgeverij Mo’Media. Deze zal voorjaar 2025 overal in Nederland 
in de winkels te koop zijn! 
 
Hoe ziet jouw leven in Valencia er uit? 
Sinds twee jaar woon ik in het dorp L'Eliana dichtbij Valencia. Het stadsleven en het wonen in gehuurde appartementen ingeruild 
voor een koopwoning met een zwembad, meer ruimte, rust en in een mooie omgeving met bossen en aan de rivier de Turia.  
 
Wat is het bijzondere aan Valencia? 
Het bijzondere aan de Valenciaanse cultuur is dat tradities nog zo belangrijk zijn in het dagelijks leven. Er zijn meer dan 300 feest-
dagen in de autonome regio Valencia. Ieder zichzelf respecterend dorp heeft wel een speciale traditionele feestdag laten erkennen. 
De feestdagen gaan vaak gepaard met gezamenlijk paella eten op het dorpsplein, vuurwerk, muziek, theater, dans en klederdracht. 
Er zijn een aantal feesten die er echt uitspringen, als voorbeeld: Las Fallas in Valencia ( spectaculair straatfeest) start in maart, La 
Tomatina (het tomatengevecht) in Buñol eind augustus en de feesten rond 9 oktober met processies in klederdracht, vuurwerk en 
heerlijk eten. 
 
Wat mis je wel eens? 
Wat ik mis in Valencia is mijn familie en lekkere Nederlandse kaas van de kaasboer en verse haring met uitjes van de visboer. Ik 
vind het heerlijk om in Nederland, in Den Dungen te zijn bij mijn ouders en geniet dan echt van het samen eten in de tuin of samen 
leuke dingen doen. 

29 



 

 
 



 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 

33 

 

Tekst Jos van Alebeek Foto’s Nancy Verhagen 

Ik heb afgesproken met Lily Sterks, een van 
de jongste auteurs (14) bij uitgeverij Boek-
Scout, naar aanleiding van de presentatie 
van haar eerste boek, met als titel Het 
verhaal van een elfenmeisje. 
 
Hoe komt een pubermeisje van destijds 
13 jaar erbij om een boek te gaan schrij-
ven?  
“We kregen de opdracht op school om 
een idee voor film, theaterstuk of boek uit 
te werken. Dat was in schooljaar ’22 -’23 
en ik vond mijn idee zo leuk, dat ik verder 
ging met schrijven. Elke avond als ik niet 
kon slapen, kwam er als vanzelf een nieuw 
hoofdstuk bij. Ik stuurde het nieuwe stuk 
dan eerst naar oma en als die het had ge-
lezen, gecorrigeerd en teruggestuurd, kon 
ik weer verder. Zo groeide mijn boek als 
vanzelf, terwijl ik dyslexie heb en een gru-
welijke hekel heb aan lezen, grappig hé?” 
 
Hoe ga je te werk?  
“Zoals gezegd laat ik oma meelezen en 
wanneer we het samen eens zijn, lees ik 
eerst het hoofdstuk nog een keer door en 
ga dan verder. Ik zet dan mijn muziek op 
en kruip met de laptop op bed en hoor of 
zie niks meer. Mijn vriendin Elana de Leijer 
heeft een aantal illustraties gemaakt, zo 
wordt het nog leuker. Het is voor jongeren 
vanaf 10 jaar, maar ook volwassenen zul-
len het leuk vinden.” 
 
Kan iedereen zomaar een boek uitgeven 
bij BoekScout?  
“Ik had in november 2023 mijn deadline 
om in te leveren, dan duurt het 10 weken 
voordat zij ja of nee zeggen. Dus zij bepa-
len of het uitgegeven kan worden en dan 
moet het nog gecorrigeerd worden.” 
 
Zijn er nog mensen die je wil bedanken 
voor hun steun? 
Allereerst natuurlijk oma, mijn moeder, 
vader, mevrouw van Venrooij (leraar ne-
derlands) en vriendin Elana.  
 
Komen er nog meer boeken in de toe-
komst?  
Jazeker ik ben nu bezig met het eerste 
deel van een serie van twee. Het gaat 
meer dan honderd pagina’s worden, dus 
wel dikker dan mijn eerste boek.  
 
 
 

Kun je een tipje van de sluier oplichten 
om de lezers nieuwsgierig te maken? 
Het is fantasy en gaat over elfenmeisje 
Amarie, dat een stofje in haar bloed heeft. 
Dit stofje kan een heleboel narigheid ver-
oorzaken, dus ze gaat op zoek naar hulp. 
Hierbij beleeft ze allerlei avonturen.  
 
Word je rijk van boeken schrijven? 
Wanneer het uitkomt per 30 augustus heb 
ik er al ongeveer 30 stuks verkocht. Het is 
gewoon leuk om te doen en een baantje 
bij de Jumbo levert meer op per uur.  Het 
is te bestellen bij mij via 
ecs019974@leerling.eldecollege.nl  
of BoekScout ISBN 978-94-650-9980-4 
 
Lily erg knap wat je gedaan hebt en veel 
succes met je schrijverstoekomst.  

SCHRIJVERSDEBUUT 
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KOMT ERIN! 
Tekst Heleen Korthals Foto’s Nancy Verhagen en Fotopersbureau Het Zuiden, collectie BHIC, nr 1628-002433 BHIC 
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Uit het fotoalbum 

van...FOTOALBUM VAN 

Nora, Jens, Janne en Tim waren verbaasd toen ik 
vroeg waar de naam Hulkensaus vandaan kwam. Ze 
dachten dat het zo in het kookboek stond vermeld. 
Janne wist te vertellen dat ze het ook wel op kikker-
dril vindt lijken, en dat dus ook een leuke naam 
vindt. Ze willen dit eten wel elke keer bij oma, zo 
lekker vinden ze het.  
 
Bij deze familie komt alles nog uit eigen tuin en niet 
van de winkel. Zo laat in het jaar groeit er natuurlijk 
niets meer, maar daar hebben ze dan weer een diep-
vries voor. We starten met een gele courgettesoep, 
met oma’s soepballen en sliertjes en wat gehakte 
maggiplant. Ziet er mooi uit (het oog wil ook wat) 
maar is ook erg lekker. Daarna komt de Hulkensaus 
met vlindertjes, en heel veel groener wordt het niet 
gemaakt. Oma wil nog wel eens wat andere dinge-
tjes toevoegen (zoals tomaatjes, champignons, pijn-
boompitjes enz.) maar de kinderen hebben deze 
simpele versie het liefst. Om het af te maken had 
oma ook nog komkommer en tomaatjes op tafel 
staan en een lekkere salade. Het toetje was ook de 
moeite waard: Bibberpudding (gelei) van pruimen 
met frambozen, ook uit eigen tuin. Ik denk dat ik 
mijn nieuwe hobby wel gevonden heb ... 
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Karin Kooijmans woont met haar man Peter en jongste zoon 
Thies aan de Litserstraat 30 in Den Dungen. Als échte Dungense, 
geboren ‘achter het kapelleke’ bij de boerderijwinkel, is ze geen 
onbekende in het dorp. Ze zet haar deuren open voor JACOBUS 
en deelt naast een blik binnen in haar huis en tuin óók een be-
krachtigend verhaal over een uitdagende periode in haar leven. 
Komt erin bij Kaatje! 
 
Na een hartelijk ontvangst door de poort achterom en onder het 
genot van zelfgebakken worstenbroodjes aan de ronde tafel 
naast de keuken vertelt Karin, voor velen ‘Kaatje’, haar verhaal. 

Ze trouwde met óók échte Dungenaar Peter, de zoon van de bij 
velen bekende onderwijzer Mister Kooijmans. Samen zijn zij 
eerst op het Hopveld gaan wonen. Ze kregen een dochter Bieke 
en twee zoons, Peer en Thies. In 2007 zijn ze verhuisd naar de 
Litserstraat, omdat vooral Karin graag een grotere tuin wilde. De 
liefde voor tuinieren heeft zij uiteraard niet van een vreemde; 
haar vader Jan van der Heijden (onlangs 80 geworden) is altijd 
tuinder geweest en is nog steeds zes dagen in de week aan het 
zetten, zaaien en oogsten. Karin helpt twee halve dagen per 
week in de Boerderijwinkel, want dat is zoals ze zelf zegt ‘als 
thuiskomen’.  
 
Alles in Den Dungen 
Ook de jaren ’30 woning aan de Litserstraat is een prettig thuis, 
maar daar draagt zéker het wonen in het dorp aan bij. “Hier in 
Den Dungen hebben wij alles”, vertelt Karin. “ Toen we elkaar 
ontmoetten bij de volleybal, bestond daar ons sociale leven uit. 
Één grote volleybalfamilie. Op zondagavond met z’n allen het 
weekend afsluiten achter Boer Goossens in café “de Kieppe-
kooi”( wat enkele maanden geleden is omgedoopt tot café Cis). 
Wij hoefden niet van hot naar her, we waren gewoon in Den 
Dungen. We hebben nu nog steeds ons netwerk van vrienden en 
familie allemaal dichtbij in Den Dungen.” 
 
 

Fietsen 
Er zit een bijzonder thema door het leven van Karin verweven.  
Een thema dat wonderlijk genoeg óók terugkeert in de woning 
aan de Litserstraat. “Wij hebben een lijntje met ‘fietsen’. Er staat 
hier wel een auto voor de deur, maar wij doen eigenlijk alles op 
de fiets. Toen wij gingen trouwen stond op de kaart een man 
met een fiets en de bruid achterop. En het blijkt dat in deze wo-
ning vroeger een fietsenwinkel heeft gezeten, met een gedeelte 
waar de winkel was en een gedeelte waar de werkplaats was. In 
de voortuin is, achter de beplanting, nog het opstapje te zien 
waar de ingang van de winkel zat. Het is bijzonder toeval.” Aan 
de muur langs de ronde keukentafel hangen vier fotokunstwerk-
jes van fietsen. Karin vertelt dat zij en Peter samen grote fietsrei-
zen hebben gemaakt. Met bepakking op de fietsen en een tent 
en kampeerspullen mee dagen-, of zelfs wekenlang onderweg. 
Ze fietsten onder andere naar Parijs, van Salzburg naar Venetië, 
en naar Berlijn.  

Twee jaar geleden maakten ze een fietsreis naar Rome. In 2021 
werd Karin ziek, ze kreeg borstkanker en haar moeder overleed 
in die tijd. Dat is een zware tijd geweest. Er was geen ruimte 
voor rouw of verwerken van emoties. Je staat op de automati-
sche piloot. 

Het stel besloot na de behandelingen samen even de stekker 
eruit te trekken en vijf weken lang op de fiets te stappen. “Dat 
was de beste keuze ooit gemaakt, want op de fiets hoefde ik 
niks; geen werk, koken, huishouden, gewoon je hoofd leeg ma-
ken en de ruimte hebben om over dingen na te denken. Ik had 
de chemokuren net achter de rug en zat nog aan de immunothe-
rapie, maar ik had toestemming van de artsen om te gaan. Een 
jaar na de uitslag dat ik ziek was stond ik alweer aan de voet van 
de Alpen.”  

Karin deelt dit persoonlijke verhaal, omdat ze tijdens de reis 
merkte, dat haar doorzettingsvermogen om deze tocht te maken 
en haar snelle herstel anderen inspireerde. Mensen konden aan 
haar korte haar zien dat ze ziek was geweest, maar dat ze  
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ondanks dat toch deze reis kon maken. Hoopgevend voor  
mensen die ook met deze ziekte te maken kregen. En om-
gekeerd bleek dát weer bekrachtigend voor Karin. 
 
Content 
Van de oude fietsenwinkel is binnen niets meer te zien. In het 
aangebouwde gedeelte aan de achtertuin is een moderne keu-
ken te vinden met houten fronten op de kastjes, een wit aan-
rechtblad en zwarte accenten, zoals de koelkast. “De keuken is 
belangrijk voor ons en die hebben we nog niet zo lang geleden 
verbouwd. We houden nogal van koken en bakken”, vertelt  
Karin.  
 
De balken in de nok zorgen voor 
een gezellige, knusse uitstraling  
en het deurtje in de punt roept 
vragen op. Wat zou daarachter 
kunnen zitten? Een doorgang 
naar....? Het blijkt niet zo span-
nend; het is de CV ketel. 
 
 

 

Waar vroeger de fietszaak zat, zijn nu een ruim zitgedeelte en de 
woonkamer gemaakt. Het uitzicht op de drukke Litserstraat 
zorgt vanuit daar voor levendigheid. “Toen we naar dit huis gin-
gen verhuizen waren de houten vloer en een houtkachel een 
grote wens van me en die hebben we gerealiseerd. We zijn heel 
content met het huis en de inrichting.” 
 
Tuin  
Via het keukendeel naar buiten stap je een prachtige lange tuin 
in, waar rust en privacy heersen. Veel beplanting, potten, knusse 
zitjes, bloemen, bomen; het is zichtbaar dat Karin met veel liefde 
bezig is met de tuin. In een hoekje staan tientallen potjes met 
stekjes van diverse plantjes, kruiden en groenten. Ook zijn er 
een ruime schuur ( het ‘skihutje’ en chillhok van de kinderen), 
een overkapping met zitgedeelte en een kleinere schuur met 
daarin de zo belangrijke fietsen te vinden.  
 
Een kleine blik binnen en buiten bij deze gastvrije Dungense 
Kaatje. Mooi om zo’n tevreden dorpsgenoot te ontmoeten! 
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Er is altijd wel iemand 

De voordeur wordt niet gebruikt. Via de zijdeur zijn mensen altijd welkom bij dit gezin. En dat is precies wat deze plek, volgens de 

vier, zo fijn maakt. Er is altijd wel iemand die komt buurten en er is veel onderling contact. Mensen staan in straat en buurt voor 

elkaar klaar. 

 

Op het zelfgemaakte houten bankje bij de zijdeur staat de volgende tekst gebrand: “t’is overal goed, mar nerres bitter ѐs b’ons.”  

Een rake tekst, die veel zegt over dit hartelijke gezin in deze bijzondere woning. 

38 

Foto uit 1949. Woonhuis van Martinus van Meurs en vervolgens zoon Ton van Meurs. Het gedeelte met het plat dak 

was de reparatie– en werkplaats van de fietsenmakerij. De werkplaats is later omgebouwd tot woonhuis en was  

bestemd voor dochter Tiny van Meurs na haar huwelijk met Jos van Grinsven. 
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Het is begin december, mistig en koud. 
De noordoostenwind trekt aan zijn jas. Er 
hangt sneeuw in de lucht, net als toen. 
Het lopen langs deze slingerende weg 
doet hem goed, ook al weet hij wat er 
komen gaat. Weer gaat hij naar de plek, 
de plek daar vlak bij het bankje.  
 
Het bankje staat in de schaduw van een 
mooie, licht gekromde eik. Met zijn ro-
buuste wortels diep in de dijk verzonken 
kijkt deze reus over de velden naar het 
kerkje in het dorp. Waarschijnlijk is ie 
daar als eikeltje terecht gekomen, geval-
len uit de snavel van een overvliegende 
kraai of kauw, langs de helling gerold en 
blijven liggen in een kuiltje. Het was daar 
dat het microklimaat het geschiktst was 
om te ontspruiten en uit te kunnen 
groeien tot deze imposante kolos.  
 
De dijk is nu verworden tot een oud 
landschappelijk object. Hij dient niet 
meer om het dorp te beschermen tegen 
het woeste water van Aa en Dommel, 
zoals hij dat in het verleden moest doen. 
Aan de binnenkant van de dijk ligt een 
bijna volmaakt ronde waterplas. De ver-
harde weg, die later over deze dijk ge-
legd werd, maakt hier dan ook een span-
nende bocht. Spannend, omdat je niet 
kunt zien wie of wat je aan de andere 
kant tegenkomt. Door het dichte struik-
gewas, dat er in de loop der tijd gegroeid 
is, is de bocht nog onoverzichtelijker 
geworden dan hij al was. Maar daardoor 
gebeurt er eigenlijk nooit iets. 
Nooit, op die ene keer na dan... 
 
Hij ziet al van ver dat er iemand op het 
bankje plaats heeft genomen. De figuur 
zit enigszins gebogen, zijn schouders 
hoog opgetrokken, zijn hoofd verdwijnt 
haast in de opgezette kraag. Het lijkt als 
bescherming tegen de scherpe wind. 
Maar hij weet wel beter, ook hij ziet er 
huizenhoog tegenop. Hoelang doen ze 
dit nu al... 15-20 jaar, misschien nog lan-
ger. De tijd lijkt de laatste tijd steeds 
sneller te gaan. Vroeger waren ze vrien-
den, beste vrienden, broers bijna... Hij 
steekt zijn hand diep in zijn zak en strijkt 
met zijn duim over het versleten papier.  
 
Met een korte knik groeten ze elkaar. Ze 
wisselen geen woorden uit en er worden 
geen handen geschud. Hij gaat zitten. 
Samen staren ze voor zich uit, hun blik-
ken vaag op de kerktoren, hun rug naar 
de plek gekeerd. Naar de wiel in de  

 
 
bocht van de dijk, de enige wiel met een 
muur eromheen. Een muur ter voorko-
ming van... ja, nu wel. Het lijkt op iets 
met het dempen van de put en een ver 
dronken kalf. Vijftien jaar of misschien 
wel veel langer geleden was de helling 
van de dijk enorm steil en de bocht was 
net zo onoverzichtelijk, als nu. De wiel 
was diep, dieper dan al de anderen. 
 
In vroeger tijden, toen Dommel en Aa vrij 
spel hadden in dit gebied, lang voor het 
kanaal het woeste water beteugelde, 
werd de dijk geteisterd door de willekeur 
van diverse stormen. Zeven wielen zijn 
hier de trieste getuigen van. Deze wiel is 
het diepst uitgesleten door het kolkend 
geweld. De stormen gingen vaak gepaard 
met de dood van vee en soms erger. Het 
was daarom zaak om het gat direct te 
dichten, vandaar dat er bochten in de 
dijk ontstonden. Bij de meeste poelen 
kon de dijk er ruimschoots omheen her-
legd worden. Bij deze was dat niet het 
geval. Daarom ligt deze wiel in de kom 
van de bocht, de dijk was gedicht. De 
karren werden er weer over getrokken 
en het leven ging weer zijn gangetje. Het 
water geeft en neemt, zo was het nu 
eenmaal. Veel later veranderde het kar-
renspoor in een bitumenweg en de ou-
ders waarschuwden hun kinderen om 
vooral voorzichtig te zijn... 

 
 
Voorzichtig, voorzichtig... Ja, natuurlijk 
hadden ze hen gewaarschuwd. Maar ze 
waren jong, hij net zeventien en zij zes-
tien, ze waren stapelverliefd en onover-
winnelijk. Zij was op de fiets en hij op zijn 
gloednieuwe brommer. Ze was de zus 
van zijn beste vriend, mooier kon het 
leven niet zijn. Nee, ze mocht niet ach-
terop van haar ouders, dat was te ge-
vaarlijk. Ze fietste naast hem, hij vond 
dat het veel te langzaam ging. “Ga aan 
me hangen,” riep hij, tegen de wind in. 
Ze verstond hem niet, maar toen hij met 
zijn arm gebaarde snapte ze het en greep 
zijn mouw. Samen vlogen ze over de 
weg, de natte sneeuw smolt op hun ver-
rukte gezichten. Bij de bocht minderde 
hij vaart. “Harder!” schreeuwde ze la-
chend. Hij gaf gas en trok haar mee de 
bocht in. Vrijwel onmiddellijk voelde hij 
haar niet meer. Of ze nog gegild had, 
weet hij niet. Ze was weg, gewoon weg, 
zelfs haar fiets was er niet meer. Alsof ze 
er nooit geweest was. Het was mistig, 
nat en guur, net als nu. Het water is nu 
net zo zwart en rimpelloos als toen. 
 
Nu zit hij hier weer, samen met zijn voor-
malige, beste vriend. Uit zijn zak haalt hij 
het prentje, versleten en beduimeld. Met 
schorre stem begint hij de tekst voor te 
lezen...  

Tekst Annie Voets 

DE BOCHT 



 

 

Tekst Merel Vissers Foto Nancy Verhagen 
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Kijk voor het volledige programma op www.dendungendobbert.nl of scan de QR-code. 

 

 
  

 

 

Dungens brugwachtershuisje weer in volle 
glorie hersteld.  Op het terrein van Bosbe-
raad, naast de sloot staat ons eigen Dun-
gense Brugwachterhuisje, de moeite 
waard om even te aanschouwen. Een 
voorbeeld van wat vrijwilligers presteren 
en betekenen voor ons dorp.  
 
Hiervoor heb ik een afspraak met Imke 
van Dillen, voorzitter van de Stichting 
Weeshuisjes en Buro Bouwrituelen. Imke 
een overtuigde Bossche vrouw, die vanuit 
traditioneel winstmakend vastgoedbe-
heer, de slag gemaakt heeft van onroe-
rend naar on(t)roerend goed. Dus kijken 
naar de invloed die gebouwen hebben op 
mensen en daar iets goeds mee doen. Ze 
is gestart met de brugwachtershuisjes die 
in Den Bosch overbodig werden, omdat de 
sluizen voortaan op afstand bediend wer-
den.   
 
De verweesde huisjes aan de Orthenbrug, 
Hinthamerbrug en Anthoniebrug, waren 
de inspiratiebron en het begin van veel 
activiteit door omwonenden en enthousi-
astelingen.  Inmiddels heeft de stichting 
ook in Helmond drie huisjes in beheer. In 
zeven jaar tijd kregen zo’n duizend men-
sen de sleutel om in de huisjes iets te be-
denken: Camping Koffietent, Ruilloket, 
Schrijvershuisje, Fototerras, Vissershuis, 

Instrumentenbieb, Stekjesbieb tot Open 
Lucht Bioscoop en nog veel meer.  

Maar ook in Den Dungen werd het brug-
wachtershuisje al in 1997 afgedankt. De 
plek waar Gebr. Van Wijck, Harrie van 
Vught en later Gerard Kappen heel veel 
hebben gewacht, koffie gedronken en veel 
gebuurt met alle passanten en wachten-
den voor de slagboom.  
 
Yonne van de Griendt en Gerard Zaal heb-
ben met een aantal andere kunstenaars 
het huisje van de sloop gered enzo werd 
het complete huisje opgetakeld en tijdelijk 
verhuisd naar Berlicum. In 2020 begon de 
tweede reis naar de definitieve plek op 
Spurkstraat 90 waar Gerard Zaal zelf 
woonde. Inmiddels is het terrein dus in 
eigendom van Bosberaad. Dit huisje paste 
heel goed bij de ideeën van de eigenaren 
Trean en Jaco.  
 
Yonne en Gerard zijn nauw betrokken bij 
de reddingsactie van het voormalige brug-
wachtershuisje. Imke van Dillen heeft lo-
kaal een aantal vrijwilligers bereid gevon-
den, die de stevige restauratie hebben 
gerealiseerd en een nieuwe bestemming 
van het huisje mogelijk hebben gemaakt; 
Paul Sleutjes, Dennis Vissers, Jan Broks, 
Toon Iding, Elise van Beurden, Yvonne 

Beckers en van den Bouwhijsen. Vanaf 
Monumentendag zondag 15 september is 
Den Dungen een Wachthuisje in de natuur 
rijker. Het is gratis te gebruiken voor alle 
inwoners van de Gemeente Sint Michiels-
gestel, die even tot rust willen komen. 
Hier kun je door de weeks een dagje uit-
rusten, even helemaal niks aan je hoofd, 
geen bereik, alleen maar het ruisen van de 
bomen en fluitende vogels. Burenruzie 
kun je alleen krijgen met een schaap als ze 
in de naastgelegen wei grazen.  
 
Tien meter verderop staat nog een resul-
taat van creatief denken, het is een mobiel 
weeshuisje. Door Toon Iding gebouwd op 
een aanhanger. Dit huisje heeft overigens 
een andere bestemming; die kun je ge-
bruiken als werkplek en is daarom te huur.  
 
Volg of vraag het op: @weeshuisjes 
@Sluismeesterzijn of www.weeshuisjes.nl 
imke@weeshuisjes.nl  

Weer een klein monumentje bewaard 
voor de toekomst dankzij vrijwilligers. 
 
Hulde aan deze mensen op de achter-
grond.  

DUNGENS  

BRUGWACHTERSHUISJE 

Tekst Jos van Alebeek Foto’s Nancy Verhagen 
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EEN GREEP UIT DE ACTIVITEITEN  

in Den Dungen & Maaskantje  

ATELIERROUTE 

Alle dorpen van de gemeente 

Zaterdag 13 september 10-16u 
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DEN DUNGEN HEEFT EEN GRATIS APP!  

Activiteiten automatisch op je telefoon/tablet? 

Download de gratis app Moeke  

voor alle activiteiten en meer! 

 

Stap 1: Download de app SmartCom 

Stap 2: Zoek in de app: Moeke 

Deze app is een initiatief van stichting HELD 

FILMHUIS LITSERBORG 

Litserborg 

Vrijdag 25 oktober 20.00u 

FILMHUIS LITSERBORG 

Litserborg 

Vrijdag 20 december 20.00u 

RECYCLE SINT 

Litserborg 

Vrijdag 15 november 18.00u  

FILMHUIS LITSERBORG 

Litserborg 

Vrijdag 22 november 20.00u 

KERSTMARKT 

Jacobusstraatje  

Zaterdag 14 december 15.30-20.30u  

 

ATELIERROUTE 

Alle dorpen van de gemeente 

Zondag 14 september 10-16u 

 

 



 

 

 

  

  

 WORD VRIEND VAN JACOBUS... 

 Help het magazine in zijn voortbestaan en word voor 10 euro vriend van Jacobus.  

 Je kunt je donatie overmaken naar Stichting H.E.L.D. via NL 21 RABO 0335 2818 26 of scan de QR-code met je smartphone. 

  

 OF WORD SUIKEROOM OF SUIKERTANTE! 

 Help het magazine in zijn voortbestaan en word voor 50 euro suikeroom of suikertante van Jacobus.  

 Je kunt je donatie overmaken naar Stichting H.E.L.D. via NL 21 RABO 0335 2818 26  of scan de QR-code met je smartphone. 
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