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   VOORWOORD 

 

 

 Beste lezer, 

 

 Eindelijk!  

 Na al die grijze weken...begint de natuur in Den Dungen en Maaskantje  

 langzaam te ontwaken en weer groen te kleuren. 

 

 En wie weet zit je nu wel buiten te genieten van een zonnetje 

 met deze nieuwe Jacobus in je handen. 

 

 De redactie toerde met veel plezier kriskras door het dorp 

 om mooie verhalen voor jou op te tekenen.  

 

 We staan uitgebreid stil bij het bijzonder verhaal  

 over de vriendschapsband tussen Den Dungen en Portishead. 

 

 In dit nummer vertelt Daan over zijn koeien aan d’n Horzik  

 en krijgen we een inkijkje in het voormalige postkantoor  

 dat bewoond  wordt door Mieke.  

 

 We staken ook nog even het kanaal over voor de rubriek Grensgeval 

 om te gaan buurten met Arno en Hetty in buurtschap De Nijvelaar.  

 

 Maar er is nog veel meer moois te vinden in deze Jacobus.  

 

 Geniet van de mooie dagen, van ons mooie durpke  

 en van weer een mooie Jacobus! 

 

 

 Christel Heijmans 

  Coördinator Jacobus Magazine 
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Op zondag 15 juni aanstaande is het 50 jaar Braderie op het 
Maaskantje. Dit jubileum gaat zeer feestelijk gevierd worden. 
Tijdens het gezellige evenement staan het Maaskantje en de 
St.Jacobusstraat vol marktkramen, er zijn kinder-attracties en 
veel muziek optredens op diverse podia. Met zo’n 150 kramen 
plus meerdere oude ambachten wordt deze braderie een aan-
rader voor iedereen. 
 
In 1975 werden er op initiatief van Jan Minkels (“Jentje van het 
Moskentje”) de Molenfeesten georganiseerd, naar aanleiding 
van de restauratie van molen De Pelikaan, op de plek vlakbij de 
molen waar nu het monumentje van Jan staat. Het evenement is 
ooit gestart met zo’n 30 á 40 kramen en is dus door de jaren 
heen steeds groter gegroeid. 
 
Janine Cooijmans, bestuurslid van ’t Oude Ambacht en mede 
organisator van de Braderie wist zelfs nog, dat zij als kind tijdens 
die molenfeesten een tinnen lepel heeft mogen gieten met een 
molen als afbeelding en heeft die lepel nu nog!  
 

 
Als je zegt Oude Ambachten komt gelijk het ‘Bakhûske’ ter  
sprake. Dat is dan ook meteen de trots van de organiserende 
stichting.  
 
De oorsprong van het ‘Bakhûske’ ligt gedeeltelijk op Haanwijk. 
Daar bakte bakker Broer Minkels af en toe brood, ouderwets  
op wilgentakken. Zo is het idee ontstaan om het ‘Bakhûske’ te 
bouwen, dichter bij huis.  
 

De initiatiefnemers voor de bouw waren Broer Minkels en het 
bestuur van de Stichting ’t Oude Ambacht. Broer Minkels bleef 
niet de enige bakker. Hij werd opgevolgd door Jan van de Mee-
rendonk, Gradje Goossens, Rien de Keizer, Piet Goossens en Rien 
Baijens. Deze laatste bakker bakt nu met de jongere generatie 
Jan Goossens jr.  
 
Familie van de Hurk stelde de grond ter beschikking; een heel 
mooi gebaar. Het ‘Bakhûske’ werd gebouwd in 1982. De tegen-
prestatie voor het gebruik van de grond was en is: Het tweemaal 
per jaar een ’t Oude Ambacht brood te mogen ontvangen van de 
stichting, die in het ‘Bakhûske’ is  gebakken. Een bijzondere  
traditie, die nog steeds in ere is en wordt gehouden. 
 
Een oud-bestuurslid, stelde regelmatig voor om ook een kerst-
markt te gaan organiseren. Uiteindelijk werd zijn wens vervuld. 
Het bestuur dacht toen eenmalig. Het werd evenwel zo’n succes, 
dat ook deze markt sindsdien (nu al weer twintig jaar) een 
enorm succes  is voor Den Dungen en omgeving. 
 
Wat niet onvermeld mag blijven is ‘t Bekkerke van ’t Moskantje’. 
Het bronzen beeldje op de hoek van Maaskantje en de St. Jaco-
busstraat. Het werd onthuld in 1989 en symboliseert ’t Bekkerke 
Broer Minkels. Een voortrekker bij het organiseren van de mark-
ten en bakker in het Maaskantje. 
 
De Stichting ’t Oude Ambacht heeft een  solide bestuur en wordt 
ondersteund door wel 100 vrijwilligers. Met de “Krommen Erm’ 
bedankt ’t Oude Ambacht altijd iemand die zich op de een of 
andere manier bijzonder heeft ingezet voor Den Dungen / Maas-
kantje en de Stichting. Regelmatig zijn dat ook vrijwilligers die 
zich speciaal of een langere tijd ingezet hebben.  
 
Wie jarig is trakteert toch?!?  “Jazeker”, zegt voorzitter Mari van 
de Berg “Het is een feestelijke sociale gebeurtenis met veel  Ou-
de Ambachten en veel muziek, wat je zeker niet mag missen!’ 
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VIERT FEEST! 

Tekst Jeanne Cooijmans Foto’s Netty van Bijnen 

Broer Minkels 
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“Ik vind het heel leuk om met onze hond Sjaan door de wijk te lopen  

en dan zie ik door de ramen dat mensen iets op Netflix zitten te kijken  

waar op dat moment een rol van mij te horen is.” 

Tekst Heleen Korthals Foto’s Nancy Verhagen 

Mari van de Berg en Janine Cooijmans 
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Tekst Ciske van Pinxteren Foto’s Netty van Bijnen 

 

MAG IK AANSCHUIVEN? 
Samen eten met een praatje in Litserborg. 
Sociaal aan tafel eten met dertig man. Het Sociaal Eetpunt in Litserborg heeft sinds 
twee jaar een doorstart gemaakt. De Jacobus verslaggever en fotograaf  
gingen erbij zitten en prikten gezellig een vorkje mee.  
 
 
Dungenaren als Riek van Alebeek bevalt het gezellig samen eten zo goed, dat ze iede-
re dag ’s avonds terugkomen bij het Sociaal Eetpunt. Waarom doet ze dat? “Dat ik 
niet alleen zit boven (Barbaradael). Je doet een beetje mensenkennis op en bent een 
paar uurtjes weg. Dan gaat de tijd ook wat sneller. Samen eten is veel leuker dan 
alleen.” Makkelijker is het eten dat speciaal voor haar en de andere gasten is klaarge-
maakt.   

Aan tafel wordt het servies keurig gedekt en iedere gang aangekondigd. “Het is net 
een vijfsterrenrestaurant”, zegt Will. Zij en haar vriend Harrie van Boxtel maken van 
iedere woensdag een uitje in de Litserborg. Will: “Aan het einde van het keramieksei-
zoen gingen we met zijn allen hier eten. Eerst wilde Harrie niet met oude mensen 
eten.” Nu doet hij dat maar al te graag. “‘Laten we hier iedere week naartoe gaan”, 
zeiden we tegen elkaar. Hier is altijd eten vol smaak en bereid met veel liefde en 
moeite”, zegt Will.  
 
Het avondeten begint met het voorgerecht. Riek geniet met volle teugen van de 
champignonsoep. ‘Wat is dat een grote lepel’, zegt ze als ze de soeplepel vergelijkt 
met die van het dessert. Riek: “Je moet pakken wat je pakken kan.” Gerrit de Kaf 
woont sinds kort op Barbaradael. “Ik ga niet thuis zitten te rommelen. Samen eten 
met een praatje is lekkerder dan alleen zitten te kanen. Een borrel drink je ook niet 
alleen, dan smaakt het een stuk minder.” 
 
Die woensdag zitten er pakweg dertig mensen te keuvelen en te genieten van het 
gezelschap en het hoofdgerecht. Vissticks, boontjes, rösti, rauwkost en flink wat ap-
pelmoes. 
 
‘Eet je visstick op. Anders wordt ie koud. Jij moet meer eten dan praten’, zegt de be-
drijfsleidster Chantal van der Steen vriendelijk aan ondertekende. Oké, maar dan 
geef jij antwoord op de vraag: hoe is het Sociaal Eetpunt begonnen nadat het eerde-
re initiatief van Leo Haansbergen en Toon van der Hofstad, Hart voor Den Dungen, 
stopte vanwege de coronapandemie! “We begonnen met het uitnodigen van twintig 
mensen om te kijken of dat werkte. Binnen een paar weken tijd zaten we al aan de 
veertig mensen”, zegt Chantal.  

“Als je een keer andijvie of boerenkool maakt met worst of spek vinden ze dat hele-
maal heerlijk”, zegt Chantal. De groenten komen van boerderijwinkel Van der Heij-
den, het vlees van de Sligro en de rest van het gevarieerde eten van de Jumbo. Het 
diverse AVG’tje wordt op donderdag afgewisseld met friet. Chantal: “Dat vinden de 
mensen helemaal lekker. Iedereen mag komen, of je nu alleen, samen, eenzaam, 
jong of oud bent. Als je denkt van ‘goh, ik wil daar gezellig wat komen eten’. Je bent 
welkom.”  
 
De vrijwilligers zijn gastvrij en dat wordt gewaardeerd. Harrie: “Goed bezig, ober!” 
Het Sociaal Eetpunt heeft een vaste plek in het Dungense menu gekregen. Op Twee-
de Kerstdag werd er voor honderd man gekookt. Chantal: “Zolang als de mensen blij 
zijn en het druk blijft, gaan we door. Er is blijkbaar behoefte aan, in september doen 
we dit al drie jaar lang. Meer dan ons stinkende best, kunnen we niet doen.”  

“Of je nu alleen, samen, jong of oud bent.  

Je bent welkom.”  

“Hier is altijd eten vol smaak en bereid met veel liefde.” 
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Tekst Ciske van Pinxteren Foto’s Netty van Bijnen  
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GRENSGEVAL 
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Tekst Jos van Alebeek Foto’s Nancy Verhagen 

JUMELAGE 
Tekst Anne van den Berg Foto’s Nancy Verhagen en Jos Korsten 
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Waarom stopt de stichting eigenlijk, Jos? 
“De tijdgeest haalt ons in. Toen we in 1990 begonnen, was een uitwisseling met een stadje in Engeland heel bijzonder. Mensen  
vonden het spannend om naar Portishead te gaan en een paar dagen in een Engels gastgezin te slapen. Maar nu? Mensen reizen 
naar verre landen en zijn drukker dan ooit.” 
 
Hoe zag de vriendschap er precies uit? 
“Elk jaar gingen Dungense scholieren en volwassenen naar Portishead, en andersom. Die bezoeken werden georganiseerd door  
een comité. We gingen met de bus, soms een dubbeldekker vol met wel 40 tot 50 mensen of meer. In totaal zijn er meer dan 500 
Dungenaren mee geweest. Ze logeerden bij gastgezinnen, deden mee aan gezamenlijke activiteiten en sloten vaak échte vriend-
schappen.” 
 
Wat maakte die uitwisselingen zo bijzonder? 
“ Het contact met de mensen. We zongen samen in kerken, wandelden door ons dorp of hun stad en leerden van elkaar hoe we  
leefden. Die gastvrijheid, dat zit nog steeds in mijn hart. Sommige families hebben zulke sterke banden opgebouwd dat ze nog 
steeds bij elkaar op de thee gaan, zonder dat er een stichting aan te pas komt. De officiële structuur stopt dus, maar de lijntjes  
tussen Den Dungen en Portishead met individuele bezoeken blijven bestaan.” 

Een oorlogsgeschiedenis als brug tussen twee dorpen 

Na 35 jaar stopt Stichting Jumelage Den Dungen-Portishead, de organisatie die de vriendschap tussen Den Dungen en het  

Engelse Portishead vormgaf. Maar de herinneringen aan in totaal 46 uitwisselingen blijven springlevend. Jos Korsten,  

voormalig onderwijzer van ’t Kiemveld en de motor achter de stichting, blikt terug op de hoogtepunten die honderden  

Dungenaren met Portishead verbonden.  

 

Herinneringen aan een warme band 

De vriendschap tussen Den Dungen en Portishead kent héél veel memorabele momenten. 
Hier blikken we terug op de mooiste verhalen en gebeurtenissen die deze bijzondere band 
hebben gevormd. 
 
September 1944 - Operatie Market Garden 
Zweefvliegtuigen met geallieerde soldaten scheren laag over Den Dungen. Een spektakel  
in de lucht, maar vooral levensgevaarlijk. Want de Duitsers schieten, en niet veel later ligt  
het zweefvliegtuig van piloot Dan Griffiths in een weiland aan de Bosscheweg.  
 
Zijn missie: Arnhem halen. Maar op Dungense bodem zit hij al snel ondergedoken in een  
hooimijt bij Mies Sleutjes in de Hooidonksestraat en later in een gierput van betonnen buizen. 
Dungenaren riskeren alles om Dan en andere soldaten uit handen van de vijand te houden, 
wat uiteindelijk lukt. 

1986 - Groep 8, basisschool ’t Kiemveld 
Het duurde tot 1984 voor Dan Griffiths zijn opwachting weer maakte in Den  
Dungen. Vanaf dat moment was hij er jaarlijks. Tijdens een tentoonstelling over 
Market Garden in het Raadshuis ontmoet Jos Korsten de Engelsman. Er is meteen 
een klik. Dan vertelt zijn verhaal over Market Garden aan groep acht van basis-
school ’t Kiemveld, waar meester Jos zijn leerlingen ademloos ziet luisteren. 

1986 - De eerste brief 
Wanneer Dan Griffiths in 1986 basisschool ’t Kiemveld bezoekt, zit Godelieve Derkse in groep 8 bij  
meester Jos Korsten. Ze is elf en luistert vol aandacht naar het verhaal van de gliderpiloot. “Ik was  
enorm onder de indruk”, vertelt Godelieve. “De Tweede Wereldoorlog fascineerde me, en nu stond  
daar ineens iemand die het zelf had meegemaakt.” 

Niet lang daarna stuurt Godelieve de eerste brief naar Engeland. Wat ze op dat moment niet weet,  
is dat haar brief iets groters in gang zet. “Dan was onder de indruk van ons Engels. Hij dacht als die  
kinderen zo goed kunnen schrijven, waarom starten we geen penvriendenproject?” En zo gebeurt het. 
De hoogste klas van Portishead County School begint te schrijven met groep 8 van ’t Kiemveld.  
Godelieve zelf schrijft tussen haar 11e en 15e jaar met Helen. 
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ONDERWEG NAAR… 

 

Tekst Merel Vissers Foto’s Nancy Verhagen 
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1989 - Het begin van vriendschap 
Het succes van de penvriendschappen is de aanzet tot  
een vriendschapsband tussen Den Dungen en Portishead. 
Daarom vertrekken 21 Dungenaren met een bus richting 
Portishead voor een eerste ondertekening.  Onder hen  
burgemeester Speetjens, raadsleden met echtgenoten, twee 
leerkrachten van ’t Kiemveld en enkele geïnteresseerden. 

1990 - Het officiële begin van de Jumelage 
In 1990 is het de beurt aan de Engelsen om Den Dungen te bezoeken. Ze worden hartelijk 
onthaald en voelen zich meteen welkom. Jos Korsten herinnert zich hoe verwonderd de 
bezoekers waren over de informele sfeer in Den Dungen. “Ze vonden het bijzonder hoe 
we met elkaar omgingen, zo direct en ongedwongen.” 

Tijdens deze uitwisseling krijgt de vriendschap ook een formeel jasje, omdat het officiële 
Jumelage-verdrag werd ondertekend. 

1990 - De eerste échte uitwisseling  
Dan is het zover. Zo’n 65 Dungenaren waaronder 35 scholieren vertrekken 
naar Portishead. Voor velen is het spannend: logeren bij onbekenden in een 
Engels stadje, toen nog zonder internet of mobieltjes om met thuis contact  
te houden. Samen met hun Engelse leeftijdsgenoten maken de Dungense 
leerlingen kennis met het dagelijks leven in Portishead: van fish and chips tot 
gezamenlijke spelletjes op de speelplaats. Voor de volwassenen is het net 
zo’n avontuur, met als afsluiting een barn dance. 

1990 tot 2023 -  Twinning News 
Vanaf 1990 verschijnt Twinning News, een maandelijkse nieuwsbrief vol nieuws uit Den  
Dungen, bedoeld voor de vrienden in Portishead. Geen droge verslagen, maar een levendige 
update over wat er in het dorp speelt. Van de heropening van Boer Goossens tot de bouw  
van een nieuw verzorgingshuis, en van tentoonstellingen tot de manier waarop Den Dungen 
carnaval viert. Jos en Jaap Sonneville steken er jarenlang tijd en energie in. Het blaadje wordt 
eerst fysiek verspreid: Jumelagelid Piet Broeren van de Bosscheweg brengt het rond bij zo’n 80 
leden. Later gaat het digitaal en van de 100e editie maakt Jaap een overzichtsboekje. 

1992 - Kunstwerk vol symbolen 
Leerlingen van ’t Kiemveld maken onder leiding van Jos een bijzonder 
kunstwerk: Twinning Square. “Iedereen figuurzaagde en schilderde  
tijdens handenarbeid”, herinnert Jos zich. Het vierkante paneel vertelt  
met beelden het verhaal van de vriendschap tussen Den Dungen en  
Portishead. Het bevat de logo’s van beide scholen, de kerken van beide 
dorpen, de zweefvliegtuigen van Operatie Market Garden en de eerste 
brieven tussen leerlingen. 
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1992 - Een Dungense exporthit 
Tijdens een van de eerste uitwisselingen besluiten Jan en Mariet van  
Schijndel iets typisch Nederlands mee te nemen naar hun gastgezin in  
Portishead: een gourmetstel. Voor de Engelsen is het een compleet nieuwe 
ervaring. Geen maaltijd op tafel, maar zelf kleine stukjes vlees bakken, 
groenten grillen en broodjes met sausjes besmeren. “Ze hadden werkelijk 
geen idee wat ze ermee moesten”, lacht Jos. Maar zodra de eerste stukjes 
vlees sisten op de plaat, zijn de Britten om. 

1994 - De onthulling van Silent Wings 
Tijdens de 50-jarige herdenking van de bevrijding wordt in Den  
Dungen het monument Silent Wings onthuld. Het plein bij de  
Litserborg stroomt die dag vol met inwoners, gasten uit Portishead 
en veteraanzweefvliegtuigpiloten uit Engeland en Amerika. Het  
gedenkteken herinnert aan de meer dan 2.000 zweefvliegtuigen die 
tijdens Operatie Market Garden in september 1944 in bezet gebied 
landden of verkeerd neerkwamen. Silent Wings is een eerbetoon 
aan iedereen die daarbij betrokken was. 

1994 - Voor de eerste keer gastgezin  
Piet en Nettie Broeren van de Bosscheweg herinneren zich het nog goed: de eerste 
keer dat Geoff en Christine Scutt bij hen logeerden. De communicatie was een  
uitdaging. “Ons Engels is niet om over naar huis te schrijven”, lacht Nettie. “Maar met 
handen en voeten kom je een heel eind.” Bovendien klikte het meteen. Geoff en  
Christine waren nette, beleefde mensen en altijd vriendelijk en geïnteresseerd. Het stel 
kwam meerdere keren naar Den Dungen. Piet en Nettie bezochten hen ook in Por-
tishead én op eigen initiatief nog bij hun nieuwe huis in Spanje. De foto (Piet staat links-
boven) werd gemaakt in de Blauwe Scholk, tijdens de inrichting van een tentoonstelling 
die bij de onthulling van Silent Wings hoorde.  

1994 - Cadeaus met een verhaal 
Bij elke uitwisseling naar Portishead worden cadeaus gegeven.  
Het liefst hebben die een betekenis. In 1994 krijgen de Engelsen  
iets bijzonders: leien van de kerk van Den Dungen, met daarop het  
Dungens volkslied gegraveerd. Ook de Engelsen brengen cadeaus 
mee: boeken over Portishead, kaasplankjes, theehuisjes en flessen 
sherry. Het felblauwe Bristol Blue glaswerk, waar de regio om  
bekendstaat, wordt een klassieker. Jos houdt aan een bezoek nog 
een echt Bobby-uniform over, gekregen van een politieman. 

 

2003 - Een onverwachte connectie 
Bij elke uitwisseling was het afwachten wie je ontving of bij wie je terecht-
kwam. Soms leidde dat tot verrassende ontdekkingen, zoals bij Tine van  
Ommen uit de Tuinstraat en Pauline Williams uit Portishead. Toen Pauline bij 
Tine logeerde, raakten ze in gesprek over hun families. Tot hun verbijstering 
ontdekten ze dat hun vaders allebei krijgsgevangenen in Thailand waren  
geweest. Beiden stierven als gevolg van de gedwongen aanleg van de Birma-
spoorweg, waar honderden gevangenen omkwamen. Hun vaders liggen op 
hetzelfde kerkhof begraven. 
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2008 - De rol van burgemeester Jan Pommer  
Jan Pommer, voormalig burgemeester van Sint-Michielsgestel,  
speelt jarenlang een belangrijke rol in de band tussen Den Dungen  
en Portishead. Hij is niet zomaar een bestuurder, maar iemand die 
echt betrokken is. “Hij regelde dingen, maar vooral: hij was er altijd”, 
zegt Jos Korsten. Bij herdenkingen, uitwisselingen en officiële  
momenten is Pommer steevast aanwezig. 

 

2014 - Gezelligheid onderweg 
Jarenlang vertrekt er vanuit Den Dungen een volle bus richting Portishead.  
De bus is niet zomaar een vervoersmiddel, maar een rijdende huiskamer.  
Er wordt gewisseld van plek, gepraat, gelachen en spelletjes gespeeld. Iemand 
deelt snoep uit, een ander heeft een cake gebakken. Er zijn quizzen om de tijd 
te doden en voor je het weet, doemt de Engelse kust op. De Engelsen doen het 
anders. Als zij naar Den Dungen komen, krijgt iedereen een vaste plek in de bus 
en blijft men zitten. “Nederlanders zijn ‘too honest to be polite’, en Engelsen 
zijn ‘too polite to be honest’”, lacht Jos Korsten. 

 

 

2015 - Posset-pad 
Als symbool voor de band tussen Den Dungen en Portishead krijgt  
een fiets- en wandelpad vlakbij basisschool Fonkel een bijzondere 
naam: Possetpad, vernoemd naar de Engelse bijnaam voor Portishead.  
 
De Engelsen doen hetzelfde: in Portishead wordt een brug naar Den 
Dungen genoemd. 

 
2019 - Go Now in Peace 
Zes jaar geleden vindt de laatste grote uitwisseling plaats. Bij Silent Wings  
herdenken Dungenaren en Engelsen samen de gebeurtenissen van 1944.  
“Het was een intens moment,” zegt Jos Korsten. “Niet alleen door de  
geschiedenis, maar ook omdat we wisten: dit is de laatste keer dat we 
met zoveel zijn. Veel mensen die jarenlang erbij waren, werden ouder en  
daardoor minder mobiel.” Na de ceremonie volgt de groep de route van  
Market Garden, langs plekken waar zwaar is gevochten. Zoals altijd ein-
digt de uitwisseling met Go Now in Peace. Het lied, ooit geïntroduceerd 
door gastheer Roy Jukes, werd jaren terug al een vaste traditie. “Voor 
vertrek stonden we steevast in een kring, handen geschud, laatste 
knuffels, en dan zongen we het samen”, herinnert Jos zich. Zelfs in  
oktober 2023, met nog maar enkele leden, klinkt het lied in Den Dungen. 

 

    Scan de QR-code en luister naar Go Now in Peace: 
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Tekst Jos van Alebeek Foto’s Nancy Verhagen  

MIJN PASSIE 



 

 
 

Tekst Christel Heijmans Foto Nancy Verhagen 

Meteen nadat ik ben uitgestapt op het erf, komt hij me vlot 
tegemoet gelopen. Daan van Grinsven 25 jaar jong en beoogd 
opvolger van: Melkveebedrijf Van Grinsven. We schuiven aan, 
met koffie in de kantine waar een flink TV-scherm hangt. Deze 
tv is eigenlijk niets anders dan een giga-monitor om alle roboti-
ca en computers te kunnen bedienen.  Volgens Daan is op deze 
plek (Horziksestraat) al honderden jaren een boerenbedrijf ge-
vestigd, dat van vader op zoon is overgegaan. Hij wist al vanaf 
het moment toen hij zijn eerste overalleke kreeg, dat dit was 
wat hij wilde. Voor hem is er nooit een andere toekomst ge-
weest, antwoordt hij op mijn vraag, hoe hij tot dit besluit is 
gekomen. Dus met recht een echte passie. 
 

Vertel eens wat over jullie bedrijf.  
Mijn ouders en ik zijn met ons bedrijf sinds 2000 flink gegroeid 
van een kleine honderd koeien naar het huidige aantal. Dit kun-
nen we niet alleen en daarom besteden we vrijwel alle loonwerk 
uit en is er ook personeel. We hebben meer dan 100 hectare 
land nodig voor het gras, maïs en om onze mest af te voeren. 
Verder is het bedrijf zoveel mogelijk geautomatiseerd, met 7 
melkrobots en andere robots voor mest en voer. Ik werk zelf  
nog 2 dagen bij een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in de 
fokkerij van vee. Onze koeien leveren elke dag ca. 11.000 liter 
melk, dat wordt opgehaald en gaat niet naar Campina maar naar 
A-Ware. Een andere grote speler op de zuivelmarkt, waar meer-
dere melkveebedrijven in de buurt hun melk aan leveren. 
 

Wat zijn jouw bezigheden zo op een dag?  
Ik ben meestal rond 06.15 uur als eerste in de stal. Dan doe ik 
een rondje langs alle stallen inclusief melkrobots en kijk onder-
tussen naar de koeien. De computer ‘kijkt’ nog beter, die houdt 
van elke koe middels oorsensoren 24/7 alles bij. Hij laat op zijn 
telefoon zien wat koe 326 de laatste 24 uur heeft gedaan; rus-
ten, vreten, herkauwen, lopen en haar temperatuur. Het welzijn 
van de koe is namelijk voor elke boer wereldwijd zijn verdienmo-
del, want een fitte koe geeft meer melk. Een koe kan zich drie 
keer per dag laten melken (smokkelen kan niet), in ruil voor 
brokken. En daar komt geen mens meer aan te pas. Alleen de 
eerste keren is het nodig dat de instellingen aan de robot wor-
den doorgegeven. Iedereen die een rondje door de stallen loopt, 
ziet dat het de dames aan niks ontbreekt. Van lekkere ligboxen, 
tot borstels en de hele dag eten zoveel als ze willen.  
 

Hoe kijk jij als jonge boer aan tegen, stikstofreductie, uitkoop-
regelingen en meer van dit alles? 
We zullen als land altijd zuivel nodig blijven hebben. Daarom 
hebben de overblijvers met een groter bedrijf altijd mogelijkhe-
den om een boterham te verdienen. Wanneer je mee kunt boe-
ren met de beste 25% dan kun je zeker blijven bestaan.  De 
ruimte in ons land is beperkt, maar voedselzekerheid vindt ie-
dereen belangrijk. Wij handhaven de biodiversiteit en natuur, 
want zonder dat kunnen wij ook niet boeren. Verder respecteer 
ik ieders mening en durf hardop te zeggen, dat dierenwelzijn 
hier bij ons bedrijf op nummer één staat. Ik kan me beter druk 
maken over wat ik in mijn bedrijf en voor mijn dieren kan verbe-
teren, dan over dingen waar ik toch weinig aan kan veranderen. 
 

Klopt het dat jij alle koeien nog ‘kent’?  
Zeker, wanneer ik door de stal loop weet ik bijna alles van elke 
koe. Haar sterke punten, hoe vaak gekalfd, karakter en melk-
gifte. Wanneer we later door de stal lopen blijkt wel dat hij niet 
gelogen heeft. Als ik zeg dat ik over hun karakter meer wil we-

ten, antwoordt hij lachend dat er schatjes en bitches zijn met 
alles daar tussenin. Doordat Daan zich veel bezighoudt met de 
fokkerij, let hij op alles. Wanneer een koe tochtig is en geïnsemi-
neerd moet worden, is er een lijst met 22 kenmerken. Hierbij 
wordt dan met behulp van de computer en een software pro-
gramma een stier gezocht, die eventueel mindere eigenschap-
pen kan compenseren. Het zaad in een rietje kan dan van over 
de hele wereld komen. Wanneer de koe gekalfd heeft, worden 
stierkalfjes na twee weken verkocht en de vaarskalfjes blijven op 
het bedrijf. De eerste week staan ze in de iglo (een wit buiten-
hokje met stro) om zo min mogelijk ziektekiemen op te lopen. 
Daarna gaan ze naar grote strohokken met meerdere 
soortgenoten om sociaal gedrag te vertonen om later toege-
voegd te worden aan de bestaande veestapel.  
 

De wandeling door de stallen.  
Wanneer we buiten bij de koeien komen, dan zie je dat Daans 
passie inderdaad bij de koeien ligt. Wanneer ik een koe aanwijs 
en vraag naar haar achtergrond, vertelt hij dat ze gekocht is in 
Duitsland, 3 keer gekalfd heeft en bovengemiddeld produceert. 
Volgens Daan zijn koeien gewoontedieren, hij geeft een voor-
beeld uit de tijd dat ze overschakelden van melkstal naar melk-
robot. Daar was toen één koe, die klokslag om 07.15 en 18.15 
uur naar de robot ging. Nooit anders, want dat was ze gewend 
van vroeger, een koe heeft iets autistisch volgens hem. Ook wan-
neer het kalfje na de geboorte weggehaald wordt bij de moeder, 
is zij haar nakomeling al vergeten zo gauw die de hoek omgaat 
naar zijn eigen hokje.  
 

Tot slot 
Behalve het melkveebedrijf heeft hij nog een andere passie, 
Daan kweekt pompoenen en dat lokt veel mensen vanuit de 
wijde omgeving naar zijn bedrijf. Hij vindt het heel fijn, wanneer 
die mensen, dan vragen hoe het vee is gehuisvest. Hij nodigt ze 
dan uit om een rondje te lopen door de stallen, op die manier 
raken de mensen ervan overtuigd, dat de dames niks tekort ko-
men. Hier gebeurt niks wat niet gezien mag worden, benadrukt 
hij nogmaals, want na mijn vriendin ligt mijn liefde zeker bij al 
die andere dames.  
 
Daan bedankt dat je ons liet kennismaken met jouw passie.  
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Tekst Anne van den Berrg Foto’s Netty van Bijnen 
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VOOR DE KOST 
Tekst Angela Boselie Foto’s Netty van Bijnen  en Frank van Boxtel 

“Ik knip geen foto’s,  

ik maak het beeld” 



 

 
 

Beiden geboren en getogen in Den Dungen. Frank in de Jhr. Van Rijcke-

vorselstraat en zijn vrouw Jet als dochter van Bakker Minkels op het  

Maaskantje. We zijn vandaag aan het Heesterveld voor Frank van Boxtel, 

hij is bij de meeste inwoners vooral bekend als fotograaf. 

 

Maar waar komt zijn passie voor fotografie vandaan? We gaan eerst terug 

in de tijd. Na de basisschool is Frank naar de Mavo gegaan, maar die was 

van korte duur, na een jaar eindigde deze al. Hij zette zijn schoolcarrière 

vervolgens voort op de LTS en later de MTS waar hij werktuigbouwkunde 

ging sturen. Want als liefhebber van motorcross en het sleutelen aan de 

motoren leek hem deze opleiding de meest geschikte. Ook nu was hij aan-

wezig op school, studeren was in die jaren toch ook niet zijn sterkste punt. 

Hij behaalde zijn diploma, ging in 1980 van school en ging werken. Maar 

het werken in een fabriek, aan een lopende band en op tijd bij de tijdsklok 

staan, was toch niet wat hij voor de rest  van zijn leven voor ogen had. De 

volgende stap was vloerenlegger in de bouw. Maar na 4/5 jaar besefte hij 

dat dit ook niet iets was wat hij tot aan zijn pensioen  zou willen doen. 

Maar de vrijheid die het gaf, dat smaakte naar meer. 

 

Na zijn carrière als vloerenlegger kwam hij in contact met Drukkerij van 

Gerven. En daar kwam de creatieve geest van Frank tevoorschijn. Via Van 

Gerven werd hij uiteindelijk bedrijfsleider bij een reclamebureau. Hij was 

inmiddels lithograaf en kon zijn creatieve geest hier volop in kwijt. En toen 

sloeg in 2010 de bankencrisis toe. Het reclamebureau waar hij voor werk-

te ging failliet. Maar inmiddels had hij de liefde voor fotografie ontdekt. 

Hij had al zoveel fotografen geholpen bij het omzetten van analoge foto’s 

naar digitale foto’s. Dat was wat hij wilde. Er werd in de huiskamer een 

studio gecreëerd en zijn bedrijf begon langzaam een succes te worden. 

 

In 2019 kwam er dan toch de studio. Net zoals bij het bouwen van zijn 

huis, tekende hij ook nu zijn eigen studio. Dat wat hij in zijn hoofd heeft 

zitten wordt uiteindelijk ook gebouwd. Zo gaat dat ook met de foto’s. Een 

opleiding heeft hij nooit gehad. Hij heeft zichzelf alles aangeleerd. Waar hij 

in het begin van zijn creatieve carrière begon met een pen tekenen ging 

het naar het ontwerpen met de computer en nu met de fotocamera . Zo-

als Frank zelf zegt: “Het proces blijft hetzelfde, alleen de tools zijn veran-

derd”. 

 

Inmiddels heeft hij al diverse internationale awards gewonnen met zijn 

foto’s. Ook daar is het principe dat wat hij in zijn hoofd heeft zitten ook op 

het doek moet komen. En daar komt ook de creativiteit van zijn vrouw Jet 

goed van pas. Samen komen zij uiteindelijk tot de winnende beelden. Zij 

als visagiste en als zijn rechterhand tijdens het maken van de foto’s. Zit 

ieder haarsprietje goed, moet dat misschien iets anders. Frank kan zich 

dankzij haar volledig focussen op het technische aspect van de foto. Wat 

een prachtig team samen.  

 

Maar je kunt bij Frank niet alleen terecht voor portretfotografie, familiefo-

to’s en zakelijke foto’s. Hij maakt met evenveel plezier de pasfoto’s voor je 

rijbewijs / identiteitsbewijs. En als je daar dan toch bent, laat je blik eens 

gaan over de foto’s die er aan de muur hangen. Frank zal er met zoveel 

passie over vertellen zoals hij dat ook bij ons deed. Netty, onze huisfoto-

graaf, heeft genoten van alle kennis die Frank met haar deelde.   
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Zilver Award 2022 

Gold Award 2023      Brons Award 2019 

 

“Hetgeen wat ik doe  

is het liefste wat ik doe” 
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MIJN VERZAMELING 

Tekst Angela Boselie Foto’s Nancy Verhagen 
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 HET NIEUWE  
 ORANJECOMITÉ 

Tekst Jos van Alebeek Foto’s Nancy Verhagen 

HET NIEUWE ORANJE COMITÉ 

Het Oranjecomité was op zoek 
naar opvolgers en wilde het 
stokje na al die jaren overdra-
gen. Veel enthousiaste Dun-
genaren hebben zich hierop 
gemeld. Intussen is er achter 
de schermen flink doorgepakt 
en daarom mogen we aan-
schuiven bij de startvergade-
ring van themateam Konings-
dag van het Oranjecomité.  
 
Het nieuwe bestuur bestaat uit 
Kristel Heerkens, Nelleke Cor-
nelissen en oudgediende Laurie 
Korsten. De eerste twee zijn 
vanavond bij deze brainstorm-
ronde. Het is meteen duidelijk, 
dat hier efficiënt wordt ge-
werkt, de sterke kanten van 
iedereen zijn meteen zichtbaar: 
logistiek, financiën, socials en 
netwerk.  
 
Wanneer de heren zijn ver-
trokken praat ik verder op be-
stuursniveau met voorzitter 
Kristel en secretaris Nelleke. 
Die openen uit zichzelf het ge-
sprek met een appje van Lau-
rie, zij geeft aan dat ze door de 
frisse input van de twee andere 
bestuursleden weer nieuwe 
energie voor het comité heeft 
gekregen.  

Ook laten de dames weten hoe 
groot hun waardering is voor 
de “oude“ club en de warme 
overdracht.  

Ze voelen zich prima gesteund 
en zeker niet in het diepe ge-
gooid, waarvan acte.  
 
Waarom hebben jullie gerea-
geerd op de oproep van het 
vorige bestuur? 
Gewoon..., het kan toch niet zo 
zijn dat we hier in ons mooie 
dorp die drie mooie feesten en 
herdenking, niet meer zouden 
kunnen vieren. Wij hebben 
allemaal kinderen in de basis-
schoolleeftijd en met name die 
groep zou je dan wel heel erg 
tekort doen. Zelf hebben wij  
hele goede herinneringen aan 
koningsdag met  de versierde 
fiets, spelletjes en sinterklaas. 
Al die blije gezichtjes van de 
kinderen en enthousiaste 
(groot)ouders. Verder vinden 
we het belangrijk dat we stil 
blijven staan bij Dodenherden-
king en Bevrijdingsdag, omdat 
vrijheid zeker niet vanzelfspre-
kend is. Dat zien we in de we-
reld om ons heen.  
 
 

Gelet op jullie achternamen 
(Cooijmans en Cornelissen) zit 
het organiseren misschien in 
jullie genen?  
Allebei lachend, vooropgesteld 
dat we niet door pap of mam 
zijn gestuurd, denk ik wel dat 
hier het spreekwoord geldt: 
‘Goed voorbeeld doet goed 
volgen.’ Iets belangeloos doen 
voor een ander, geeft je een 
goed gevoel. Vrijwilligers zijn 
de smeerolie van een gemeen-
schap. Dit is meteen het brug-
getje naar de nieuwe opzet van 
het Oranjecomité..  We hebben 
het jaar opgesplitst in drie the-
mateams: Koningsdag, 4 en 5 
mei en Sinterklaas. Wat in-
houdt  dat er toch zeker veertig 
vrijwilligers betrokken zijn bij 
de voorbereidingen en uitvoe-
ring.  
 
Kost dit jullie veel tijd? 
Meteen een wedervraag: wat is 
veel? Als je weet waar je het 
voor doet en ook volop mede-
werking krijgt van gemeente, 
verenigingen en dorpsgenoten, 
dan voelt het niet zo. (Lachend) 
Wij noemen het gewoon een 
nieuwe hobby. En ja een paar 
avonden per week zijn we als 
bestuur toch wel druk doende 

met allerlei zaken. Wat ook 
gezegd dient te worden is dat 
veel contacten nog ‘nieuw’ zijn 
en de opvolgende jaren gaat 
dat alleen maar vlotter. 
 
Willen jullie tot slot nog iets 
kwijt aan de lezers? 
Met ons nieuwe comité en alle 
vrijwilligers, willen we zorgen 
voor verbinding tussen inwo-
ners van Den Dungen/ Maas-
kantje en het leven mooier, 
fijner en gezelliger maken in 
Den Dungen. We staan open 
voor vragen, initiatieven, vrij-
willigers en steun om dit alles 
te kunnen blijven voortzetten, 
zoals het altijd geweest is.  
 
Kristel, Nelleke en Laurie,  
alvast bedankt, dat jullie het 
leven in Den Dungen mooier 
gaan maken.  

V.l.n.r. Kristel Heerkens, Nelleke Cornelissen en Laurie Korsten 

Kijk voor meer informatie  

en alle activiteiten op 

www.oranjecomite-dendungen.nl 

of volg het Oranjecomité  

op Instagram en Facebook.  

https://nl.ccm.net/faq/4898-hoe-type-je-een-e-met-een-accent-aigu-acute-accent


 

 

 

“De duivinnen zijn vaak  

gekker op mij dan op de doffers.  

Ik kietel ze op hun buik.”  
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Tekst Merel Vissers Foto’s Netty van Bijnen en Mieke Blokx 

28 27 

We mochten een kijkje komen nemen in het voormalig postkantoor aan de 

Monseigneur Godschalkstraat 14. Momenteel is dit geen postkantoor 

meer, maar het woonhuis van Mieke Blokx. 

Hartelijk worden we door Mieke ontvangen in haar “Domus Epistularum”, 

wat Latijn is voor “Huis van de Brieven”. Heel toepasselijk natuurlijk voor 

een voormalig postkantoor. Mieke woont hier al 23 jaar, eerst samen met 

haar man Martien die helaas een aantal jaar geleden is overleden. 

Voorheen woonden Mieke en Martien in de Pilotenstraat. Ze hadden het 

hier goed naar hun zin, maar het werd wat te groot. Ze wilden wat kleiner 

gaan wonen en wat meer over houden om leuke dingen te gaan doen. Ze 

stonden ingeschreven voor de nieuwbouw huizen in de Pilotenstraat, maar 

ondertussen kwam ook het voormalig postkantoor te koop. Ze hadden  nét 

voor het voormalig postkantoor getekend toen ze hoorden dat ze voor een 

nieuwbouwhuis ingeloot waren.  

Het huis moest worden verbouwd. Ze wilden graag een grote woonkamer, 

want er zijn maar liefst 13 kleinkinderen met aanhang! In de keuken werd 

een erkertje gebouwd, daar zit je ’s morgens lekker in het zonnetje.  

Er zijn nog oude elementen te zien van het postkantoor, de hele voorgevel 

is nog zoals deze was, de originele voordeur en tussendeur zitten er nog in. 

Er ligt ook een heel dik betonnen dak op, waarschijnlijk voor de veiligheid. 

“Het was een heel gedoe om de kachelpijp daar doorheen te krijgen!” ver-

telt Mieke. “Er zou hier ook nog een kluis moeten zijn, maar die hebben we 

nooit gevonden...” Mieke weet ook dat er in 1981 een aanbouw aan het 

postkantoor is gezet om post te sorteren. Mieke vertelt, “mijn schoonzoon 

heeft daar nog de post staan sorteren!” 

 

De favoriete plekjes in huis van Mieke. 

“De stoel voor de tv. Daar kan ik lekker in slaap vallen”, lacht ze. “Na heel de 

dag bezig geweest te zijn, kan ik dan lekker met de beentjes omhoog.” Maar 

ook de stoel aan de keukentafel is favoriet, om lekker aan te puzzelen.  

 

Wat zijn de voordelen van hier wonen?  

“Ik kan lekker veel weg, maar in huis is ook genoeg te doen. Het is groter 

dan je denkt! Er zijn een voor- en achtertuin en naast de ruime woonkamer 

en keuken zijn er ook nog twee slaapkamers en een berging. Een groot 

voordeel is dat alles gelijkvloers is.” 

 

Één van de redenen om wat kleiner te gaan wonen was veel leuke dingen 

kunnen doen. Dat is gelukt! En lukt nog steeds. In de kast bij Mieke staan 

misschien wel 150 fotoboeken met allemaal vakanties. Op de vraag waar 

Mieke dan nog heen zou willen op vakantie, (aangezien ze al op zo veel 

plekken is geweest) antwoordt ze, “De Oriënt Express zou ik nog wel eens 

willen doen. Treinreizen vind ik sowieso heel leuk, je ontmoet dan zo veel 

mensen met zo veel verhalen”.  Maar naast reizen onderneemt Mieke nog 

meer leuke dingen, zoals musicals, theater en operettes bezoeken, of lekker 

een dagje naar de sauna. 

 

Je geniet zo van het leven Mieke...wil je ons nog iets meegeven?  

“Trek jezelf nergens iets van aan, leef je leven zoals je wilt! Laat je niet in 

een hokje plaatsen en onthoudt; als je ouder bent kun je nog steeds van 

alles ondernemen, en niet alleen een avondje Bingo!” 
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Op de website van het BHIC vind je meer informatie over het voormalig postkantoor. 

1959: Oprichten woonhuis en postkantoor 
1981: Vernieuwen en vergroten van het postkantoor 
1995: Verbouwen van het voormalig postkantoor tot wooneenheid 
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GRENSGEVAL 
Tekst Jos van Alebeek Foto’s Nancy Verhagen 

Soms moet je als redactie schakelen, om toch de diverse rubrie-

ken in Jacobus gevuld te krijgen. Daardoor ga je wel ‘out of the 

box’ denken en zodoende zochten we letterlijk onze grenzen op. 

Dat buurtschap over het Kanaal zit daar geen verhaal in? Je 

bedoelt dan dun Néijvelder, (dialect uitspraak)? En zeg je Nijve-

laar dan zeg je van Heijst Catering. Nu gerund door zoon Arno, 

maar half Den Dungen kent dit als het bedrijf van Harrie van 

Heijst (met onafscheidelijke sigaar). We schuiven aan in de ge-

zellige keuken van zoon Arno en zijn vrouw Hetty. Nadat we 

hebben uitgelegd wie we zijn en de vraag óf ze de Jacobus ken-

nen en in de bus krijgen, wordt bevestigend beantwoord. 

“Maar de Bami niet”, lacht Arno er achteraan.  

 

Wat weet je over het buurtschap de Nijvelaar?  

Hier geeft Arno aan, dat hij het antwoord schuldig moet blijven 

en we besluiten om navraag te doen bij de Heemkundevereni-

ging Op Die Dunghen.  

Hoe komt een grote cateraar, met zijn bedrijf op deze plek  

terecht?Achtenvijftig jaar geleden werkte vader Harrie 

(woonachtig in Sint-Michielsgestel) bij horecagroothandel Voch-

teloo, nu Willy Robben. Marinus Groenendaal leider sportcom-

missie van de KPJ vroeg of hij voor een KPJ sportdag wat drank 

en friet wilde verkopen. Tien jaar later groeide via een reclame-

bureau het aantal evenementen naar meer dan vijftig per jaar. 

Dit varieerde van motorcross, speedway, KPJ-sportdagen en po-

ny concoursen.  

Dat hield in dat het magazijn in de Gijzelaarstraat te klein werd. 

Via een werknemer hoorde hij dat voormalige bouwonderne-

ming PBO ging verhuizen en op de Nijvelaar een grote loods te 

huur stond. Rond 1977 is het bedrijf toen verhuisd en heeft al-

leen maar groei doorgemaakt.  

Dat hield ook in dat er steeds moest worden bijgebouwd en ge-

moderniseerd. De allerlaatste verbouwing van de grote loods 

dateert van tien jaar geleden. Sindsdien kunnen we fatsoenlijk 

uit de voeten, zegt Arno. Dat is zacht uitgedrukt, want tijdens de 

rondleiding vielen we van de ene in de andere verbazing. Niet 

één frietwagen maar zeven, niet één maar vier vrachtwagens, 

drie broodjeswagens, de koelcel en vriescel waar ieder met ge-

mak zes auto’s in passen. Alle gebruiksspullen zoals elektrici-

teitskabels, biertafels en tentzeilen, geordend en gesorteerd in 

rekken worden in deze periode gecontroleerd, schoongemaakt 

en gerepareerd.  

 

Waarin zit de kracht van Van Heijst?   

Ons seizoen loopt ruwweg van maart tot oktober en dan zijn we 

met een personeelsbestand van vijfenzeventig mensen elk 

weekend aanwezig op heel veel feest- of sportplekken. Wij wor-

den op 95% van de evenementen waar we stonden weer terug-

gevraagd. We zijn een no-nonsens bedrijf. We hebben goede 

kwaliteit, zijn klantvriendelijk met veel vast personeel, goede 

prijs-kwaliteitverhouding en we hebben een nette uitstraling. 

Alle wagens worden op maandag gewassen en afgespoten, vies 

of niet. Dat zie je overal terug, want nergens ligt rommel of 

troep en staat alles er spic en span bij.  

Wij zitten wel in een bepaald segment van de cateringmarkt. 

Veelal vind je ons bij de gemotoriseerde evenementen, zoals 

Trekkertrek, motorcross, autocross maar ook touwtrek -en wie-

lerevenementen. Lachend: “Wij verkopen ook geen vegahapjes 

of hippe mexicaanse taco’s. Het is allemaal redelijk overzichte-

lijk. Dat had ons pa al ver vooruit in zijn bedrijfsvoering”, vertelt 

hij later naar aanleiding van een oude foto. Daar zie je bovenop 

een kraam een leeg bierkratje en frietdoos staan. Dit alles was 

onze communicatie vóór de mobiele telefoon, want dan kon 

Harrie van ver af al zien wat de tekorten waren. Zo hoefde hij 

niet steeds eerst te gaan vragen en dan nog een keer terug. 

 

Wat is er zo mooi aan het wonen in dit buurtschap? 

Nou wij wonen hier heerlijk rustig, maar zoals overal heeft ieder-

een hier zijn eigen leven. Wanneer het nodig is, dan staat ieder-

een wel klaar voor elkaar. Maar ook hier hoeven we niet meer 

naar de buren wanneer de suiker op is, zegt Hetty lachend. We 

hebben met iedereen goed contact, komen op de verjaardag en 

kaartavonden.  

Het natuurproject Dynamisch Beekdal van de Aa, heeft er wel 

voor gezorgd dat onze omgeving er een stuk mooier op is gewor-

den. We kunnen nu een rondje wandelen en ook nog precies 

langs de grens. De Aa begrenst inderdaad hun eigen perceel en 

is daarmee letterlijk een grensgeval.  

34 

Harrie Maas legt uit:  

"Oorspronkelijk was de naam IJvelaar. In de volksmond werd gesp-

roken over d'n IJvelaar, en dat werd Nijvelaar. Het is een heel oud 

buurtschap, gelegen op een natuurlijke verhoging in het landschap. 

De omgeving was nat en drassig. Vanwege die hoger gelegen plek 

gingen mensen daar wonen. De Nijvelaar is een van de oudst be-

woonde plekken van Den Dungen. Ver voor Christus woonden hier al 

mensen. Dat geldt ook voor de Drieburcht, waar José Smits zijn 

boerderij heeft (tegenwoordig Beusing geheten). Daar zijn al sporen 

van bewoning gevonden die dateren van 9000 voor Christus. De 

mensen kozen toen op hun zwerftochten vaak voor een woonplaats 

dicht bij een rivier om te  jagen en te vissen (de Aa). Maar ze hadden 

liever geen natte voeten, vandaar hun kampement op deze verho-

gingen. Het waren toen meer nomaden en er was geen permanente 

bewoning. Uit documentatie blijkt dat er rond 1400 op de Nijvelaar 

circa zeven huizen stonden. Momenteel negen, dus weinig uitbrei-

ding." 
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“Het mooiste aan lesgeven  

is dat ik mensen zie groeien,  

zowel fysiek als mentaal.” 
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De keuze tussen Berlicum of Den Dungen?  

Lachend: sorry wij zijn Balkum georiënteerd. Onze kinderen zijn 

in Berlicum naar school gegaan, vanwege het simpele feit, dat 

daar een fietspad lag en destijds een brug met oversteek. De 

Jacobus gaat wel bóven de Bami, evenals het carnaval, dat heeft 

nu wel een hele grote aantrekkingskracht met dat mooie Krab-

berfest op dat festivalterrein. Dus eigenlijk het beste van twee 

werelden.  

 

Tot slot nog iets over de toekomst of......?  

We hopen dat het bedrijf in de toekomst zal worden voortgezet 

door de volgende generatie van Heijst en verder bouwt op de  

huidige 58 jaar.  

Iets anders, dat is geen toekomst maar meer verleden, Hetty is 

haar leven lang al een grensgeval. Ze is geboren op de grens tus-

sen Mariahout en Beek en Donk, ging verhuizen naar de grens 

van Mariahout en Nijnsel en vond toen de liefde op de Nijvelaar, 

de grens tussen Den Dungen en Berlicum. Niks geen toeval, dat 

het zo goed klikte.  

Arno en Hetty bedankt voor dit grensverleggend interview.    
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Oprichter en vader Harrie Arno van Heijst en Hetty Schepers 
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“Ik vind het fijn om  

met andere mensen  

dingen te doen.  

Het gevoel dat je iets  

voor een ander kunt doen”. 



 

 
 

Ik vroeg aan ChatGPT “omschrijf een vrij-
williger”. En daaruit kwam de volgende 
tekst. 
Een vrijwilliger is iemand die, zonder fi-
nanciële beloning, zijn of haar tijd, energie 
en vaardigheden inzet voor een goed doel, 
organisatie of gemeenschap. Vrijwilligers 
kunnen helpen bij verschillende activitei-
ten, zoals het ondersteunen van evene-
menten, het bieden van zorg aan anderen, 
het organiseren van bijeenkomsten, of het 
uitvoeren van administratieve taken. Ze 
doen dit uit motivatie om een positieve 
impact te maken, anderen te helpen, of bij 
te dragen aan een maatschappelijk doel. 
Het werk van een vrijwilliger kan zowel op 
lokaal niveau als in bredere maatschappe-
lijke contexten plaatsvinden. 
 
Ik denk dat dat een hele mooie omschrij-
ving is van een vrijwilliger. En Ad Goossens 
voldoet wat mij betreft ook volledig aan 
deze omschrijving. Geboren en getogen 
aan het Grinsel, getrouwd, vader van drie 
kinderen en opa van vijf kleinkinderen. 
 
Al vele jaren ken ik Ad als vrijwilliger bij de 
EHBO. Eerst in Den Dungen en nu in Sint-
Michielsgestel. Daar geeft hij met veel 
bezieling les. Zijn eerste ervaringen op het 
gebied van EHBO zijn uit zijn tienerjaren. 
Zijn vader was lid van de BB 
(BurgerBescherming). Die was kort na de 
oorlog opgericht om in tijden van nood 
hulp te kunnen bieden aan de inwoners. 
Maar er moest natuurlijk ook geoefend 
worden en zo werd Ad als tienjarige ge-
spalkt en beplakt met nep-wonden enz. 
Het woord Lotus bestond toen nog niet in 
de EHBO, maar Ad is menig keer met een 
brancard van de trap gedragen.  
 

We gaan een aantal jaren in tijd vooruit. 
Nadat Ad midden jaren 70 door de buur-
vrouw gevraagd werd om mee op EHBO 
les te gaan is de rest geschiedenis. Na een 
paar jaar werd hij gevraagd om instructeur 
te worden en dat is hij tot op de dag van 
vandaag nog steeds. Lesgeven aan groe-
pen van 25 personen, geen probleem. 
Samen met twee lotussen deed hij dat 
menig jaar.  
 
Inmiddels geeft Ad met 3 anderen reani-
matie lessen in Den Dungen en is hij ook 
nog een vaste kracht van EHBO Sint Mi-
chaël in Sint-Michielsgestel. 
 
Maar voor dit artikel licht ik zijn vrijwilli-
gerswerk uit dat hij iedere zondag vroeg in 
de ochtend doet.  
 
In 1969 kwam Wim van Drunen, toenmalig 
voorzitter van de voetbalclub, in contact 
met Paul. Een jongeman uit Oss die stu-
deerde aan het CIOS. Paul zocht een stage 
adres en Wim vroeg aan hem om een 
trimclubje op te richten. Na jaren van 
voetballen moest Ad wegens een kniebles-
sure stoppen. Hij ging uiteindelijk badmin-
tonnen en sloot zich rond 2000 ook aan bij 
de trimclub. In 2004 zat de “stage” van 
Paul erop en nam Ad de trainingen over. 
Hij had inmiddels al zoveel trainingen 
meegedaan, dat hij vertrouwen had dat hij 
deze wel over kon nemen van Paul. En zo 
geschiedde. Iedere zondagochtend staat 
Ad om half 9 op het voetbalveld om met 
een groep van ± 20 personen lekker te 
bewegen. Eerst een half uurtje conditie en 
krachtsoefeningen. Laatste half uurtje 
wordt er gevoetbald. En iedereen (man/
vrouw) die wil mag en kan zich hierbij aan-
sluiten. Je hoeft geen voetballer te zijn, 
het gaat om het bewegen. Ad wist mij te 

vertellen dat in de afgelopen vijfentwintig 
jaar de training maar 3x niet door kon 
gaan. Twee keer vanwege sneeuw en een 
keer regende het te hard. De trainingen 
zijn vrijblijvend, geen verplichtingen.  
 
Daarnaast is Ad ook nog vele jaren misdie-
naar / acoliet geweest.  Als de trimclub op 
zondagochtend om half 10 klaar was met 
trainen, ging Ad als de brandweer naar 
huis en douchen om vervolgens om 10 
uur, soms nog zwetend, weer naast me-
neer Pastoor in de kerk te staan. Ook was 
hij medeoprichter van een groepje Dun-
genaren die de avondwake voor overlede-
nen regelden. 
 
En zo kan ik nog vele verhalen optekenen. 
Er kwamen tijdens ons gesprek steeds 
meer mooie herinneringen boven. Dat 
collega’s niet meer met hem mee 
“wilden” reizen naar opleidingen voor het 
werk, omdat er onderweg altijd iets te 
EHBO’en was voor Ad en ze dan weer op 
hem moesten wachten. Hoe hij bij een 
andere voetbalselectie vroeger op de 
avond meetrainde, omdat hij anders daar-
na geen EHBO-lessen kon geven. En ga zo 
maar door. We zouden er een hele Jaco-
bus mee kunnen vullen. 
 
Op mijn vraag waarom hij dit alles al ruim 
50 jaar doet was zijn antwoord “naast dat 
ik dit voor mezelf doe, ben ik ook een 
groepsmens. En vind ik het fijn om met 
andere mensen dingen te doen. Het ge-
voel dat je iets voor een ander kunt doen”. 
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MOOI WERK 
Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. Zij doen mooi werk. 
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Tekst Angela Boselie Foto’s Netty Bijnen 

Wil je meer informatie over de trimclub  
of  reanimatielessen in Den Dungen of over 
een EHBO opleiding bij EHBO Sint-Michaël, 
dan kun je met Ad contact opnemen.  
Hij is te bereiken op 06-24702103. 
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Help je mee om het Jacobus Magazine mogelijk te maken? 

Mail naar jacobus@stichting-held.nl  

voor de verschillende promotiemogelijkheden. 
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CLUBKE 
Tekst Ciske van Pinxteren Foto’s Netty van Bijnen en Dennis Vissers 
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Tekst Merel Vissers Foto Nancy Verhagen 
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Kijk voor het volledige programma op www.dendungendobbert.nl of scan de QR-code. 

 

 
  

 

  

Vissen, dat doen de ruim vierhonderd leden van de Eerste Dun-

gense Hengelsportvereniging (EDHV) maar al te graag rondom hun 

habitat: de Meerse Plas. De Jacobus stak zijn hengel uit en had bij-

na beet. Drie generaties van de familie Visser vertellen over de ge-

vinde vrienden onder water en vissen op ’t Gat.  

 

De familie Visser, hoe toepasselijk kan je achternaam zijn, houden 

van vissen. Opa Ben leerde het al vroeg aan zijn zoon Dennis Visser. 

“We hebben niet voor niets die naam hé. Het mooiste vind ik om 

met mijn eigen zoon te vissen, zoals ik vroeger met mijn vader 

deed”, zegt opa Visser.  

 

Dennis is een bestuurslid van de EDHV en gaat graag met z’n acht-

jarige zoontje Saf op pad met een hengel, schepnet en aas in de aan-

slag. Als ze gaan nachtvissen op karpers, slapen ze in een tentje langs 

de Meerse Plas. “We vingen pas zes snoeken op één dag. Ik had er 

zelf twee gevangen. Dan doen we kort het bekje open en gaan dan 

kijken”, zegt Saf trots. De snoek is zijn lievelingsvis. “Ze zijn groot, 

hebben mooie tanden, een grote bek en een leuk kleurtje.”  

 

Saf vaart heel graag met het bootje. Moederlief is dan zo aardig om 

soms wat pizza’s te brengen. Zodra een vis wordt gevangen, wordt ie 

snel onthaakt op een zacht matje, gefotografeerd en teruggelegd. 

Dat was op de dag van de reportage ook de bedoeling. Alleen toen 

de grote snoek eenmaal had gehapt, trok die de lijn kapot en zwom 

weg. “Daar gaat ons beste aas”, zegt Saf sip.  

 

Geen vaste stek 

Vissen is een sport van de details, geduld hebben, het weer wat 

meezit of tegenvalt en ook een beetje geluk hebben. Dennis: 

“Niemand heeft hier zijn eigen stekkie. Je deelt niet alle geheimen 

met de competitie. Je twijfelt altijd of je de juiste formule hebt aan 

aas, stek en voorbereiding. Aan de ene kant werkt vissen ontspan-

nend, maar het is ook spannend want het kan elk moment gebeuren. 

Het mooiste geluksmomentje is om beet te hebben en de foto’s te 

delen.” Of zoals opa Ben zegt, “We wachten urenlang op iemand die 

je niet kent.”   

 

22 meter diep 

De Meerse Plas heeft acht stekken aan de oever waarop je kan vis-

sen. Karpers, snoeken, witvissen, baarzen, een paar voorntjes en 

zeeltjes zwemmen erin. Om de vispopulatie te versterken is er een 

opening gelegd met een klein stroompje aan de rechterkant van het 

gat. Dennis: “We hebben nu een paaigebied aangelegd voor de vis-

sen. Via een duikertje is er doorstroom.”  

 

In september zijn altijd de clubkampioenschappen. Vanwege de pla-

teau’s en ondiepe delen zwemt de vis telkens ergens anders en is het 

echt zoeken naar de juiste stek. Met dieptemeters wordt er gemeten 

op welke diepte de vis te vinden is. Het diepste punt van de plas ligt 

op 22 meter. Een kleine vijver langs het kanaal is ook viswater van de 

EDHV, maar er gaat toch niets boven ’t Gat. “We zijn heel blij als ver-

eniging met deze plas als visvijver. Hier willen we nog lang vissen.”    
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EEN GREEP UIT DE ACTIVITEITEN  
in Den Dungen & Maaskantje  
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DEN DUNGEN HEEFT EEN GRATIS APP!  

Activiteiten automatisch op je telefoon/tablet? 

Download de gratis app Moeke  

voor alle activiteiten en meer! 

 

STAP 1: Download de app SmartCom 

STAP 2: Zoek in de app: MOEKE 

Deze app is een initiatief van stichting HELD 

BRADERIE MAASKANTJE 

Maaskantje en Sint Jacobusstraat 

Zondag 15 juni 10:00-18:00 uur 

ATELIERROUTE SINT-MICHIELSGESTEL 

Alle dorpen van de gemeente 

13-14 september 10:00-16:00 uur 

BURGERKONINGSCHIETEN 

Paterstraat 65b  

Zondag 22 juni aanvang 12:00 uur 

TREE ART FESTIVAL 

Bomentuin d’n Hooidonk 

21 juni tot en met 13 juli 

DUNGENS BIERFESTIVAL  

Plein voor Litserborg  

30 augustus 14:00-20:00 uur 

 

 

DE BETOVERDE BOMENTUIN 
Bomentuin d’n Hooidonk 
7-8-9 november 17:00-21:00 uur 

 

2025 
27-28-29 JUNI 

 
THEATER AAN HET WATER 

 DEN DUNGEN DOBBERT 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

 WORD VRIEND VAN JACOBUS... 

 Help het magazine in zijn voortbestaan en word voor 10 euro vriend van Jacobus.  

 Je kunt je donatie overmaken naar Stichting H.E.L.D. via NL 21 RABO 0335 2818 26  

 of scan de QR-code met je smartphone. 

  

 OF WORD SUIKEROOM OF SUIKERTANTE! 

 Help het magazine in zijn voortbestaan en word voor 50 euro suikeroom of suikertante. 

 Je kunt je donatie overmaken naar Stichting H.E.L.D. via NL 21 RABO 0335 2818 26   

 of scan de QR-code met je smartphone. 
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