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  Erg leuk om te lezen en zo een kijkje te nemen in het leven van vele Dungenaren  

      Mooi wat jullie samen allemaal doen om het dorp levendig te houden.  

   Je leert door dit mooie blad meer mensen kennen en vooral ook beter.  
  Het stimuleert de gemeenschapszin.  

         Gevarieerd! Voor ieder wat wils.  

   Wat een verwennerij in de brievenbus.  

  Dat het met liefde en plezier gemaakt is spat ervan af!  

            Een aanwinst voor ons dorp!  

  De diversiteit van artikelen in de eerste uitgave van JACOBUS heeft me prettig  
  verrast alsook de mooie foto’s.  

   

  Wij zijn hier net komen wonen en het bevalt ons prima. Jacobus geeft ons een mooi  
  en glossy inzicht in het dorp.  

       Ook leuk dat de jeugd een plekje krijgt in het blad.    

   

  Geen opmerkingen dan? Natuurlijk wel, we zijn toch Dungenaren en die moeten tóch altijd nog  

  “efkes mauwen”. Wat ik mis, in zo’n muzikaal dorp als Den Dungen, is een artikel over muziek.  

  Ook een stukje geschiedenis over bijzondere oud-bewoners van ons dorp.  

  

   Ik ben iemand die heel erg let op taalfouten of foute zinnen en die kwam ik ook een  

  aantal tegen, jammer want dat hoeft niet als je de tijd neemt om te checken wat er moet  

  staan.     

            Ik heb hem in één ruk uitgelezen.  

 

   Leest fijn weg en is een aanwinst voor het Dungense en Maaskantse sociale gebeuren.  

  

    Kan ik me afmelden? Zie het als ongewenst oud papier.  

         Alleen maar lof en kijk uit naar nummer 2.  
 

  Goed werk geleverd. Ik kan niet meer stuk in Den Dungen.  

         

           Een greep uit de REACTIES op Jacobus 

Laat ons weten wat je van Jacobus vindt. Vinden we leuk!  

Ideeën/opmerkingen/reacties? Mail ze naar jacobus@stichting-held.nl 

Like en volg Jacobus. Magazine op Facebook en/of Instagram. 



 

 

VOORWOORD 

 

 

Poeh, poeh, we moesten best wel blozen van de vele   

positieve reacties die we hebben mogen ontvangen  

op het allereerste nummer.  

 

Met af en toe een kritische noot. Altijd welkom.   

We hebben geprobeerd die noot te kraken.  

Tegelijkertijd: zoveel mensen, zoveel smaken… 

 

Ondertussen is de redactie weer enthousiast op zoek gegaan 

naar verhalen van inwoners in Den Dungen en Maaskantje.  

En wat is er weer veel moois te vertellen!  

 

Bewoonster Truus van het Zweedse huis op Jacobskamp zwaait 

enthousiast de deur voor ons open. 

Jan vertelt over zijn bijzondere werk op Antarctica.  

En Merel laat zien wat je onderweg tegenkomt.  

Een anonieme schrijver uit ons dorp trakteert ons op een mooi  

verhaal.  

En…, ach sla de bladzijde maar gauw om en neem de tijd voor 

jouw dorpsgenoten en hun bijzondere verhalen. 

 

Veel leesplezier! 

 

Christel Heijmans  

 

 

Ideeën/opmerkingen/reacties?  

Mail ze naar jacobus@stichting-held.nl  
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Dé jeugd van tegenwoordig bestaat niet!   

Wij zijn twee zussen van 13 en 15 jaar en wonen in Den Dungen. Dat wij alleen maar thuis zitten te TikTokken of snapchatten, daar 

klopt helemaal niets van!  

Wij hebben een druk leven met school, sport, vrienden en alles daaromheen.  

Op deze pagina delen wij ons verhaal en dat van andere leeftijdsgenoten, die in Den Dungen wonen. We zijn nieuwsgierig naar  ande-

re jongens en meiden van onze leeftijd en laten hier graag zien wat er in het dorp zoal te doen is.  

Maar óók wat we enorm missen én welke dromn we hebben…  

 

Na de kerstvakantie moeten wij nog steeds in de kou buiten gymmen. In een korte broek en een polo, want boven de 10 graden 

mogen we geen lange broek aan. Koud! Terug in het lokaal zou je zeggen, even opwarmen, maar dat valt tegen, want de ramen 

staan open vanwege corona. Net een nieuwe trui, dus die jas doe ik toch maar uit.   

 

Wij zitten allebei op gymnasium Beekvliet in Gestel en fietsen dagelijks met vriendinnen vanuit Den Dungen naar school. Niet zo ver 

gelukkig. Naast school, het leren voor toetsen en ander huiswerk hebben we ook nog andere dingen te doen. Als de schoolbel gaat 

racen we snel naar huis, maken de opdrachten voor school en gaan vaak door naar iets anders. Jade naar volleybal, paardrijden of 

musicalles. Madelief speelt piano, danst, turnt en zit ook op musical. Best wel een volle week en goed plannen dus! Zo handig dat 

volleybal in de Misse en dansschool Life Dance lekker dichtbij zijn. Hebben we toch even tijd voor niks, dan appen we, scrollen door 

Insta en beantwoorden snaps.  

 

Wij wonen bijna 7 jaar in Den Dungen, maar waarschijnlijk niet nog 7 jaar, want we willen hier niet blijven zitten en niks doen, maar 

bijvoorbeeld gaan studeren. Madelief wil heel graag geneeskunde gaan doen en Jade weet het nog niet helemaal. Onze vrienden en 

vriendinnen komen niet persé allemaal uit Den Dungen.  

 

Wat wij in Den Dungen missen?   

Jade wenst stiekem een verzorgpony in het dorp. En we hebben gehoord van de trimbaan bij het Dungens Gat, maar om daar alleen 

te rennen is wel een beetje saai.  

 

Af en toe zou het best fijn zijn als de stad en de winkels even hierheen kunnen verhuizen, maar helaas toch maar op de fiets naar 

Den Bosch.   

 

Wij hebben een klein inkijkje gegeven in ons dagelijks leven en zullen de volgende keer weer over iets anders schrijven. We horen bij 

de jeugd van tegenwoordig en laten jullie graag meelezen wat dat dan inhoudt voor ons.  

 

 

 

 

 

Ben jij tussen de 13-17 jaar en wil jij ook wat kwijt en delen met je dorpsgenoten?   

Neem dan contact met ons op via jacobus@stichting-held.nl 

De jeugd van tegenwoordig

 

 Dé jeugd van tegenwoordig bestaat niet!   

 ‘Wij zijn twee zussen van 13 en 15 jaar en wonen in Den Dungen. Dat wij alleen maar thuis zitten te TikTokken of snapchatten, daar 

 klopt helemaal niets van!  Wij hebben een druk leven met school, sport, vrienden en alles daaromheen.  
  

 Op deze pagina delen wij ons verhaal en dat van andere leeftijdsgenoten, die in Den Dungen wonen. We zijn nieuwsgierig naar  

 andere jongens en meiden van onze leeftijd en we willen graag laten zien wat er in het dorp zoal te doen is.  

 Maar óók wat we enorm missen én welke dromen we hebben…’  

 

 Hé! Daar zijn we weer!  

 Deze keer gaan we het hebben over verschillende dingen: de verbouwing op onze school, een nieuwe bezigheid van Jade én een 

 bijzonder uitje om naar uit te kijken voor Madelief.   

  

 Verbouwingen op Beekvliet 

 Tsja, wat moeten we daar nu over zeggen. Op onze school zijn nogal wat dingen veranderd en daar hebben wij best wel wat  

 vragen over. We hoorden dat er heel veel geld is uitgegeven voor de verbouwing, maar als we dan zien hoe het is geworden,  

 denken we: huh? Aan de buitenkant begon het mooi. Wel jammer dat de vijver, typisch Beekvliet, is weggehaald, waar de aula 

 voor in de plaats is gekomen. Een beetje teleurstellend, want de (bl)au(w)la is nogal blauw, een beetje té blauw. De tekeningen 

 buiten op de muren zijn ook een beetje té. En we missen de slogans die voor de verbouwing in de aula hingen, zoals: ‘Later wil ik 

 mezelf  Beyoncé worden.’ Wat onze school siert is dat het een best kleine school is. En dat is het gelukkig nog steeds! En we zien 

 dat de ontwerpers en bouwers heel erg hun best hebben gedaan om het wat moderner te maken, hoor!   

  

 Helpen bij Stichting 13PK 

 De vorige keer schreven we dat Jade stiekem een verzorgpony wenste. Dat is gelukt!  Na het reageren op een advertentie op 

 Marktplaats vond Jade een leuk plekje in Den Dungen, waar ze met een stel lieve pony’s kan werken. Bij Stichting 13PK worden 

 kwetsbare kinderen gecoacht met behulp van deze pony’s. Jade helpt de dieren in beweging te houden en te verzorgen. Soms 

 lekker in het zonnetje op zaterdagochtend dan weer tijdens storm Eunice. Het is een mooie en unieke plek om te zijn!  

 

 Speciaal sportuitje 

 Wij hebben allebei best veel hobby’s. Madelief sport in Den Bosch bij FlikFlak en danst moderne dans bij Life Dance. Helaas is  

 sporten niet altijd even makkelijk, want Madelief heeft diabetes type 1. Dat betekent dat zij op moet letten met haar bloed- 

 suikergehalte en met wat ze eet. Daarom kijkt ze extra uit naar een bijzonder uitje. In mei mag Madelief mee met het diabetes

 kamp van de Bas van de Goor Foundation. Lekker snowboarden en skiën in Landgraaf! Zijn er nog meer jongeren in Den Dungen 

 met diabetes type 1? Geen idee. Daar zijn we eigenlijk best wel benieuwd naar! Laat het ons weten via de redactie.  

  

 

 

 

 Ben jij tussen de 13-17 jaar en wil jij ook wat kwijt en delen met je dorpsgenoten?   

 Neem dan contact met ons op via jacobus@stichting-held.nl 

Tekst en foto Jade en Madelief i.s.m. Heleen Korthals 
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Ons clubke 
Tekst Angela Boselie Foto Aquadivi 

De Meerse Plas, in de volksmond Dungens Gat: wie heeft niet vele 
zomers op het strandje vertoefd? Wat velen niet weten is dat de 
wereld onder water zeker zo mooi is als op en rond het water.  

Duikclub Aquadivi bezoekt hier regelmatig de onderwaterwereld,  
die ontzettend mooi en bijzonder is. Bij helder water kun je vanaf de 
waterkant kikkervisjes, kikkers en vissen zien. Onder water valt er 
nog meer te beleven. Nederland is zo mooi onder water met alle 
diversiteit van onder andere paling, baarzen, snoeken, kreeften, 
krabben, zeepaardjes, sepia, maar ook door het lichtspel van de zon 
met het riet, waterplanten en omgevallen bomen.  

 

Iedere vrijdagavond wordt er getraind in het Boxtelse Dommelbad. 
De wens is om in de toekomst ook in het Dungens Gat les te geven. 
Aquadivi is dan ook vertegenwoordigd in de projectgroep die iets 
moois van dat stukje Den Dungen wil maken.   

Helaas is er zowel onder als boven water vervuiling en vind je veel 
zwerfvuil. Boven water is het makkelijk op te rapen en in een  
afvalbak te doen. Onder water is het eigenlijk niet anders. Als je 
zwerfvuil ziet, neem je het mee naar boven. Hoe mooi als je oude 
visnetten kunt opruimen, zodat de vissen er niet meer verstrikt in 
kunnen raken!  

Kijk voor meer informatie over dit clubke op www.aquadivi.nl  
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Uit het fotoalbum 

van...FOTOALBUM VAN 

Nora, Jens, Janne en Tim waren verbaasd toen ik 
vroeg waar de naam Hulkensaus vandaan kwam. Ze 
dachten dat het zo in het kookboek stond vermeld. 
Janne wist te vertellen dat ze het ook wel op kikker-
dril vindt lijken, en dat dus ook een leuke naam 
vindt. Ze willen dit eten wel elke keer bij oma, zo 
lekker vinden ze het.  
 
Bij deze familie komt alles nog uit eigen tuin en niet 
van de winkel. Zo laat in het jaar groeit er natuurlijk 
niets meer, maar daar hebben ze dan weer een diep-
vries voor. We starten met een gele courgettesoep, 
met oma’s soepballen en sliertjes en wat gehakte 
maggiplant. Ziet er mooi uit (het oog wil ook wat) 
maar is ook erg lekker. Daarna komt de Hulkensaus 
met vlindertjes, en heel veel groener wordt het niet 
gemaakt. Oma wil nog wel eens wat andere dinge-
tjes toevoegen (zoals tomaatjes, champignons, pijn-
boompitjes enz.) maar de kinderen hebben deze 
simpele versie het liefst. Om het af te maken had 
oma ook nog komkommer en tomaatjes op tafel 
staan en een lekkere salade. Het toetje was ook de 
moeite waard: Bibberpudding (gelei) van pruimen 
met frambozen, ook uit eigen tuin. Ik denk dat ik 
mijn nieuwe hobby wel gevonden heb ... 

 

Tekst en foto’s Heleen Korthals 
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Op een zaterdagavond stappen mijn man en ik achterom de 

keuken binnen bij Kim Riekerk, haar partner Rob en kleuter-

zoon Niek. Zij wonen sinds een paar jaar in hun bijzondere 

huis aan de Spurkstraat.  

  

Op het aanrecht staat al van alles klaar en nieuwsgierig neus ik 

tussen de spullen. Door de dag heen ontving ik via de app al 

allerlei mooie foto’s van ingrediënten die ik eerlijk gezegd niet 

allemaal kende. Gember. Ja, die lukt nog wel! Maar hoe een 

geelwortel, ook wel kurkuma in zijn geheel eruitziet? En laos? 

Ook kemirienoten zijn nieuw voor mij. Niet alle producten voor 

de gerechten zijn zomaar in ons dorp te krijgen, dus dat vraagt 

een ritje naar de Aziatische toko in ‘s-Hertogenbosch.  

  

Al in de ochtend is Kim begonnen met het bereiden van een 

heerlijk Indonesisch gerecht. Maar voordat ze me daar meer 

over vertelt, haalt ze een bijzonder boekje tevoorschijn.  

De bladzijden hangen losjes bij elkaar, het is vergeeld en op 

veel pagina’s staan notities met pen en potlood geschreven:  

het is het kookboekje van de Indonesische oma van Kim. Met 

verwondering lees ik: Uitgave - Vereeniging van Huisvrouwen, 

Soerabaia, 6e druk. Dit boekje ademt Nederlands-Indische  

geschiedenis.  

  

Het gerecht dat vanavond op tafel komt, komt niet uit het 

boekje maar is doorgegeven van moeder op dochter. ‘We gaan 

speciale gele rijst eten, die mijn moeder, helaas is zij overleden, 

heel erg goed kon maken. Bij ons in de familie, maar dat ver-

schilt bij Indische families, is het traditie om met gele rijst een 

‘Selamatan’ te doen. Dat betekent dat we met de maaltijd iets 

vieren, zoals een verjaardag, huwelijk, of iets anders. Het is een 

soort zegening waarmee je iemand geluk wenst. Mijn moeder 

maakte dit bijvoorbeeld voor mijn examens op school. Binnen-

kort starten we met een grote verbouwing en daar hebben we 

misschien wel wat geluk bij nodig. Dus vanavond staat de 

‘Selamatan’ in het teken daarvan.’ 

  

De gele en geurige pandanrijst is gekleurd door de kurkuma en 

bereid met citroengras, Aziatische laurier en citroenbladeren. 

Daarnaast heeft Kim er wat traditionele Indische gerechten bij 

bereid. Zelfgemaakte Atjar, zoetzure groente die écht wel  

anders smaakt dan die uit een Conimex potje. En Rendang, een 

soort rundstoofvlees curry. Kim vertelt dat gerechten bij ver-

schillende Indische families op net weer andere wijze worden 

bereid. De basisingrediënten zijn hetzelfde, maar iedereen 

maakt het op zijn of haar eigen manier.   

  

Zoontje Niek wandelt de keuken binnen en komt al wat van de 

kroepoek proeven. Het is tijd om aan tafel te gaan. Wat een eer 

om bij dit gezin aan te schuiven; we hebben heerlijk gegeten en 

natuurlijk ook nog de bouwtekeningen bekeken. Veel geluk met 

de verbouwing gewenst!  

              Mag  ik aanschuiven? 

13 

 



 

 

MIJN VERZAMELING 

Tekst Merel Vissers Foto’s Claudine van der Sluijs 

 
Claudine van der Sluijs spaart postkaarten. Postkaarten die van 

over de hele wereld komen. Zij heeft wel meer dan 300  

verschillende kaarten. ‘Deze liefde voor kaarten is begonnen in 

2012, toen ik Postcrossing ontdekte.’, vertelt Claudine.  

 

Postcrossing heeft een website, www.postcrossing.com. Via 

deze website verstuur je kaarten naar mensen over de hele 

wereld en je ontvangt ook kaarten van mensen over de hele 

wereld. Op dit moment heeft postcrossing zo'n 800.000 leden 

uit 207 landen.  

 

Het leuke ervan is dat je voor elke kaart die je verstuurt er 

eentje terugkrijgt. Dit kan uit elk deelnemend land zijn, dat is 

altijd weer een verrassing. ’De leukste kaarten vind ik de  

kaarten waarvoor de afzender echt zijn of haar best heeft ge-

daan en info op de kaart heeft gezet over zichzelf, woonplaats, 

hobby’s, het weer van die dag of informatie over de afbeelding 

die op kaart staat’, vertelt Claudine.  

Naast postkaarten van over de hele wereld verzamelt ze ook 

postkaarten met afbeeldingen van dichterbij huis. ‘Toen ik 

eens op marktplaats aan het kijken was voor ansichtkaarten, 

kwam ik toevallig hele oude ansichtkaarten tegen en een  

volgende interesse was geboren. Ondertussen heb ik veel  

oude kaarten van Sint-Michielsgestel gekocht en ook een paar 

hele mooie uit Den Dungen. De mooiste kaart vind ik de kaart 

met het straatbeeld Litsche Straat Den Dungen. Achterop deze 

kaart is met de hand “Herfst 1917” geschreven, ik ga er maar 

van uit dat dit waar is.’  

 

Verder vindt Claudine een kaart met daarop een hondenkar 

ook heel erg mooi. Achterop deze kaart staat geschreven  

“A. Smits, Den Dungen, Hondenkar”. ‘Als iemand meer kan 

vertellen over deze kaart, de mensen of de plek zelf, dan zou  

ik dat graag horen!” roept Claudine enthousiast.  
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Claudine van der Sluijs 



 

 

Uit het fotoalbum 

van...FOTOALBUM VAN 

Nora, Jens, Janne en Tim waren verbaasd toen ik 
vroeg waar de naam Hulkensaus vandaan kwam. Ze 
dachten dat het zo in het kookboek stond vermeld. 
Janne wist te vertellen dat ze het ook wel op kikker-
dril vindt lijken, en dat dus ook een leuke naam 
vindt. Ze willen dit eten wel elke keer bij oma, zo 
lekker vinden ze het.  
 
Bij deze familie komt alles nog uit eigen tuin en niet 
van de winkel. Zo laat in het jaar groeit er natuurlijk 
niets meer, maar daar hebben ze dan weer een diep-
vries voor. We starten met een gele courgettesoep, 
met oma’s soepballen en sliertjes en wat gehakte 
maggiplant. Ziet er mooi uit (het oog wil ook wat) 
maar is ook erg lekker. Daarna komt de Hulkensaus 
met vlindertjes, en heel veel groener wordt het niet 
gemaakt. Oma wil nog wel eens wat andere dinge-
tjes toevoegen (zoals tomaatjes, champignons, pijn-
boompitjes enz.) maar de kinderen hebben deze 
simpele versie het liefst. Om het af te maken had 
oma ook nog komkommer en tomaatjes op tafel 
staan en een lekkere salade. Het toetje was ook de 
moeite waard: Bibberpudding (gelei) van pruimen 
met frambozen, ook uit eigen tuin. Ik denk dat ik 
mijn nieuwe hobby wel gevonden heb ... 15 

Niet alleen kaarten uit onze buurt trokken de aandacht, 

ook oude kerst- en verjaardagskaarten vindt Claudine  

geweldig. ‘Die handschriften achterop zijn prachtig, alleen 

soms heel moeilijk te ontcijferen…’  

 

In het voorjaar van 2021 ontdekte Claudine op Facebook 

een groep waar de leden, die net als bij Postcrossing, ook 

uit de hele wereld komen, (nieuwe) ansichtkaarten ruilen. 

Claudine legt uit hoe het werkt: ‘Iemand plaatst een foto 

van een kaart op de Facebookpagina. Als je die kaart mooi 

vindt en wilt ontvangen, doe je een voorstel met een kaart 

die je zelf hebt en wilt verzenden. Hopelijk valt die in de 

smaak bij de ander en is de ruil een feit. Om te zorgen dat 

die persoon ook echt de kaart verstuurt wacht je met het 

versturen van jouw kaart totdat de andere partij een foto 

stuurt van de kaart die gefrankeerd en geadresseerd is aan 

jou.’  

 

Garanties bestaan niet, maar Claudine heeft nog nooit een 

beloofde kaart niet ontvangen. ‘Soms duurt het wel  

maanden voordat de kaart er is. Vooral post uit Azië kan 

heel lang duren.’  

 

Heb je zelf een leuke verzameling die je wilt delen?  

Mail dan naar jacobus@stichting-held.nl  
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Allemaal Beestjes  

Aan de Poeldonksedijk 7a hebben Lily,  

Esmee, Jolie en Sjoerd Sterks hun kraampje 

staan. Het is mooi versierd en heeft een 

puntdakje. ‘We verkopen in ons kraampje 

onder andere insectenhuisjes, vogelhuisjes 

en eekhoornvoederhuisjes, gemaakt door 

opa Peter. Hij heeft voor ons ook het 

marktkraampje gemaakt.’ Het aanbod wis-

selt. In de zomer kun je er ook fruit en eie-

ren kopen.  

 

 

 

 

Van de boerder-ei  

‘Dit kraampje hebben we al jaren’, zegt 

Janneke Sleutjes die er een heeft aan de 

Keerdijk 1. ‘Eerlijk gezegd heb ik geen idee 

meer vanaf welk moment precies…’  

Op een bepaald moment hadden ze zoveel 

kippen dat ze de eieren niet allemaal meer 

zelf konden opeten. ‘Toen zijn we gestart 

met een kraampje aan de straat. In eerste 

instantie dus voor de verkoop van eieren. 

Om het kraampje te versieren werd een 

plank van bouwdorp erbij gezet met Winkel 

van Wout erop.’ Op basis daarvan denkt 

Janneke dat de kraam al 6 of 7 jaar bestaat.  

 

Al vanaf het begin verliep de verkoop van 

eieren goed. ‘Je moet er dagelijks vroeg bij 

zijn, anders zijn de eitjes op. De mensen 

komen zelfs van buiten Den Dungen om 

hier eitjes te kopen’, vertelt Janneke aan 

ons. Later zijn we ook seizoensartikelen 

gaan toevoegen. Er worden dan noten, 

pompoenen en courgettes verkocht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eieren uit eigen Tuin-straat  

Han Hairwassers is samen met Lincy, Do  

en Joes begonnen met het kraampje op  

21 oktober 2019. ‘Mijn vader heeft een  

ontwerp gemaakt en het kraampje in elkaar 

gezet. De ornamenten zijn gemaakt door 

mijn moeder’, vertelt Han. ‘Het doel is om 

met de verkoop van hoofdzakelijk scharrel-

eieren en heel soms wat seizoensgebonden 

producten geld te sparen voor de latere 

studie van onze kinderen Do en Joes.’  

Het kraampje is te vinden bij Tuinstraat 61.  

 

  

 

Tekst Merel Vissers Foto’s Nancy Verhagen 

Onder het mom van “koop lokaal” kun je dat ook erg goed doen 
tijdens een mooie wandeling door Den Dungen. Er zijn een aantal 
leuke kraampjes langs de weg te vinden waar een hoop leuks en 
lekkers wordt verkocht, zoals verse eieren, zelfgemaakte honing  
en leuke knutselwerkjes. Een aantal eigenaren van onze Dungense 
marktkraampjes vertellen er graag meer over.   

   ONDERWEG 
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  Minibieb Keerdijk 
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Deadline! Paniek! Adem in, adem uit…. Pfff.  
Voorjaar, ja, maar écht! De zon schijnt, de vogels fluiten en heb-
ben het razend druk. Ik moet nog beginnen, geen inspiratie, of  
te veel… Hellup!  Nog maar eens een ademhalingsoefening. Nee, 
kom, jas aan, lopen, dat helpt. De één loopt zijn hoofd leeg, de 
ander verliest zichzelf of tenminste een paar kilo. Bij mij werkt  
het anders; bij elke bocht plopt er een nieuw idee in mijn hoofd. 
Zo ook deze keer:  
 
Mijmerend over de dijk viel mijn oog op die ene boom. Ergens 
langs de Hooidonksedijk staat ie majestueus te wezen. Het is een 
verre “neef” van de veelvoorkomende notenbomen in ons dorp. 
Meteen vraagt mijn brein: Waarom heeft ons dorp eigenlijk zoveel 
notenbomen? Ze staan niet alleen bij boeren, burgers en buitenlui 
maar ook langs vele wegen. Als straatboom is hij veelvuldig aan-
geplant.  
 
Thuis de laptop opengeklapt. Al googelend kom ik erachter dat  
in een ver verleden vooral boeren voorpootrecht werd gegeven. 
Voorpootrecht is pootrecht: recht om bomen en struiken te  
planten op stroken grond direct grenzend aan het eigen perceel. 
Vaak waren dat bermen en ‘woeste’ gronden die niet als akker of 
weiland in gebruik waren.  
 
Bij rechten ontstaan plichten. Dit betekende dat deze stroken en 
‘woeste’ gronden wel door de rechthebbenden onderhouden 
dienden te worden. De opbrengsten, hout voor bouw en stook-
hout maar ook de vruchten waren voor de rechthebbenden met 
aftrek van belastinggelden. Zo, een hele mond vol.   
 
Of dit pootrecht nu verleend werd door de Hertog van Brabant  
of door de Bisschop van ’s-Hertogenbosch of later door andere 
hoogwaardigheidsbekleders, is me niet duidelijk geworden. Wel 
dat in en om ons dorp veel (wal)noten aangeplant werden. De 
opbrengst (notenoogst) werd vaak verhandeld op de Bossche 
weekmarkt. De boeren hadden dan wat extra inkomen.  
 
Volgende vraag: Waarom heten walnoten ‘walnoten’? Wikipedia 
biedt soelaas: het woord ‘wal’ in walnoot verwijst naar de stam 
der Volcae. Dit was een groot volk uit de tijd van de Kelten en 
Germanen in de tweede eeuw voor Christus. De Germaanse stam-
men gebruikten het woord Volcae voor hun niet-Germaanse  

buren als de Kelten en de Saksen en later ook de Romeinen. De 
Romeinen brachten de noten mee uit het Middellandse Zee- 
gebied. Walnoot betekent dus vreemde (niet-Germaanse) noot. 
Ook streeknamen als Wallonië en Wales relateren aan deze oude 
stammen.  
 
De Romeinen hebben dus deze eetbare noot in Noord-Europa 
geïntroduceerd, dat staat vast. Maar hoe zit het dan met die 
“neef” op de Hooidonksedijk? Dit verre familielid bleek al voor de 
laatste ijstijd aanwezig te zijn. In het Limburgse Tegelen zijn er 
resten gevonden van de vruchten van deze soort. Ons klimaat was 
toen subtropisch te noemen. Warm en vochtig. Daar houdt ie dan 
ook van.   
 
Nu werkt mijn brein als volgt: Zou het zo kunnen zijn dat er van 
deze Vleugelnoot, want daar hebben we het over, de Kaukasische 
Vleugelnoot, alias Pterocarya fraxinifolia, een zaadje in een  
bevroren kleiklomp gekapseld zat en dat het door de laatste  
tentakels van de gletsjer van de laatste ijstijd voortgestuwd was 
blijven liggen in een door de sterker wordende zon opwarmende 
kuil, daar ontdooide en aan de oever van de toenmalige oerbeek 
de Aa, ontkiemde en opgroeide in de luwte van een van onze  
donken. Daar tot volle wasdom kwam en vrucht zette. En dat  
deze, breed-gearmde geweldenaar, er een nazaat van is?  
 
Of vroeg de toenmalige eigenaar van de naastgelegen boerderij 
aan de plaatselijke kweker, langs die andere dijk: ‘Goh, Piet, 
hedde gij nie unnen skône boom veur bij ons huis? Nee, dur hoeve 
gin noten an te komme.’  
 
Wie zal het zeggen. Feit is dat ons mooie dorp in de toekomst nog 
meer notenbomen gaat krijgen, gelezen in het Meierij-katern van 
het Brabants Dagblad. Dit omdat de zieke Essen, alias Fraxinus 
excelsior, gerooid gaan worden en dat de gemeente de “oude” 
notenboom nog meer terug wil brengen. Ik vind dit een heel mooi 
streven. Zeker als ze deze bomen aankopen bij een plaatselijke 
kweker. Bomen die niet vol luizen zitten en waar muggen en aan-
verwante steekbeestjes een hekel aan hebben zijn te allen tijde 
welkom, zou ik zeggen.   

EEN NOOT VAN DE SCHRIJVER 

Tekst A. Noniem Illustratie Maartje van der Aa 

Geraadpleegde bron: Brabants Dagblad 
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MOOI WERK 
 

 

 

Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving.  

Zij doen mooi werk. 

 

Tekst Christel Heijmans Foto Netty van Bijnen 

 

Lisette Goossens is al vele jaren aktief bestuurslid voor DuBOS.  
 

 
Zij werd geboren in Schoonhoven en verhuisde op haar 12e 
naar het dorpje Cabauw. ‘Het leukste gat van Nederland”  
lacht Lisette “daar is Den Dungen een stad bij!’.   
 
Lisette leerde Jan Goossens via een datingsite kennen en  
pendelde eerst een tijdje op en neer. Uiteindelijk ben ik in 2007 
hier in Den Dungen komen wonen. ‘Ik heb het dorp en de  
omgeving leren kennen door heel veel te wandelen met de 
hond. Jan zei dat ik tijdens de wandelingen de Dungense  
kerktoren in de gaten moest houden, want alle wegen leiden 
naar de kerk. En we wonen vlakbij de kerk’. knipoogt ze.   
 
‘Via onze buurtvereniging ‘onder de Klokken’ kwam ik destijds 
in contact met DuBOS. DuBOS staat voor Dungens Belangen 
Organisatie Senioren. De club valt onder KBO Brabant en richt 
zich op de senioren in Den Dungen en Maaskantje. Met  
senioren bedoelen we inwoners van 50 jaar en ouder.  
 
Ik heb eerst gekeken of het iets voor me was. Ik werd al snel lid 
en ben ook al weer een tijdje actief als bestuurslid’.  
 
Het is ondertussen echt een grote club geworden doordat  
onder meer Vrouw Aktief is opgegaan in DuBOS en er ook via 
De Ware Jacob flink wat leden bij zijn gekomen. ‘Binnenkort 
verwelkomen we ons 600ste lid!’, roept Lisette enthousiast.  
 
 

LAAGDREMPELIGE CLUB MET ACTIVITEITEN, 
INFORMATIE EN ONDERSTEUNING  
 
DuBOS is niet alleen een laagdrempelige club van activiteiten 
voor de 50-plussers maar informeert en ondersteunt waar  
nodig. Denk aan onder meer informatiebijeenkomsten over 
brandpreventie, over (levens)testament, phishing mails,  
behandelen van hulpaanvragen voor belasting en subsidies, 
hulp bij het op orde brengen van financiën enz.   
 
Er zijn vele activiteiten op gebied van sport en bewegen, zoals 
wandelen, nordic walking, bewegen op muziek yoga, zwemmen 
en koersbal.   
 
Er wordt nog veel meer georganiseerd. ‘Zelf zit ik met Jan bij  
de eetclub’, vertelt Lisette. ‘We gaan dan om de 2 maanden 
ergens in de buurt met een leuke groep mensen gezellig een 
hapje eten’. Lisette inventariseert de deelnemers, regelt de 
reservering en maakt menu-afspraken met het restaurant.  
‘De eetclub heeft zo’n 80 leden en vaak gaan we uit eten met 
een gezelschap van zo’n 35-45 personen. Echt heel gezellig’.   
 
‘Elk jaar wordt er een Ladies Night georganiseerd. Dit kan een 
avond zijn met een quiz of een optreden of iets anders. Het is in 
ieder geval een hele gezellige avond’.  
 
Ook wordt de jaarlijkse toneelmiddag altijd goed bezocht. ‘In 
een mum van tijd zijn de kaartjes voor de toneelvoorstelling elk 
keer weer uitverkocht’, glimlacht Lisette. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ER ONSTAAN MOOIE VRIENDSCHAPPEN  
 
Lisette is niet alleen een actief bestuurslid maar ook een hele 
enthousiaste ambassadrice voor DuBOS. ‘Er is geen reden om 
thuis te blijven. Er is bijna elke dag wel iets te doen in Den  
Dungen en Maaskantje. In het begin kun je natuurlijk vrijblij-
vend deelnemen om kennis te maken. DuBOS is verbindend. Er 
ontstaan vaak mooie vriendschappen en soms relaties. Hoe 
mooi is dat’.    
 
Lisette geeft de tip om eens een kijkje te nemen op de nieuwe 
website www.kbodubos.nl. Voor € 25 per jaar ben je al lid en 
ontvang je maandelijks de nieuwsbrief met informatie en  
activiteiten in de bus. Aan een lidmaatschap is geen minimum 
leeftijd verbonden. Daarnaast valt tien keer per jaar het leden-
magazine ‘Ons’ bij je thuis op de mat. Hierin staan mooie  
interviews en reportages, interessante achtergrondartikelen, 
ontspanningstips en voordeelacties.    
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Tekst Heleen Korthals Foto’s Heleen Korthals en Truus van Kaam 
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Komt erin! 
Bij Truus van Kaam 



 

 

25 

Aan de Volley, op de grens van de nieuwe wijk Jacobskamp en 

het buitengebied van Den Dungen, staat een rood houten huis. 

Het is een opvallende verschijning tussen alle hogere stenen 

woningen. Hier woont Truus samen met haar kleine, grijze en 

avontuurlijke poes Grisette. Truus vertelt enthousiast over 

haar duurzame Zweedse woning, haar tuin en laat ons een 

kleine blik werpen: komt erin!  

‘Mijn vorige woning was ook een Zweeds huis en dat beviel me 

zo goed dat ik dat weer wilde. Het woont écht anders dan een 

stenen huis en is heel fijn. Mensen die hier binnen komen  

denken: lekker vakantiegevoel.   

Omdat vanuit Zweden importeren heel duur is, heb ik gezocht 

naar een Nederlandse bouwer met dezelfde ideeën en die heb 

ik gevonden in het oosten van het land. Met hem ben ik om de 

tafel gegaan om dit huis te ontwerpen.’ Truus vertelt dat het 

uitgangspunt was om een CO2-neutraal huis te bouwen. De 

basis is van hout net zoals de wanden en  de isolatie. Er liggen 

zonnepanelen op het dak en het ruwe hout aan de buitenkant is 

onderhoudsvrij.  

De rode kleur komt ook vanuit Zweedse inspiratie, dit is ossen-

bloedrood, ook wel Falu rood genoemd. De combinatie van het 

ruwe Douglas hout en de rode kleur geeft een natuurlijke en 

Scandinavische look. 

 

‘Mensen die hier binnen komen  

denken: lekker vakantiegevoel’.  

 

‘Ik gebruik nog wel gas, maar héél weinig. Ze komen ieder jaar 

opnemen of mijn verbruik wel klopt. Het huis is dan ook héél 

goed geïsoleerd, dat zie je ook aan de dikke wanden en diepe 

vensterbanken.’  

Samen met de bouwer heeft Truus driekwart jaar ontworpen, 

getekend en uitgedokterd hoe het huis vorm zou gaan krijgen. 

De indeling van het huis heeft ze zelf bedacht. ‘Het was een 

enorm leuk project om aan te werken’, vertelt Truus met een 

trotse blik in haar ogen.  

Ook tijdens het bouwen hebben ze nauw samen gewerkt. Met 

het oog op de toekomst is rekening gehouden met de indeling 

en maten, en bij deze keuzes heeft de bouwer veel tips  

gegeven. Het huis is zeer geschikt voor iemand die ouder wordt, 

minder mobiel is, of hulp nodig heeft. Maar anderzijds is het 

huis ook geschikt voor een gezin met kinderen, want het heeft 

drie slaapkamers. ‘Ik vind dat wel heel fijn. Ook als je ouder 

wordt is er in dit huis voldoende beweeg- en draairuimte. En  

ik ga hier misschien wel 100 worden’, lacht Truus.  
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  ‘Ik heb dus heel bewust de keuze gemaakt  

voor deze vorm van bouwen.’ 

  

‘Ik woon hier in Den Dungen sinds 2017. Het huis 

roept bij mensen die langs wandelen verschillen-

de reacties op. Soms zijn mensen verbaasd dat ik 

hiervoor heb gekozen. Maar ik geloof dat dit de 

toekomst is. Het bakken van steen vraagt heel 

veel energie en geeft dus ook grote hoeveel-

heden uitstoot van CO2 en andere schadelijke 

stoffen... Vanuit die gedachte heb ik dus heel 

bewust de keuze gemaakt voor de Scandinavi-

sche wijze van bouwen.’  

  

Binnen in het huis is veel hout te zien. Niet alleen 

de inrichting met diverse houten meubels en de 

prachtige houten cello, ook de basiselementen in 

de woning zijn van hout. Truus geeft aan dat ze 

dat mooi vindt, maar dat ook daar een duurzame 

gedachte achter zit. De deuren zijn gemaakt van 

duurzaam Zweeds grenen. Ook de vloer is van 

duurzaam gerecycled materiaal gemaakt, er zit 

vloerverwarming onder, en die warmte wordt 

maximaal doorgegeven. Er is over alles is goed  

nagedacht. De dakrand aan de zuidkant  steekt 

precies goed over, zodat in de zomer de zon niet 

binnen schijnt en het te heet wordt, in de winter 

en het voorjaar als de zon laag staat profiteer je 

dan wel van de warmte en het zonlicht. Ook de 

luiken voor de ramen aan de westzijde  zorgen 

ervoor dat kou en hitte buiten blijven.   

 

De milieubewuste insteek en passie voor de  

natuur van Truus is ook terug te vinden in haar 

tuin.  ‘Ik heb inheemse beplanting en ik maak  

gebruik van de grond zoals hij hier is, de klei-

grond. Dat is een uitdaging, maar ik heb er 

mettertijd veel bodemleven gecreëerd en een 

balans gevonden in de omgang met het vocht. Ik 

plaats planten naast elkaar die elkaar versterken  

en elkaar helpen te groeien en ik respecteer  

onkruid, want dat laat zien welke soorten hier 

kunnen gedijen.’  

 

De kennis over de natuur komt niet uit de lucht 

vallen. Truus studeerde vroeger biochemie en 

biologie. ‘Ik koop geen verzameling plantjes, 

maar ik bouw een plantengemeenschap op door 

te zaaien en op te kweken. Zo gaat de tuin zich 

gaandeweg zelf in stand houden. Dat zorgt er 

ook voor dat ik de juiste insecten krijg en het 

leven in de bodem zich kan ontplooien. Het gaat 

erom dat er een evenwicht ontstaat. Dat vind ik 

heel boeiend. Ik laat de natuur soms een poosje 

heel bewust z’n gang gaan, om te kijken wat de 

grond in zich heeft.’  

 

  ‘Ik laat de natuur soms een poosje  

heel bewust z’n gang gaan.’ 

  

Truus vertelt vol passie over haar droom om een 

uilenkast te realiseren en de wens om ook de 

vleermuispopulatie in de wijk en omgeving de 

ruimte te geven. De dieren en insecten zijn voor 

haar enorm belangrijk. Aan de muur in haar huis 

hangen veel kunstwerken, waarop dieren vaak 

de hoofdrol spelen. Ze vertelt dat ze de eend, uil 

en libelle zelf heeft geschilderd. Een echt natuur-

mens!  

  

Na een lange tijd kletsen over het huis, de natuur 

en ook nog het Walking Sports en de elektrische 

deelauto in Den Dungen, maken we een rondje 

om foto’s te maken. Poes Grisette wandelt rustig 

mee door het huis naar de tuin. Ze neemt een 

slokje uit de natuurvijver en sluipt langzaam  

tussen de planten door.  

  

‘Ik voel me heel goed thuis in dit huis en thuis in 

het Brabantse land’, besluit Truus. Misschien wel 

net zo thuis als de planten, dieren en insecten in 

haar tuin!  
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Tekst Jeanne Cooijmans   

Foto Netty van Bijnen 
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IN GESPREK MET 
Nellie den Otter-Weekers 

Geboren in 1941 te Heesch 

 

 

 

 

 

 

   

Nellie den Otter-Weekers is het zevende kind in een gezin van negen. Haar 

vader was molenaar. In 1950 emigreerde het gezin naar Australië. Als kind vond 

Nellie dat vooral heel spannend. De reis ging per boot en het duurde 6 weken 

aleer ze in Sidney arriveerden.  

 

‘Ons eerste onderkomen was een kamp. Er was geen werk. En voor de kinderen 

was er geen scholing’, vertelt Nellie. Na een klein jaar verhuisde het gezin van-

uit de barakken naar de provincie Queensland. ‘Dat was bijna weer een emigra-

tie op zich. We reisden 2 dagen en 1 nacht per stoomtrein om op de plaats van 

bestemming te komen.’ glimlacht Nellie.  

 

Het was een klein plaatsje aan zee. Daar konden broers en zussen en Nellie voor 

het eerst naar school. ‘Dat was moeilijk voor mij. In Nederland was ik een  

goede leerling. In Australië werd ik 2 klassen terug gezet, want ik had immers 

een jaar lang geen onderwijs genoten en de taal was een obstakel. Ik schaamde 

me er zo erg voor, dat ik daardoor nooit meer goed heb kunnen leren.’ 

 

Na vele malen verhuisd te zijn, overleed haar moeder aan kanker en kreeg haar 

vader psychische problemen. ‘In Nederland was hij zelfstandig ondernemer en 

in Australië gastarbeider. Dat heeft hij nooit kunnen verwerken.’ 

 

Haar vader ging terug naar Nederland en werd daar opgevangen door familie en 

kreeg hulp. ‘Zijn bedoeling was om weer terug te keren als hij tot rust gekomen 

was, maar het advies van de hulpverleners was om dat niet meer te doen.’ 

 

‘Er werd gezegd dat de kinderen het goed maakten. En dat was ook zo. De 

oudste zorgde voor de jongste. We hadden een fijn gezin met veel respect voor 

elkaar. We hebben in die tijd wel op 10 adressen gewoond.’  

 

Nellie reisde later naar Nederland om haar vader te bezoeken en kreeg  

heimwee. ‘Eigenlijk vond ik mezelf nergens meer bij horen. Toen ik voor de 

tweede keer naar Nederland reisde, bleef ik voorgoed.’ Nellie ging bij haar 

vader, die inmiddels hertrouwd was, in Gemert wonen.  

 

                          

Ze leerde haar man Wim kennen en trouwde in 1970. Ze kregen samen twee 

kinderen William en Connie, en later vijf kleinkinderen.  

 

Ze woonden in de Zandstraat, waar ze samen een stomerijwinkel runden. De 

klanten waren altijd aardig en we werden opgenomen in de gemeenschap van 

Den Dungen.  

 

‘Heimwee naar mijn familie bleef ook toen aanwezig. Maar de herinnering dat 

ik ooit gekozen had om in Holland te trouwen, kwam weer boven. Een keuze 

waar ik achter moest blijven staan vond ik. Dat hielp en het ging beter. Den 

Dungen werd mijn thuis! Ik zou hier niet meer weg willen!’   

 

Nellie vindt het positieve van Den Dungen dat wanneer je de deur uitstapt je 

bijna meteen in de natuur bent. ‘Onze mooie kerk vind ik altijd het hart van Den 

Dungen.’  

 

Ondanks haar slechtziendheid blijft Nellie gelukkig actief. ‘Ik weet dat er helaas 

mensen eenzaam zijn. Daar probeer ik met mijn bezoekjes iets aan te doen!’    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Tekst Jeanne Cooijmans Foto’s Netty van Bijnen en Nellie den Otter-Weekers 
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CATAMARAN TE KOOP 

  

Catamaran te koop, 1e eigenaar en  

nee dat is geen oud vrouwtje. Goed  

onderhouden en 68.000 km op de teller. 

Wees gerust, dit is geen verkoopadver-

tentie, maar het einde van het volgende 

verhaal.  

 

Een verhaal dat zijn oorsprong in 2015 

vindt. Dat is het jaar dat de eigenaren van 

de boot besloten om een wereldreis te 

gaan maken. Het schip werd in La Rochel-

le (Frankrijk) gebouwd en in 2016 te wa-

ter gelaten om uiteindelijk in 2021 in 

Amerika weer uit het water te worden 

gehaald. Daartussen liggen de 68.000 km 

die op de teller staan en tal van mooie 

verhalen. 

 

Maar wie zijn de eigenaren en waar zijn 

ze tussen 2016 en 2021 geweest. Dick van 

Geldere en Monique Nagelkerke hebben 

mij hun verhaal verteld. Dick is in 2015 

met pensioen gegaan. Hij is 32 jaar werk-

zaam geweest als chirurg, waarvan vele 

jaren voor Artsen zonder Grenzen onder 

meer in Tsjaad, Somalië, Ethiopië, Sri 

Lanka, Cambodja en Irak. Monique is  

nog steeds werkzaam bij Artsen zonder 

Grenzen als Head of Mission.  

 

Dit was niet de eerste zeereis die ze sa-

men gemaakt hebben. Dick heeft twee-

maal een sabbatical van 3 maanden ge-

nomen. Tijdens de eerste sabbatical werd 

er vanuit Argentinië via Antarctica naar 

Zuid-Afrika te gevaren. Niet met een 

groot cruiseschip, maar met een ont-

zettend mooi zeilschip. En ook tijdens de 

tweede sabbatical werd maakten ze sa-

men een zeereis van 3 maanden.  

 

In 2015 verkochten ze hun huis en werd 

de catamaran gekocht. In het najaar van 

2016 zeilde Dick met vrienden vanuit La 

Rochelle naar de Algarve. Monique was 

toen nog aan het werk in Sierra Leone en 

stapte in oktober aan boord van de  

catamaran Umnyama. De naam  

Umnyama betekent regenboog in het 

Zuid-Afrikaanse Xhosa, de taal van Nelson 

Mandela. Zuid-Afrika heeft een speciaal 

plekje in het hart van Dick en Monique.   

 

Tekst Angela Boselie Foto’s Dick van Geldere en Monique Nagelkerke 

Dick van Geldere en Monique Nagelkerke 
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Het is onmogelijk om in een paar zinnen 

een zeereis van 5 jaar te beschrijven. Voor 

een uitgebreid verslag en schitterende  

foto’s kun je kijken op het blog van Dick en 

Monique: https://www.sailblogs.com/

member/umnyama/410459.  

 

Welke route neem je?  

Ze kozen voor de route Coconut Milk Run. 

De meest “makkelijke” route. Een route 

waarbij je altijd de wind in de rug hebt. 

Want zeg nou eerlijk, het is gemakkelijker 

om met de wind mee te varen als tegen de 

wind in. En, mocht je ooit de route gaan 

varen, je kunt beter in de winter varen dan 

in de zomer. Waarom vraag je je af? Het 

antwoord is simpel. In de zomer is het  

orkaanseizoen, in de winter heb je een 

rustige zee.   

 

Welk deel van de reis was het mooiste? 

Beiden benoemen de Markiezenarchipel. 

Een groep van 13 eilanden verborgen in de 

Stille Oceaan. Deze archipel ligt in het hart 

van de Stille Oceaan! De eilanden van 

de Marquesas archipel liggen 1500 km ten 

noordoosten van Tahiti. Het is daarmee 

één van de meest afgelegen gebieden ter 

wereld. De eilanden vormen een verloren 

paradijs.  

 

Tijdens de voorbereiding van mijn gesprek 

zag ik op het blog de eilandengroep Tua-

motus. Deze eilandengroep hoort, net als 

de Markiezenarchipel, bij Frans Polynesië. 

Omdat ik er nog nooit van gehoord had, 

ben ik eens op Google gaan kijken. Ik zag 

ontzettend mooie eilanden met bounty 

stranden en het meest heldere water dat je 

maar kunt bedenken.  

 

Waar ga je eigenlijk de boodschappen 

doen?  

Daar is geen Jumbo, AH of Walmart. Daar 

zullen ze geen vlees in blik hebben of ander 

voedsel dat lang houdbaar is.  

Het werd verse vis, veel vers fruit en  

andere lokale producten. Het volgende 

probleem dat om de hoek kwam  kijken. 

Dollars, euro’s, daar kon je geen bood-

schappen mee betalen. Er werd ruilhandel 

bedreven. Vers fruit in ruil voor een vislijn, 

een bh voor 6 bananen. Een oud T-shirt 

voor andere levensmiddelen.   

Onderweg werd er ook gevist. Maar waar 

velen van hun mede-zeilers daar zeer suc-

cesvol in waren, hebben Dick en Monique 

dat geluk niet gehad. Een carrière als suc-

cesvolle vissers is voor hen helaas niet weg-

gelegd.   

 

Waar bewaar je deze levensmiddelen? 

Heel simpel, in koelkasten. Vlees en gevo-

gelte werd in de vriezer bewaard. Op het 

dek waren zonnepanelen aangebracht die 

de koelkasten, vriezers en andere appara-

ten van stroom voorzagen.  

 

Wat doe je de gehele dag midden op een 

oceaan?  

Veel bezigheden met de boot, maar ook 

veel gelezen en vele films en series van 

Netflix gekeken, die ze van tevoren  

gedownload hadden. Monique liep ook 

regelmatig een rondje over de boot.  

 

Wat als je, net als in ieder goed huwelijk, 

een fijne discussie hebt?  

Op het vasteland ga je een rondje rijden, 

sporten, wijntje/biertje doen bij vrienden 

of gewoon een rondje lopen. Midden op 

zee wordt dat lastig. Want waar kun je naar 

toe? Nou, dan ga je naar de andere kajuit 

toe. Je kunt geen betere relatietest  hebben 

dan met z’n tweeën op een catamaran mid-

den op zee. En ze zijn geslaagd hoor.   

De zeereis eindigde in Amerika. Daar in 

Rhode Island ligt de Umnyama in het dok te 

wachten op een nieuwe eigenaar en op 

nieuwe avonturen.   

 

Welke dromen kun je nog hebben na een 

zeilreis van 5 jaar?  

Een reis waarbij ze regelmatig zijn terug-

gekeerd naar Nederland, Monique nog 

gewerkt heeft in Myanmar, de kinderen en 

kleinkinderen hen bezocht hebben in Zuid-

Afrika en Australië. Ze gezwommen hebben 

met haaien, een botsing hebben gehad met 

een walvis (geen zorgen, de walvis heeft 

het overleefd). En waar Corona lang een 

ver-van-hun-bed-show was totdat ze bij 

Sint-Helena aan wilden leggen. Na ander-

halve week op zee moesten ze 14 dagen in 

quarantaine. De wereld ging langzaam op 

slot. Monique kon gelukkig nog terug naar 

Nederland vliegen. Dick daartegen heeft 

nog maanden op Sint-Helena vertoefd.    

 

Wensen 

Het zuiden van Afrika staat nog op hun 

wensenlijst. Met een camper of te paard 

(wens van Monique) rondtrekken door 

Namibië, Zimbabwe en Botswana. Een  

andere wens is om in Rainbow Nation in 

Zuid-Afrika te gaan wonen. Die plannen 

worden nu onderzocht.   

 

Tot die tijd kijken ze heerlijk uit over de 

landerijen van Den Dungen en Maaskantje. 

In plaats van de witte stranden zien ze hoe 

bij Eric Sleutjes de planten voor komende 

zomer weer in bloei komen. De korte broek 

blijft voorlopig nog in de kast.   

 

Een hele weg afgelegd om uiteindelijk hier 

in Den Dungen en Maaskantje terecht te 

komen. Van Hattem naar Frankrijk en via 

de route Coconut Milk Run naar ons mooie 

dorpje.  

 

Waarom zijn ze hier beland?  

Monique heeft hier haar middelbare 

schooltijd doorlopen en haar opleiding in 

de verpleging in ‘s-Hertogenbosch gevolgd. 

Dat, samen met het feit dat haar moeder 

hier in de buurt woont, maakt dat ze nu 

(tijdelijk) zijn neergestreken in ons mooie 

dorp.  

 

 

Er staat een catamaran te koop,  

1e eigenaar en 68.000 km op de teller.   
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               VOOR DE KOST  Lenie is geboren en getogen in Sint-Michielsgestel. Ze trouwde met 
Christ en samen runden ze met veel plezier een melkveebedrijf en 
brachten er hun gezin met vier kinderen groot.  
 
Na ruim 25 jaar namen ze afscheid van het bedrijf en ging Lenie 
Social Work studeren. Ze bouwde ervaring op bij de telefonische 
hulpdienst, liep stage en leerde het vak van ouderenwerk en man-
telzorg bij SWO Berlicum. Zij was ook nog 12 jaar vrijwilligers-
coördinator bij De Beemden.   

Later zijn een aantal organisaties opgegaan in BINT Welzijn, waar-
door het opbouwwerk, ouderenwerk en mantelzorg onder de vleu-
gels van één organisatie kwam.  
 
WARME SAMENLEVING  
‘Ik woon al heel mijn leven in Sint-Michielsgestel en ik heb gewerkt 
in Berlicum’, vertelt Lenie. ‘Ik merk dat de dorpen binnen een  
gemeente heel verschillend kunnen zijn en dat is mooi. Het dorp 
Den Dungen onderscheidt zich van de andere dorpen doordat hier 
grote familieverbanden zijn. Er is een fijne sociale controle en een 
groot verenigingsleven. Een warme samenleving! Vaak worden 
problemen door de mensen onderling opgelost en helpt men  
elkaar wanneer nodig’, vult ze aan.  
 
LEVEN WEER OP DE RIT KRIJGEN  
‘Mocht je toch om wat voor reden vastlopen, dan denk ik graag 
mee om de draad weer op te pakken of om weer grip op je leven  
te krijgen. Dit kan bij voorbeeld zijn op gebied van huisvesting, 
financiën, dagbesteding, mantelzorg, het ouder worden, kortom op 
alle levensgebieden. Door de jaren heen heb ik een enorm fijn en 
waardevol netwerk opgebouwd. Samenwerking met lokale  
organisaties en verenigingen en bepaalde sleutelfiguren in een 
dorp zijn daarbij belangrijk. Denk aan verenigingen zoals DuBOS,  
de Zonnebloem, stichting SMGhelpt, de wijkverpleegkundige enz. 
We hebben elkaar nodig. Fijn dat we elkaar snel weten te vinden.’  
 
TROTS OP 
‘Ik geniet enorm van de Litserkamer in Litserborg. Elke woensdag 
van 10:00-15:00 kan men daar zonder indicatie terecht voor koffie, 
een gezellig praatje en een activiteit. Het is een hele warme en 
gezellige groep van ca. 12-15 dorpsbewoners met zorg voor elkaar. 

Met slechts een enkel belletje naar BINT, is het echt heel laagdrem-
pelig om hier te komen kijken en aan te haken.’  

NIEUWE WIJK  
‘Voor de wijk in aanbouw Jacobskamp hebben we geprobeerd een 
avond te organiseren, maar door de Covid viel dat plan in duigen. 
Toen we langs de deur zijn gegaan om ons voor te stellen, merkten 
we dat er al goede onderlinge contacten zijn en er al verbindingen 
zijn gelegd. Zo mooi dat dat al vanzelf is ontstaan. We hoorden van 
de meeste mensen dat ze er fijn wonen. En die avond komt er nog 
wel hoor, denk ik!’ lacht Lenie enthousiast.  
 
FIJNE CLUB VRIJWILIGERS  
BINT heeft een trouwe club vrijwilligers. ‘’Ze staan eigenlijk altijd 
klaar voor ons, maar vooral voor hun medemens. Die inzet van 
vrijwilligers is écht hartverwarmend.’ Bint organiseert voor de  
vrijwilligers, via de vrijwilligersacademie, workshops waar steeds 
verschillende thema’s aan bod komen. Vrijwilligers kunnen hier 
ook eigen ideeën voor aandragen. Ook wordt er 4 keer per jaar een 
vrijwilligerscafé georganiseerd waarin vrijwilligers elkaar kunnen 
ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. ‘Het is belangrijk dat 
vrijwilligers op die manier gewaardeerd worden.’  
 
STOKJE DOORGEVEN  
‘Als dit prachtige blad Jacobus bij de mensen thuisbezorgd wordt, 
dan ben ik inmiddels aan het genieten van mijn pensioen en vele 
hobby’s en na verloop van tijd zeker ook van vrijwilligerswerk!  
Ik wens mijn opvolgster Maud Goossensen de nieuwe sociaal  
werker voor Den Dungen en Maaskantje veel succes met deze 
prachtige baan.’  
 
Heb je hulp nodig of wil je gewoon eens kennis maken?  
Neem dan gerust contact op met Maud. Zij is er graag voor jou.  
Tel: 06-23463176  (di-wo-do). Wil je meer weten over wat BINT te 
bieden heeft, bel gerust: 073-5515432 of mail: info@bintwelzijn.nl  

Tekst Christel Heijmans Foto Nancy Vehagen 
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Wel & wee 

Lenie Schoones, 66 lentes jong en al jaren sociaal werker  

in Den Dungen en Maaskantje.  

Vele inwoners zullen haar wel kennen.  

Zij is te vinden bij verenigingen,  

in dorpshuis Litserborg en bij de mensen thuis.  
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 WELKOM! 
Peggy Werts - van Wijk werd in 1947 geboren in Jakarta in Batavia. Twaalf jaar later verhuist haar familie naar   
Nederland. Inmiddels woont ze ruim 50 jaar in Den Dungen. 

Peggy heeft mooie herinneringen aan haar kindertijd in Indonesië. Ze herinnert zich nog goed dat ze in een mooi huis woonden.  
‘We hadden daar een hele grote tuin van wel 2ha. De haag was begroeid met een Chinese roos en er stonden palmbomen en fruitbomen. 
De tuin stond vol met exotische bloemen en Aloë Vera’, vertelt ze met een glimlach. ‘En we werden met een betjak naar school gebracht.’ 
Een betjak is een fietstaxi waarmee één of twee passagiers vervoerd worden.  

Peggy is de oudste van een gezin met 6 kinderen. ‘Mijn achternaam is oer-Hollands en afkomstig van mijn opa uit Friesland. Hij was een 
dominee die destijds naar Indonesië kwam. Later werd mijn vader daar geboren.’   

Het gezin moest bijna halsoverkop vluchten ten tijde van Soekarno. Indonesië werd onafhankelijk en Soekarno werd de eerste president. 
‘Er was voor ons geen toekomst meer’, vertelt Peggy. ‘We gingen met een Engels schip naar Rotterdam. De reis duurde 6 weken.’   

Vervolgens woonde de familie 2 jaar in Valkenburg en kregen ze daarna een woning toegewezen in ’s-Hertogenbosch. ‘We zijn echt heel 
goed opgevangen door de Nederlandse overheid.’   

Peggy heeft haar man Jan leren kennen aan de Zuiderplas. ‘Ik kon helemaal niet zwemmen! Ik liet me overhalen door mijn zus om mee te 
gaan. Terwijl ik aan de kant zat kwam ik aan de praat met Jan.’   

Jan woonde ook in de stad ‘s-Hertogenbosch maar wilde heel graag in een dorp gaan wonen. Na hun trouwen zijn ze in Den Dungen gaan 
wonen. ‘Ik wist niet waar Den Dungen lag. Ik had er nog nooit van gehoord.’ In het begin was het voor Peggy echt wel even wennen om 
hier te wonen. ‘Het was hier zo stil!’   

 

Tekst Christel Heijmans  

Foto’s Christel Heijmans en Peggy Werts-van Krijnen 
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HOUDOE WOR! 

HOUDOE WOR! 

 

 

Bram Kaarsgaren (2000) , groeide grotendeels op in Den Dungen en vertrok in 2019 naar de staat Tennessee in 
Amerika voor een mooie combinatie van studeren en sporten op hoog niveau. 

‘In Nederland is het bedrijven van topsport moeilijker te combineren met school, omdat er minder rekening wordt gehouden met trainin-
gen’, vertelt Bram. Toen hij vervolgens in de winter van 2018 in contact kwam met de jongens van Kingstalent was hij al gauw verkocht 
door het plaatje wat zij schetsten over studeren en sporten in Amerika. ‘De combinatie van studeren en sporten op een hoog niveau 
wordt daar heel goed geregeld. Los van studie en voetbal is het natuurlijk ook vooral een enorm gaaf avontuur dat ik heel graag aan wilde 
gaan’, voegt Bram met een big smile toe. In augustus 2019 werd de droom werkelijkheid en vertrok Bram naar Amerika. 
 
Bram studeert Marketing op de Carson-Newman University in Jefferson City in Tennessee. ‘De opleiding is vergelijkbaar met een bachelor 
opleiding in business in Nederland. De manier van lesgeven is niet te vergelijken met een HBO opleiding in Nederland. Hier wordt er meer 
lesgegeven vanuit losse vakken waarbij je echt nog wekelijks huiswerk hebt zoals op de middelbare school en ook om de 6 weken een 
toets maakt. Bij sommige vakken heb je wel projecten zoals op het HBO maar veel minder dan dat ik gewend was op het Fontys in Neder-
land.’ 
 
Bram ging met een teamgenoot op de campus wonen in een dorm-kamertje. ‘Een dorm is een groot gebouw op de campus waar je een 
kamer deelt met een ander persoon. Je deelt ook gezamenlijk met jouw gang de douches en toiletten.’ Hij moest hier verplicht de eerste 
twee jaar wonen, totdat hij naar het derde jaar zou  gaan. Nu woont hij met vier andere teamgenoten in een huis net buiten de campus. 
‘Hier heb ik gewoon een eigen kamer en daardoor veel meer privacy. Daarnaast is het natuurlijk ook een stuk gezelliger doordat je een 
woonkamer deelt met andere teamgenoten.’ 
 
Wat Bram het meeste opviel toen hij hier in Amerika aankwam was de slechte eetcultuur. ‘Toen ik voor het eerst in Amerika kwam keek ik 
echt verbaasd om me heen hoeveel fastfood ketens er langs de weg staan. Om 8:00 uur ‘s ochtends staat er al een enorme lange rij bij de 
McDonald’s! Wij als scholieren krijgen een mealplan en eten gezamenlijk in een cafetaria. Dit is een grote kantine met een groot buffet 
voor ontbijt, lunch en diner. Tussen de lessen en trainingen door kan je hier onbeperkt eten. Ook hier is de kwaliteit van het eten erg dra-
matisch. Je moet echt goed je best doen om een stukje kip met rijst en broccoli te vinden tussen alle burgers en pizza. Door al deze onge-
zonde opties kan je je waarschijnlijk wel voorstellen hoe de niet-sportende scholieren heel snel overwicht krijgen. Dus het eetgedeelte is 
echt de grootste verbazing geweest voor mij en daar kunnen ze nog grote stappen in maken om dit te verbeteren.’ 
 
Op de vraag wat het grootste verschil is tussen Amerikanen en Nederlanders vertelt Bram dat hem zeker een paar verschillen zijn opgeval-
len. ‘Wij zijn veel directer in de communicatie. Hierdoor kunnen ze af en toe wel schrikken als je met een directe mening gewoon vertelt 
waar het op staat. Ook vind ik dat wij Nederlanders een stuk bescheidener zijn dan Amerikanen. Dit is niet perse goed of fout. Ook al vind 
ik dat wij Nederlanders af en toe wel trotser en opener mogen zijn over onze prestaties, maar dit moet natuurlijk niet doorslaan, want 
bescheidenheid siert ook zeker de mens.’  

 

 

               HOUDOE! Tekst Christel  Heijmans 

Foto’s Bram Kaarsgaren 
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Tekst Christel Heijmans  

Foto’s Bram Kaarsgaren HOUDOE! 
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Peggy en Jan kregen samen een zoon. Ze heeft veel geholpen op de 
school van haar zoon. Jarenlang was ze op school met veel plezier 
overblijfmoeder.   

Jan is helaas een paar jaar geleden overleden. Ondanks het gemis,  
is Peggy druk met de tuin, lezen en kaarten maken. ‘Ik merk dat ik 
goed alleen kan zijn en niet zo nodig hoef te “rakken” zoals mijn 
zusjes’, lacht ze. ‘Ik verveel me niet.’  

WELKOM 

 

HOUDOE 
Zijn er dingen waar je je aan ergert? ‘Amerikanen zijn echt altijd 
aardig en vrolijk naar je en dit kan af en toe heel erg overdreven 
overkomen. Ik kan me hier af en toe wel aan ergeren. Je kan  
gewoon in mijn ogen niet altijd blij en vrolijk zijn. Iedereen heeft  
wel is een slechte dag of je vindt een persoon minder aardig dan de 
ander. Hierdoor heb ik bijvoorbeeld een mindere band met mijn 
Amerikaanse teamgenoten dan met mijn Europese teamgenoten. 
Die vriendschap met Europese teamgenoten is veel oprechter,  
doordat je tegen elkaar af en toe gewoon eerlijk kunt zeggen waar 
het op staat.’  
 
‘Wat ik echt geweldig is de manier waarop ze hier sport beleven. Ik 
heb in de afgelopen jaren verschillende wedstrijden bezocht van 
verschillende competities zoals de NFL, MLS, NHL en de NBA.  
Stadions zitten bomvol en de sfeer is echt fantastisch. Wat ik nog 
indrukwekkender vind is om te zien hoe massaal collegewedstrijden 
worden bijgewoond. De University of Tennessee zit bijvoorbeeld 
vlak bij ons en in het American Football stadion passen al meer dan 
100.000 mensen. De jongens die op het veld staan krijgen officieel 
niet betaald en zitten doordeweeks gewoon in de schoolbanken. 
Mensen zijn hier dus niet alleen fan van een professioneel team 
maar ook van een schoolteam in de stad!’ 

Hoe was het toen de Covid kwam? ‘Toen alles hier dicht ging in 
maart 2020 moest ik helaas vroegtijdig terug naar Nederland omdat 
de school dicht ging. Toen ik in augustus weer terug was, werd het 
seizoen op het laatste moment gecanceld en had ik alleen online 
klassen. Door het virus hebben we maar een half seizoen gespeeld 
in het voorjaar met teams uit de regio zodat we niet ver hoefde te 
reizen. Covid was eigenlijk alleen het eerste jaar heel belemmerend 
hier. Het afgelopen anderhalf jaar merken we er eigenlijk maar  
weinig van. De kroegen en restaurants zijn altijd gewoon open  
gebleven. Ik moet me wel voor elke wedstrijd testen. Toen het in 
Nederland helemaal dicht was, realiseerde ik me wel dat ik geluk 
had dat ik hier zat.’  

Hij heeft al vele mooie sportieve momenten ervaren. ‘We zijn in de 
afgelopen drie jaar twee keer kampioen geworden van de South 
Atlantic Conference en ook in het jaar van Covid zijn we bovenaan 
geëindigd in de poule maar dit telde officieel niet als kampioen-
schap omdat we maar een halve competitie hadden gespeeld. Het 
laatste kampioenschap wonnen we door thuis te winnen van directe 
concurrent Limestone. Ik kon in minuut 77 een penalty pakken 
waardoor het 2-0 bleef.  Ook heb ik verschillende persoonlijke 
awards gewonnen binnen de competitie waaronder Defensive  
player of the week en Defensive player of the year!’   

Bram is nu aan het afstuderen en hoopt in mei zijn papiertje in  
ontvangst te mogen nemen. ‘Ik heb nog ambitie om te kijken wat  
er in het vaatje zit op voetbalgebied. Ik ga vanaf juli een transfer 
maken naar SMU University in Dallas, Texas. Ik zal daar mijn  
voetballoopbaan voortzetten in combinatie met een master in 
Sports Management. Dit zal nog een jaar duren en zoals het 
er nu naar uitziet kom ik daarna naar huis.’ 37 
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Tekst Maartje van der Aa  Foto’s Jan Voermans 

VOOR DE KOST 

Halley Research Station  

Halley Research Station is een onderzoeks-

faciliteit op Antarctica op de Burnt Ice Shelf, 

beheerd door de British Antarctic Survey 

(BAS). De Basis werd in 1956 opgericht om  

de atmosfeer van de aarde te bestuderen. 

Metingen leidden tot de ontdekking van het 

ozongat in 1985.  

Hoe raakt een machinist uit Den Dungen 

verzeild op onderzoeksstation Halley in  

Antarctica?  

Jan lacht bescheiden en zegt dat hij geen plan 

heeft uitgestippeld. ‘Soms komen er leuke 

dingen op je pad en als je er enthousiast van 

wordt, dan neem je dat aanbod aan. Ik heb 

gewerkt als graafmachinemachinist via Snij-

der.’ Snijder is een bedrijf in Hoorn dat met 

bijzonder materiaal uitzonderlijke projecten 

aanneemt in Europa, het Midden-Oosten, 

Amerika, Azië, Australië en Antarctica.  

‘Bij Snijder werkte ik met een graafmachine 

voornamelijk in het buitenland aan projecten 

voor havenaanleg/zeewering. Meerdere  

malen heb ik een aantal maanden voor hen in 

het buitenland gewerkt, onder andere in  

Congo, Togo, Benin, Angola, Qatar, Oman, 

Saudi-Arabië, Kazachstan, Azerbeidzjan,  

Rusland, Polen, Denemarken, Duitsland,  

Engeland, Frankrijk en Nederland. Op  

een gegeven moment weten ze wat je als 

machinist kan en wat voor persoon je bent.  

Ik kreeg de vraag of ik naar Antarctica Rothera 

zou willen. Als je dat leuk vindt, dan doe je 

dat natuurlijk!  Dat was zo’n mooie ervaring 

dat ik deze keer zelf contact heb gezocht met 

de British Antarctic Survey (BAS).’   

 

Uitdaging? ‘Nee, leuke dingen.’ 

Zo te horen hou je wel van een uitdaging! 

Lachend antwoordt Jan ‘Een uitdaging? Wat is 

een uitdaging? Tja dat vind ik zo’n lastig 

woord. Ben ik echt op zoek naar uitdagingen 

of avontuur? Nou nee, ik wil gewoon graag 

een keer iets anders zien en beleven en doe 

het vooral omdat ik het heel erg leuk vind, 

maar om dat nu een uitdaging te noemen. Ik 

doe dingen omdat ik ze interessant vind, maar 

niet om mezelf te bewijzen.’  

 

 

 

J A N  V O E R M A N S  Graafmachine machinist op Antarctica bij onderzoeksstation Rothera en Halley 
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Halley  

‘We waren met 32 personen gestationeerd op 

onderzoeksstation Halley. Het leuke is de  

combinatie en diversiteit van mensen uit  

verschillende landen. Zo zijn er bijvoorbeeld 

veldgidsen, een bioloog, meteoroloog, gletsje-

roloog, arts, wetenschappers, kok, electriciën, 

loodgieter, piloot, timmerman, machinisten, 

generatormonteur, communicatiemanager. 

Ieder is op zijn gebied ook wel echt gespeciali-

seerd. Buiten veel kennis is er ook veel kunde 

nodig. In de zomer wordt er geprobeerd om 

zoveel mogelijk te automatiseren en te testen. 

Er is één keer per jaar onderhoud en het  

station is 9 maanden per jaar onbemand. Het  

is fijn als alle metingen dan door kunnen gaan.’  

 

Werkzaamheden machinist onderzoeksstation   

De werkzaamheden van een machinist op  

Antarctica zijn divers. Van het uitgraven van 

machines tot het verzamelen van brandstof bij 

droppings en het ophogen van het onderzoeks-

station. ‘Je kunt je voorstellen als er ont-

zettend veel sneeuw valt dat alle machines 

maar ook voorraden ver onder de sneeuw 

liggen. Bij aankomst worden eerst de machines 

uitgegraven en sneeuwvrij gemaakt. Daarna 

hebben we de slaapcontainers uitgegraven en 

opgehoogd.  

Aangezien er geen boot meer kan komen voor 

de bevoorrading vanwege een scheur in de 

ijsplaat en de machines toch de nodige brand-

stof nodig hebben wordt dit door een vliegtuig 

aan parachutes gedropt. Aan ons de taak om 

de brandstof te verzamelen en naar het  

onderzoeksstation te brengen.’ Wellicht leuk 

om te weten, de lege brandstoftanks kunnen 

momenteel niet worden afgevoerd. Deze lig-

gen in de buurt van het onderzoeksstation 

begraven evenals het afval. In de toekomst 

hopen ze via een bijzonder lange route toch 

over de ijsplaat richting een boot te komen 

zodat dit allemaal kan worden afgevoerd.   

‘Het onderzoeksstation moet vanwege hevige 

sneeuwval steeds worden opgehoogd. Dit  

gebeurt met een graafmachine en bulldozers. 

Dat is geen eenvoudige klus. Aan het einde van 

het seizoen maken we bulten/bergen waarop 

alle machines worden geplaatst zodat deze  

het volgende seizoen nog zichtbaar zijn en 

uitgegraven kunnen worden.’  

 

Weersomstandigheden  

‘We hebben te maken met wisselende weers-

omstandigheden. Zo hebben we een sneeuw-

storm gehad. Het waait dan 50/60 knopen dat 

is vergelijkbaar met 90/110 km per uur. Op die 

dagen kun je buiten niet veel doen, je ziet geen 

hand voor ogen. Nu is het onderzoekstation 

hier op uitgerust met speciale deuren, maar 

zelfs daar komt er dan sneeuw binnen. Leuk is 

dat ik op één van deze dagen in de weten-

schapsmodule ben geweest. Daar mocht ik met 

de dobsonspectrometer een meting doen van 

het gat in de ozonlaag.’   

 

Zonsverduistering  

‘Uitzonderlijk was dat er een volledige zons-

verduistering was tijdens mijn verblijf. In 2003 

kwam dit voor het laatst voor in Antarctica en 

in Nederland in 1715. We stonden om 04.00 

uur ’s ochtends op een module om de zons-

verduistering te zien. Hoe mooi is dat, een 

zonsverduistering die enkel vanaf Antarctica te 

zien is en dat je dan net op dat moment daar 

bent! In de zomer gaat de zon overigens niet 

onder op Antarctica, het is er 24 uur per dag 

licht.’  

 

Mooiste moment?  

‘Pff, wat een vraag. Er zijn zoveel mooie  

momenten. Persoonlijk was ik onder de indruk 

van de zonsverduistering. De hele omgeving is 

er prachtig, natuurlijk is het na een paar weken 

wat minder bijzonder, maar als je dan de tijd 

neemt om eens goed te kijken realiseer je  

jezelf hoe uniek het is. We zijn met de veldgids 

gaan kijken naar de scheur in de ijsplaat. Van-

wege de weersomstandigheden konden we de 

kloof enkel zien van slechts een aantal meter 

afstand. Op dagen zonder zonlicht is er name-

lijk erg weinig contrast te zien. Wat nog meer 

bijzonder is dat er door de scheur in de ijsplaat 

al 4 jaar geen voedselvoorraad meer is aan-

gevuld. De kok maakt er overigens echt iets 

van, het eten smaakte prima. Er is nog voor 

jaren voedsel op voorraad omdat ze er altijd op 

voorzien zijn dat er omstandigheden zouden 

kunnen ontstaan waardoor de bemanning niet 

direct kan worden teruggehaald. Het vliegen in 

een oude omgebouwde basler was ook een 

beleving. Kortom het was een unieke ervaring 

die ik echt niet had willen missen.’  
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HISTORISCH HART 

Rien van Nuland heeft al vele historische zaken in Den Dungen nader 
onder de loep genomen. In zijn boekenkast is dan ook een flink aantal 
rapporten terug te vinden. Kortom: een man met hart voor historie!  
 
Rien kwam in 1968 in Den Dungen wonen door zijn werk als hoofd van 
de keuken in het toenmalige zorgcentrum De Donk. In dat jaar werd ook 
de Heemkundevereniging “op die Dunghen” opgericht. ‘Ik werd lid van 
de vereniging en raakte enthousiast om zelf ook in de archieven te gaan 
duiken om dingen tot op de bodem uit te zoeken.’  
 
Fanatiek en onderlegd ging Rien aan de slag met de archeologische 
opgravingen van Eikendonk en heeft hier samen met onder meer  
illustrator Frank van der Sanden een vakkundig rapport over opgesteld. 
Vervolgens heeft hij met Jan Sanders het kerkarchief vanaf de 15e eeuw 
geordend en overgedragen aan het Brabants historisch Informatie  
Centrum. Hierna is bij hem de belangstelling ontstaan voor alles wat 
met de kerkelijke historie in Den Dungen te maken heeft.   

Aangespoord door zijn dochter Rianne schrijft Rien op persoonlijke titel 
nu geregeld ook stukjes in Weekblad De Brug over verschillende zaken 
zoals de Mariaschool, het kapelleke op de Keer en zo ook over het Heilig 
Hartbeeld en het Heilig Hartpark. Hij doet dit met veel passie om de 
lezer gratis en toegankelijk informatie te geven over de historie.   
 
Het historisch hart van Rien gaat momenteel sneller kloppen door wat 
er nu in het historisch hart van Den Dungen gebeurt. ‘In positieve zin 
uiteraard! Hartstikke mooi dat dit bijzondere stukje grond weer een 
parkje wordt’, vertelt Rien met een brede lach. Hij begint uitgebreid te 
vertellen hoe het komt dat we dit unieke stukje groen midden in ons 
dorp hebben en waarom dat beeld er staat.  
 

  

 

 
 

 

 

Tekst Christel Heijmans 
Foto’s Christel Heijmans en heemkundevereniging “op die Dunghen”  
Bronnen Rien van Nuland en heemkundevereniging “op die Dunghen”  

De smid Jan Voermans en zijn vrouw Christina Smits  

verkochten in 1893 dit stukje grond aan de kerk.  

Tegelijkertijd werd de ontvangen geldsom terug  

geschonken onder de voorwaarde dat er nooit gebouwd zou 

worden.   

 

Vanaf de middeleeuwen is de verering van het Heilig Hart 

populair. Na de verschijning van Jezus aan Margaretha  

Maria Alocoque in 1675 in de vorm van een hart kreeg deze 

verering nog meer betekenis. Toen Margaretha in 1920 heilig 

werd verklaard werden er overal Heilig Hartbeelden  

geplaatst. Ook thuis had bijna iedereen wel een Heilig Hart-

beeldje staan waar flink wat kaarsjes werden gebrand.   

 

In 1922 vierde pastoor Klein zijn zilveren priesterfeest. Een 

aantal Dungenaren stak de koppen bij elkaar en vormde een 

commissie die bedacht dat een Heilig Hartbeeld een mooi 

geschenk zou zijn. Dit idee sloeg aan bij vele parochianen 

en er werd dan ook flink in de buidel getast.  

 

Als locatie had de commissie haar oog laten vallen op de 

voormalige grond van Smid Voermans, een prominente plek 

in het dorp. De commissie was van mening dat het Heilig 

Hartbeeld in een park moest komen te staan. Hiervoor werd 

de Dungense tuinarchitect en hovenier Gerrit Jacobs  

benaderd. Het weiland met wat bomen transformeerde in 

een mooi parkje met paden.  Op 3 augustus 1922 vond de 

plechtige onthulling van het Heilig Hartbeeld plaats. 
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HET HEILIG HARTPARK 
Een bijzonder plekje in het hart van Den Dungen en Dungenaren   

 

Bijna 100 jaar geleden, op 22 juni 1922, werd er in het historisch 

hart van Den Dungen een Heilig Hartbeeld geplaatst. Het beeld, 

een staande Christusfiguur, werd geplaatst ter gelegenheid van 

het zilveren priesterjubileum van Pastoor Klein.   

 

De uitgekozen plek voor dit beeld werd het stukje grond tegen-

over de pastorie dat eigendom is van de parochie. De parochie 

heeft dat stuk grond in 4 mei 1893 voor 220 gulden gekocht van 

Jan Voermans. Tegelijkertijd schonk hij dat bedrag weer terug 

aan de parochie onder voorwaarde dat er op deze grond nooit 

gebouwd zou worden. Een heel bijzonder stukje grond.   

 

De Dungense tuinarchitect en hovenier Gerrit Jacobs werd  

benaderd om een ontwerp te maken. En zo transformeerde met 

de komst van het beeld dit plekje tot Heilig Hartpark. Eind jaren 

’50 is het park opnieuw ingericht.   

 

Vanuit de werkgroep restauratie Smitsorgel is spontaan een 

nieuwe werkgroep ontstaan voor herinrichting Heilig Hartpark.  

De werkgroep bestaat uit Jaap Claerhoudt, Christel Heijmans, 

Annette Jacobs, Arno Pijnappels en Chantal van der Steen.    

 

De huidige uitstraling en inrichting van het stukje grond doet de 

naam Heilig Hartpark geen eer aan. Er werd contact gezocht met 

het parochiebestuur met de wens het stukje grond opnieuw in 

te richten, zodat het weer een waardevolle plek wordt in het 

historisch hart van Den Dungen en het met trots de naam Heilig 

Hartpark kan dragen. Het parochiebestuur is enthousiast over 

dit initiatief.   

 

Annette Jacobs, kleindochter van hovenier Gerrit Jacobs  

ontwerper van het 1e park, maakte een eerste schets met een 

assenkruis om zo het pad vanuit de ingang van de kerk aan te 

laten sluiten. Met deze schets onder de arm is de werkgroep 

naar André Houtman en Margriet Sander van het landschaps-

architectenbureau Houtman + Sander getogen. Hier is het  

definitieve ontwerp uit voortgekomen. Een parkje met een aan-

tal looppaden en prachtige zichtlijnen op de historische kern. 

Bankjes zullen ruimte bieden voor rust, ontmoetingen én een 

prachtig zicht op de kerk, Boer Goossens, het Raadhuis en de 

Mariaschool.   

 

In februari is gestart met de grote snoei. Een eerste stap naar 

een waardig Heilig Hartpark. Begin april zal begonnen worden 

met de nieuwe aanplant. Dit jaar wordt de 100ste verjaardag 

van het Heilig Hartbeeld gevierd met een nieuwe inrichting van 

het Heilig Hartpark!   

 

 

 

 

 

  

 

 Prachtig zich op de historische kern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Dit pad leidt straks naar het Heilig Hartpark 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ontwerp Heilig Hartpark 2022 
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HELP JE MEE? 

Wilt u ook een steentje bijdragen aan dit mooie plan?  

Door fysiek mee te helpen of een financiële bijdrage te doen?   

Alle hulp is welkom!  

 

U kunt een donatie overmaken  op  NL79RABO0112993060   

t.n.v. Stichting De Ware Jacob o.v.v. donatie Heilig Hartpark.   

 

Wilt u (een keer) meehelpen met de werkzaamheden?   

Mail dan naar de werkgroep via bestuurslid van de parochie 

Theo van Roosmalen: vastgoedbeheer@home.nl  
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 M’N PASSIE 

Tekst Maartje van der Aa  Foto’s Paul Spierings 

 

Paul Spierings  

 

3x Nederlands kampioen motorcross  

1x Europees kampioen motorcross  

4x Dakar Start & Finisher, 3x per motor en 1x SSV Buggy 

4x Best Dutch Driver  

 
In januari direct na Dakar maak ik een 
afspraak met Paul Spierings. Blijkbaar  
heb ik al een aantal jaar onder een steen  
geleefd, want ik heb nog niet eerder van 
dit talent, dat gewoon in ons mooie Den 
Dungen woont, gehoord. Ik besluit via 
Instagram, leve de moderne techniek,  
de stoute schoenen aan te trekken en 
hem een berichtje te sturen. Paul is de 
beroerdste niet en de volgende dag krijg 
ik in de Hoogstraat al een warm welkom.  
 
Motor  
Bij aankomst wordt de poort geopend en 
sta ik oog en oog met een vriendelijke 
jongeman. Paul gaat mij direct voor naar 
de plek waar zijn trots staat opgesteld.  
Ik ben onder de indruk van de imposante 
motor die er met liefde een plek heeft 
gekregen. Als ik de prijs van de motor 
hoor duizelt het mij al snel en brutaal 
vraag ik aan hem waarom hij deze zo  
netjes bewaard en niet verkoopt. Lachend 
vraagt Paul mij of ik ben getrouwd en 

mijn trouwjurk al heb verkocht. Natuurlijk 
niet, dat heeft sentiment. ‘Nou dat bedoel 
ik dus’ zegt Paul ‘ik heb één van de meest 
bijzondere en mooiste dingen uit mijn 
leven op die motor beleefd, dan doe je 
het toch niet weg!’  
 
Geen sport voor mietjes  
Als er één ding is dat al heel snel duidelijk 
wordt, dan is het dat motorcross en Dakar 
rijden absoluut geen sport is voor mietjes! 
Gedreven door de liefde voor snelheid 
gaat Paul tot het uiterste. Dat wil helaas 
ook zeggen dat je het er niet altijd zonder 
kleerscheuren vanaf brengt. Het lijstje 
met opgelopen blessures is lang en angst-
aanjagend. Van een gebroken sleutel-
been, een verbrijzelde wervel tot een 
gebroken nek op zijn zestiende. Negen 
maanden heeft hij hierdoor met een 
brace gelopen.   
 
 

Bewonderingswaardig luister ik naar zijn 
verhaal. Er wordt zelfs doorgereden op 
momenten terwijl de pijn voelbaar is. 
Sommige evenementen zijn prijzig en 
eenmalig. Je kunt het je dan niet altijd 
veroorloven om bij pijn stil te staan.  
Blijkbaar verraadt mijn blik mijn gedach-
ten, want Paul zegt lachend ‘Tuurlijk we 
gaan niet bij alles door, maar hé, we zijn  
tenslotte geen voetballers!’  
 
Ik kan alleen maar denken na alle pijn en 
ellende waarom zou je in hemelsnaam op 
de motor stappen. Paul vertelt dat, zodra 
je op de motor stapt, je een enorme kick 
en superveel energie krijgt. ‘Als je motor 
rijdt moet je niet denken, maar doen. Je 
moet je leven niet laten leiden door angst 
en de dingen doen die je leuk vindt!’ Het 
moet haast wel het gevoel van ultieme 
vrijheid en geluk zijn als je op je motor 
door de woestijn vliegt als je er zo  
ontzettend veel voor over hebt.  
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Dakar  
Het was de ultieme droom, die al bijna was opgegeven. Op zijn 
werk in de bouw laat Paul een filmpje zien, dat door een vriend is 
opgenomen. Een filmpje van Paul op de motor. De collega van het 
uitzendbureau roept direct enthousiast ‘Gaaf man, jij zou Dakar 
moeten gaan rijden. Wat doe je nog hier op de bouw?’Tja het is 
natuurlijk lastig om het voor elkaar te boksen. Dakar is niet het 
goedkoopste evenement. De wil, de drive, het talent, het is er 
allemaal, de financiën helaas niet. Zo zie je maar dat je soms op 
het juist moment op de juiste plaats moet zijn. De medewerker op 
de bouw belt direct zijn baas en binnen een aantal dagen is de 
sponsoring rond. En zo verschijnt Paul voor het eerst aan de start 
van Dakar. 
 
Voorbereiding  
Paul traint de nodige uren op de motor, gaat soms ondeugend 
buiten de gebaande paden. Hij is regelmatig op de mountainbike 
te vinden en hij heeft een personal trainer. Met de buggy is er 
meer voorbereiding nodig dan met de motor. De auto moet  
worden voorzien van reclame en de buggy zorgvuldig bestickerd. 
En het allerbelangrijkste je moet zorgen voor een goed team. 
 
‘De juiste mensen op de juiste plek, je omringen met mensen die 
niet opgeven en ook een duidelijk doel voor ogen hebben. Als 
rijder moet je je geen zorgen hoeven te maken over je materiaal. 
Als je fantastische teamgenoten hebt en omringd bent met  
specialisten die ervoor zorgen dat het motorische gedeelte in 
orde is kun je met zijn allen een mooie prestatie neerzetten.’  
Patrick Spierings is een specialist in het motorische gedeelte. 
( overigens geen familie ;-) ) en in Jan Pieter Stelt vindt hij een 
goede navigator. Paul houdt graag zelf de regie over het team.  
Opvallend hoe perfectionistisch hij is om alles in goede banen te 
leiden.  
 
Thuisfront  
Paul mag zich gelukkig prijzen met  ook een topteam aan het 
thuisfront. Er hangt een liefdevolle trouwfoto van Paul en zijn 
vrouw Sheren. Voor Sheren was het motorwereldje niet helemaal 
onbekend terrein. Paul heeft haar daar ontmoet. Als Paul aan 
Dakar deelneemt blijft Sheren samen met de kinderen en haar 
schoonvader thuis achter.  
 
Geen eenvoudige taak lijkt mij, zeker als je je realiseert dat er in 
2020 twee motorrijders om het leven zijn gekomen: Paulo  
Goncalves en Edwin Straver. In 2021 komt vlak voor Paul de  
Indiër Santosch ten val. Paul heeft Santosh gereanimeerd tot  
de hulpdienst het overnam. Gelukkig heeft Santosch het ongeval 
overleefd, maar voor hetzelfde geld was het Paul geweest die 
daar lag. Het terrein in de woestijn is grillig en onvoorspelbaar. 
Eén kleine fout met de motor kan je zomaar het leven kosten.   
 
Ook al is de passie van Paul nog zo groot, hij heeft samen met 
Sheren een prachtig gezin. Ze willen niet ten koste van alles de 

droom van Dakar voortzetten. Paul is drie keer goed en heelhuids 
gefinisht en daarom besluiten ze samen dat Paul in de toekomst 
meedoet met een buggy. In een kooi op vier wielen ben je toch 
minder kwetsbaar dan op de motor.  
 
Paul belt tijdens de rally het liefst niet te vaak met het thuisfront, 
ondanks dat hij ze erg mist. ‘Op het moment dat je daar bent ligt 
je focus op de race, maar op het moment dat je kinderen met je 
beeldbellen is dat ontzettend mooi maar het afsluiten gaat lastig. 
Als je kinderen huilend vragen wanneer je weer thuis komt doet 
dat toch ook wel wat met je.’ Net op dat moment komt de vader 
van Paul binnen. Een uitgelezen kans om hem te vragen hoe hij  
het Dakaravontuur beleeft. Hij is apetrots op zijn zoon, al was hij 
de eerste keer toch erg terughoudend voordat Paul deelnam aan 
Dakar. Natuurlijk gunde hij zijn zoon de deelname maar als motor-
rijder weet hij als geen ander wat de gevaren kunnen zijn.  
 
Eerbetoon  
De moeder van Paul heeft altijd gezegd dat hij zijn dromen na 
moet jagen. Helaas is ze veel te jong gestorven, maar in Pauls  
hart is ze altijd aanwezig. Als eerbetoon is ze er altijd bij in de 
vorm van een vlinder op de motor en op de buggy. Het doet mij 
denken aan een klein gedichtje. “Ik zit op je schouder, ben niet  
zo groot. Jouw engelenbewaarder, jouw redder in nood”. Mooi  
als je gesterkt door deze gedachte degene die je ontzettend  
dierbaar is een bijzondere plek in je leven weet te geven. Naast 
zijn moeder mag een eerbetoon aan Dakarmaatje Edwin Straver  
natuurlijk ook niet ontbreken.   
 
Doorzettingsvermogen  
Het succes van Paul is te danken aan een combinatie van talent  
en een enorm doorzettingsvermogen. Als ik Paul vraag waar hij 
spijt van heeft of wat hij liever anders had gezien dan merk ik dat 
hij ervan baalt dat hij geen diploma heeft gehaald. Hij is in de ver-
onderstelling dat een diploma zijn leven op sommige momenten 
makkelijker had gemaakt.  
 
Ik ben ervan overtuigd dat juist, doordat niet alles altijd loopt 
zoals gepland, je karakter wordt gevormd. Hierdoor is de drive  
om echt iets te maken van je passie alleen maar groter. Het geeft 
in mijn ogen aan dat je echt alles kunt bereiken wat je maar wilt,  
zolang je de passie, het doorzettingsvermogen en talent bezit.  
Te vaak wordt er klakkeloos vanuit gegaan dat je enkel iets kunt 
bereiken als je de juiste papieren hebt. Paul bewijst ons des te 
meer dat de wereld aan je voeten ligt als je je hart en je dromen 
volgt!  
 
Toekomst  
Aankomend jaar hoopt Paul weer met een buggy aan de start bij 
Dakar te staan. Nieuwsgierig geworden naar de voorbereidingen 
van Paul en zijn team voor 2023? Hij is te volgen op Instagram en 
LinkedIn @dakarteamspierings  
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