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  Een aanwinst voor ons dorp. Ga zo door. 
 

      Super! Mooi blad. Chapeau voor de maaksters! 
 

   Weer erg genoten van de Jacobus. Leuke onderwerpen.  Zo zie je maar waar een klein dorp  

  groot in kan zijn. 

  

  Geen op- of aanmerking, maar wel een groot compliment.  

  Wat een feestje in de brievenbus. Ontzettend leuk om al  

  die verhalen te lezen en foto’s te zien. Ik kijk uit  

  naar het volgende nummer. Groetjes van een trotse  

  medebewoonster van ons fijn durpke! 

    

     Ook deze keer een zeer divers aanbod aan interessante artikelen.  
            Complimenten aan de hele redactie. 

  Chapeau. Wat een leuk magazine. Vooral met zoveel interesse in de mens geschreven.   

  En heel veelzijdig ook. 

 

 

          Mooi magazine en prettig om te lezen. 

 

 

         

           Een greep uit de REACTIES op Jacobus 

Laat ons weten wat u van Jacobus vindt. Vinden we leuk!  

Ideeën/opmerkingen/reacties? Mail ze naar jacobus@stichting-held.nl 

Like en volg ons op Facebook en/of Instagram! 
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VOORWOORD 

De zomervakantie staat voor de deur.  

Heerlijk er op uit in eigen land, dobberen op het Dungens Gat  

of misschien wel verder weg om de vakantie te vieren. 

Het kan gelukkig weer!  

 

Jacobus gaat er ook op uit samen met Sarantis. 

Sarantis, die in de allereerste Jacobus zijn levensverhaal met ons deelde,  

kwam onlangs met een leuk idee bij Jacobus langs.  

Daar werden wij heel erg enthousiast van. 

 

Het initiatief heet “OP STAP MET JACOBUS”.  

Een avondje uit in eigen dorp met een Grieks tintje.  

Samen genieten van Griekse hapjes  

en andere dorpsbewoners ontmoeten.   

Wie weet ontmoeten we elkaar daar.  

Vinden we leuk! 

 

Namens de hele redactie een mooie zomer toegewenst! 

 

Angela Boselie 
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      Ons clubke 

   Tekst Angela Boselie   

Foto’s Nancy Verhagen 

De onderhoudsploeg van de Dungense Belevingstuin is een actief clubje. Elke dinsdagochtend zijn ze volop aan het werk om 
ervoor te zorgen dat de Dungense Belevingstuin er prachtig bij ligt. Er wordt flink geschoffeld, gesnoeid, gezaaid en geoogst. 
In de werkplaats worden ondertussen klusjes gedaan en natuurlijk koffie gedronken. En er zijn ook omwonenden die vaak 
een handje komen helpen! Een mooi clubje samen. 

En zo genieten de bewoners van Donkenhof (Kleinschalig Wonen) en Barbaradael dagelijks van dit verborgen paradijsje met 
onder meer een grote moestuin, verse eieren uit het kippenhok en vrolijke zang vanuit de volière. Iedereen uit Den Dungen 
en Maaskantje is trouwens van harte welkom om er een kijkje te nemen! De toegangscode van het hek staat op het slot.  
Wel opletten dat de poort weer goed in het slot valt om zo de veiligheid van de bewoners te waarborgen.   
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Uit het fotoalbum 

van...FOTOALBUM VAN 

Nora, Jens, Janne en Tim waren verbaasd toen ik 
vroeg waar de naam Hulkensaus vandaan kwam. Ze 
dachten dat het zo in het kookboek stond vermeld. 
Janne wist te vertellen dat ze het ook wel op kikker-
dril vindt lijken, en dat dus ook een leuke naam 
vindt. Ze willen dit eten wel elke keer bij oma, zo 
lekker vinden ze het.  
 
Bij deze familie komt alles nog uit eigen tuin en niet 
van de winkel. Zo laat in het jaar groeit er natuurlijk 
niets meer, maar daar hebben ze dan weer een diep-
vries voor. We starten met een gele courgettesoep, 
met oma’s soepballen en sliertjes en wat gehakte 
maggiplant. Ziet er mooi uit (het oog wil ook wat) 
maar is ook erg lekker. Daarna komt de Hulkensaus 
met vlindertjes, en heel veel groener wordt het niet 
gemaakt. Oma wil nog wel eens wat andere dinge-
tjes toevoegen (zoals tomaatjes, champignons, pijn-
boompitjes enz.) maar de kinderen hebben deze 
simpele versie het liefst. Om het af te maken had 
oma ook nog komkommer en tomaatjes op tafel 
staan en een lekkere salade. Het toetje was ook de 
moeite waard: Bibberpudding (gelei) van pruimen 
met frambozen, ook uit eigen tuin. Ik denk dat ik 
mijn nieuwe hobby wel gevonden heb ... 

 

Tekst Heleen Korthals Foto’s Nancy Verhagen 
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Lidwina Charpentier is beeldend kunstenares en woont in Den 

Dungen. Voor onze ontmoeting en het diner vanavond hebben 

we afgesproken bij haar atelier in Vught. Het belooft een bij-

zonder etentje te worden, want alle ingrediënten zijn opgedo-

ken tijdens een klikoduik.  

In de buitenlucht, bij een vuurtje waarop gekookt gaat worden, 

mag ik aanschuiven bij Lidwina. Ik strijk neer in een gezellig 

hoekje onder een afdak op een warme stoel met een gevilten 

schapenwollen vacht. Op een aandachtig ingerichte tafel staan 

een bos bloemen en twee potjes met lekkers klaar. 

“We beginnen met een voorafje van vlierpannenkoeken. Ik heb 

er citroenmarmelade bij gemaakt. Daarna volgt nog een  

bijzonder voorafje, namelijk champignons met kwarteleitjes. Het 

hoofdgerecht ga ik opwarmen boven het vuur; dat zijn  

kippendijen met paprika. En ik heb ook nog een toetje; zelf-

gemaakte worteltaart.” Lidwina heeft enorm haar best gedaan 

om heerlijke dingen op tafel te toveren, met veel aandacht voor 

smaak en kleur.  

Samen met 2 ‘duikvrienden’ gaat Lidwina regelmatig kliko-

duiken. Uit afvalcontainers van supermarkten redden zij  

voedsel wat door de supermarkten wordt weggegooid, omdat 

het over de datum is. Bergen producten worden verspild, die 

nog prima te verwerken en te eten zijn. “Niet alleen bij super-

markten, maar ook in huishoudens worden veel restjes eten  

weggegooid. Ik kies ervoor om daar bewust mee om te gaan.  

Het begon bij mij met ‘uit de kast eten’. Dan ga ik niet allemaal 

nieuwe boodschappen doen, maar bekijk ik creatief wat ik nog  

in de voorraadkast heb staan. Het is ongelooflijk wat mensen 

soms aan eten kunnen verzamelen en wat nooit op komt en  

uiteindelijk weg wordt gegooid.”  

Tijdens het kletsen over de afvalbewuste visie van Lidwina,  

verwonder ik me over de heerlijke gerechtjes die ze opdient. 

Alles is heel smaakvol en ik ben verrast door de producten die  

ze opgedoken hebben.   

“Met het klikoduiken weet je nooit wat je vindt. In het koken 

vraagt het dan ook om groot improvisatievermogen; je gaat  

creatief aan de slag met dat wat je hebt. Nu hadden we een hele 

lading citroenen, maar bijvoorbeeld ook buffelmozzarella,  

ananas, brood, taarten, ui, worteltjes en bosjes bloemen. Het is 

toch zo bizar om te bedenken dat het zoveel moeite, aandacht  

en transport kost om eten in de winkel te krijgen, en dat het dan 

uiteindelijk in de kliko belandt?!”  

Op het vuurtje maakt Lidwina kip met groenten klaar.  

Daarnaast smullen we van een salade met broccoli en wortel, 

waar een heerlijke dressing bij zit. En als extraatje meloenschil-

len in het zuur.   

“Als we terugkomen van een duik verdelen we de spullen. We 

slaan de volgende dag dan aan het verwerken: op zuur zetten, 

bakken, invriezen, enzovoorts. En daar kan ik dan weer lange  

tijd van eten. Ik eet vaak met andere mensen en deel uit. En dat 

allemaal van spullen die in de kliko waren verdwenen.”  

 Lidwina vertelt dat het klikoduiken niet altijd door iedereen  

begrepen wordt. Bij sommige supermarkten worden sloten op 

de containers gemaakt. Maar door het gesprek met mensen aan 

te gaan ontstaat wel begrip.  

Voor Lidwina hoort het bij haar leven. Hetzelfde doet zij met 

wol, die weggegooid wordt, waarvan zij waardevolle interieur-

items maakt met haar label ‘Ruw&Ruig StreekDiezijn’.  

We sluiten af met het toetje, een kop koffie en de afwas. Ik heb 

heerlijk gegeten en voel me gemotiveerd om met meer tijd,  

aandacht en bewustzijn om te gaan met mijn eten.  

Tekst Heleen Korthals  

Foto’s Nancy Verhagen 
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MIJN VERZAMELING  

We kennen allemaal wel iemand met 

een verzameling. Postzegels, flippo’s, 

beeldjes van een bepaalde diersoort…  

Maar Marietje heeft een bijzondere  

verzameling, waar ik zelf nog nooit van 

gehoord had.  

Marietje van Gestel, inmiddels 89 jaar 

oud, spaart al ruim 40 jaar melkcupdek-

seltjes. “Het begon toen we op vakantie 

gingen naar Lech, weet je wel, daar waar 

de koninklijke familie ook altijd komt. In 

het hotel gingen we koffie drinken, en 

daar hadden ze zulke mooie plaatjes op 

de melkcupjes, dat ik die wilde bewaren. 

Ik nam ze mee met de melk erin, maar ja 

dat kun je niet eeuwig bewaren.”   

Marietje bezocht ruilbeurzen en zo  

ontmoette ze mevrouw Schepers uit  

Boxtel. Die heeft uitgelegd hoe je de  

dekseltjes het beste kunt bewaren.   

Je knipt het cupje open aan de onder-

kant, dan laat je de melk eruit lopen.  

Knip dan het cupje af tot nét onder de 

rand. Dan leg je het in een potje met 

benzine, en laat je het een tijdje staan. 

Het dekseltje gaat dan heel makkelijk los 

van het cupje. Daarna moet je het deksel-

tje glad strijken, dat kan bijvoorbeeld met 

de onderkant van een wat dikker borrel-

glaasje.  

“We bezochten vele verzamel- en ruil-

beurzen” vertelt Marietje. Zo stonden ze 

onder andere in Volkel, Veghel en Boxtel. 

Het was om te ruilen maar ook om de 

collectie te laten zien aan de mensen. 

“Ook gingen we vaak naar het Slokdarm-

festival in Veghel (vanaf 2014 heet dit 

Fabriek Magnifique), een cultureel en  

culinair evenement. “Omdat melk ook 

met voeding te maken heeft, mocht ik er 

ook komen met mijn verzameling!”   

De fabriek Sint Jan vroeg destijds voor 

een tentoonstelling van melkproducten 

of er mensen waren die nog wat hadden, 

wat met melk te maken had. Marietje 

heeft ook een dekseltje met de Sint Jan 

erop, deze heeft ze toen opgestuurd 

waarna ze is uitgenodigd om haar  

verzameling tentoon te stellen.  

Op de vraag hoeveel melkcupdekseltjes 

Marietje heeft is het antwoord: veel. Ze 

heeft 6 boeken vol, allemaal gesorteerd 

per land waar ze vandaan komen. In de 

mappen zitten plastic hoezen met kleine 

vakjes, waar normaliter munten in  

verzameld worden. Marietje heeft zelf 

allemaal zwart papieren vierkantjes   

Tekst Merel Vissers Foto’s Netty van Bijnen 
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uitgeknipt, steeds ter grootte van één melkcupdekseltje, als 

een soort achtergrondje. Er kan dan aan de voor- én  achter-

kant een dekseltje geplaatst worden in het vakje.     

“Vooral Oostenrijk heeft hele mooie” vertelt Marietje verder. 

“Je hebt ook allemaal verschillende thema’s zoals voetbal, 

poezen, kerken en stations…   en toen de euro kwam werden 

er melkcupjes gemaakt met de nieuwe euromunten en  

biljetten erop. Daar heb ik er ook een aantal van. Ook is er 

een mooie serie van ‘lekker weg in eigen land’ met allemaal 

Nederlandse taferelen”.   

Ze heeft de dekseltjes vooral zelf verzameld, maar familie 

heeft ook meegeholpen door er mee te nemen van bijvoor-

beeld vakanties. “Sinds 1979 gaan we op de vakanties overal 

veel koffie drinken, om zo de dekseltjes te verzamelen.”  

Terwijl we de mappen doorbladeren vertelt Marietje dat er 

ook nog verschil in de vorm zit. “De lipjes zijn allemaal net 

wat anders, soms staat er ook een tekstje op, bij andere weer 

niet. De dekseltjes die helemaal rond zijn komen uit cafés  

en restaurants. De dekseltjes waar bovenaan een plat randje 

zit zijn uit de supermarkt afkomstig. Vooral veel Belgische  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fabrieken maken de cupjes met de mooie dekseltjes. Daar 

zijn ook veel verzamelaars.”   

Ook nu verzamelt Marietje nog wel dekseltjes, maar niet 

meer zo veel als vroeger. “Toen gingen we met zware tassen 

vol mappen en visitekaartjes de beurzen af, dat was een heel 

gesjouw!” Nu geniet ze lekker thuis van de verzameling die  

ze bij elkaar gespaard heeft, met af en toe nog een nieuw 

exemplaar erbij.  



 

 



 

 

STICHTING HELD? 
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Van winkeltje naar geen dak boven je 

hoofd. Gerrit Goossens werd geboren in 

oktober 1934. Sinds 1937 woont hij op de 

Woudseweg. Hij is er altijd blijven wonen, 

nu woont hij er 83 jaar, en 61 jaar geleden 

is zijn vrouw Nelleke erbij komen wonen.  

 

Zijn vader heeft nog 5 jaar bij hen gewoond 

en zijn moeder nog 10 jaar. “Dat hebben ze 

altijd fijn gevonden” vertelt Gerrit. “Wij 

vonden het zelf ook goed, we kenden van 

vroeger uit toch al weinig privacy. Toen had 

bijvoorbeeld nog niet elk kind een eigen 

slaapkamer!”  

De familie Goossens had vroeger een win-

keltje, aan de Verlengde Hoogstraat. Dat 

noemden ze “De Kaf” in het dorp. De Kaf is 

de bijnaam van de familie. Dat komt omdat 

de vader van Gerrit, Jan Goossens, in Afrika 

is geweest, Gerrit denkt in Ethiopië. Daar 

heeft hij de koffie “ontdekt”. Koffie = Kaffa, 

>> De Kaf. Gerrit heeft ook nog het boekje 

Koffie uit Kaffa van Go Verburg.  

In de winkel verkochten ze van alles, oude 

postkaarten met foto’s van Den Dungen, 

graan en meel, kunstmest, brandstoffen 

zoals karbiet, blauwsel voor de was, kam-

men voor in de knotten, kistjes met jam, 

kleurtjes, pennen en stiften… “Een winkel 

met van alles” noemt Gerrit het. Eigenlijk 

een beetje zoals wij het winkeltje van Sjan-

neke de Wit hadden, daar had je een grote 

wand met snoepjes maar je kon er ook 

sigaretten en je pyjama kopen.  

 

In 1936, daags voor kerst, werd de familie 

dakloos. Vader Jan kon de hypotheek niet 

meer aflossen en ze moesten eruit. Ze had-

den last van wanbetalers…  

Familie Toelen, van De Dungense Molen, 

wilde wel helpen met de hypotheek. “Dat 

regelen we onder elkaar dan wel” zei  

Toelen. Maar dat mocht niet. Het kerk-

bestuur had iemand anders op het oog, die 

ze wel in het winkeltje vonden passen. En 

zo stond de familie op straat. Ze hebben 

een aantal van de spullen uit de winkel 

toen veilig kunnen stellen, of in ieder geval 

droog, onder een afdakje op het Maaskant-

je. Nou ja, helemaal veilig was het dus niet, 

want het was verder onbewaakt dus er 

werden ook spullen meegenomen door de 

mensen… Vader jan probeerde nog wat 

handel te drijven met een vrachtwagentje 

wat hij had, maar heel succesvol was dit op 

den duur niet.   

 

Onderweg… 
naar vruuger! 
Gerrit Goossens werd geboren in oktober 1934.  
Sinds 1937 woont hij op de Woudseweg.  

Tekst Merel Vissers Foto’s Netty van Bijnen 
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“We hebben heel wat meegemaakt, maar 

wat er ook gebeurt, we gaan altijd door” 

zegt Gerrit. Alles wat hij heeft meege-

maakt, heeft hem ook gevormd. Hij kan 

makkelijker met tegenslagen omgaan. 

 

Zo zijn een aantal broers van hem gaan 

werken in Duitsland, in het begin was dit 

vrijwillig, maar later werd het dwangarbeid. 

Kwamen de broers niet opdagen, dan zou 

hun familie in Nederland wat aangedaan 

worden... Dus de broers gingen werken in 

Duitsland. Ook zijn vader heeft gewerkt in 

Duitsland. Later werd dit ook nog eens  

gezien als “fout”. Een van de broers van 

Gerrit is omgekomen tijdens het werk in 

Duitsland. In 1943 is hij bij een bombarde-

ment om het leven gekomen. “Ik word nog 

steeds onrustig als ik vliegtuigen laag hoor 

overkomen” vertelt Gerrit. Dat is toch nog 

een klein trauma wat is overgebleven uit  

de oorlogstijd. “We hebben het nu goed, 

maar het kan zo maar anders worden”  

zegt Gerrit. “Je weet het nooit…”  

 

“Wat er ook gebeurt,  

we gaan altijd door.”  

                                                                    

“Toen we op het Woud woonden hebben 

we ook nog een tijdje brandstoffen en kar-

biet verkocht, ook in de oorlog probeerden 

we nog wat handel te drijven” gaat Gerrit 

verder. “Mijn vader kende alle lampen, hoe 

deze in elkaar zaten, en kon deze goed re-

pareren voor de mensen. Zowel fietslam-

pen als lampen die je in huis had staan”. 

Herinneringen uit de oorlog  

“Ik heb de oorlog meegemaakt, en heb er 

nog een hoop herinneringen aan” gaat 

Gerrit zijn verhaal verder. “De mensen die 

de oorlog meegemaakt hebben worden 

ouder, een hoop zijn er al niet meer. Ik zou 

het jammer vinden als de verhalen verloren 

gaan, want het mag niet vergeten worden”. 

 

De mijnenjager  

“Heb je al verteld van die ene die al die 

mijnen uit de grond ging halen?” zegt ons 

pap, die ook is aangeschoven aan de tafel 

onder het afdak bij Gerrit en Nelleke thuis. 

We zitten lekker aan de koffie met een 

heerlijke suikerslof van de Molenbakker. 

Ons pap kent Gerrit al heel lang, ze hebben 

samen gewerkt vroeger en zaten samen bij 

volksdansgroep Brabants Bont. “Nee, ver-

tel!” zeg ik. Dat laat Gerrit zich geen twee 

keer zeggen en hij begint te vertellen. 

“Overal in de straat hier lagen mijnen. Als ik 

er een vond stak ik er een stokje bij, zodat 

we wisten waar er eentje lag. Mijn 

halfbroer Broer trok de mijnen uit de grond 

en die werden allemaal achter in de tuin 

gelegd. Ik ging er eens op staan, daar werd 

ik dan snel vanaf gehaald! Wanneer mijn 

broer mijnen in de buurt ging ophalen 

kreeg hij er wel eens sigaretten voor. Mijn 

ander broer Frans werd een beetje te 

nieuwsgierig naar de mijnen. We reden de 

mijnen daarom op een kruiwagen naar een 

gat in de wei. Drie jongens uit de buurt zijn 

ermee verongelukt, die dachten de mijnen 

wel onschadelijk te kunnen maken, maar 

de mijnen ontploften. Één jongen ging  

altijd vissen met de mijnen. Wanneer ze in 

het water ontploften, kwamen de vissen 

bovendrijven. Hij vond een keer een wat 

grotere mijn die hij nog niet kende, die 

ontplofte in zijn handen…”  

 

Fietsen jatten  

Gerrit weet nog wel een leuke herinnering 

te vertellen. “Samen met mijn zus Thera en 

met Pieter hebben we een fiets gejat van 

de Duitsers. Er waren ergens zweefvlieg-

tuigen gevallen, daar lag van alles bij. We 

gingen kijken, maar er zaten daar in de 

buurt nog Duitsers. Er stond ook een fiets 

bij. De Duitsers waren in het bos bezig,  

we hoorden ze schieten maar zagen ze niet. 

Pieter zei “kom we nemen de fiets mee!” 

en zo geschiedde. Er hing een gasmasker 

aan en er lag een deken op. Ik nam het 

gasmasker mee en mijn zus de deken. Op 

weg naar huis kwamen we de Duitsers te-

gen, maar wij verstopten ons met fiets en 

al achter de bosjes tussen de takken en ze 

zagen ons niet! We hebben de fiets en de 

spullen toen mee naar huis genomen.”  

 

De kiendjes uit de woonwagens  

“Vroeger speelden we ook met de kinderen 

van de woonwagens” begint Gerrit nog een 

verhaal. “Hiernaast in het straatje, nu heet 

dat het Moleneind, stonden vroeger wel 

eens woonwagens. Wij konden het goed 

vinden met die kinderen en speelden er 

vaak mee. Het was vroeger wel eens schar-

relen om water te kunnen krijgen. We had-

den zelf een waterput, maar er stond er 

ook een naast het kadaverhuisje wat je 

daar ziet staan”. Vanuit de achtertuin van 

Gerrit en Nelleke kijk je zo op een klein 

gebouwtje van baksteen waar nu een bord-

je op hangt met “De Moestuin”. Vroeger 

was dit een kadaverhuisje. “Wij dronken 

gewoon water uit die put en zijn er nog 

groot mee geworden ook!” lacht Gerrit. 

“We hielpen dan de mensen van de woon-

wagens aan onder andere water, en als 

dank speelden ze dan films af in onze ach-

tertuin. Er werd dan een groot laken aan de 

schuur gehangen waarop de films werden 

gedraaid. Dit was net na de oorlog.”  

 

Tastbare herinneringen  

Aan Gerrit vraag ik of hij de kaarten die 

vroeger in het winkeltje verkocht werden 

binnen handbereik liggen. Gerrit loopt naar 

zijn schuurtje en komt naar buiten met een 

grote oude reiskoffer. In de reiskoffer zitten 

allemaal papieren zakjes met de oude an-

sichtkaarten. Erop staan afbeeldingen van 

de kerk, het Jezusbeeld op het Heilig Hart-

plein, het Raadhuis, de Pastorie en het inte-

rieur van de kerk. Het tramlijntje en de 

kiosk staan er ook nog op afgebeeld, deze 

zijn inmiddels al lang verdwenen uit het 

huidige straatbeeld. Ook zitten er een hoop 

oude familiefoto’s in de koffer. “Dit bewaar 

ik voor de kinderen later” zegt Gerrit, ter-

wijl hij samen met Nelleke opnoemt wie er 

allemaal op de foto’s te zien zijn. Alles 

wordt weer opgeborgen in de koffer, zodat 

de geschiedenis niet verloren zal gaan.  
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Oude postkaarten uit de winkel van de Kaf 
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Het was een zomer met potentie. Mijn beste vriendin en ik 
zouden gaan zwemmen. We hadden onze tassen volgepropt; 
handdoeken, wat fris, een versnapering, ook nog een  boek,   
we hadden er zin in! Zij had ook nog een luchtbed mee en de 
strandbal van haar jongste zoon. Het zou  een middagje relaxen 
worden aan  het strand van de Meerse Plas, beter bekend als 
het Dungens Gat. 
 
Vroeger, in de tijd dat mijn lief en ik net verkering hadden,  
waren we hier zomers vaak te vinden. Echter nooit bij het 
strandje, waar de gezinnen vertoefden. Nee, wij lagen een heel 
eind verderop in het hoge gras. Daar waar wij toen te water 
gingen moest je laveren tussen de  grote brokken “oer”. Deze 
brokken waren hard en scherp. Dat had ik mijn vriendin verteld 
en daarom besloten we om dit keer aan het strandje te gaan 
liggen.  
 
Het luchtbed werd opgeblazen en omdat we geen pomp bij de 
hand hadden, werden we er allebei een beetje licht in het 
hoofd van. De  strandbal moest maar even wachten. We trok-
ken onze zomerse outfits uit, onze badkleding zat er natuurlijk 
al onder. Toch was het even wennen om na de lange koude 
winter en het druilerige voorjaar, weer voor het eerst in badpak 
bij het water te staan. We hoefden alleen de bal nog maar op 
te blazen.  
 
De zon deed  uitermate zijn best en er stak een heerlijk briesje  
op. We drapeerden net onze handdoeken over de tassen en 
kleren toen die lieflijke wind onze bal een zetje gaf. Een beetje 
lacherig renden wij als “jonge  hinden” er achteraan. Let wel, 
dit  verhaal stamt uit de tijd van voor Actions en aanverwante 
winkelketens waar zo’n bal geen bal kost én hij was van haar 
jongste zoon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De wind kwam uit het zuidwesten, dat betekende dat onze bal 
op ’s-Hertogenbosch aan voer. Je begrijpt het al, onze plastic 
stuiteraar nam het ruime sop. Voorzichtig “erdoor” gaan was er 
niet bij. We stormden het water in. In een paar grote sprongen 
waren we over de eerste lijn, het water werd dieper en kouder. 
Als “de man van zes miljoen” ploegden we door het heuphoge 
water. De tweede lijn was ondertussen ook geen hindernis voor 
onze lichtgewicht bal.  

Mijn vriendin draaide om, ik hoorde haar nog “luchtbed”  
roepen, terwijl ik naar voren dook en aan een wilde borstcrawl 
begon. Nu kon ik in die tijd aardig zwemmen en mijn uithou-
dingsvermogen was in ieder geval beter dan nu. Maar het was 
ons eerste zwemuitje; de zwemspieren waren nog niet opti-
maal getraind. Het leek  wel of het briesje ondertussen geen 
briesje meer was. Mijn veelbelovende borstcrawl verzandde in 
een hortende schoolslag. De bal was al over de helft van het 
Gat.  

Meer watertrappelend dan zwemmend dook mijn vriendin  
met het luchtbed naast me op. Om beurten konden we even 
uitpuffen terwijl we de overkant naderden. De bal had intussen 
een rustplaats in het riet gevonden. Een wilg hield hem ter-
nauwernood in bedwang. We vervloekten het ding in elke taal 
die ons bekend was. Ook de filmscenario’s van  “How to kill a 
beach ball” werden  met  elke  meter spectaculairder. Dat we 
het onding meteen leeg zouden laten lopen en daarna nooit 
meer op zouden pompen of blazen, stond als een paal boven 
water. Als een paal boven het water van het Dungens Gat, zo 
gezegd. 

Eindelijk hadden we het veelkleurige monster in onze handen.  
Maar een makkelijk begaanbare plek om uit het koude water  
te komen leek er niet te zijn. Aan deze kant van de Meerse Plas  
werd niet  gezwommen, hooguit door een hond of ander     
waterdier. Hier liep de oever niet geleidelijk het water in. Het 
lag er vol met brokken “oer” en puin. Onze voeten en knieën 
hadden het zwaar te verduren. Na wat in mijn beleving zeker 
uren duurde (waarschijnlijk een kleine tien minuten) vonden 
we eindelijk een plek waar we ons uit het water konden hijsen. 
We sjokten terug  naar onze handdoeken.  

Die middag zijn we niet meer te water gegaan. Mijn vriendin  
en ik gaan nog steeds samen zwemmen maar we houden het 
overdekt voortaan… 

Alles in dit  verhaal is waar gebeurd. Elk detail, elke plek, iedere 
persoon. En weet je, we kunnen er nu na al die jaren nog 
steeds hartelijk om lachen. 

EEN HACHELIJKE TOCHT... 

Tekst A. Noniem Illustraties Maartje van der Aa 
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 Rien woont sinds 1976 in Den Dungen. Hij heeft vele jaren  
gewerkt bij een verhuurbedrijf van onder meer steiger-
materialen en hoogwerkers. “Ik begon als chauffeur en hielp 
ook mee met bouwen.” vertelt Rien “En later ging ik naar de 
binnendienst en werkplaats”. Rien is een paar jaar geleden  
met vervroegd pensioen gegaan.   

Sinds de oprichting van het Repair Café in september 2019 is 
hij betrokken als vrijwilliger. Bij het Repair Café kun je koste-
loos allerlei kleine reparaties uitvoeren. Van een koffiezetap-
paraat of klok die niet meer werkt, speelgoed waar iets vanaf 
is gebroken tot een broek die korter gemaakt of een rits die 
vervangen moet worden. De reparaties zijn kosteloos. Alleen 
de gebruikte onderdelen moeten worden afgerekend. Terwijl 
er wordt gewerkt aan herstel van een en ander kun je meekij-
ken en ervan leren en/of een kopje koffie/thee drinken. Het 
doel is om de afvalberg te verkleinen en kennis door te ge-
ven. “Er wordt tegenwoordig soms nodeloos snel iets wegge-
gooid” roept Rien. Daarnaast is het ook een sociale activiteit 
omdat het ook de mensen met een kleine portemonnee 
helpt.  
 
Werkplaats   
Het begon met de inrichting van een heuse werkplaats. De  
initiatiefnemer Toon van der Hofstad mocht via de wijk-
makelaar van de gemeente met een boodschappenlijstje naar 
een plaatselijke ondernemer om gereedschap aan te 
schaffen. En vanuit de gemeenschap werd en wordt ook nog-
al eens nog goed werkend gereedschap geschonken. Er staan 
een aantal kasten met materiaal en aan een wand hangt het 
gereedschap klaar voor gebruik. “Als je iets wilt maken of 
hobbyen dan kun je elke dinsdagmiddag gebruik maken van 
de werkplaats of in overleg op andere dagen. Er kan zelfs in 
overleg gereedschap geleend worden!”   
 
Terwijl de tuinploeg enthousiast bezig is in de belevingstuin, 
doet Rien samen met Wim Bekkers, Wim Evers en Jan Onder-
steijn vaak een klusje voor Litserborg, Vivent Dagbesteding of 
kleinschalig wonen Donkenhof.  

“Met kerst hingen we talloze lichtbollen aan de gevel wat een 
prachtig gezicht was!” roept Rien tevreden “Een van de laat-
ste mooie klusjes zijn de vele geveltuintjes aan de voorzijde 
van Litserborg en de jeu de boules baan naast het terras.”    
 
Repair Café  
Iedere derde vrijdag van de maand opent ‘s middags om half 
twee het Repair Café haar deuren in Litserborg. Er staan dan 
maar liefst zeven vakmensen klaar om aan de slag te gaan. 
Jan Ondersteijn, Ad van Zandbeek, Harry van Gestel, Ine van 
Grinsven, Diny Smits, Rien de Laat en Toon van der Hofstad, 
allemaal vrijwilligers van het eerste uur, helpen je graag.   
 
“Ine en Diny helpen met het verstellen van textiel en bij voor-
beeld het inzetten van een rits.” vertelt Rien enthousiast 
“Harry registreert en schrijft de werkbriefjes. Toon zet alle 
spullen klaar en speurt op de computer naar onderdelen als 
dat nodig is.”  Jan, Ad en Rien zijn van de technische repara-
ties. Het fijnere werk, zoals klokjes en horloges, gaat naar 
Rien toe. Repareren is kosteloos, maar onderdelen moeten 
natuurlijk wel betaald worden.   
 
“Door niet of te weinig ontkalken zien we vaak dat dat de 
reden is dat een strijkbout of koffieapparaat het niet doet.” 
glimlacht Rien ”Stofzuigers met een kapotte draad of losse 
stekker zijn voor ons geen probleem.” Er kan gelukkig best 
veel gemaakt worden.” knikt Rien “En dan zorg je ervoor dat 
iemand weer blij naar huis gaat!” In het Repair Café staat een 
fooienpot voor de aanschaf van nieuw of ander gereedschap.  
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Tekst en foto Christel Heijmans 

Openingstijden Werkplaats en Repair Café 
 
Werkplaats Elke dinsdag van 13.00-16.30 uur  
Voor mensen die thuis geen ruimte hebben en bijvoorbeeld  
hun fiets willen maken of poetsen of zelf iets willen repareren.  
Het gereedschap is er en ook de ruimte. Gratis toegang.  

Repair Café Litserborg Elke 3e vrijdag van de maand  
van 13.30 uur tot 16.30 uur. Gratis toegang.  
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Wie kent niet de bijzondere en karakte-

ristieke gevel van de woning aan 

Kampseveld 32 als je door de Litserstraat 

rijdt? Er hangen allerlei oude werktuigen 

en gereedschappen van de boerderij aan 

de muur.  

Sinds 2017 woont hier de familie Rutten 

met vader Peter (54), moeder Mirja (45), 

zoon Lars (9) en hondje Laika. Zij zijn 

destijds op slag verliefd geworden op de 

woning en zijn er in stapjes hun eigen, 

fijne thuis van aan het maken. We mo-

gen een blik binnen werpen: komt erin!  

 “Wij zijn een Limburger en een Tukker en 

zijn beiden in Brabant beland, waar we 

elkaar hebben ontmoet. Mirja is ecoloog 

en hield zich bezig met natuurprojecten 

langs het water, terwijl Peter werkte aan 

dijkverbeteringsprojecten. Beide vanuit 

Waterschappen, zoals de AA, de Maas en 

de Dommel.   

We hadden samen een huis op de Maas-

poort in Den Bosch, maar zijn op zoek 

gegaan naar een nieuw huis, waar we 

sneller meer naar buiten konden. Eigen-

lijk waren we al aan het bieden op een 

andere woning in Rosmalen. Maar deze 

stond ook nog op ons lijstje, dus we fiets-

ten er langs en waren erg gecharmeerd 

toen we door het poortje de tuin in     

keken. De boerderij sprak ons aan en we 

vonden Den Dungen een leuk dorp.     

Eenmaal binnen gekeken hebben we het  

eigenlijk binnen 10 minuten gekocht”, 

vertellen Peter en Mirja.   

 

“Eenmaal binnen gekeken 

hebben we het eigenlijk  

binnen 10 minuten gekocht”  

  

De woning is een naoorlogse boerderij, 

waarvan er meer in de regio te vinden 

zijn. Deze boerderij is in de jaren ‘70   

opgesplitst in twee woningen.  

 

 

In de ander helft van de boerderij, in het 

oorspronkelijke woonhuis, woont nog 

familie van de vroegere boerderij-

eigenaren.   

Lars vertelt enthousiast dat ze nu dus in 

de koeienstal wonen. Waar nu de woon-

kamer en keuken beneden zijn, daar ston-

den de koeien. Waar de slaapkamers  

boven nu zijn, daar was de hooizolder. En 

in wat nu de schuur is, daar stonden de 

varkens.   

“Toen wij het huis kochten waren heel 

veel dingen nog in de oude staat: veel 

bruin, schrootjes en oude tegels. De   

keuken was bruin, donker, had weinig 

raam, was een stuk kleiner en de         

benedenruimte bestond uit allemaal   

kleine kamertjes. In de keuken hebben 

we veel gedaan; openslaande deuren 

gemaakt naar de tuin, vloerverwarming 

gelegd en een nieuwe keuken geplaatst. 

Het is de ruimte waar we het meest zitten 

en leven en waar we heel blij mee zijn.”   

Tijdens een rondleiding door het huis zijn 

de verschillen tussen de nieuwe keuken 

en oude elementen in andere ruimtes 

goed zichtbaar. In de garage zit een op-

vallend plafond met richels.  

“We denken erachter te zijn gekomen, 

dat die richels ervoor bedoeld waren om 

de condens en dampen van de koeien af 

te voeren.”   

Diverse ruimtes willen Peter en Mirja nog 

gaan aanpakken. “Het huis is groter dan 

we eigenlijk wilden en we hebben dus 

veel extra ruimtes.” De garage zal ooit 

een pingpongruimte worden. Nu staan er 

veel spullen opgeborgen. Opvallend zijn 

de vele sporttassen;  vader, moeder én 

Lars zijn sportief en doen aan voetbal.  

Beneden zijn naast de keuken en de    

garage ook een woonkamer en een     

logeerkamer. “Het is een huis waar we 

oud kunnen worden, met de logeerkamer 

en ingebouwde douche beneden. En 

straks als we boven de badkamer gaan 

aanpakken, dan kunnen we hier douchen 

in de logeerkamer. Heel handig.”  

Vanuit de woonkamer kijk je via een 

groot raam met negen vakken de     

prachtige tuin in richting de Litserstraat. 

“In de Litserstraat kan het druk zijn en er 

wordt soms hard gereden. Daarom     

hebben we het open karakter van de tuin 

veranderd, door er een beukenhaag te 

plaatsen. We kijken zo fijner in het groen, 

in plaats van naar de auto’s. De voortuin 

was een vrij traditionele tuin en we zijn 

meer van een natuurlijke begroeiing, dus 

daar hebben we wat werk voor verricht. 

De voortuin is groot, doordat ons huis 

wat verder van de straat ligt dan veel 

andere woningen, maar dat geeft een 

heel ruimtelijk effect.”   

De opvallende raampartij zat al in het 

huis, toen het gezin het kocht. Boven het 

raam zijn de sporen en randen van de 

hooizolder te zien. Het plafond en de 

vloeren verspringen op sommige plekken 

in het huis, wat naar de oude stalindeling 

is te herleiden.  

 In de hal bij de voordeur is de bruine, 

houten trap naar boven te vinden. Deze 

hal straalt nog jaren ’70 uit, met de brui-

ne tegels op de vloer. Er staat een opval-

lende, grote, houten kist. Mirja vertelt dat 

het een oude dekenkist van haar oma is. 

Zij heeft hem in Curaçao gekocht. Lars 

vertelt dat de dekens die erin zitten echt 

naar vroeger ruiken.   
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Wie kent niet de bijzondere en karakteris-

tieke gevel van de woning aan Kampseveld 

32 als je door de Litserstraat rijdt? Er han-

gen allerlei oude werktuigen en gereed-

schappen van de boerderij aan de muur.  

Sinds 2017 woont hier de familie Rutten met 

vader Peter (54), moeder Mirja (45), zoon 

Lars (9) en hondje Laika. Zij zijn destijds op 

slag verliefd geworden op de woning en zijn 

er in stapjes hun eigen, fijne thuis van aan 

het maken. We mogen een blik binnen wer-

pen: komt erin!  

 “Wij zijn een Limburger en een Tukker en 

zijn beiden lang geleden in Brabant beland, 

waar we elkaar hebben ontmoet. Mirja is 

planvormer en houdt zich bezig met  

water- en natuurprojecten in het landelijk 

gebied, terwijl Peter werkt aan dijkverbete-

ringsprojecten. Beiden vanuit een water-

schap in de regio, Waterschap Aa en Maas en 

Waterschap De Dommel.   

We hadden samen een huis op de Maas-

poort, maar zijn op zoek gegaan naar een 

nieuw huis, waar we sneller meer naar bui-

ten konden. Eigenlijk waren we al aan het 

bieden op een andere woning in Rosmalen. 

Maar deze stond ook nog op ons lijstje, dus 

we fietsten er langs en waren erg gechar-

meerd toen we door het poortje de tuin in 

keken. De boerderij sprak ons aan en we 

vonden Den Dungen een leuk dorp. Eenmaal 

binnen gekeken hebben we het  eigenlijk 

binnen 10 minuten gekocht”, vertellen Peter 

en Mirja.   

 

 

De woning is een naoorlogse boerderij, waar-

van er meer in de regio te vinden zijn. Deze 

boerderij is in de jaren ‘70   opgesplitst in 

twee woningen. In de ander helft van de 

boerderij, in het oorspronkelijke woonhuis, 

woont nog familie van de vroegere boerderij-

eigenaren.   

Lars vertelt enthousiast dat ze nu dus in de 

koeienstal wonen. Waar nu de woonkamer 

en keuken beneden zijn, daar stonden de 

koeien. Waar de slaapkamers  boven nu zijn, 

daar was de hooizolder. En in wat nu de 

schuur is, daar stonden de varkens.   

“Toen wij het huis kochten waren heel veel 

dingen nog in de oude staat: veel bruin, 

schrootjes en oude tegels. De keuken was 

bruin, donker, had weinig raam, was een stuk 

kleiner en de benedenruimte bestond uit 

allemaal kleine kamertjes. In de keuken heb-

ben we veel gedaan; openslaande  

tuindeuren gemaakt, vloerverwarming ge-

legd en een nieuwe keuken geplaatst. Het is 

de ruimte waar we het meest zitten en leven 

en waar we heel blij mee zijn.”   

De verschillen tussen de nieuwe keuken en 

oude elementen in andere ruimtes goed 

zichtbaar. In de garage zit een opvallend pla-

fond met richels. “We denken erachter te zijn 

gekomen, dat die richels ervoor bedoeld 

waren om de condens en dampen van de 

koeien af te voeren.”   

Diverse ruimtes willen Peter en Mirja nog 

gaan aanpakken. “Het huis is groter dan we 

eigenlijk wilden en we hebben dus veel extra 

ruimtes.” De garage zal ooit een pingpong-

ruimte worden. Nu staan er veel spullen. 

Opvallend zijn de vele sporttassen;  vader, 

moeder én Lars zijn sportief; voetballen en 

tennissen. 

Beneden zijn naast de keuken en de garage 

ook een woonkamer en een logeerkamer. 

“Het is een huis waar we oud kunnen  

worden, met de logeerkamer en een inge-

bouwde douche beneden. En straks als we 

boven de badkamer gaan aanpakken, dan 

kunnen we beneden douchen. Heel handig.”  

Vanuit de woonkamer kijk je via een groot 

raam met negen vakken de prachtige tuin in 

richting de Litserstraat. “In de straat kan het 

druk zijn en er wordt soms hard gereden. 

Daarom hebben we het open karakter van de 

tuin veranderd, door er een beukenhaag te 

plaatsen. We kijken zo fijner in het groen, in 

plaats van naar de auto’s. De voortuin was 

vrij traditioneel en we zijn meer van een  

natuurlijke begroeiing, dus daar is wat werk 

voor verricht. De voortuin is groot, doordat 

ons huis wat verder van de straat ligt dan 

veel andere woningen, maar dat geeft een 

heel ruimtelijk effect.”   

De opvallende raampartij zat al in het huis. 

Boven het raam zijn de sporen en randen van 

de hooizolder te zien. Het plafond en de 

vloeren verspringen op sommige plekken in 

het huis, wat naar de oude stalindeling is te 

herleiden.  

In de hal is de bruine, houten trap naar bo-

ven te vinden. Deze hal straalt nog jaren ’70 

uit, met de bruine tegels op de vloer. Er staat 

een opvallende, grote, houten kist.  

“Eenmaal binnen gekeken  

hebben we het eigenlijk 

binnen 10 minuten gekocht”  
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“We zijn gevallen voor de sfeer                                                                                               

die deze tuin uitstraalde”  
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Mirja vertelt dat het een oude dekenkist van haar oma is. Zij heeft 

hem in Curaçao gekocht. Lars vertelt dat de dekens die erin zitten 

echt naar vroeger ruiken.   

Op de bovenverdieping vind je  de slaapkamer van Lars met groene 

muur en  grappige hoekjes in het plafond, een hut en meer dan 50  

 

knuffels in bed, de badkamer en apart toilet, een extra kamer én de 

ouderslaapkamer. Deze  kamers worden verbonden door een grote 

centrale ruimte met schrootjes-plafond. Ook hier zijn de jaren ’70 

nog goed zichtbaar.   

Typerend zijn de badkamertegels met bruine bloemen en bruine 

wastafel, die op meerdere plekken terugkeren. “Alles hier is destijds  

heel degelijk en vakkundig gemaakt, daarom hebben we ook niet 

zomaar alles eraf gehaald, zoals die schrootjes bijvoorbeeld.”  

De rondleiding eindigt buiten in de achtertuin. Hier staan twee 

schuren. Bij een van de twee zijn de oude ingangen voor de varkens 

nog goed te zien. In het midden van de tuin staan een grote noten-

boom en een speeltoestel met glijbaan. De randen van de tuin 

staan vol natuurlijke beplanting. “We zijn gevallen voor de sfeer die 

deze tuin uitstraalde met deze mooie boom en het besloten ka-

rakter.”  

Door het poortje naar buiten lopend, valt de voorgevel van het huis, 

met de groene deuren en gereedschappen aan de gevel, weer in 

het oog. Het zorgt ervoor dat het boerderijkarakter van het huis 

mooi zichtbaar is.  

Een huis met een bijzondere geschiedenis en met plannen voor de 

toekomst. Het oude karakter maakt binnen steeds meer plaats voor 

nieuw. Peter, Mirja, Lars en Laika voelen zich er goed thuis. Niet 

iedereen kan vertellen dat hij of zij in een oude koeienstal woont…

toch?  
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René en Francien van der Burgt-Smits zijn de directe buren onder hetzelfde dak van Peter, Mirja en Lars. Francien is in 1960 geboren op de boerderij, die 

van haar grootouders en ouders is geweest. Telefonisch weet Francien nog het een en ander te vertellen: “De oorspronkelijke boerderij die hier stond is in 

de Tweede Wereldoorlog plat gebombardeerd. Die stond dichterbij de weg. Deze boerderij is in de jaren '50 weer opgebouwd. Dat noemen ze een weder-

opbouwboerderij. Het Kampseveld was toen allemaal nog weide. Op de boerderij werden koeien en varkens gehouden. In 1978 is de stal omgebouwd tot 

woonhuis. Het boerenbedrijf is door mijn ouders en broer voortgezet in de Beusing. En het Kampseveld is een woonwijk geworden. Sinds 1982 zijn wij in het 

ouderlijk huis gaan wonen. In de woning, waar Peter, Mirja en Lars nu wonen, hebben mijn ouders nog gewoond." 



 

 

 



 

 

               VOOR DE KOST 

 
Marleen van der Kroef is voor veel  jongeren een bekend  
gezicht, want zij is al ruim 4 jaar van maandag tot en met  
donderdag enthousiast jongerenwerker in Den Dungen en 
Maaskantje. 
 
WERKWEEK  
Dat is altijd wisselend. We begeleiden jongeren, halen ook wel 
kinderen van de basisschool op om iets te gaan doen of lekker te 
ontladen. Ze komen vaak via school, het wijkteam of maatschappe-
lijk werk bij ons terecht. Wij nemen ze dan een aantal maanden 
onder onze hoede. 
 
JEUGDHONK 
In het Gildegebouw aan de Paterstraat (vlakbij de manege Sint-
Jacobus) hebben wij ons jeugdhonk gemaakt. Een fijne plek om te 
kletsen, te chillen, te knutselen of een spelletje te doen.  
 
Voor kinderen uit groep 7 en 8 is er elke donderdagmiddag een 
inloop. Kinderen van 12 jaar en ouder zijn hier ook van harte wel-
kom. Zij kunnen elke donderdagavond terecht in het jeugdhonk.  
Bij een inloopmiddag of -avond gaan we poulen, gamen, tafelvoet-
ballen  of iets anders doen. Bij mooi weer gaan we buiten sporten. 
 
Als er niemand komt, dan gaan we de straat op om te kijken waar 
jeugd en jongeren zijn. Zo proberen we in contact te blijven. 
 
MIDDELBARE SCHOOL 
We geven op de middelbare scholen in de gemeente voorlichting 
over bijvoorbeeld alchol en drugs, gamen en gebruik sociale media. 
Daarnaast zijn we op het Elde College in Sint-Michielsgestel ook 
nog vaak aanwezig in de pauzes en ook daarna. Bij het brugklas-
kamp van Gymnasium Beekvliet organiseren we sport– en spelacti-
viteiten georganiseerd. Zo leren de jongeren ons kennen.  
 

JOIN US LAAT JONGEREN MEEDOEN! 
Sinds dit voorjaar zijn we gestart met deelname aan Join us. Het 
lijkt misschien vanzelfsprekend dat jongeren vrienden hebben. 
Toch is er een grote groep jongeren die zich alleen voelt. Uit onder-
zoek blijkt dat in Nederland 8 procent van de jongeren tussen de 
12 en 25 jaar chronische gevoelens van eenzaamheid heeft.  
 
Join us is er voor deze jongeren! Zij komen via ouders en het wijk-
team met ons in contact. We brengen ze in contact met leeftijdsge-
noten en helpen ze sociaal sterker worden. Dit doen we in het  
jeugdhonk in de Meander in Gestel met een groep kinderen van 12 
jaar en ouder.   

In het najaar starten we met een groep van 18-25 jaar. Deze 
leeftijdsgroep meldt zich zelf nu al aan. Zij zijn zich bewuster van 
waar ze tegen aan lopen.  Ook hier gaan we een groep vormen in 
de Meander in Sint-Michielsgestel. Dit is voor alle jongeren uit de 

hele gemeente. Dus. Voel jij je (soms) alleen? Terwijl je liever 
leuke dingen wil doen met leeftijdsgenoten? Kom erbij en ont-
dek dat je niet alleen bent. Bij Join us doe je leuke dingen met 
leeftijdsgenoten en helpen we je sociaal sterker te worden!  
Join us is een doorlopend traject waarbij men continu kan in-
stromen. 
 
KOM GERUST LANGS 
Na de zomervakantie ben ik voor ouders van jongeren en voor de 
dorpsbewoners elke woensdag van 10:00-12:00 uur te vinden in 
Grand Café Litserborg. Op donderdagmiddag en –avond kun je mij 
treffen in het jeugdhonk aan Paterstraat 65b. Kom gerust langs om 
kennis te maken of voor meer informatie. Bellen of mailen kan ook. 
M 06 27 33 68 72  
E m.vdkroef@bintwelzijn.nl 
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           Tekst Angela Boselie Foto Christel Heijmans 

Wel & wee 
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Tekst Angela Boselie Foto’s Dick van Geldere en Monique Nagelkerke 

Half 7 stond ik op, want vandaag is mijn meeloopstage bij Bak-
kerij Goossens. Om 8:00 uur moest ik er zijn. Ik fietste op tijd 
aan en maakte onderweg nog een wheelie. Nou, vooruit dat is 
niet helemaal waar, maar klonk wel stoer toch?  
 
Ik deed de deur open en liep naar de vrouw achter de kassa. Ze 
riep Jan Goossens (de 5e generatie), die de zaak over gaat ne-
men. Toen kreeg ik een schort, de eerste 5 paste niet, maar de 
6e gelukkig wel. Van Jan kreeg ik een rondleiding door de bakke-
rij. Samen met de banketbakker heb ik van 4 megarekken de 
bodem van het aardbeiengebak uit de vorm gehaald. Toen 
mocht ik zelf 6 aardbeiengebakjes maken. Han Goossens weet 
alles van iedereen. Hij wist dat mijn opa bij ons in een mantel-
zorgwoning woont, vandaar dat ik 6 gebakjes mocht maken. 
Voor ons allemaal ééntje.   

Ik kan jullie natuurlijk helemaal uitleggen hoe je die gebakjes 
maakt, maar ik weet niet of dat wel mag. Het zijn tenslotte toch 
de geheimen van de bakker die ik heb gezien. Die kan ik toch 
slecht gaan verklappen.  

Daarna heb ik geholpen met het maken van de broodjes.  Bakker 
Tom haalt het deeg uit de mengmachine. Jan zegt dat hij dat 

altijd doet omdat Tom de allersterkste is. Later werden er bollen 
van gemaakt. Die hebben we onder een deken gelegd, zodat er 
niet teveel lucht bijkomt. Daarna hebben we nog kleine bolletjes 
gemaakt. Die gingen later op zo’n grote kar die in de diepvries/
koeling kan.  

Hele bijzondere diepvries hebben ze trouwens… eentje die -6 
kan, maar ook plus 30 graden. Als je afvraagt waarom dat nou is, 
nou dan kan hij het ‘s nachts lekker warm bewaren. Als het 
warm is dan rijst het beter. Ik mocht ook nog suikersloffen ma-
ken. Oh en ik heb ook nog geholpen met poetsen. Ik kan beter 
niet zeggen op welke dag ik stage liep, want ik weet niet of mijn 
poetskunsten wel goed zijn voor de klandizie. Ik heb in ieder 
geval mijn best gedaan. Op het laatst heb ik mijn interview wat 
ik van de juf van school moest maken gedaan met Han Goos-
sens. Jan gaat het wel overnemen, maar ik moest van school de 
eigenaar interviewen en ik begreep dat dat Han nog steeds is. 
Zijn antwoorden zijn wel een beetje kort, maar dat geeft niets. 
Han is een gezellige bakker, hij heeft leuke  humor. Ze zijn er 
allemaal vrolijk en vriendelijk trouwens.  
 
Op de volgende pagina kun je mijn interview met Han lezen. 

MIJN SNUFFELSTAGE 
Stefan van der Aa (11 jaar) gaat op snuffelstage  

bij Bakkerij Goossens in Den  Dungen 

Tekst Stefan van der Aa Foto’s Netty van Bijnen  
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Waarom bent u bakker geworden?  
Omdat ik niks anders kan. 

Wat vindt u zo leuk aan het beroep bakker?  
Ut gevoel van deeg. 

Bent u dit bedrijf begonnen of heeft u het overgenomen?  
Ik ben de 4e generatie en Jan is de 5e generatie  
die het overneemt. Het bedrijf bestaat al 127 jaar. 

Wat is uw favoriete gerecht om te maken en waarom?  
Volkoren brood, dit is lekker en gezond. 

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?  
Half 6 opstaan en om 4 uur klaar.   

Weet je wat Han ook vertelde? Dat de bakkers al om  
4.30/ 5.00 uur beginnen. Op vrijdag om 02.00 uur.  
En op zaterdag, nou dat willen jullie niet weten!!!  
Op zaterdag beginnen ze al om 0.00 uur.  
Je vraagt je vast af wanneer ze slapen, dat deed ik ook.  
Ik weet niet precies wanneer ze slapen, maar ik denk  
in ieder geval als ze met hun ogen dicht in bed liggen.  

Wat maakt u trots?  
Ut bedrijf 
 
Wat is het vervelendste karwei en waarom?  
Niks 

Han vindt niks vervelend en als hij dat wel vindt,  
dan doet iemand anders het binnen het bedrijf.  
 
Maakt u u zorgen of dat er nu nog wel tarwe genoeg is  
nu er oorlog in Oekraïne is?  
Dit jaar is dat allemaal al vastgelegd in contracten  
en geregeld en volgend jaar dat zien we dan wel.  
Dat komt vast goed. 
 
Hoe weet u hoeveel ingrediënten u nodig heeft  
tijdens de feestdagen?  
Dat lijkt ieder jaar op elkaar en staat in de computer. 
 
Wat is het meest verkochte product?  
Brood en worstenbroodjes. 

 

Mijn conclusie is dat bakker een mooi beroep is.  
En dat Han Goossens alles weet. Dus als je je brood niet  
betaalt, dan weet hij je te vinden, haha. In de bakkerij  
wordt hard gewerkt, de mensen waren vriendelijk,  
het was gezellig en mijn gebakjes waren superlekker!  
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 W E L K O M 

Tekst Christel Heijmans  

Foto’s Christel Heijmans en Armin Andres 
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Armin Andres (1955), geboren in Oostenrijk. Bracht zijn kinderjaren door in Duitsland en groeide daarna op in Den 
Haag. Sinds 2016 woont hij samen met zijn vrouw Anja in Den Dungen.  

“Ik ben inderdaad geboren in Oostenrijk. In het dorpje Hall vlakbij Innsbruck” vertelt Armin “maar ik ben met mijn moeder in Duitsland 
gaan wonen toen ik 1 jaar was. Armin heeft dus eigenlijk geen herinneringen aan Oostenrijk, maar wel aan zijn kinderjaren in Duitsland.  
Er woont nog wel verre familie van Armin in Oostenrijk. Zijn vader kwam later ook naar Duitsland en het gezin werd uitgebreid met de 
geboorte van Armins zus.   
 
“Mijn ouders zijn later uit elkaar gegaan” vervolgt Armin “en mijn moeder had overdag een baan als typiste en ’s avonds als schoonmaak-
ster”. Armin blikt terug op zijn kinderjaren in een land waarin in hoog tempo werd gewerkt aan de wederopbouw na de oorlog. Dit werd 
ook wel het Wirtschaftswunder genoemd. Hij had het gevoel dat de wereld aan zijn voeten lag. “Ik las graag science-fiction verhalen en 
was futuristisch ingesteld” lacht Armin. “Ik ging op avontuur en trok met mijn vriendje het veld in om samen “de wijde wereld” te  
ontdekken en zochten bij voorbeeld naar schildpadjes”.  
 
Op een gegeven moment leerde zijn moeder een Nederlandse man kennen. En na een tijdje werd besloten om bij hem in Nederland te 
gaan wonen. En zo stapten ze ’s avonds op de trein en werd Armin op zijn elfde jaar wakker in Den Haag. Dit was best een shock voor 
hem. In Duitsland waren de huizen netjes gepleisterd en wegen geasfalteerd. “Hier zag ik overal kleine steentjes. De huizen en de wegen 
waren van steentjes” verduidelijkt Armin “In vergelijking met Duitsland is alles hier zo dicht op elkaar gebouwd. Het was ook een ont-
luisterende ontdekking toen hij bij het kijken naar de serie Bonanza op de Nederlandse tv merkte dat er Engels werd gesproken en er een 
ondertiteling te zien was. “In Duitsland wordt alles nagesynchroniseerd” lacht hij.   
 
Armin kreeg de Nederlandse taal al snel onder de knie door naar buiten te gaan en contact te leggen met leeftijdsgenootjes. Ze leerden 
hem in rap tempo de taal. Als snel spraken hij en zijn zusje perfect Nederlands. Zijn stiefvader had in Den Haag een boekwinkeltje en hield 
net als Armin van science-ficton verhalen. Later kregen Armin en zijn zus er nog twee cadeauzusjes.  Lees verder op pagina 37. 
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Henk Pijnappels (1965), geboren en getogen aan de Hoogstraat in Maaskantje. Hij vertrok in 2017 samen met zijn 
partner Angelie naar Zuid-Spanje voor een eigen B&B. 

Kleuterhof, Jozefschool en later naar de nieuwe school De Wegwijzer, op de voetbalclub en veel buiten. In vogelvlucht komen de jeugd-
herinneringen van Henk voorbij tijdens ons gesprek met beeldbellen. “Toen ik jong kereltje was van een jaar of 10 ging ik regelmatig met 
de mulder (molenaar) Ties Toelen mee om meel te gaan halen met de vrachtwagen.” vertelt Henk enthousiast “Toen de politieschool niet 
door kon gaan dacht ik terug aan deze tijd en ben ik na de Ruwenberg mavo gestart met een opleiding voor vrachtwagenchauffeur. En zo 
rolde ik in de wereld van transport. Ik werd vrachtwagenchauffeur en heb voor diverse bedrijven gewerkt.”  

Henk leerde ruim 20 jaar geleden Angelie kennen en verruilde het leven in een dorp om te gaan samenwonen bij Angelie en haar zoontje. 
Angelie werkte in een drogisterij en startte na een opleiding tot interieurstylist een eigen onderneming.  

“Toen een neef van mij naar Zuid-Afrika ging om daar een eigen hotel te runnen begon ik daar ook over te dromen. Ik ben er nog nooit 
geweest, maar het heeft mij zeker geïnspireerd” licht Henk toe. Wanneer Henk zijn droom voor een B&B in Spanje deelde met Angelie, 
riep ze wel dat het een mooi idee was, maar dat hij dan alleen zou moeten gaan. “Ik was er nog niet aan toe” lacht Angelie “en kon het me 
op dat moment nog niet voorstellen” 

Henk ging met meer tegenzin naar zijn werk. Later brak hij zijn heup en zat hij een tijdje thuis. “Mijn droom van een ander leven in Spanje 
werd steeds sterker” vertelt Henk. Ondertussen was zoonlief zelfstandig en uit huis en was bij Angelie het eerder geplante zaadje aan het 
ontkiemen.  

“Het grappige is dat het Angelie was die mij wees op een advertentie van een B&B die te koop stond”. Hier startte hun zoektocht van 3 
jaar, want de B&B van de advertentie werd het niet. Het leverde hen wel waardevolle gesprekken met leerzame tips op. We gingen vaak 
in het voor- en najaar in Spanje op vakantie in een B&B om zo veel ervaring op te doen en een kijkje in de keuken van een ander te nemen 
en ondertussen rond te kijken naar een B&B die te koop stond. We hebben echt van alles bekeken. B&B’s die al actief waren of flink opge-
knapt diende te worden tot nieuwbouwprojecten. 

“Vijf jaar geleden wilden we onze laatste kijkafspraak bijna afzeggen. We waren er even klaar mee.” vertelt Angelie. “Gelukkig zijn we er 
toch naar toe gegaan.” lacht Henk “Toen we er waren wisten we eigenlijk meteen dat dit het zou worden. Het was een schot in de roos!” 

Lees verder op pagina 37.  

 

           H O U D O E 

Tekst Christel  Heijmans 

Foto’s Netty van Bijnen en Henk Pijnappels 
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Armin was een jaar of 15 toen hij zijn vrouw Anja leerde kennen.  
“Ik had een bijbaantje achter de kassa in een supermarkt. En daar 
werkte de moeder van Anja ook” knipoogt Armin “Anja huppelde 
als het ware de supermarkt in. En ze schijnt tegen haar moeder 
gezegd te hebben dat ze later met mij wilde trouwen.”   

Armin vertelt verder “We waren wel eens met elkaar uit geweest, 
maar ik was op dat moment zo serieus met school bezig dat ik vond 
dat ik geen tijd had voor verkering.” En zo hield hij de boot een 
beetje af. “Ik greep echter meteen mijn kans, toen ik zag dat er een 
kaper op de kust kwam.” lacht hij.  

“Later zijn we gaan samenwonen in Zoetermeer en vrij snel daarna 
getrouwd”. Anja is fulltime gaan werken en Armin is parttime gaan 
werken. “In die tijd was het best bijzonder dat je parttime ging  
werken om ook thuis te kunnen zijn. We waren namelijk onder-
tussen ouders geworden van onze dochter Kelly.” Later is het gezin 
in Apeldoorn gaan wonen.  

Toen Kelly een relatie kreeg met Sander, afkomstig uit Brabant, 
werd er op een gegeven moment gezocht naar een woning in deze 
omgeving. “Nu moet je weten dat Kelly van jongs af aan de droom 
had dat wij altijd bij elkaar in de buurt zouden blijven wonen”  
vertrouwt Armin me toe. “Kelly en Sander zijn overal naar huizen 
wezen kijken. Anja en ik zaten zeg maar in de afwachtmodus”.   

Na een bezoek aan een huis in ’s-Hertogenbosch reden Kelly en 
Sander door Den Dungen. Kelly wist het meteen en riep dat ze  
hier wilde wonen. “Het moest Den Dungen worden!” lacht Armin.  
“Toen het hen lukte om zich hier te vestigen, zijn Anja en ik ook  
op zoek gegaan. En nu wonen we op een steenworp afstand van 
elkaar.” Ondertussen zijn we trotse opa en oma van twee klein-
kinderen, waarvan de jongste in Den Dungen is geboren.  

“We komen nog wel eens in Den Haag. Maar wat hebben we hier 
toch fijn. Alles is zo vriendelijk, bijna idyllisch en alles is er op fiets-
afstand. We vinden het hier heerlijk. Wat een rust!”  

W E L K O M 

 

Eind december 2017 vertrok het stel definitief naar Zuid-Spanje en 
drie maanden later ging Casa de la Pina open om de eerste gasten  
te ontvangen. De naam is afgeleid van hun achternaam. “Altijd als 
wij in het buitenland zijn, lachen ze om onze achternaam Pijnappels 
= Pinapple = Piña (ananas). Trouwens op de mavo was het ook al 
Henkie Ananas!” 

“Waar we aan moesten wennen is de temperatuur en de siësta. In 
toeristische gebieden zijn de winkels open, maar hier is alles van  
14:00-17:00 uur dicht. Tegelijkertijd is dat ook niet voor niets. Het  
is ook echt bloedje heet ’s middags. Verder moet je veel geduld heb-
ben. Alles duurt niet alleen lang. Je moet ook overal zelf achteraan 
gaan.” roept Henk. “Heel anders dan in Nederland”. 

“Wat we fijn vinden aan ons leven hier is dat we veel tijd samen heb-
ben. In het begin was dat best wennen en botste dat ook wel eens, 
maar nu hebben we het ritme en een fijne verdeling te pakken. We 
genieten van het weer, de omgeving maar ook van de  
mensen hier. Spanjaarden zijn behulpzaam en nemen de tijd voor 
elkaar.” glimlacht Angelie “Familie en vrienden staan op nummer 1. 
Hier werken ze om te leven en niet omgekeerd.” 

Als ze het druk hebben dan missen ze niets. “Heel soms mis ik de 
stad” zegt Angelie “ik hoef er niet meer te wonen, hoor, maar dan 
moet ik echt wel weer even de stad in. Henk niet.” “Ik ben een jon-
gen uit het dorp en een natuurmens. Vanwege mijn hobby fotogra-
fie, mis ik de prachtige herfstkleuren. De natuur verkleurt hier nau-
welijks.”  

Samen trekken ze er graag op uit. Ook om mooie plekken in de buurt 
te vinden voor hun gasten. Ze vinden het leuk om hierin te kunnen 
adviseren. “Na het ontbijt gaat ons reisbureau open” roepen ze alle-
bei met een knipoog. 

Meer informatie over de B&B: www.casadelapina.com 
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 Op een mooie lentedag fiets ik naar de Preutelsteeg. Aan de rand van 

Den Dungen ligt dit prachtige smalle straatje. Ik zie groen zover ik 

kijken kan, mooie weides met grote groene bomen op de achtergrond 

en prachtige kuddes paarden. Vrolijk komt Deedry mij tegemoet  

gewandeld.   

 

Voetbal?                                                                     

Terwijl ik met Deedry naar de wei loop vertelt ze dat haar moeder haar 

vroeger probeerde te stimuleren om op voetbal te gaan. "Een sport in 

teamverband, zoals voetbal dat leek ons mam een goed idee. Ik wilde 

paardrijden, maar ons mam vond dat maar niks. Ik ging op voetbal, 

maar ja dat is recht naast de manege. Waar andere de ogen op de bal 

hadden, kon ik naar niks anders kijken dan de manege. Ik heb dan ook 

niet lang op voetbal gezeten en kreeg al snel mijn eerste paard. Een 

slachtpaard van 100 gulden. Binnen één week was hij dood. Daarna 

kreeg ik snel een andere. Ik was toen al zo gek van paarden dat ik met-

een na school bij Marco van der Steen (paardenkoopman/handelaar) 

in de Spurkstraat te vinden was.   

Tijdens het vertellen kruipt Deedry behendig onder de draad op weg 

naar haar veulens. Ze staat maar even in de wei als alle paarden haar 

komen begroeten en een veulen nieuwsgierig rond haar heen loopt.  

"Dit is mijn lieveling, supermooi veulen". Er verschijnt een twinkeling in 

haar ogen en een grote glimlach.   

 

Birthalarm   

Deedry vertelt "Als een merrie dragend is en bijna moet veulen krijgt 

ze een singel met een birth-alarm om. Ik krijg dan een alarmmelding 

zodra de bevalling begint. Heel soms gaat het alarm af, omdat ze ge-

woon gaat liggen, ik kijk altijd op mijn camera. Bij de geboorte wil je er 

bij zijn om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt. Al is het midden in 

de nacht, ik blijf ook altijd op totdat het veulen heeft gedronken en de 

nageboorte is gekomen.   

 

Ik laat de merrie met veulen altijd de eerste twee dagen binnen staan, 

dan is het veulentje een beetje ontvouwt. Het eerste moment dat ze 

naar buiten gaan is altijd spannend. Al lopen ze dan soms nog een 

beetje onwennig als Bambi, het is meteen het moment om te zien of 

het veulentje een beetje mooi pareert. Een soort natuurlijke souplesse 

die ze moeten hebben tijdens het bewegen en optillen van de benen. 

Als je ziet dat dat goed gaat, ja daar kan ik echt van genieten!"   

 

Schotse hooglanders   

Met snelle passen loopt Deedry door naar de merries. De wei naast de 

merries is leeg en Deedry praat over het gras wat niet door de paarden 

wordt opgegeten. "Paarden zijn kieskeurige eters en eten niet zomaar 

alles op. Op plekken waar de paarden hebben gepoept eten ze het gras 

niet." Deedry moest daarom de weide steeds blotten, maar had daar 

iets nieuws op verzonnen. Schotse hooglanders. Ze zijn niet alleen 

prachtig om te zien, maar eten ook mooi het overgebleven gras op.  

"Ze zijn niet altijd even handig hoor" lacht Deedry. " Laatst waren er 

twee ontsnapt, hoe we ook probeerden ze te vangen, ze bleven maar 

lopen. Uiteindelijk is het ons gelukt om ze te vangen, nadat ze met  

een verdovingsgeweer zijn geschoten. Die twee heb ik nu maar even 

binnengezet. De andere twee die voor naast de stal lopen dat zijn  

echte lieverds, die komen altijd"   

Tekst Maartje van der Aa Foto’s Nancy Verhagen 

VOOR DE KOST 
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Merries   

Ondertussen kruipt Deedry de volgende wei  

in tussen de merries. Het duurt niet lang of  

ze staan allemaal om haar heen. Een prachtig 

plaatje, wat mij stiekem ook wel erg doet  

denken aan de paardenfluisteraar. De liefde 

voor paarden is er duidelijk voelbaar. Ik vraag 

Deedry hoe een gemiddelde dag er uitziet. 

"Het lijkt misschien of je er niet zoveel aan 

hoeft te doen als ze in de wei lopen, maar  

dat is niet zo. Ik ben er dag en nacht mee  

bezig. Alles staat in het teken van de paarden 

om ervoor te zorgen dat ze goed groeien en  

in topconditie blijven. Geen dag is hetzelfde  

en er is altijd wel iets. Ze moeten ontwormd  

en bekapt worden en naast de dierenarts  

komt ook de paardentandarts regelmatig  

langs. Ik begin 's ochtends om half 8 en ben  

tot 's avonds laat bezig. Ik kan ook niet goed  

stil zitten en er is gewoon altijd werk. Ik kan  

er ook echt goed ziek van zijn als er iets is 

met een paard of veulen"   

 

Alles in het teken van paarden   

Deedry vertelt vol enthousiasme over haar 

paarden en over de opfok. De paarden voor  

de opfok blijven 3 jaar onder haar hoede en 

gaan dan weer terug naar de eigenaar. Ze zijn 

dan goed gesocialiseerd.  Op de vraag of ze  

zelf nog tijd heeft voor andere dingen is het 

even stil. Ja, de meeste dingen,  waar ik naar 

toe ga, staan eigenlijk altijd in het teken van  

 

paarden, zoals hengstenkeuringen. In de  

zomer is het druk met paarden insemineren  

en scannen.  

Op vakantie is Deedry dan ook al jaren niet 

meer geweest, ze kan haar paarden niet  

zomaar aan anderen overlaten.  Ach, eerlijk 

gezegd heeft ze groot gelijk, daar in de  

Preutelsteeg tussen haar paarden is het (als je 

al het harde werken vergeet) het paradijs op 

aarde.   
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 Ken je onze Sarantis nog?  

Sarantis schitterde op de allereerste cover van Jacobus . En dat heeft hij geweten! Hij heeft heel 

veel reacties gekregen naar aanleiding van de foto en het artikel over zijn levenspad. Sarantis 

heeft hier enorm van genoten en benaderde een tijdje geleden de redactie van Jacobus met de 

boodschap dat hij  graag iets wilde doen voor de vrijwilligers.  

 

Al snel ontstond het idee voor een gezellige avond met zelfgemaakte mezedes. Een meze is een klein hapje uit de Griekse keuken 

dat in combinatie met andere mezedes word gegeten. Het is geen voorgerecht of onderdeel van een diner, maar een aparte eet-

ervaring.  

In Griekenland is het normaal om dit samen met familie of vrienden te eten. De verschillende gerechtjes worden gedeeld, een 

drankje gedronken, gepraat en gelachen. Dit zorgt niet alleen voor een geweldige variatie aan smaken, maar creëert ook een leven-

dige sfeer waar de Grieken om bekend staan.  

 

Wij vinden het een geweldige manier om onze bezorgers, die zorgen dat Jacobus bij jou thuis komt, te bedanken. 

Heb jij ook wel zin in die lekkere Griekse mezedes? Ga dan mee op stap met Jacobus!  

 

Samen met Sarantis zal de redactie je in de watten leggen.   

Ontmoet onze bezorgers en de redactie. Waan je in Griekenland en geniet van de verschillende gerechtjes.  

We praten, we lachen en we hebben een fijn samenzijn.  

 

OP STAP MET JACOBUS 

Zondag 4 september van 19:00-21:00 uur  

Grand Café Litserborg | Litserstraat 2  Den Dungen 

 

Kaartjes 17,50 pp zijn vanaf 13 juli te koop bij Litserborg   

Er is een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar. Dus op = op. 
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Wat speelde er toen allemaal? 

Vol passie steekt Peter van wal. “Toendertijd was de A2 de barri-

ère. Die leek gepasseerd te worden. Als je de groene bufferzone 

tussen dorp en stad kwijt dreigt te raken, is dat een grote strop. 

Wij zagen dat als een bedreiging door het opslokken van land- 

en tuinbouwgronden. Er waren al een aantal ondernemers, zoals 

van den Heuvel, Wassenberg en van Eggelen, weggekocht door 

's-Hertogenbosch. Veel projectontwikkelaars pikten er een 

graantje van mee. Ik weet nu niet meer de precieze besluitvor-

ming, maar onze polder bleef gelukkig groen!”  

Samen met Nico Spierings is er destijds een boom in onze polder 

geplant en er symbolisch de eerste en laatste Bossche steen er-

bij geplaatst. De boom is inmiddels in 30 jaar volwassen gewor-

den. 

Wat als dat industrieterrein destijds wel was doorgegaan?  

“Nou dan was er hier niet veel meer mogelijk geweest.  

's-Hertogenbosch is een prachtige omheinde stad van wallen en 

water. Laat dat zo blijven. Hier hebben we unieke dijken en daar 

boeren we omheen. In vroeger eeuwen teelden Dungense boe-

ren al hun gewassen en boden dit aan op de Bossche markt.”  

Hoe denk je over de toekomst? 

“Het zijn mijn zorgen over het boeren in de toekomst.  Mensen 

hebben geen idee meer over wat er komt kijken, voordat er een 

stukje vlees of groente op je bord ligt. Ik ben ervan overtuigd, 

dat goed voedsel, wat op een juiste manier geteeld, gefokt of 

geproduceerd wordt, bijdraagt aan ieders gezondheid.  

20 jaar geleden was het er niet zo best mee gesteld. Veel spuiten 

en mesten was toen het devies. De regering vond dat er nooit 

meer honger mocht komen in ons land. Dus zoveel mogelijk 

oogst halen van een bunder grond. Gelukkig hadden wij een 

goede adviseur en is er een kentering gekomen in bestrijding en 

bemesting.”  

Wij kregen uitleg over de kringloop van koolstof. In goede grond 

zitten wel 80 mineralen. Onder andere calcium, magnesium 

maar ook vele spoorelementen, die in allerlei processen nodig 

zijn om vitale planten te laten groeien. Door deze manier van 

telen is er minder last van ziektes en andere ongemakken. Bo-

vendien is de smaak veel en veel beter geworden. Ook de plek 

waar iets groeit is zeer belangrijk! Kijk. De zee is een mooi voor-

beeld voor nieuw leven, net zoals, een ei. Daar zit alles in voor 

dat nieuwe leven.  

Peter werkt samen met collega landbouwers Kapteijns en Van 

Dam. Zij rouleren met de gronden. Steeds een ander gewas op 

andere grond. Tenslotte hebben ze allen hetzelfde doel. Peter is 

een gedreven verteller. Hij zou velen bewuster kunnen maken 

over onze eigen geteelde gewassen.  

“Zelf een moestuin beginnen is de allerbeste ziektekostenverze-

kering. Dat meen ik echt! Of: Ken je boer!”  

Terug naar de reden van mijn komst. De actie van toen “HOU 

DE POLDER GROEN”?  

Peter weet nog te vertellen, dat zijn actiegenoot Nico werkzaam 

was bij de provincie, dat de poldergrens werd opgerekt. Maar 

dat over de jaren heen de precieze besluitvorming vervaagd is 

geraakt.  

Nog even genietend van de aangeboden aardbeien gaan foto-

grafe Netty en ik mee de polder in op zoek naar die geplante 

boom. We zien hem staan aan de Horziksestraat net voor de 

voormalige nertsenfokkerij.  

IN GESPREK MET 

Voor de lokale omroep had ik in april 1992 een interview met Peter van de Ven  

van de actiegroep “HOU DE POLDER GROEN”.  

 

Ik zocht hem 30 jaar later weer op  

en vroeg hem naar zijn geschiedenis en toekomst.  



 

 

 

Tekst Jeanne Cooijmans Foto’s Netty van Bijnen  
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                TWEELINGEN identiek en uniek 

Toon (links) en Henk van Gestel (63 jaar). Toon is 10 minuten ouder. 

Henk: Het fijne is dat we samen zijn opgegroeid en zeker in onze jeugdjaren veel steun aan elkaar hebben gehad. Als je aan de een kwam, 

dan kwam je ook aan de ander. We komen altijd voor elkaar op en voelen elkaar prima aan. We hebben dezelfde hobby’s (fietsen, muziek 

maken en in het verleden handballen) en we hebben veelal dezelfde vrienden. Ook zijn we samen prins van Krabberdonk geweest “Prins 

Twins” genaamd bij het 44-jarig bestaan van Krabberdonk in 2012-2013. Dit was een zeer bijzondere ervaring. 

Enorme verschillen? 

Henk: Ik kan niets bedenken waarin wij enorm verschillen. 

Toon: Ik ben linkshandig en Henk is rechtshandig. Volgens onze echtgenotes hebben we heel veel overeenkomsten.  

Wel eens voorgedaan als de ander? 

Henk: Tijdens onze verkeringstijd  belde de vriendin van onze Toon op en dan pakte ik de telefoon “Hallo met Toon van Gestel. Ze dacht 

dat ze dan met de juiste persoon sprak. Na verloop van tijd heb ik dan toch maar gezegd “dan zal ik nu onze Toon geven” en dat zorgde 

voor hilarische en verontwaardigde momenten.   

 

Toon: Dat deed ik ook als de vriendin van Henk belde. Samen hele gesprekken voeren. En na de middelbare school als ik dan nog klasge-

noten van mijn broer tegenkwam deed ik net alsof ik bij hun in de klas had gezeten en dan samen de verhalen delen.  

Henk: Nu worden we nog steeds door elkaar gehaald door mensen. Laatst sprak een oud-collega van onze Toon mij aan met de vraag “hoe 

gaat het?” en “hoe is het bij je werkgever?”. Ik heb me toen voorgedaan als onze Toon en een heel verhaal gehouden hoe het was en wat 

er allemaal bij de werkgever was gebeurd. Na het gesprek is hij vertrokken. Hij had niets in de gaten. 

Bij de Jumbo heeft iemand mij wel eens gevraagd om iets door te geven aan de vrouw van onze Toon en heb gezegd dat ik dat wel zou 

doen, hetgeen ik ook gedaan heb. 

 

 

 

Den Dungen en Maaskantje telt nogal wat eeneiige tweelingen. Jacobus legt er een aantal  

een paar vragen voor. Wie is de oudste? Wat is het fijne aan tweeling zijn?  

Zijn er ook enorme verschillen? Heb je je ooit voorgedaan als de ander? 
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Mandy (links) en Lizzy van der Aa zijn 33 jaar. Geboren op 

Prinsjesdag. Mandy is 3 minuten ouder is. 

Mandy: Het fijne van een tweeling is dat we nooit alleen zijn. 

We hebben altijd elkaar. Vroeger hadden we altijd iemand 

om mee te spelen en alles te delen. We waren praktisch 

altijd samen en hadden vaak dezelfde vriendjes en vriendin-

netjes. 

Enorme verschillen? 

Mandy: Tegenwoordig verschillen we in veel dingen.  

Vroeger waren we qua uiterlijk echt identiek. Zo erg dat 

onze moeder ons op sommige foto’s niet uit elkaar kan hou-

den. Tegenwoordig veel minder. We hebben allebei andere 

interesses en hobby’s. Mijn zus werkt in de horeca en kan 

heel goed taarten bakken. Ik werk als oncologieverpleegkun-

dige in het ziekenhuis en ben blij als mijn cake lukt, haha. Ik 

denk dat we beiden niet elkaars beroep of hobby’s zouden 

willen/kunnen uitoefenen. 

Wel eens voorgedaan als de ander? 

Mandy: Ja dat hebben we zeker. Vroeger vaak aan de tele-

foon. We hebben dezelfde stem. En op 1 april hebben we 

een keer van klas geruid. Dit pakte slecht uit, want mijn  zus 

had een rekentoets, wat niet mijn sterkste vak was. Dit re-

sulteerde in een dikke onvoldoende. We hebben aan het 

eind van de dag maar even gezegd dat het een grapje was. 

Gelukkig kreeg Lizzy een herkansing voor haar toets. 

 

 

 

Tess (links) en Fay Eijmberts zijn 5 jaar.  

Tess is 1 minuut ouder. De ouders hebben geholpen 

met de vragen te  beantwoorden.  

 

Het fijne van een tweeling is dat we altijd samen zijn. 

We hebben een vriendje voor het leven. Samen spelen 

en opgroeien en er voor elkaar zijn.  

Tess neemt het voortouw, zorgt goed haar zus Fay en is 

een deugniet. Fay wacht iets meer af in nieuwe situaties 

en leunt meer op Tess.  

Ze hebben zich nog niet voorgedaan als de ander. Als 

iemand Tess en Fay met elkaar verwarren dan wordt 

het altijd netjes gecorrigeerd. 
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Pien (rechts) en Fleur Smits (23 jaar). Pien is 7 minuten eerder op de wereld gezet. 

Pien: Het fijne vind ik dat je nooit alleen hoeft te zijn. Fleur en ik trekken veel met elkaar op en gaan veel samen op pad. We maken veel 

leuke dingen met elkaar mee en kunnen het dan ook echt met z’n tweeën gezellig hebben. We hebben dezelfde humor, waardoor we 

elkaar maar aan hoeven te kijken om vervolgens dezelfde grap op precies hetzelfde moment te maken. Hierdoor liggen we vaak samen in 

een deuk door de goeie grap (vinden we zelf) en door het synchrone moment. 

Enorme verschillen? 

Pien: We verschillen best qua karakter. Vanaf kleins af aan ben ik wat gedurfder dan Fleur. Ik was degene die bijvoorbeeld in de Efteling 

meteen de achtbanen in ging en ons Fleur bleef braaf bij een bankje wachten. Dit is overigens nog steeds zo. Ik zoek graag de kick op. 

Fleur blijft liever met haar voeten op de grond staan. Ik ben ook wat directer. Fleur daarentegen kan weer stelliger zijn dan ik. 

Wel eens voorgedaan als de ander? 

Pien: We zaten allebei op het Elde College, maar dan in een andere klas. Hier was een docent die ons graag opjutte om bij een andere 

docent te wisselen. Hij was namelijk overtuigd dat die andere docent dat niet zou gaan zien. Dit hebben we eigenlijk altijd afgehouden, 

omdat we het toch best spannend vonden en bang waren om hier gedoe mee te krijgen.  Aangezien we toch wel benieuwd waren of  

iemand het zou zien, bedachten we om toch te gaan wisselen, maar dan bij de docent die dit in eerste instantie voorstelde om dit bij een 

ander docent te gaan doen. Ik ben in plaats van Fleur in de les gaan zitten. Ongeveer na 45 minuten, de docent had nog steeds niks in de 

gaten, liep ik naar hem toe en vroeg of hij niet iets anders aan mij kon zien. Hierop vroeg hij of ik naar de kapper was geweest. De hele 

klas begon te lachen en riep dat ik Pien was. De docent schoot direct in de lach en schaamde zich kapot dat het hem niet was opgevallen. 

Hij vond het een geslaagde stunt. We kwamen gelukkig niet in de problemen. 

Het komt overigens best vaak voor dat ik mezelf voordoe als Fleur, aangezien Fleur bij de thuiszorg in Den Dungen werkt. Hierdoor krijg  

ik regelmatig vrolijke begroetingen van haar cliënten. Ik begroet ze terug alsof ik Fleur ben. Vervolgens komen zij hier bij Fleur op terug 

wanneer zij haar weer zien. Ons Fleur heeft dan geen idee waar het over gaat en kan vervolgens weer uitleggen dat er nog een soortgelijk 

iemand rond loopt. 
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Sanne (rechts) en Lieke Hellings zijn 15 jaar 

oud. Sanne is 2  minuten ouder.  

Sanne: Het fijne van een tweeling is dat ik 

altijd iemand heb om iets mee te doen. Voor 

school is het ook erg handig. We zitten op 

hetzelfde niveau. Dus foto’s van  toetsen ma-

ken is fijn. En natuurlijk lenen we kleding van 

elkaar. 

Wel eens voorgedaan als de ander? 

Sanne: Dit hebben we twee keer gedaan. Op 

de basisschool in groep 5 en een keer op va-

kantie met vrienden. We hadden kleding, 

schoenen en onze broodtrommels omgewis-

seld. Onze haren anders gedaan en op elkaars 

plek gaan zitten. De juf had het niet door ge-

had als niemand iets gezegd had. Dat was he-

laas wel gebeurd. Het was grappig om een 

keer te doen. En we hebben het een keer met 

een grote vriendengroep op vakantie gedaan. 

Ik weet niet meer precies wat we toen gedaan 

hadden, maar er waren wel veel mensen inge-

trapt. 

 

 

Noek (links) en Jim van der Pol zijn 4 jaar. 

Noek is 66 minuten ouder. De ouders heb-

ben geholpen met de antwoorden. 

 

Er zijn nog 2 broertjes meer. Dus altijd een 

maatje om mee te spelen. Toch zoeken ze 

vaak elkaar op, omdat vooral zij dezelfde 

interesses hebben. Ze kunnen elkaar lekker 

versterken en aanvullen. Dit gebruiken ze 

vaak ‘tegen’ je. Ze hebben aan een half 

woord genoeg en hebben de grootste lol, 

terwijl een ander geen idee heeft waar ze 

het over hebben.    

Waarin verschillen ze enorm van elkaar?  

Ze hebben een eigen karakter, maar ver-

schillen niet enorm. Ze zijn beide heel vrolijk 

en lief. Ze hebben een eigen willetje, zijn 

enthousiast en leergierig. De kleine verschil-

len zitten vooral in hun doorzettingsver-

mogen, nauwkeurigheid en humor.   

Ooit voorgedaan als de ander?  

Misschien gaan ze deze truc nog wel ooit 

gebruiken, wanneer ze ouder zijn. Daar heb-

ben ze in ieder geval wel de humor voor. 

Vooral wanneer mensen vragen: ‘Wie ben 

jij?’. Ze zeggen dan dat ze de ander zijn en 

hebben samen de grootste lol. Je ziet dat 

sommigen dan gaan twijfelen. Dat vinden   

ze natuurlijk nog grappiger.   
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Menno (op de rug) en Simon Tiebosch (10 jaar). Menno is de 

oudste. 

 

Wat is het fijne aan tweeling zijn? 

Menno en Simon: Je hebt altijd een vriend en iemand die voor je 

op komt. 

Enorme verschillen? 

Menno: Wij verschillen van mening en gedrag, hè Simon. 

Simon: Ja, maar toch lijk je ook wel enorm op elkaar 

Wel eens voorgedaan als de ander? 

Menno en Simon: Ja!!! Met 1 april op school. We zitten in ver-

schillende klassen en zijn toen van klas verwisseld. Om niet op 

te vallen, hadden we ook onze schoenen  en jas verwisseld. De 

schoenen zaten helemaal niet lekker! Onze klasgenootjes zaten 

in het complot en de juffen merkten helemaal niets.  

Menno: Mijn juf vond het de beste 1 aprilgrap in haar carrière 

tot nu toe., 

Simon: Mijn juf moest heel hard lachen. 

 

 

 
Maud (rechts) en Britt van Hal zijn 15 jaar. Maud is 22 minuten 

ouder.  

 

Wat is het fijne aan tweeling zijn? 

Maud: Je bent nooit echt alleen. En je hebt, denk ik, een betere 

band dan gewone broers en zussen.  

Britt: Je hebt altijd iemand waarmee je iets kunt doen. Je bent, 

denk ik, iets closer. 

Enorme verschillen? 

Maud: We hebben een verschillend karakter en Britt vindt soms 

andere dingen leuk dan ik. Wel hebben we vaak dezelfde reactie 

of antwoorden op vragen of doen we delfde dingen. Britt en ik  

hebben bewust voor een andere sport en middelbare school 

gekozen, omdat we vinden dat we al genoeg bij elkaar zijn. Dan 

heb je ook andere (eigen) vrienden en vriendinnen. We hebben 

nog wel veel gezamenlijke vrienden van de basisschool. 

Britt: Sommige interesses zoals sport. Maud zit op voetbal en ik 

speel korfbal. En ons handschrift. Ik schrijf netter. 

Wel eens voorgedaan als de ander? 

Maud en Britt: Ja, op de basisschool hadden we 3 tweelingen in 

1 klas. Op 1 april zijn alle tweelingen op een andere plaats gaan 

zitten, maar helaas had de juf het door. Ook niet zo raar, want de 

andere tweelingen  zijn twee-eiige tweelingen en lijken minder 

op elkaar. 

Mensen die ons niet zo goed kennen halen ons wel door elkaar 

maar dan zeggen we wel wie wie is. 
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Wie is de oudste van jullie twee?  
In koor: Geen idee.   
Antoon: Volgens tante Mien ben ik als eerste geboren. Haha.  
 
Hoeveel minuten ouder?  
Antoon: Dat weten we niet hoor. Er zal niet veel tijd tussen gezeten hebben. Haha  
 
Waarin verschil jij enorm van jouw tweelingbroer?  
Mies: Verschillen? Wij hebben geen verschillen! We zijn precies hetzelfde. We denken hetzelfde.   
Antoon: Vulden we vroeger een voetbalpoule in, dan waren 12 van de 13 standen precies hetzelfde.   
Mies: We hebben ook dezelfde operatie gehad. En toen Anton ooit met voetbal zijn arm brak, werd ik misselijk van de pijn.  
Antoon: We hebben ook hetzelfde werk gedaan. Eerst hebben we gewerkt bij Jansen de Wit’s Kousenfabriek in Schijndel. Daarna zijn we 
allebei in dienst geweest. Later hebben we allebei voor Campina melk aan huis bezorgd. Mies in Vught en ik op de Kruiskamp.   
Mies: We hebben zelfs dezelfde meiden gehad. Haha.  
 
Heb je je ooit voorgedaan als de ander?  
Antoon: Ik speelde voetbal in Schijndel. Ik speelde twee klasses hoger dan Mies. Mies zat bij de voetbalclub in Sint-Michielsgestel. Bij een 
uitwedstrijd is Mies een keer voor mij ingevallen. Na afloop kreeg ik te horen dat ik niet zo goed had gevoetbald. Haha.  
Mies: Toen Antoon na het vroege verlies van zijn eerste vrouw een tijdje thuis bleef heb ik zijn wijk met melkbezorging overgenomen. De 
klanten hadden niets in de gaten.   

 
Antoon (links) en Mies Gabriels 
zijn 88 jaar.  
 
Je ziet ze regelmatig samen op  
de fiets door het dorp rijden. 
 
Antoon en Mies groeiden op  
aan Zijweg Dungen. Ze liepen  
op hun klompen naar school. En 
dat dan een aantal keer op een 
dag. Zij gingen naar de jongens-
school op het Grinsel. “Dat was 
zo’n 20 km op een dag. Later  
gingen we met de step naar 
school”  

Antoon woont nu op de Hoog-
straat. Mies woont in Sint-
Michielsgestel op een steen- 
worp afstand van Antoon. 
 
Ze zijn zien elkaar nog steeds  
bijna elke dag en maken graag 
samen fietstochten. Vroeger  
fietsten ze wel 10.000 km per  
jaar!   
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SCAN DE QR-CODE VOOR EEN DONATIE  
AAN STICHTING H.E.L.D. 
EN STEUN NIEUWE INITIATIEVEN 

 
Gebruik de Camera App op je telefoon. 
Het bedrag is aan te passen. 



 

 

 

  



 

 

 

 


