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 HOERA! STICHTING H.E.L.D. BESTAAT DIT JAAR 5 JAAR!  
 En dat gaan we vieren met een circus in ons dorp.  

 Zet het maar vast in je agenda!   

        

ZONDAG 23 APRIL  
Voorstelling van 13:30-14:30 uur  

Voorstelling van 15:00-16:00 uur 

KAARTVERKOOP CIRCUS 

De verkoop van kaartjes start op zondag 9 april in Litserborg.  

Graag contant voldoen. Wees op tijd, want op = op. 

Prijs per voorstelling is € 7,50 p.p.                                      
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VOORWOORD 
 

  Terwijl buiten de vogels weer bouwen aan een nieuw nestje,  

  gebeurde er ook iets in ons nestje… 

 

  Jos van Alebeek vloog enthousiast onze redactie binnen en ging voor het Jacobus  

  Magazine op pad. Jos ging binnenkijken bij René en Francien, buurten bij sportief talent     

  Solfee en keek zijn ogen uit bij een bijzondere verzameling. We zijn blij met zijn mooie  

  bijdragen. Welkom in onze redactie, Jos! 

 

  De rest van de redactie heeft ook niet stilgezeten...  

  Jacobus staat weer vol mooie verhalen over inwoners uit Den Dungen & Maaskantje. 

 

  Geniet van Jacobus en van het voorjaar! 

 

  Christel Heijmans 

 Coördinator Jacobus Magazine 
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  P.S.  
  Op 26 april is er weer een Donkpop in Den Dungen! 

  De opbrengst van dit evenement gaat naar Stichting H.E.L.D.  

  Muzikaal genieten voor nieuwe initiatieven in je dorp!  



 

 

STERREN MAKEN EEN DOEK 

Tekst Angela Boselie     

Foto’s Nancy Verhagen 

Zomaar een maandagavond. Ik kom binnen, bij de portretgroep, en word hartelijk welkom  

geheten. We stellen ons aan elkaar voor. Iedereen installeert zich, ik ook op een bijna  

koninklijke zetel die te midden van iedereen staat met naast mij een lamp die mij in het licht zet. 

Ik zit die avond letterlijk in de spotlight.  

 

De vellen papier zijn bevestigd, oh nee, die van de meneer op rechts moet toch anders. De verf  

is klaar gezet, er ligt een mooi hoopje verf op een palet, het houtskool ligt lekker in de hand en  

de potloden zijn geslepen. En dan gaan we beginnen. Het komende uur word ik kritisch bekeken. 

Negen paar ogen die mijn gezicht van alle kanten bestuderen. De mevrouw linksvoor knipoogt, 

houdt haar potlood voor haar andere oog en bekijkt hoe de verhoudingen zijn. De mevrouw  

middenachter kijkt even bij de buurman die links van haar staat en ze vraagt wat tips aan de  

meneer met, wat ik achteraf begrijp, meer ervaring. En links van mij is het verdacht stil. De  

mevrouw linksachter loopt inmiddels zo ver naar achteren dat ze bijna bij de toiletten staat.  

En zo observeer ik, terwijl ik een uurtje zit te staren naar het kunstwerk dat recht voor mij hangt, 

de mensen die mij al een uur kritisch aan het bekijken zijn. Maar in het uurtje dat ik er ben ont-

staat langzaamaan dit berichtje. 

“Tijd voor koffie”, klinkt het na verloop van tijd. De penselen gaan neer, de potloden in het etui  

en het houtskool in het bakje. Even bewegen en kijken wat er op de doeken staat. Terwijl we  

genieten van het kopje koffie of thee leer ik de mensen achter de priemende ogen wat beter  

kennen.  

Maar de sessie is nog niet ten einde. We gaan weer in positie zitten. Er worden nieuwe vellen  

papier opgehangen en bij de meneer rechtsachter wordt het houtskool vervangen door waterverf. 

Mijn 2e uurtje in de spotlight gaat van start.  

Uiteindelijk worden na een uurtje de potloden weggelegd, de kwasten schoongemaakt en kan ik 

naar de eindresultaten gaan kijken. Waar de een al jaren schildert / tekent, is de ander pas een 

week of 5 bezig. En ik moet zeggen, ze doen het niet slecht.  

Het was een eer om in het gildehuis model te mogen zitten voor dit clubje creatieve mensen. In 

plaats van sterren op het doek was het deze avond sterren maken een doek!  

 

 

Wilt u plaatsnemen als model? Neem dan contact op met Erna van Lith via M 06 20 59 78 66 

PS Het model op deze foto is niet de schrijfster van dit artikel. 
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”Ik ben een contente mens” 
10 



 

 

9 9 

 

7 

  

 

 

11 

Jan Pommer is geboren in Hoogland, 
nabij Amersfoort in de provincie 
Utrecht, op 24 december 1951. 
 
Ons gesprek begon met de uitleg/
betekenis van zijn naam ‘Pommer’. 
Tijdens een stamboomonderzoek 
werd duidelijk, dat de naam ‘Pommer’ 
in 1654 in de garnizoensstad Brede-
voort al voor kwam, waarschijnlijk 
afkomstig van een legeronderdeel  
uit Oostenrijk. En in 1810 in het dorp 
Hoogland. 
 
De Pommer is ook een muziek-
instrument. Jan Pommer komt uit een 
zeer muzikale familie,  of het wat met 
elkaar te maken heeft is niet bekend. 
 
Zijn familie bestond verder uit aan-
nemers en timmerlieden, maar Jan 
mocht gaan studeren. Op zijn 24e  
studeerde hij af in de studierichting 
bestuursrecht.  
 
Hoezo burgemeester? 
Mijn ‘roots’ lag in een dorpsgemeen-
schap en had helemaal geen behoefte 
om burgemeester te worden van een 
grote stad. Vandaar mijn sollicitatie 
naar het burgemeesterschap, van 
(tenslotte) de gemeente St. Michiels-
gestel.  
 
Ik studeerde af als bestuurs-jurist om 
uiteindelijk te belanden bij de Raad 
van State. Mijn hoogleraar zei: “Om 
een goede bestuursrechter te worden, 
moet je eerst een aantal jaren bij een 
gemeente gaan werken.”  
 
Terugkijkend begon ik als jurist in 
Baarn en later Soest. Daarnaast deed 
ik heel veel zaken op het gebied van 
de openbare orde en veiligheid en 
werd ik hoofd van de afdeling Kabinet 
en Algemene en Juridische Zaken van 
de provincie Utrecht.  
Zo kwam ik te werken bij de Commis-

saris van de Koningin in Utrecht, die 
zei op enig moment; “Ik zie in jou wel 
een burgemeester, jij bent dynamisch, 
een mensen-mens en bourgondisch. 
Als bestuursrechter zit je de hele dag 
maar achter je bureau.”  

Wij, mijn vrouw Willy en ik, beide  
dertigers …‘Jij burgemeester’…  
moesten er hard om lachen. 

Maar het werd toch waarheid  eerst 
Ammerzoden en daarna kwam Sint-
Michielsgestel op mijn pad, een  
gemeente die qua omvang en samen-
stelling ‘zeer wel’ bij mij paste. 
 
Wat bracht het je? 
Wel, ik kon heel dicht bij mezelf  
blijven, zeker als je van mensen houdt. 
Mijn missie als burgemeester heeft 
altijd uit twee kleine zinnetjes be-
staan : 
 
- Elk mens telt  
- Nabij zijn  
 
Het was een verrijking van mijn leven 
en mensbeeld. Mijn vrouw Willy en ik 
deden alles samen. Dankzij haar kon ik 
doen, wat ik gedaan heb. 
 
Ik was in Sint-Michielsgestel van 2003 
tot half  2019 waarna ik op eigen  
verzoek ben gestopt. De Commissaris 
van de Koning was een voorstander 
van een warme overdracht, daardoor 
werkte ik na de verkiezingen van 2018  
nog de nieuwe raad in. Het was letter-
lijk en figuurlijk een warm afscheid. 
Een prachtig afscheidsfeest bij meer 
dan 30 graden. In de middag zorgde 
de brandweer zelfs voor verkoeling op 
het Meanderplein. 
 
Zag u uit naar het pensioen? 
Nou ik verloor om me heen dierbaren, 
soms nog op vrij jonge leeftijd. Klein-
kinderen werden geboren. Het was na 
43,5 dienstjaren, waarvan ruim 29 jaar 

als burgemeester (zeer intensief);  
de AOW-leeftijd al gepasseerd en  
gelukkig nog kerngezond. Dat bepaal-
de o.a. de keuze om ruim een jaar  
na de verkiezingen het stokje over te 
dragen. 
 
En nu? 
Ik ben met 67,5 jaar met pensioen  
gegaan. Mijn vrouw heeft inmiddels 
haar baan opgezegd en beiden hebben 
we zo meer ruimte voor de andere 
dingen des levens. Tijd voor de vijf 
kleinkinderen, vaker met vakantie en 
meer thuis (een leuke tegenstrijdig-
heid), lezen en andere hobby’s, zoals 
fietsen en wandelen. Het is heel  
plezierig om met vrienden zo’n 20 kilo-
meter per dag af te leggen in een 
mooie streek. 

Een aantal bestuursfuncties en  
activiteiten, houdt mij “van de straat” 
en vergen de nodige aandacht. 
 
Ten slotte;  
Hebt u een tip hoe u zo vitaal blijft? 
Bewegen en positief in het leven staan 
en een beetje geluk erbij natuurlijk. 

De laatste Pommer uit Hoogland is 
onlangs op hoge leeftijd overleden. 

En we hebben sinds een jaar een 
stamhouder, Jens Pommer. Er waren 
al zoveel mensen met de naam Jan, 
daarom werd er gekozen voor de 
Deense naam van Jan: Jens dus.  
 
Een mooi vervolg van het geslacht 
‘Pommer’. 

In gesprek met...  

oud-burgemeester Jan Pommer 

Tekst Jeanne Cooijmans Foto’s Netty van Bijnen 



 

 
 

 

Tekst Merel Vissers  Foto’s Nancy Verhagen en Toon van der Hofstad 

Toon van der Hofstad loopt met een 

groep vrienden de Camino Brabant. 

De Camino Brabant is een pelgrims-

wandeltocht van bijna 300 kilome-

ter door het mooie Brabantse land-

schap langs Den Bosch, Eindhoven, 

Tilburg en Breda. De Camino Bra-

bant is gebaseerd op het concept 

van de pelgrimstocht naar Santia-

go. Dit concept is uniek, zo ook de 

bewegwijzering, en het pelgrims-

paspoort waarin je de stempels 

kunt verzamelen bij de verschillen-

de Maria kapelletjes langs de route. 

De route is per 1 mei 2022 geopend.  

 

Toon loopt de route niet alleen.  

Samen met Jan Ondersteijn, Rien de 

Laat en Gerard v/d Anker, probeert 

hij elke vrijdag op pad te gaan om 

een van de etappes te lopen. Er zijn 

in totaal 13 routes uitgezet, de  

gehele tocht begint en eindigt in 

Den Bosch. Elke route is zo’n 20 tot 

27 km lang. “We moeten er een hele 

dag voor rekenen” zegt Toon. “Je 

bent, inclusief naar het startpunt 

gaan, de route lopen en dan weer 

naar huis zo’n 8 uur onderweg”. 

Toon krijgt ook elke vrijdag een 

woordje mee van zijn vrouw Maria. 

Bijvoorbeeld ‘dromen’ of 

‘dankbaarheid’. Dat woord heeft 

Toon dan die dag in zijn hoofd. “Als 

een soort mantra”, vertelt hij. 

 

Zelf is Toon twee keer in Lourdes 

geweest. De tocht daar heeft hij  

echter niet gelopen, maar de plek 

heeft wel veel indruk op hem ge-

maakt. “Het park zelf met de kerk is 

hartstikke netjes en mooi.” zegt hij. 

“Daar zijn ook geen souvenirs te 

koop, die troep heb je in de stad zelf 

wel”. De Camino Brabant is wat 

dichter bij huis, en daarmee een 

goede kans om toch een pelgrims-

tocht te maken. Dat Toon deze tocht 

wil lopen heeft ook te maken met 

zijn Katholieke opvoeding en hoe de 

wereld tegenwoordig in elkaar zit. 

“Tegenwoordig heb je zoveel gedoe 

en iedereen heeft een kort lontje..” 

laat Toon weten. “We gooien het 

geloof overboord, maar wat we  

ervoor in de plaats krijgen is ook niet 

alles, mensen willen steeds meer en 

hebben een steeds grotere mond. 

We willen alles verklaren en beter 

weten maar we kunnen dingen ook 

gewoon zo laten zijn zoals ze zijn. Al 

die ‘hocus pocus’ die bij het geloof 

komt kijken vind ik onzin, maar het 

gaat me om het om elkaar geven. De 

route is een soort bespiegeling.  

De rust van het lopen, de krankzin-

nigheid voorbij” vertelt hij. “We  

genieten van de omgeving maar 

buurten onderweg ook over van  

alles en nog wat, zo zijn we lekker 

aan het lopen, gezond bezig”. Ze zijn 

met zijn vieren een bijzonder clubje 

vindt Toon. Ze bezitten allemaal ver-

schillende soorten kennis die dan 

gedeeld wordt tijdens de wandeling. 

 

De tocht voert je langs hele mooie 

plekken. Een mooie kapel die Toon 

al bezocht heeft is die in Lieshout. 

Daar is muziek aanwezig en het  

kapelletje is zelfs verwarmd! “Bij het 

binnenlopen van een kerk overvalt 

me altijd de stilte” zegt Toon. “Ook 

al is het zo’n grote stad waar je bent, 

in de kerk ontsnap je even aan de 

drukte”. 
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De Camino Brabant voert door  

dorpen en om dorpen heen. De  

paden zijn vooral uitgezet over  

binnenpaden, veilige paden om te 

wandelen langs rivieren en door bos-

sen. Toon vertelt verder. “In Oirschot 

bijvoorbeeld liepen we over een bos-

pad, in de verte zagen we stipjes  

bewegen. Dat bleek een weg te zijn 

waar auto’s overheen reden, dat  

waren de stipjes. Het was nog een 

uur wandelen tot we bij de weg uit-

kwamen. Je hebt geen besef hoe lang 

je over zo’n pad kunt doen, vooral 

omdat je die stipjes al zag bewegen. 

Maar hoe lang je er ook over doet, 

uiteindelijk kom je toch wel waar je 

moet zijn. Soms loop je ook midden 

in een park en wanneer je eruit loopt 

sta je midden in het centrum van een 

dorp met een markt en verkeer. Je 

komt zo veel tegen onderweg.”  

Onderweg worden geen foto’s  

gemaakt door Toon. Hij loopt ge-

woon lekker en geniet onderweg van 

wat hij allemaal ziet. Wellicht gaat hij 

bepaalde routes nog wel een keer 

lopen in een ander jaargetijde bij-

voorbeeld. 

 

“Je gaat je ook wel dingen bedenken 

tijdens de wandeling”, gaat Toon  

verder. “Bijvoorbeeld de mensen die 

je bent verloren aan een ziekte, maar 

hoe erg het ook is uiteindelijk kunnen 

we er toch luchtig over doen.  

De wereld draait toch wel door, of je 

het nou 1 of 25 keer meemaakt. Er 

zijn dingen waar je je uiteindelijk niet 

druk over moet maken. Met het  

wandelen ook, het is geen wedstrijd. 

Je kunt denken ‘pfff 27 kilometer, 

wat een eind’ maar ik denk altijd  

gewoon stap voor stap, ik kom van-

zelf aan het eind.” 

 

Tijdens de wandeling wordt er ook 

tijd gemaakt voor een kopje koffie,  

in de cafés komen de wandelaars ook 

wel eens andere wandelaars tegen 

die de Camino Brabant  lopen, of 

worden deze onderweg ingehaald. 

“Je loopt nooit andere Camino-

wandelaars tegemoet, want de route 

loopt één kant op”. Elke route heeft 

ook een eigen beheerder. Mocht er 

zich bijvoorbeeld een probleem voor-

doen op een route dan kan dat pro-

bleem bij deze specifieke beheerder 

neergelegd worden. 

 

Toon wil nog wel andere routes gaan 

wandelen wanneer alle etappes vol-

tooid zijn, maar eerst alle stempels 

van de Camino Brabant maar eens 

verzamelen! 

 

Nieuwsgierig geworden?  

Meer informatie is te vinden op: 

www.caminobrabant.nl 
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Uit het fotoalbum 

van...FOTOALBUM VAN 

Nora, Jens, Janne en Tim waren verbaasd toen ik 
vroeg waar de naam Hulkensaus vandaan kwam. Ze 
dachten dat het zo in het kookboek stond vermeld. 
Janne wist te vertellen dat ze het ook wel op kikker-
dril vindt lijken, en dat dus ook een leuke naam 
vindt. Ze willen dit eten wel elke keer bij oma, zo 
lekker vinden ze het.  
 
Bij deze familie komt alles nog uit eigen tuin en niet 
van de winkel. Zo laat in het jaar groeit er natuurlijk 
niets meer, maar daar hebben ze dan weer een diep-
vries voor. We starten met een gele courgettesoep, 
met oma’s soepballen en sliertjes en wat gehakte 
maggiplant. Ziet er mooi uit (het oog wil ook wat) 
maar is ook erg lekker. Daarna komt de Hulkensaus 
met vlindertjes, en heel veel groener wordt het niet 
gemaakt. Oma wil nog wel eens wat andere dinge-
tjes toevoegen (zoals tomaatjes, champignons, pijn-
boompitjes enz.) maar de kinderen hebben deze 
simpele versie het liefst. Om het af te maken had 
oma ook nog komkommer en tomaatjes op tafel 
staan en een lekkere salade. Het toetje was ook de 
moeite waard: Bibberpudding (gelei) van pruimen 
met frambozen, ook uit eigen tuin. Ik denk dat ik 
mijn nieuwe hobby wel gevonden heb ... 15 15 

Welkom op Den Dungen Centraal   

Aangezien Henk graag op reis gaat met zijn vrouw, viel hij door 

Corona in een gat. Reizen ging niet, dus Henk zocht een nieuwe 

hobby. Eigenlijk werd een oude hobby weer opgepakt: het ver-

zamelen van Märklin modeltreinen. Als kind verzamelde hij  

deze treinen al. “Ik werd 16 jaar en toen konden we brommer 

rijden. Om dat te kunnen betalen heb ik de treinen, die ik des-

tijds had, verkocht”. Nu een heel aantal jaar later heeft hij het 

verzamelen weer opgepakt. In de voormalige praktijkruimte is 

ook een hele kamer ingericht met een berglandschap waardoor 

verschillende treinen rijden. “Märklin is het beste van het bes-

te, alles is helemaal op schaal” vertelt Henk. Hij neemt plaats 

achter het besturing dashboardje aan het eind van de tafel. 

Daarop zijn alle treinen te besturen die op dat moment op de 

rails staan. Uit een stoomtrein komt echte rook omhoog en 

zelfs wanneer de trein remt is het typische piepende geluid te 

horen. “Een verzamel-vriend van mij kan de treinen ombouwen 

naar digitaal, zodat ze digitaal bestuurbaar zijn en ook alle  

geluiden kunnen er zo in gezet worden” gaat Henk verder.   

 

In het landschap zijn allerlei verschillende taferelen te vinden. 

Een van de meest typische is een huis wat net is afgebrand, 

waarbij de brandweer staat te blussen. Dat past natuurlijk  

helemaal bij het verleden van Henk bij de brandweer. Hoe  

langer je kijkt, hoe meer je ziet. Een camping, een kerkhof waar-

op een uitvaart plaatsvindt en waar de kaarsjes op de graven 

zelfs echt lichtgeven, een kerk met een trouwerij, boerderijen, 

zwemmende mensen, een politie bij een ongeluk, bouwvakkers 

op een huis... noem het maar op. Henk houdt ook rekening met 

de feestdagen, “met Kerst zet ik een kerstboom op het plein en 

met Sinterklaas staat de Sint er op zijn paard met een zwarte 

Piet erbij!” Deze attributen staan te wachten in een wandkastje 

tot het december is. In dit wandkastje en een aantal andere 

wandkastjes staan ook nog meer treinen. Henk heeft momen-

teel zo’n 70 locomotieven, waaronder ook hele bijzondere. 

 

Henk koopt alles tweedehands. Dat vindt hij echt het mooiste, 

zoeken op marktplaats, op beurzen en tweedehands markten. 

“Dat is leuker dan alles nieuw kopen.” Sommige items zijn ook 

niet eens meer nieuw te koop. Hij houdt er ook vriendschappen 

aan over, waarmee onderling geruild wordt. “Wanneer iemand 

nog een huisje of een bepaald poppetje nodig heeft, dan neem 

ik dat mee. Als ik dan wat nodig heb, dan hebben zij dat mis-

schien weer voor mij liggen”.   

 

Schatzoeken voor volwassenen, het kan! Je kunt dan 

starten met de hobby Geocaching en daarbij veel caches 

verzamelen. Naast het – online – verzamelen van de  

caches kun je ook tastbare items verzamelen zoals 

Woodies en andere kleine spulletjes die in de caches  

verstopt zitten. Maar wat zijn dat dan allemaal? Fervent 

Geocacher Wijnand van Iersel, ook wel de4duckies,  

vertelt er graag meer over. Hij heeft zelf ten tijde van  

het schrijven van dit artikel al 2687 caches gevonden, 

maar nu je dit leest zijn het er waarschijnlijk alweer 

meer geworden! 

 

Een nieuwe hobby 

Wijnand is in 2014 begonnen met Geocaching. “Het is 

begonnen toen we op visite gingen bij mensen die in  

België op vakantie waren” vertelt hij. “Die vrouw vroeg 

toen of we mee een stukje gingen wandelen, want ze 

moest nog ‘cachen’. Ik dacht ze moet contant geld heb-

ben, maar opeens stonden we midden in een bos... en 

vonden we een Geocache. Ik was meteen enthousiast en 

deed gezellig mee. Het hele gezin vond het leuk om mee 

te doen en daarna hebben we met zijn vieren (Wijnand, 

zijn vrouw en hun twee kinderen) besloten zelf ook te 

gaan cachen. Later ging ik steeds vaker in mijn eentje op 

pad!” lacht hij. “Het leuke aan Geocachen is dat je overal 

komt, ook op plekken waar je anders nooit zou komen en 

locaties waarvan je niet eens wist dat ze bestonden.” 

Wanneer de familie op vakantie gaat, kijkt Wijnand eerst 

of er wel caches in de buurt liggen. “Ligt er niks, dan ga ik 

niet!” 

 

Geocaches...wat zijn dat? 

Een Geocache is een soort ‘schat’ die ergens in de natuur 

verstopt ligt. Je kunt deze vinden door coördinaten in te  

voeren op een GPS apparaat of door de Geocaching App 

te downloaden waarop allemaal gekleurde bolletjes te 

zien zijn. De bolletjes hebben allemaal verschillende 

kleurtjes, elk kleurtje is een andere soort cache.  

 

Hierbij een tweetal voorbeelden van de meest voor- 

komende caches: 

 

Groen: Traditionele Cache (afgekort: Tradi). Dit is het  

originele type cache dat (minimaal) een container en een 

logboek bevat. Er kunnen ook ruilitems in de cache zitten. 

Meestal vind je een brooddoos of munitiekist met ruil-

items en een logboek, of een kleinere doos met alleen 

een logboekje. Op de plek waar dit groene bolletje op de 

kaart staat, daar ligt ook echt een cache. Het logboekje 

moet je tekenen met je zelf bedachte gebruikersnaam. 

Altijd een pen meenemen dus! 

 

Oranje: Multi Cache (afgekort: Multi). Multi Caches  

bestaande uit meerdere etappes. Het meest voorkomend 

is de cache waarbij de eerste container of het eerste way-

point informatie verschaft voor het vinden van de volgen-

de locatie. Een andere populaire variant is een serie van 

meerdere waypoints, die elk een deel van de informatie 

verschaffen voor de locatie van de eind-cache. Een way-

point is een tussenstop. Door te puzzelen word je van  

tussenstop naar tussenstop geleid. Je wandelt een route 

van punt naar punt, uiteindelijk kun je dan de coördinaten 

berekenen voor het eindpunt. Op dit laatste punt vind  

je dan weer een doosje met een logboekje om te tekenen 

met je naam. Waar dit bolletje op de kaart staat, ligt de 

cache zelf dus niet! Vaak is dit het startpunt voor je  

wandeltocht. 
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CLUBKE 
Tekst Christel Heijmans 

 Foto’s Netty van Bijnen 

Kinderen van  

Theaterlab Den Dungen 

maken en spelen 

op maandagmiddag 

met elkaar verhalen. 
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 In de aanloop naar dit interview over de verzameling van 

Frans Cooijmans, had ik mezelf al menig keer afgevraagd 

wat ik zou aantreffen. Nou het antwoord is kort, het 

werd een zeer boeiend gesprek.  

 

Ik schuif aan op zaterdagmiddag, Frans is net klaar met 

zijn werk. Hij omschrijft het als: Vier dagen bij boomkwe-

kerij van den Berk en drie dagen eigen werk. Annie zijn 

vrouw zorgt voor een lekkere kop koffie plus een Brabant-

se lekkernij met een Q (kuukske). Annie, die u wellicht 

kunt kennen als trouwe bezorger van dit mooie blad! 

 

Ik zit gezellig bij Frans Cooijmans, 57 jaar, jongste van zes 

Cooijmannen. Vijfentwintig jaar geleden schoven hij en 

Annie Voets elkaar de trouwring aan hun groene vingers.  

 

Een kleine gok wat de leeftijd van Annie betreft, die ver-

schilt volgens mij niet veel van Frans. Leeftijd dat vraag je 

niet aan een vrouw, maar ze kennen elkaar al vanaf de 

LTuS. Lagere Tuinbouw School, die als setje gevolgd werd 

door de MLTuS. Frans heeft hierna alleen nog studies  

gedaan, die met bomen (kweken)  te maken hadden.  

 

Vanaf een jaar of zes wist hij dat zijn beroep later in de 

bomen zou zijn. Ad de Laat heeft een liedje dat heet: ‘Ons 

vrouw is bloemengek’, zegt Annie, maar Frans is bomen-

gek. 

 

Hij zal dus nooit op vakantie gaan naar IJsland. Voor een 

uitstapje naar het Arboretum d’n Hooijdonk, van Frens 

van de Biggelaar, mag je hem wakker maken. Wanneer hij 

Pieter van den Berk tegenkomt, dan gaat het maar over 

één ding…… Dan kan iedereen ook wel raden wat zijn fa-

voriete toetje is… zo’n lekker ijsboomstammetje. 

Hij omschrijft het zelf als een gebrek, waarop ik antwoord 

dat ieder mens recht heeft op zijn eigen beperking.  
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MIJN VERZAMELING 
Een boom(stammetje) opgezet bij Frans en Annie 

Tekst Jos van Alebeek 

Foto Nancy Verhagen 



 

 

17 



 

 

 

De eerste… 

De openingsvraag: Hoe komt een weldenkend mens erbij om boomstammetjes te gaan verzamelen?  

 

Deze prangende vraag wordt beantwoord als met een bons het exemplaar op tafel beland. Het is een stuk van een  

Laburnocytisus adamii ofwel een “kruising” tussen een Gouden regen en een rode Brem. Niet echt een kruising maar 

een ingewikkeld verhaal over wondweefsel (Callus) waaruit wonderbaarlijk een nieuwe soort ontsproot. Het unieke is 

dat deze boom zowel gele als roze bloemen heeft. Deze boom hadden Frans en Annie destijds achter het huis geplant, 

maar hun achtertuin moest op de schop. Frans wilde een eigen kwekerij beginnen en daarom legde deze mooie boom 

toch het loodje...  

 

Het omzagen ging Frans aan het hart en daarom besloot hij een stuk van de stam te bewaren. Ziedaar een verzameling 

was geboren. Of zoals Annie lachend omschrijft, het begin van het einde. 

 

Hoe het verder ging? Vanuit zijn dagelijkse werk en contacten, kwamen er meer dan genoeg aanbiedingen voor Frans. 

Helaas is zo’n stammetje alleen maar bruikbaar wanneer de aanbieder er ook de exacte Latijnse naam bij kan geven. 

Die Frans dan in lood ponst en op het stammetje spijkert. 

 

Inmiddels staat de teller op 143 stuks, maar tussentijds hebben ze nog wel de bewaarmethode aangescherpt. Op een 

mooie zondagmorgen zat Annie lekker aan haar ontbijtje, toen ze plotsklaps iets hoorde…..Jawel, beestjes met paniek 

tot gevolg. Dus de hele verzameling ging naar buiten en de stammetjes werden stuk voor stuk geïmpregneerd. Deze 

behandeling ondergaat elke nieuwe aanwinst. Vanaf nu zekerheid voor alles en vooral in een huis dat gebouwd is als 

houtskeletbouw.  

 

Frans blijft intussen verder bouwen aan zijn verzameling, mogelijkheden genoeg want in zijn bomenbijbel staan maar 

liefst  30.000 soorten. Waar is hij nou nog naar op zoek, of waar wordt hij helemaal wild van? Heel eenvoudig iedereen 

die nog een Acer griseum (Papieresdoorn) heeft staan en er toch vanaf wil, die heeft voor Frans het ultieme verjaar-

dagscadeau.  

 

Naast zijn stammetjes is Frans druk in de weer om allerlei nieuwe boompjes te kweken. Hij heeft niet voor niets een 

echte kwekerij. Dat kweken gebeurt door te stekken en ze te enten op een onderstam, die wel familie moet zijn. En dat 

kun je allemaal lezen in de bomenbijbel, benadrukt Frans nog eens.  

 

Dit heeft wel tot gevolg dat je deze zakjes met houtjes, wel een tijdlang moet bewaren in de koelkast. Geen probleem 

vindt Annie, er zijn vissers die daar hun maden hebben liggen, dit heeft ze toch liever.  

 

Annie en Frans, bedankt voor dit leerzame interview en ik fiets vanaf nu anders door de Spurkstraat.  
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Inmiddels staat  

de teller op 143 

boomstammetjes. 
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Tekst Jos van Alebeek 

Foto Netty van Bijnen 



 

 
 

1 OP DE METER 

Deze keer zijn we op bezoek bij Litser-

straat 63. De oplettende lezertjes zul-

len meteen aan de foto’s dingen gaan 

herkennen. Ja klopt, dat is de andere 

helft van die boerderij uit editie 2022 

Jacobus 3. Hun adres was alleen 

Kampseveld 32 andere ingang. De 

reden waarom we in de heerlijk lichte 

tuinkamer zitten om ons gesprek te 

voeren, is met name de gedrevenheid 

om duurzaamheid in hun eigen huis 

vorm te geven. Tevens zullen we het 

gaan hebben over de rol van de eige-

naar binnen de stichting Met Elkaar 

Voor Mekaar afgekort als MEVM. 

Introductie  

René van der Burgt en Francien van 

der Burgt-Smits. Beiden mogen zich de 

titel BD-er aanmeten, niet alleen Be-

kende maar meer Bezige Dungenaren. 

Destijds in 1948 is de boerderij her-

bouwd, nadat het vorige huis de be-

vrijding niet had overleefd. Het is een 

zogeheten Wederopbouw boerderij 

(zoals er meerdere staan aan de Litser-

straat/Poeldonk) Deze zijn allemaal te 

herkennen aan de rode dakpannen. 

We zijn in het geboortehuis van Fran-

cien. Haar ouders stopten met de 

boerderij in 1979, verbouwden de stal 

tot woning, de aanliggende grond 

werd gebruikt voor het plan Bramers-

land. Toen het woongedeelte van de 

boerderij in 1982 vrijkwam, was dat 

een uitgelezen kans voor het stel om 

te gaan trouwen en huisje boompje 

beestje werd werkelijkheid. Ze kregen 

op deze plek twee zonen, die inmid-

dels zijn uitgevlogen, naar Den Bosch 

en Londen. Zeker is dat voor allebei 

daarna het Lege Nest Syndroom niet 

aan de orde is geweest.   

Eigen woning / duurzaamheid  

Vanuit zijn eerder beroep (beheer 

vastgoed Philips) had René al veel lan-

ger te maken met verduurzaming van 

gebouwen. Dit zorgde voor een stap-

penplan in hun eigen woning, dat uit-

eindelijk resulteerde in een energiere-

kening van +/-  € 450,- per jaar. In 

2013 is het stel gestart met 24 zonne-

panelen (5000 Watt/piek)  die zich 

inmiddels al dubbel en dwars hebben 

terugverdiend.  

In 2015 hebben ze het huis voorzien 

van spouwmuurisolatie, waardoor het 

huis ook nog behaaglijker werd. Hier-

na volgden: regentonnen, een wadi en 

sedumdak. In 2021 werd de laatste 

grote slag geslagen en kwamen er nog 

eens 17 zonnepanelen bij die per stuk 

400 Watt/piek leveren. Deze uitbrei-

ding zorgde ervoor, dat de warmte-

pomp 95% van de warmte kan leve-

ren. Een elektrische auto rijden was 

hierdoor voortaan ook mogelijk. Dit 

rijtje jaartallen loopt bijna synchroon 

met de activiteiten van René bij de 

Stichting MEVM. 

Met Elkaar Voor Mekaar (MEVM) 

Inmiddels was er in 2013 over het ka-

naal in Berlicum een burgerinitiatief 

ontstaan genaamd MEVM. Deze stich-

ting had en heeft als doelstelling: Sa-

men iets voor elkaar boksen, dat al-

leen veel meer moeite kost. Dit alles 

zonder winstbejag.  

 

De inventarisatie van wensen, leverde 

meteen het eerste project op. Heel 

veel mensen wilden wel zonnepane-

len, maar waar begin je, wie is be-

trouwbaar, kun je subsidie krijgen? 

Allemaal vraagtekens, die vroegen om 

een gedegen aanpak en René had toe-

vallig al een heleboel voorwerk ge-

daan. Met een aantal andere kartrek-

kers werd gezocht naar lokale leveran-

ciers. Zij wilden pakketten bij de men-

sen aanbieden, zodat die precies wis-

ten wat de kosten waren. Dit lukte 

goed en tussen 2014 en 2016  werden 

zo 144 woningen voorzien van de wel-

bekende zwarte dakbedekking.  

Belangrijk was dat alle aanvragen net-

jes werden afgehandeld en evt. pro-

blemen goed werden opgelost. Dat de 

leverancier lokaal bekend was, zorgde 

voor een 100% tevredenheidsgarantie. 

Als bijvangst, konden diverse lokale 

verenigingen blij gemaakt worden met 

duizenden euro’s. Dit geld kwam van 

de kwantumkorting, die door de deel-

nemers naar eigen keuze mocht wor-

den gedoneerd.  

In 2016 werd duidelijk dat spouw-

muurisolatie eenzelfde MEVM project 

zou kunnen worden en ook daar had 

René toevallig al ervaring mee. Dit 

zorgde ervoor, dat in de periode 2017-

2018  meer dan 400 woningen een 

warme jas kregen. Dit project zorgde 

op zijn beurt weer voor een ander 

mooi initiatief. Tijdens een voorlich-

tingsavond, maakte iemand de opmer-

king: ‘Allemaal leuk en aardig om die 

spouwmuren vol te spuiten, maar zo 

KOMT ERIN 
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“Inmiddels al  

dubbel en dwars  

terugverdiend” 
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verjaag je misschien wel  vleermuizen of 

andere beestjes’. Na overleg met elkaar 

en Natuurgroep Gestel, werd een oplos-

sing gevonden. Iedereen die meedeed, 

kon gratis een vleermuizenkast of nest-

kast krijgen om aan zijn, of een ander 

huis te bevestigen. Niet denken in pro-

blemen, maar oplossingen in duurzaam-

heid.  

 

De Duurzaamheidsconferentie op Beek-

vliet in 2019, zorgde voor René zijn der-

de project binnen de vereniging MEVM. 

Twee Dungenaren, die zich beroepshal-

ve bezig hielden met water, gaven de 

aanzet tot afkoppeling van hemelwater 

afvoer. Dit schone water is broodnodig 

in de grond en onnodig om dat via het 

riool af te voeren naar de waterzuive-

ringsinstallatie. Weer begon MEVM met 

partijen bij elkaar te brengen zoals pro-

vincie, gemeente, hoveniers en water-

schappen. Resultaat ook hier nu al meer 

dan 90 huizen afgekoppeld en subsidie 

geregeld, zodat het aantrekkelijk was en 

nog steeds is voor de deelnemers.  

 

Dit project leverde een gering batig sal-

do op, wat meteen kansen bood om 

binnenkort de Dungense scholen boven-

gronds af te koppelen. Kinderen zien 

dan wat er gebeurt als het water na een 

regenbui de wadi vult en zo langzaam de 

grond in verdwijnt. Het verhaal van de 

jeugd en de toekomst. In 2021 klopte 

een groepje bewoners van De Haasak-

kers uit St. Michielsgestel aan bij MEVM. 

Ze hadden samen het plan opgepakt om 

hun daken te voorzien van sedumbe-

planting. Ook was al uitgezocht, waar 

subsidie aangevraagd kon worden. Al-

leen moest dat door een stichting of 

vereniging gebeuren en zo geschiede. 

Ziehier het ontstaan van René zijn vier-

de project binnen de club. Inmiddels zijn 

er al weer een drietal groepen gevormd, 

die op hun beurt kans maken om ca. 

50% van hun kosten gesubsidieerd te 

krijgen. Het project loopt nog steeds en 

nieuwe groepen, kunnen nog steeds 

opgestart worden. 

 

Bijkomend voordeel mensen leren el-

kaar beter kennen, pakken samen iets 

aan en zo verbetert er nog meer in het 

dorp. Kortom het motto van Met Elkaar 

Voor Mekaar. 

 

Na dit succesverhaal van MEVM, dat 

trouwens de grootste vereniging van de 

gemeente is, want iedere inwoner is 

gratis lid, stel ik René de vraag of hij en 

Francien nog andere hobby’s hebben? 

Francien blijkt vooral een crea-bea te 

zijn. Destijds ooit begonnen als hulp op 

de peuterspeelzaal en zo meegegroeid 

met de kinderen naar de basisschool. 

Gekscherend werd er gezegd, dat de 

kinderen overgingen en Francien wel 25 

jaar lang bleef zitten. Dit soort activitei-

ten deed ze ook in de buurtvereniging 

waar de jaarfeesten uitgebreid gevierd 

werden. Intussen heeft ze de kleuters 

ingewisseld voor een volwassen doel-

groep nl. Vincentiusvereniging met na-

me de Voedselbank. Voor al dit werk is 

ze vorig jaar onderscheiden met een 

lintje. Tekenen en schilderen gaan haar 

ook goed af, getuige de kunstwerken 

door het hele huis. 

 

Terwijl Francien in die tijd overdag actief 

was op de peuterspeelzaal, rolde René 

het bestuur in  bij Buurtvereniging Lit-

serstraat. René is ook al jaren actief in 

een adviescollege voor de opleiding real 

estate en facility management bij Hoge-

school Zuyd. Vanuit deze functies was 

de stap naar de gemeentepolitiek voor 

René niet zo groot. Hij sloot zich aan bij 

een politieke partij en is inmiddels ge-

meenteraadslid. Bij Hartwacht is hij bin-

nen het bestuur kern-coördinator voor 

Den Dungen/Maaskantje. 

 

Naast deze individuele bezigheden, heb-

ben ze zeker nog het nodige gemeen-

schappelijk. Wandelen, fietsen en sinds 

kort een bucketlist, waarvoor de dinsdag 

heilig verklaard is. Op die dag gaat het 

stel samen op pad om een willekeurige 

gemeente van Nederland te bezoeken. 

Daar kunnen ze allerlei leuke dingen 

combineren wandelen, fietsen, horeca-

bezoek, geschiedenis, museum en tot 

slot een lekker hapje eten. Het doel is 

om samen alle 342 gemeenten van Ne-

derland zo met een bezoek te vereren. 

De teller staat inmiddels pas op 14, dus 

voorlopig hoef je dit actieve stel op dins-

dag niet te bellen.  

 

René en Francien bedankt voor het ge-

zellige gesprek en voor het inkijkje in 

jullie huis en leven.  

 



 

 

Uit het fotoalbum 

van...FOTOALBUM VAN 

Nora, Jens, Janne en Tim waren verbaasd toen ik 
vroeg waar de naam Hulkensaus vandaan kwam. Ze 
dachten dat het zo in het kookboek stond vermeld. 
Janne wist te vertellen dat ze het ook wel op kikker-
dril vindt lijken, en dat dus ook een leuke naam 
vindt. Ze willen dit eten wel elke keer bij oma, zo 
lekker vinden ze het.  
 
Bij deze familie komt alles nog uit eigen tuin en niet 
van de winkel. Zo laat in het jaar groeit er natuurlijk 
niets meer, maar daar hebben ze dan weer een diep-
vries voor. We starten met een gele courgettesoep, 
met oma’s soepballen en sliertjes en wat gehakte 
maggiplant. Ziet er mooi uit (het oog wil ook wat) 
maar is ook erg lekker. Daarna komt de Hulkensaus 
met vlindertjes, en heel veel groener wordt het niet 
gemaakt. Oma wil nog wel eens wat andere dinge-
tjes toevoegen (zoals tomaatjes, champignons, pijn-
boompitjes enz.) maar de kinderen hebben deze 
simpele versie het liefst. Om het af te maken had 
oma ook nog komkommer en tomaatjes op tafel 
staan en een lekkere salade. Het toetje was ook de 
moeite waard: Bibberpudding (gelei) van pruimen 
met frambozen, ook uit eigen tuin. Ik denk dat ik 
mijn nieuwe hobby wel gevonden heb ... 
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“Als iemand op bezoek komt, of je gaat ergens op bezoek, 

dan vind ik het heel gastvrij als je iets maakt. Daarmee 

zeg je: ik vind het zo leuk dat je komt, ik bak iets lekkers.”  

 

Ingrid woont aan de Paterstraat in Den Dungen, samen 

met partner Joost en hond Sepp. Ze staat dagelijks in de 

keuken om te koken en houdt ervan om te bakken; niet 

alleen voor zichzelf, maar juist ook voor anderen.  

 

Ze vertelt dat ze van haar moeder heeft geleerd om altijd 

iets mee te brengen als je ergens op bezoek gaat. Bakken 

vindt ze erg leuk om te doen en het wordt door mensen 

heel erg gewaardeerd als je zelf iets vers hebt gemaakt. 

Vanmiddag krijgt Ingrid visite, dus ook nu staat er een  

baksel op de planning.  

 

Ik mag als Jacobus-reporter aanschuiven tijdens het  

voorbereiden van het recept, met als cadeautje dat voor 

mij een eigen variant van de ‘peren upside down cake’ 

wordt bereid; dat wordt smikkelen!  

 

Op het aanrecht liggen de peren al klaar. In de zomer  

bakt Ingrid met appels en peren uit eigen tuin.  “ Appel-

taart bak ik al járen en daar probeer ik dan, geïnspireerd 

door lekkere recepten, mee te  variëren door nootjes,  

abrikozen, of andere ingrediënten toe te voegen.” Als er 

veel oogst is gaat er  regelmatig een appel- of perenbaksel 

mee naar het werk, naar haar ouders, of wordt bijvoor-

beeld de buurvrouw blij gemaakt met iets lekkers. De  

perencake is favoriet.  

 

De ‘upside down perencake’ is een favoriet recept en deze 

doet het ook altijd goed bij kinderen; hij is lekker zoet.  

Ideaal voor bij de koffie, maar ook een groot succes als 

toetje. “Als je deze cake zelf bakt,  dan zit er een heerlijk 

krokant en vers korstje aan, en dat is toch anders dan een 

kant en klare  voorverpakte cake.” Het recept komt uit een 

bakboek dat Ingrid een paar jaar geleden kreeg van een 

collega bij haar afscheid op het werk. Echt een cadeau dat 

bij deze bakster past!  

 

De bodem van de cake bestaat uit boter, lichtbruine  

basterdsuiker en peren en het beslag uit meel, boter,  

suiker, eieren en wat vanille. Het is geen moeilijk recept, 

met de grappige upside down- twist; je start met de peren 

op de bodem en uiteindelijk draai je de cake om. “Hij is  

zo lekker, meestal staat ‘ie hier maar twee dagen”, lacht 

Ingrid. 

 

De cake schuift de oven in. Over een uurtje is hij klaar.  

We kletsen nog even na over de lol om voor anderen te 

bakken of koken. Ingrid vertelt: “Ik krijg geen stress van 

koken, of ik nu voor 10 mensen kook of voor 2, ik vind het 

gewoon leuk om altijd wat lekkers op tafel te toveren.  

Of het nu een risotto, een plaattaart of een quiche is, het 

hoeven geen culinaire hoogstandjes te zijn. Een paar jaar 

geleden heb ik eens gekookt voor een groepje ouderen. 

Dat was leuk om te doen en het werd een gezellige mid-

dag. Misschien dat ik dat in de toekomst weer eens ga 

doen.” 

 

Eenmaal afgebakken blijkt het resultaat inderdaad heerlijk. 

Een zoete, smaakvolle, krokante én ook zachte cake wordt 

met een glimlach door mij geproefd en opgegeten. Wat 

een bofkont. Ik sluit me aan bij onze start van het gesprek: 

want hoe fijn en gastvrij is het als iemand zoiets lekkers 

voor je maakt?! Bedankt Ingrid! 

Tekst Heleen  Korthals 

Foto’s Heleen Korthals 

 

                Mag  ik aanschuiven  
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EVEN VOORSTELLEN 

21 jaar jong, oudste van het gezin met nog twee broer-

tjes Silas  en Roemer. Woont nog juist vóór de grote 

weg, dus beroemde Dungenaar. Hoopt in juli af te stude-

ren als leerkracht Lichamelijke oefening (ALO). Kenmer-

ken 1.83 groot, blond, spontaan, gedreven, enthousiast 

en een blije gup. Haar moeder wist al op 15-jarige 

leeftijd, dat deze unieke naam voor haar eerste dochter 

zou zijn. Binnen het gezin koos zij ook als enige voor vol-

leybal, de rest zat op waterpolo en voetbal.  

 

Carrière 

Haar eerste stappen op weg naar de top heeft ze gezet bij 

Donki Sjot. Hier kreeg ze vanwege haar lengte al snel de 

positie van middenspeelster. Met 18 jaar maakte ze de 

overstap naar het Nijmeegse Vocasa samen met Eefje  

Groenendaal. In 2 jaar leerde ze veel nieuwe kneepjes van 

dit tactische spelletje, zoals ze zelf zegt. En wat goed is, 

onderscheidt zich razendsnel. Tijdens de corona periode 

liet de moeder van een medespeelster enkele filmpjes 

van Solfee aan de trainer van Sliedrecht Sport zien.  

De uitnodiging voor een training kwam snel, maar een 

andere club (Sint Anthonis) had de groeibriljant ook ge-

spot. Haar keuze viel snel op Sliedrecht, want binnen de 

volleywereld is die club zoals Ajax is bij het voetbal.  

 

Sliedrecht Sport 

Inmiddels heeft die grote meid uit Den Dungen zich toch 

maar mooi naar de plek van hoofdblokkeerder in de basis 

van Dames 2 geknokt. Een team bestaat uit 12 spelers en 

7 staan er in de basis. Zij spelen topdivisie, waar alleen de 

eredivisie nog boven gaat. Elke wedstrijd is het erop of 

eronder. Sociaal doorwisselen, dat kennen ze niet. De 

taak van Solfee, met toepasselijk rugnummer 11, is om 

het middenblok te vormen en punten te scoren .  

 

Waarom is volleybal leuk?  

Het is een snelle, tactische en ook nog technische team-

sport om te doen. Overal op het veld is actie en het geeft 

zoveel voldoening, wanneer je de tegenstander gefopt 

hebt. Daarom wordt ieder punt in een kring gevierd. Bij 

een verloren punt wordt dan de tactiek of een trucje be-

sproken om de service weer terug te halen. De competitie 

bestaat uit 22 wedstrijden en ze spelen tegen de 11 zuide-

lijkste teams. 

 

Wat is jouw grote kracht binnen jullie team?  

Altijd lastig om jezelf te gaan prijzen, maar Solfee komt 

toch vrij vlot bij haar kwaliteiten. Ik heb een tomeloze 

energie en inzet, ik ben niet alleen spel- maar ook sfeer-

bepaler. Als brabo, wildebras en blije gup trek ik het team 

door moeilijke momenten en is het nooit saai. 

 

Een week wel en wee van Solfee. 

Maandag: Dan geef ik als stage ‘s morgens gymles op  

het St.Janslyceum in Den Bosch. Als ik geen les geef,  

werk ik aan mijn scriptie. Om 19.00 uur rij ik samen met 

Sjakkie Donkers in 40 minuten naar Sliedrecht voor de 

eerste training van de week. Deze duurt tot 22.00 uur. 

Dinsdag: Is hetzelfde als maandag. 

Woensdag: ’s Morgens heb ik ruimte voor school, in de 

middag train ik mee met Dames 1 en ‘s avonds werk ik 

regelmatig bij het JBZ. 

Donderdag: Overdag naar Fontys (eigen school), ‘s avonds 

trainen met voorbespreking voor de wedstrijd en tot slot 

één welverdiend drankje. Alleen op donderdag! 

Vrijdag: ’s Morgens weer lesgeven, ’s middags werken dat 

kan variëren van JBZ als ondersteuner tot Horeca bij SCG 

SPORTIEF TALENT 

Tekst Jos van Alebeek Foto’s Nancy Verhagen en Solfee Postma 
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voetbalkantine, Absoluut of op een feestje bij iemand 

thuis.  

Zaterdag: In de ochtend doe ik helemaal NIKS. Ik wil dan 

mijn hoofd leeg hebben voor de wedstrijd.  ‘s Middags 

haal ik Sjakkie weer op, rijden dan al giebelend, zingend 

en kletsend naar de  wedstrijd. Daar eerst samen eten, 

omkleden, voorbespreking, warming-up en dan gaan we 

knallen!  

Zondag: Dat is hoofdzakelijk een werkdag op een van mijn 

horeca-adressen. Wat is jouw toekomstplaatje over twee 

jaar? Meteen flapt ze eruit: ‘Spelen in de basis bij Dames 

1 van Sliedrecht Sport. Oh ja, ook nog rondrijden in een 

Sliedrecht-auto en mijn eigen naam Postma in grote 

letters achter op mijn shirt met daaronder het gekkenge-

tal 11 ;-)’ 

Solfee, dat gaat je lukken, bedankt voor het interview. 

 

Onderschrift: Oud-trainer van het eerste uur, Jan van 

Sluisveld herinnert Solfee nog wel en volgt haar sportieve 

carrière op de voet. Prettig om haar nog regelmatig te 

spotten in De Misse. Zowel voor als achter de bar.  



 

 

 

 

  

 



 

 

               VOOR DE KOST 
 Je hebt ongetwijfeld haar grijze Cad-

dy met de (bolletjes)stickers van Kids 

& Fun door het dorp zien rijden. Anja 

van Bers, de bestuurster, is een echte 

Dungense, maar is door de liefde 25 

jaar het dorp uit geweest. Haar roots 

liggen aan de Paterstraat, waar zij 

sinds enkele jaren weer haar intrek  

in het ouderlijk huis heeft genomen.  

Sinds kort is zij betrokken bij de 

www.schoenendoosactie.nl van 

Stichting GAiN. Vanuit die landelijke 

stichting worden veel versierde 

schoenendozen geregeld om te ver-

sturen naar landen waar kinderen 

onder de armoedegrens leven. Er is 

nu een officieel inleverpunt bij Anja 

thuis.  

Een supermooi project waar zij haar 

tanden in heeft gezet. En dit is 1 van 

de vele projectjes die ze heeft. Haar 

motto is: ”Ik ben graag bezig met 

spullen bij de juiste mensen te krij-

gen. De een heeft het over, de ander 

komt het te kort. Het verschil tussen 

rijk en arm verkleinen.” 

Ze struint rommelmarkten af, Markt-

plaats is één van haar favoriete web-

sites. Haar huis staat vol met bana-

nendozen (gesorteerd op leeftijd en 

jongen/meisje). Er worden natuurlijk 

geen lege schoenendozen verstuurd. 

Ze worden gevuld met veel nuttige 

spulletjes. Denk aan verzorgingsarti-

kelen (zoals tandenborstel, tandpasta 

en zeep) en schoolspulletjes (zoals 

schriften, potloden en pennen). Een 

knuffel mag niet ontbreken en ander 

speelgoed (zoals knikkers, tennisbal-

len, puzzeltjes en spelletjes) gaat ook 

altijd mee.  

 

Anja zorgt voor de organisatie. Zij 

zorgt dat dozen, die via scholen, ker-

ken en andere organisaties ingele-

verd zijn, super leuk gepimpt en ge-

vuld, naar de arme kinderen worden 

opgestuurd. 

 

Om de dozen compleet te kunnen 

maken wil ze graag de benodigde 

spullen los inzamelen. Om te zien 

welke spullen, kijk op website 

www.schoenendoosactie.nl. Inlever-

punt bij Anja thuis op Paterstraat 40.  

 

Anja zou zeer geholpen zijn bij het 

versieren van de dozen, het slijpen en 

bundelen van kleurpotloden, het con-

troleren van puzzeltjes, het maken en 

vullen van knikkerzakjes, het uitzoe-

ken en in zakjes doen van speelgoed 

zoals kraaltjes,  enz. enz.  

Voor december en januari zoekt ze 

een ruimte waar ze rond de 1000 

schoenendozen kan gaan vullen met 

een groepje vrijwilligers die het leuk 

vindt om samen deze pakketjes klaar 

te maken.  

Wil je helpen of heb je tijdelijk  een 

ruimte stuur dan een mailtje naar  

kinderfeesten@kids-en-fun.nl.  
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Het is een bonus zondag. Ik zit tegen de 

gevel van ons eigen hotel-restaurant. Ik 

kijk naar het Christusbeeld in het Heilig 

Hartpark. De vroege en late lunch-gasten 

zijn alweer vertrokken, precies zoals de 

horeca-goeroes dat bedacht hebben. Het 

is bijna kwart voor vier, het terras is na-

genoeg verlaten. Links van mij, een tafel-

tje of vier verderop, zit een ouder echt-

paar met een hele dorstige hond. Het is  

duidelijk dat het geen dorpsgenoten van 

mij zijn. Op hun tafeltje ligt een openge-

slagen plattegrond. Ik bespied mijn om-

geving, hopend op een “scoop”: een leu-

ke anekdote voor mijn column in “De 

Jacobus”, of een markant persoon die 

zou kunnen figureren in mijn nieuw te 

schrijven roman. 

 

Geen geluk vandaag. Net als ik mijn noti-

tieblokje wil opbergen en de serveerster 

om de rekening wil vragen, huppelt er 

een kittig meisje mijn blikveld binnen. 

Een lange man houdt achteloos haar 

handje vast. Hij lijkt verdiept in zijn mo-

biel. Het meisje heeft zwarte pijpenkrul-

len met van die zondagse strikken, een 

wit jurkje met een rood ceintuurtje, wit 

met roze gestippelde kniekousjes en ro-

de lakschoentjes. Het is opeens zomer op 

het terras. 

 

'Pap, mag ik een ijsje?' klinkt het helder. 

Ze is blijven staan en kijkt omhoog. Met 

moeite verlegt hij zijn blik van de tele-

foon naar zijn dochtertje en zegt: 'Een 

ijsje? Ja, kom, we gaan hier zitten, onder 

de parasol' 

 

Ze nemen plaats aan een vierpersoonsta-

feltje. Hij gaat met zijn rug naar mij zitten 

en zij klimt op de stoel tegenover hem. 

Verwachtingsvol sla ik het notitie-blokje 

open op een maagdelijk witte pagina. De 

serveerster zet ze zich af tegen de deur-

post, zet haar fake-smile op en loopt 

naar het tafeltje. 

 

'Ja, voor mij een  latte macchiato en voor 

deze jonge juffrouw het kleinste kinde-

rijsje wat u heeft.' 'Neehee, ik wil een 

grote-mensen-ijsco, pap, met saus en 

slagroom!' De serveerster tovert een 

kleurrijke ijskaart tevoorschijn. Zo mooi 

en smaakvol dat zelfs bij mij het water in 

de mond loopt. 'Die wil ik...of die, nee 

die!' Ze wijst verheugd op diverse ijsjes. 

'Deze?' vraagt het meisje met het zwarte 

schort. Het kind knikt verheugd, de vader 

bromt dat het goed is en zit alweer  in 

zijn telefoon. Het serveerstertje loopt 

kordaat naar binnen.  

 

Wanneer het serveerstertje mij passeert 

kijkt ze me vragend aan. Onopvallend 

schud ik mijn hoofd ondertussen het 

ongebruikelijke koppel in de gaten hou-

dend. Het kind is behaaglijk in de grote 

stoel gaan zitten en kijkt naar haar vader. 

Aan haar blik en aan de houding van zijn 

rug zie ik dat hij weer verdiept is in zijn 

mobiele apparaat. Haar ogen dwalen 

over het pleintje. 'Kijk!' roept het kind en 

wijst. 'Wat?' hij kijkt nauwelijks op.  

'Mag ik hem aaien?' Ze wijst naar de 

hond. 'Nee, doe dat maar niet, je weet 

niet of hij bijt.' Ze was al half van haar 

stoel gesprongen. 'Hè toe pap, het is een 

heeele lieve...' 'Nou goed dan, wel voor-

zichtig doen, eerst vragen!' 

 

Het meisje huppelt weg, hij scrolt door 

zijn telefoon. 'Tuurlijk.' zegt de oude da-

me. Bedeesd laat ze de hond even 

snuffelen, zo van dichtbij is hij groter dan 

gedacht. De lobbes kwispelt uitnodigend 

en verrukt slaat ze beide armpjes om de 

harige nek. Natuurlijk let ze niet op haar 

witte jurkje en zondagse schoentjes. Ze 

krijgt een lik over haar gezicht. Ze kraait 

van plezier. De vader kijkt ietwat ver-

strooid om en ziet nog net dat er een 

sliert hondenslijm op haar onberispelijke 

jurkje valt. 

 

'Nicky! Nicky kijk nou! Heel je jurk is 

vies!' Met twee stappen is hij bij haar, de 

hond duikt verschrikt onder de tafel en 

gromt verontwaardigd. Pa grist een ser-

vet van het tafeltje en begint verwoed 

over de vlek te wrijven, deze wordt 

prompt groter. Hij kijkt het echtpaar  

 

boos aan. 'Och,' sust de oude dame 'het 

is niets. Met een beetje water en zeep is 

het zo weer opgelost.' 

 

De opwellende tranen verdwijnen als 

sneeuw voor de zon. 'Pap kijk!' de ser-

veerster zet er een enorme sorbet naast 

de dubbele latte macchiato. Met een 

haast agressief 'MMMF!' draait de man 

zich om. Zijn meisje is al enthousiast op 

haar stoel gekropen. De sorbet is zo 

groot dat ze om bij het rietje te kunnen 

op haar knieën moet gaan zitten. 

 

'Op je billen!' zegt haar vader een beetje 

korzelig, terwijl hij met een scheef oog 

zijn beeldscherm checkt. 'Pap, dan kan ik 

er niet bij..ij..' Nu pas ziet hij hoe groot 

het gevaarte is. Hij schuift zijn stoel een 

halve slag zodat hij naast zijn kleine meid 

komt te zitten. Zowaar laat hij zijn mobiel 

aan de ander kant van de tafel liggen. Er 

is nog hoop, denk ik opgelucht. 

 

'Kom, ik zal je helpen!' Gezamenlijk zor-

gen ze ervoor dat deze ijsberg slinkt voor 

dat hij kan smelten. 'Zeg Nicky, wat zul-

len we straks gaan doen? Zullen we naar 

het park gaan; madeliefjes plukken of de 

eendjes voeren?  

 

'Nee Pap, ik wil dat niet, Ik wil naar jouw 

huis en dan met jou spelen.. Thee zetten 

alsof.. en en verhaaltjes voorlezen voor 

de poppen, met jou pap... alleen met 

jou!' De man lijkt wel wat ontroerd.. 

Even is het stil op het terras. 'Ja, alleen 

met jou, zonder haar! Zonder Ilse, wij 

samen!'  

 

Verstoord kijkt de man mij nu recht aan. 

Donkere blik, diepliggende ogen. Ik 

wacht af. 

 

'Tuurlijk schat, we gaan naar huis.’ Nicky 

knikt blij. Hij grist de telefoon van tafel 

om te gaan betalen. Bij mijn tafeltje blijft 

de man even staan. 'Naar huis!' zegt hij 

'Mooi! Over twintig minuten begint Ajax- 

Feijenoord…’ 
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VOOR DE KOST  
De boerderijwinkel van Wiljan en Rianne van der Heijden 
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Verscholen achter de dijk, dichtbij het 

kapelletje ligt de prachtige boerderij-

winkel van Wiljan en Rianne. Het is 

echt een plaatje met de sfeer van 

toen, grote parkeergelegenheid en 

buiten staan er rijen met kratten. 

Waar ik dacht op een maandag-

ochtend een redelijk rustige winkel 

aan te treffen had ik het helemaal 

mis. Het is een drukte van belang en 

wie er ooit is geweest die snapt met-

een waarom. We gaan op zoek naar 

Rianne die achter druk bezig is met de 

voorraad en het aanvullen van ver-

schillende soorten groenten en fruit. 

 

Samen met Rianne loop ik naar de 

keuken waar de vader van Wiljan aan 

de koffie zit. Jan stelt zich voor en ter-

wijl Rianne druk bezig is steekt hij van 

wal. Vroeger ging hij net als zoveel 

boeren uit Den Dungen naar de markt 

met zijn zelf geteelde groenten en 

fruit. Kleine bedrijfjes net als toen zijn 

er bijna niet meer. Van lieverlee ver-

kocht de vrouw van Jan, Riky, ook 

steeds meer aan huis. “Vroeger was 

het wel echt allemaal een beetje an-

ders, toen had je wel dertig of mis-

schien wel veertig Dungense boeren 

die naar de markt gingen met een kist-

je of vijf of misschien tien aan handel. 

Dan ging je met een busje met meer-

dere boeren naar de markt. Je pro-

beerde alles dezelfde dag kwijt te ra-

ken en soms lukte dat zelfs al voordat 

de markt begon aan handelaren. Dan 

was je alles al kwijt, maar dan wist je 

eigenlijk ook dat je te weinig had ont-

vangen voor je producten”, vertelt Jan 

lachend. 

 

Ondertussen is Rianne aangeschoven 

terwijl Jan nog druk aan het vertellen 

is wat Wiljan allemaal teelt. “Asperges, 

die zitten nu nog onder het plastic, 

aardbeien die worden geteeld in de 

volle grond en in de kas, boterboon-

tjes, sperzieboontjes, prinsessenboon-

tjes, snijbonen, spekbonen, tuinbonen 

ook wel flodderbonen genoemd, ra-

barber, courgettes, winterwortels, 

aardappels Bildtstar en Frieslanders. In 

de kas telen wij tomaten, komkom-

mers, bonen en aardbeien. Buiten in 

de winter telen wij savooiekool, rode 

kool, spruitjes, bloemkool. Terwijl Jan 

opstaat om naar buiten te gaan, 

schuift Wiljan aan. Hij vertelt dat hij 

vroeger naar de tuinbouwschool is 

geweest en dat hij de gewassen teelt. 

De tijd van naar de markt gaan heeft 

hij niet meegemaakt. “Toen ik in het 

bedrijf stapte hadden we al een winkel 

aan huis en sommige gewassen wer-

den verkocht op de veiling.” Tegen-

woordig verkoopt Wiljan alles in de 

winkel, waar Brabantse gezelligheid en 

goede producten vers van het land de 

boventoon voeren. “Wij proberen met 

(h)eerlijke groenten en fruit onze klan-

ten te bedienen. Een groot gedeelte 

van ons assortiment komt van eigen 

kweek en van een aantal telers uit de 

buurt. Uiteraard willen we mensen 

een zo uitgebreid en kwalitatief zo 

hoog mogelijk aanbod bieden. Vooral 

in coronatijd merkten we dat het ko-

pen van eten een uitje was gewor-

den.“ Wiljan is het allerliefste buiten 

met zijn gewassen in de weer, terwijl 

Rianne de winkelverkoop regelt. Voor-

dat Rianne in de winkel werkte heeft 

ze als financieel adviseur ruim 20 jaar 

bij een bank gewerkt. De passie ebde 

langzaam weg en thuis werd het 

steeds drukker. Ze besloot de winkel 

te gaan runnen en doet dat tot op de 

dag van vandaag met heel veel plezier. 

“We hebben een uitgebreide klanten-

kring van mensen die van lekker eten 

houden en het leuk vinden om te ko-

ken. De openingstijden van de winkel 

zijn ruim, zestig uur in de week zijn we 

open. Alleen op zondag zijn we dicht.” 

Als ik constateer dat er dan weinig 

ruimte is voor vrije tijd antwoordt Ri-

anne met een lach, “Het is fijn dat we 

zoveel tevreden klanten hebben. Men-

sen waarderen dat ze bij ons lekkere 

verse producten kunnen kopen. We 

krijgen veel positieve reacties en daar 

krijgen wij weer energie van!” Ik denk 

dat deze woorden voor Rianne en Wil-

jan ook echt een understatement zijn. 

Alles is erop gericht om zo klantvrien-

delijk mogelijk te werken. Winkelen is 

hier echt een beleving en als ik een 

aantal klanten aanspreek merk ik dat 

er veel klanten ook van buiten Den 

Dungen komen. Zeker in deze tijd kun 

je stellen dat dit een echte duurzame 

winkel is, vers van het land, zo in de 

blauwe mand en thuis op het bord. 

Het is de moeite waard om dit verbor-

gen pareltje in Den Dungen eens te 

gaan ontdekken! 
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Deze enthousiaste 23 jarige begon vorig jaar haar eigen hon-

dentrimsalon. Bij binnenkomst dansen er twee hondjes gezel-

lig om Anne heen.  Een bejaarde bulldog met een ietwat han-

gend oogje en een speelse pup, een klein zwart poedeltje, 

genaamd Olly. Samen met Anne en onze huisfotograaf Netty 

lopen we naar de salon. De salon ziet er prachtig uit, ruikt 

heerlijk fris en puppy Olly staat gewillig model. 

 

Van haar moeder kreeg Anne de kans om de garage om te tove-

ren tot een hondentrimsalon. Zelf ging ze ijverig aan de slag en 

voor de opleiding moest ze een gedeelte theorie online volgen, 

omdat deze startte in coronatijd. Voor het praktijkgedeelte 

werd naarstig gezocht naar een goede stageplek. Die vond ze bij 

een salon in Zeeland. 

Anne is linkshandig daarom moesten er wel speciale scharen 

komen voor linkshandige. Lachend vertelt Anne dat er dan een 

aantal scharen minder tot je beschikking staan, maar dat er 

binnenkort weer een nieuwe uitkomt. Het knip en trimresultaat 

is er zeker niet minder om. Ze verstaat haar vak, al wil dat niet 

zeggen dat het haar altijd zonder blunders is vergaan. Uitgere-

kend tijdens het praktijkexamen liet Anne door de zenuwen 

haar schaar vallen. “ Uit reflex wilde ik deze opvangen met een 

vlakke hand, maar dat is niet zo handig. Ik bezeerde mezelf en 

moest daardoor even naar de EHBO. Gelukkig was het snel ge-

fikst en mocht ik dit onderdeel opnieuw doen.”    

 

 

Tekst Maartje van der Aa  
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“Vers van het land, 

zo in de blauwe mand  

en thuis op het bord!” 
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Loes Praagman verruilde met haar 

gezin met vier jongen kinderen in de 

zomer van 2017 Den Dungen voor een 

leven op een Caribisch eiland. Jacobus 

is nieuwsgierig en zegt dan ook Aloha 

Bonaire! 

Aloha Loes! Waren jullie al vaker op 

de Caribische eilanden geweest?  

“We hebben in 1999 negen maanden 

op Curaçao gewoond. Joeri zat toen bij 

de mariniers. Hij werd uitgezonden 

naar “de west” en ik mocht als zijn 

vriendin mee! We zijn toen een week-

end naar Bonaire geweest en waren 

toen al verliefd op de Caribische eilan-

den!”    

Wanneer ontstond de wens om defi-

nitief op Bonaire te gaan wonen?  

“We gingen op vakantie naar Bonaire 

in 2015. Vrienden van ons waren daar 

naar toe geëmigreerd. We wilden 

graag het Caribisch gebied aan onze 

kinderen laten zien.” vertelt Loes en-

thousiast. “Toen we hier op een 

strandje stonden te genieten van het 

uitzicht opperde ik het idee dat het wel 

superleuk zou zijn om hier een jaartje 

te wonen, zodat de kinderen een an-

dere cultuur en leefwijze mee konden 

maken. Het bleef toen bij dit idee.” 

Hoe hebben jullie de stap om naar 

Bonaire te vertrekken aangepakt?  

“Eenmaal thuis verdween het idee 

totdat we ons huis wilden verkopen. 

Dat was naar mijn idee het moment 

om naar Bonaire te kunnen voordat we 

weer een nieuw huis kochten. Zo ge-

zegd, zo gedaan!” zegt Loes kordaat. 

“Het huis kwam te koop en ondertus-

sen begonnen we met emigratieplan-

nen. Op een gegeven moment waren 

de plannen zo concreet aan het wor-

den en was ons huis nog niet verkocht. 

Uiteindelijk hebben we besloten het 

huis te verhuren en zijn we ervoor  

gegaan. Ik had een map aangemaakt 

voor alle zaken over de emigratie, om-

dat het zo enorm veel was, met een 

kalender erbij zodat we wisten wat er 

gedaan moest worden voor we ver-

trokken. We hadden ondertussen een 

huis gevonden en besloten toen ons 

meubilair ook mee te nemen in een 

container. Op Bonaire is meubilair erg 

prijzig en met 4 kinderen heb je nogal 

wat nodig!” roept Loes lachend. 

Waarom Bonaire en niet een ander 

eiland?  

“Toen we in 1999 op Curaçao woon-

den was het daar heel rustig en re-

laxed. Bonaire heeft dezelfde sfeer. En 

natuurlijk, omdat onze vrienden daar 

woonden.” 

Hoe bevalt het jullie?   

“Heel erg goed! We hebben veel mee-

gemaakt hier en het is natuurlijk niet 

altijd makkelijk geweest, maar ik heb 

nog steeds absoluut geen spijt van 

onze beslissing gehad.” 

Wat zijn de grote verschillen?  

“Als eerste natuurlijk het weer. Het is 

hier altijd warm, ook ’s nachts. De 

koudste temperatuur gemeten is 19 

graden. Gemiddeld is het hier overdag 

30 en ‘s nachts 24 graden. Daarnaast 

leven er veel verschillende culturen 

naast elkaar hier op het eiland, waar je 

ontzettend veel van kan leren. De di-

versiteit in combinatie met het weer 

blijft erg boeiend. Je leert hier natuur-

lijk ook veel over je eigen cultuur. Wat 

voor mij normaal is kan voor iemand 

uit Colombia best raar zijn, en ;-) an-

dersom. Ook zijn de mensen hier 

heeeeel erg vriendelijk. Bijna iedereen 

lacht en is lief voor elkaar, in het ver-

keer en dergelijke.” 

Wat mis je?  

“Het meest mis ik mijn familie en 

vrienden. Het is makkelijk ze te zien 

door te videobellen, maar dat is toch 

anders dan in het echt. Ik mis soms het 

koude weer, vooral sneeuw dan. Die 

prachtige dagen wanneer je wakker 

word met een verse laag sneeuw en 

het geluid als je erdoor loopt. Ook mis 

ik soms de diversiteit van Nederland. 

Je kan eindeloos leuke uitjes plannen 

en iets online bestellen wat de volgen-

de dag binnen is. Die dingen zijn hier 

op het eiland een stuk moeilijker.” 
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Tekst Christel Heijmans Foto’s Loes Praagman 
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DE BOER OP 

Tekst Maartje van der Aa Foto’s Maartje van der Aa 
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 Jacobus gaat de boer op en neemt een kijkje bij “de Moerhoeve Holsteins”.  

 De boerderij wordt gerund door John van der Aa en Wendy Noorloos. Voor de  

 oudere Dungense generatie John is er inne van Jo van Bert van Marinus.  

 Wie denkt dat de moderne boer door alle technieken van tegenwoordig zeeën  

 van tijd heeft, die heeft het mis! Net voordat ik in de auto spring voor mijn bezoek   

 word ik gebeld. “Ik zit nog op stal, kun je iets later komen?” Ik besluit een Brabants  

 kwartiertje later aan te rijden. 

 

Lachend zwaait Wendy voor het raam. Terwijl ik vrolijk door drie hondjes word begroet vertelt Wendy dat John nog op 

stal is. “John is altijd op stal, hij is heel erg gericht op zijn koeien en heeft bijna geen tijd om binnen te zijn”. Het is al 

laat als John binnen komt. Onder het genot van een lekkere kop koffie steekt John van wal. “De boerderij is al genera-

ties lang in de familie. Vroeger stond hier een ander huis maar dat is door de inslag van een V1 bom in de oorlog verlo-

ren gegaan. Het huis scheurde en zo kwam er kachelbrand. Daarna is het herbouwd en in 2006 is er een mantelzorg-

woning voor mijn ouders bij gekomen.  

 

Vruuger en nu 

Er is veel veranderd tussen de boerderij van vroeger en nu. Vroeger kon je met een paar koeien, kippen en varkens en 1 

hectare de kost verdienen. Toen was het nog leuk en te overzien. Nu is het een jungle aan wetgeving. Iedere maand 

verandert er van alles. Je moet de manier van ondernemen er continu op afstemmen. Er komen veel regels bij en er 

gaan er geen af en daar moet je je bedrijf doorheen zien te loodsen” vertelt John. “Terwijl de boer onder een vergroot-

glas ligt, krijgt Schiphol alle kansen. Dat voelt zo oneerlijk. Wij proberen echt één te zijn met de natuur. Ik probeer iede-

re dag die zorgen los te laten en zo innovatief mogelijk te ondernemen.“ 

 

Tweehonderd % 

“Zo hebben wij bijvoorbeeld 700 zonnepanelen en het label On the way to planetproof. Dat houdt in dat we zoveel mo-

gelijk duurzaam werken, goed voor dierwelzijn, klimaat en natuur. De koeien hebben “koeborstels”. Dat zijn een soort 

massageborstels voor de koeien. Als je tegenwoordig boer wil blijven moet je dat voor 200% willen doen, als je een 

mentaliteit hebt voor 100% dan tel je eigenlijk niet meer mee.” Voor dieren die bijzondere aandacht nodig hebben 

heeft John een strohok . Er zijn camera’s geïnstalleerd en zo kan hij ‘s nachts de attentiedieren in de gaten houden. Het 

strohok is een groot hok en de dieren lopen los zonder hekwerk. “Vannacht nog moest John eruit voor een bevalling.” 

vertelt Wendy. Tijdens het gesprek vraagt ze of hij ook nog terug in bed was gekropen. “Ja”, zegt John ,“maar ik had net 

zo goed wakker kunnen blijven. Ik had gruwelijk koude voeten gekregen en dan kun je toch niet meer slapen. Ons Wen-

dy geeft de kalfjes ‘s morgens voordat ze gaat werken altijd melk. Mijn koeien zijn zo lief, omdat ze als kalf een liefde-

volle verzorging van Wendy hebben gekregen. Een koe moet je vertrouwen en dat vertrouwen moet je van haar zien te 

krijgen/verdienen. Ik heb ook echt wel favorieten. Die zijn al op leeftijd en mogen ‘s nachts ook in het strohok. Het zijn 

mijn VIP dieren. Die mogen hier ook blijven als ze geen melk meer opleveren totdat ze hun laatste adem uitblazen. Ik 

heb daar echt een band mee opgebouwd. Als boer ben je altijd bezig met je koeien. Je moet het eigenlijk al zien voor-

dat een koe ziek wordt om ze zo goed mogelijk te verzorgen. “  

 

Koeienshows  

“Voor Corona deed ik mee aan koeienshows. Ik kon daar echt van genieten en ben er trots op dat we een hele mooi lijn 

koeien hebben gefokt. Ons pap zei altijd kampioenen die moet je zelf fokken, die kun je niet kopen. We hebben in 1965 

de eerste Marina gekocht in Olland. Ondertussen hebben wij daar mee verder gefokt en bijzonder goede resultaten 

Bij John van der Aa & Wendy Noorloos, Floor en Lonneke 
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“Het mooie van boer zijn is de vrijheid, het buiten zijn  

en één met de natuur en je dieren.” 
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gehaald, wij hebben 25 kampioenen gehad. Het is echt een 

hele mooie lijn dieren, waar ik lokaal, provinciaal en zelfs 

de Nederlandse kampioenschappen mee heb gewonnen.” 

Terwijl ik mij hardop afvraag wat zo’n koeienshow nu in-

houdt vullen John en Wendy elkaar aan. “Het is eigenlijk 

een soort missverkiezing voor koeien. Welke koe is het 

mooist is op functionele onderdelen, zoals het beenge-

bruik, de speenplaatsing en de uier.” “Ja,” zegt Wendy la-

chend “die uier smeren ze dan in met een soort van por-

nogel zodat die mooi glimt “. Lachend zegt John “Da’s geen 

pornogel, maar babyolie voordat iedereen er een verkeerd 

beeld van krijgt. De koeien worden voor de keuring nog 

netjes geknipt en geschoren. Ook ben ik er dagen mee aan 

het oefenen om ervoor te zorgen dat ze mooi rustig lopen 

met het hoofd omhoog. De koeienshows zijn eigenlijk een 

uit de hand gelopen hobby, maar door Corona is er de klad 

een beetje in gekomen. Waar het vroeger mijn lust en mijn 

leven was, denk ik nu, het is toch ook lekker als je daar niet 

al je tijd in hoeft te steken. Plus ik vind het gevaarlijker nu. 

Het heeft een veterinair gevaarlijke status en je wilt niet 

dat er koeien ziek worden of dat je een virus mee naar 

huis neemt. Naast de Marina’s heb ik ook nog een mooie 

lijn Gonda’s en Martha Lena’s. Mijn koeien hebben alle-

maal een naam en een volgnummer.  

 

App en hulp van buitenaf 

Tegenwoordig heeft ook iedere koe een halsband aan met 

een zender. Zo kan ik via een app precies zien welke koei-

en ik nog even moet ophalen en nog niet bij de melkrobot 

zijn geweest. De uiergezondheid wordt nauwkeurig bijge-

houden, zelfs het aantal eetminuten en wanneer een koe 

tochtig is wordt op deze manier gemonitord. Ik vind het 

echt vet cool als al mijn koeien gezond zijn. Het geeft mij 

echt voldoening wanneer het allemaal goed gaat en ze een 

mooie melkproductie hebben. In de zomer loopt altijd al-

les buiten. Zoals al eerder gezegd werken wij natuur- inclu-

sief. Op bepaalde plekken houden we rekening met een 

rustperiode voor de natuur en daar ook niet bemesten. Ik 

kan dat wel allemaal hekelen maar dat is toch waar de 

overheid naartoe wil. Al moet ik wel zeggen dat ik het niet 

overal mee eens ben en ook onze financiering is afgestemd 

op het bedrijf en de productie. Ik heb 130 koeien en 100 

stuks jongvee. Voor mij is dat groot genoeg, meer wil ik er 

ook niet. Het past precies met mijn twee robots en zo kan 

ik alles nog overzien en op orde houden. Ik krijg ook wel 

eens hulp van buitenaf. Zo komt Jaap hier regelmatig hel-

pen.” “Ja “ valt Wendy hem bij,” dat willen we wel echt 

even gezegd hebben. Die Jaap die kan alles maken en ge-

niet er ook van als hij bijvoorbeeld het gras kan maaien.”  

Zo zie je maar dat je niet per se van de boerderij hoeft te 

komen om er echt van te kunnen genieten. Jaap komt uit 

de stad maar is inmiddels aardig ingeburgerd in ons dorp. 

Het is voor John en Wendy de man met de gouden hand-

jes, wat zijn ogen zien kunnen zijn handen maken en hij is 

ook nog eens erg liefdevol voor de dieren. Verder komt 

ook Aaron van Santvoort regelmatig over de vloer. Wie 

wel eens door het Moerschot fietst, heeft vast zijn mooie 

alpaca’s al eens gespot. “Ja,” lacht Wendy “dat is ook echt 

een aardige jongen met hart voor zijn dieren. Zo had hij 

twee lammetjes aan de fles maar, omdat hij overdag werkt 

was dat lastig. Wij hadden ze hier los op het erf. Floor en 

Lonneke waren er helemaal gek op en gaven ze de fles. 

Het zijn hele makke schapen geworden en ze liepen dan 

ook los bij ons op het erf. Floor en Lonneke hadden ze Jip 

en Japie genoemd. Jammer genoeg is er eentje gestorven 

tot groot verdriet van onze meiden. De ander loopt nog 

vrolijk los over het erf en in de stal tussen de koeien. Die 

hoeft niet vast, want hij blijft toch wel hier. Soms zijn wij 

hem even kwijt maar dan loopt ie weer vrolijk achter je 

aan of ligt hij bij de koeien in de box.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paarden & pony’s 

Ook heeft Wendy nog paarden en pony’s, maar dat aantal 

is een beetje uit de hand gelopen. ”We hebben er nu 6 

inclusief twee scheidingsgevallen.” vertelt John. Wanneer 

ik mijn wenkbrauwen frons merkt John dat dat nog even 

wat uitleg nodig heeft. “Ja lang verhaal kort, scheiden is 

voor niemand leuk. Anders zouden er 2 pony’s van iemand 

naar de slacht moeten. Ik heb gezegd zet ze hier maar neer 

dan. Ze zijn 32 en 26 jaar oud maar voor de leeftijd nog erg 

fit. Ik vind als je een dier houdt, dan moet je er of goed 

voor zorgen of je moet het weglaten. De pony’s hebben 

het hier goed en ondanks dat ik eigenlijk niet zoveel om 

paarden geef ben ik echt van ze gaan houden. Dat is het 

mooiste van boer zijn, de vrijheid het buiten zijn en één 

met de natuur en je dieren.” 
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 HOERA!  

 STICHTING H.E.L.D. BESTAAT DIT JAAR 5 JAAR!  

 En dat gaan we vieren met een circus in ons dorp.  

 Zet het maar vast in je agenda!   

 ZONDAG 23 APRIL   

 Voorstelling van 13:30-14:30 uur  

 Voorstelling van 15:00-16:00 uur. 

 KAARTVERKOOP CIRCUS 

 De verkoop van kaartjes start op zondag 9 april in Litserborg.  

 Graag contant voldoen. Wees op tijd, want op = op. 

 Prijs per voorstelling is € 7,50 p.p.                                      
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EEN GREEP UIT DE ACTIVITEITEN  

in Den Dungen & Maaskantje  

Donkpop 

Boer Goossens 

op woensdag 26 april 

Den Dungen Dobbert 

Meerse Plas (Dungens Gat 

op 30 juni, 1 & 2 juli 

Kerstmarkt 

St Jacobusstraatje 

op 9 december 

Dungens Bierfestival 

Plein Litserborg  

op 2 september  

Braderie Maaskantje 

Maaskantje 

op zondag 11 juni 

Boekenbeurs 

Litserborg 

op 8 oktober  

Halloween  

Litserborg 

op 28 oktober 

Kinderbeurs  

Litserborg   

op 5 november  

Recycle Sint 

Litserborg  

op 17 november 

Kerst op het Plein 

Plein Litserborg 

op 16 december 

Circus Salto 

Plein Litserborg 

op zondag 23 april 

Download de gratis app 
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Heeft de activiteit een geel kader?  

Kijk dan voor meer informatie op 

www.stichting-held.nl of download de gratis 

app voor alle activiteiten! 



 

 

 

  WORD VRIEND VAN JACOBUS... 
Help het magazine in zijn voortbestaan  

en word voor 10 euro vriend van Jacobus.  

Scan de QR-code voor een donatie aan stichting H.E.L.D.  

en steun daarmee ook nieuwe initiatieven.  

 

Gebruik de Camera App op je telefoon. Het bedrag is aan te passen.  

Je kunt ook je donatie overmaken aan Stichting H.E.L.D. via NL 21 RABO 0335 2818 26  

OF WORD SUIKEROOM OF SUIKERTANTE! 
Help het magazine in zijn voortbestaan  

en word voor 50 euro suikeroom of suikertante van Jacobus.  

Scan de QR-code voor een donatie aan stichting H.E.L.D.  

en steun daarmee ook nieuwe initiatieven.  

 

Gebruik de Camera App op je telefoon. Het bedrag is aan te passen.  

Je kunt ook je donatie overmaken aan Stichting H.E.L.D. via NL 21 RABO 0335 2818 26  
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